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Geçtiğimiz ay Türkiye'nin en büyük bilişim ve iletişim fuarı CeBIT 2008'i bütün 
yoğunluğuyla yaşadık. Daha ilk günden koridorlarda dolaşan insanlar -ki ilk gün 
geç saatlere kadar ziyaretçi yerine sadece katılımcılar dolaşıyordu- “nerede o eski 
CeBIT, cıvıl cıvıl ziyaretçi kaynardı, irili ufaklı tüm şirketler katılırdı” cümlele- 


riyle hayıflanıyordu. Televizyon kanallarının röportaj yaptığı ziyaretçiler 
kendilerine hitap eden şirketlerin azlığından yakınıyor, katılımcılar da 
ziyaretçi azlığından şikayet ediyordu. CeBIT hakkında görüşü olanların çoğunluğu fuarın eskisine göre zayıfladığını dile getiriyordu. Fuardan donanım ve tüketici elektroniği alanlarında beklentisi olanlar için 
bu teşhis gerçekten de doğru. Örneğin donanım editörümüz Pamir de 
etkinliğe kendi açısından bakıyor, önceki yıllardan aldığı doyumla bu 
yılkini kıyaslıyor ve “CeBIT'te bu yıl da bunları gördük” diyebilecek bir 
şeyler arıyor ama çok da dişe dokunur yenilik bulamıyordu. Onun fuar 
konusundaki görüşlerini kendi sayfalarında okuyabilirsiniz. Ancak Ce- 
BIT özelinde tüm fuarların başarısını değerlendirmek için göz önüne 
almamız gereken çok önemli noktalar var. 


Fuarların amacı özelleştikçe başarısının arttığı büyük bir gerçek. Çok büyük kurrumlar haline gelmiş olsa da genel şehir fuarlarının ilgiyi kaybettiğini (örneğin 
İEF), konusunda özelleşen fuarların hedef kitlenin dikkatini daha çok çektiğini 
biliyoruz. Bu şartlar altında, CeBIT fuarının iş ve iletişim dünyasının profesyonellerine -beyaz yakalılara- hitap ettiğini düşünürsek fuarın başarılı olduğuna karar 
verebilir miyiz? Bir bakalım. 


Fuar katılımcıları ne bekliyor? Düzgün işleyen bir altyapıda ürün ve hizmetlerini 
sergileyebilmek, tanıtım malzemelerini “poşetciler”in toplaması yerine konuyla 
gerçekten ilgili kişilere ulaştırabilmek, koridorları dolduran binlerce ziyaretçinin 
her birinin potansiyel iş kapısı olduğundan emin olmak. CeBIT katılımcıları bu 
amaçlarına ulaşabiliyorlar mı diye sorarsanız, bunun cevabı artık “evet”. 


Ziyaretçiler ne bekliyor? Lojistik açısından olgunlaşmış (otopark, ulaşım, yan hizmetler) bir fuarda, düzgün gruplanmış alanlarda ve hazırlanmış çok sayıda rehberle kolayca bulabildikleri, kendilerine hitap eden standları ziyaret edebilmek, 
gereksiz yığılmalar olmadığı için kendilerine ve sorularına zaman ayırabilecek 
uzmanlardan bilgi almak. Son birkaç yıldır profesyonel bilişimciler ve profesyonellerden hizmet almak isteyen ziyaretçiler bu amaçlarına eskisinden daha rahat 
ulaşabiliyorlar. 


CeBIT artık bir iş fuarı. Amacın bu olduğu geçmişte lanse edilmese de fuar sonrasında HİFAŞ'ın halkla ilişkiler ajansından gelen “CeBIT Bilişim Eurasia iş fuarı 


olarak algılanmayı başardı” başlıklı bülten hedeflenenin ne olduğunu ve bu hedefe ulaşıldığını ortaya çıkarıyor. 


Tabii ki CeBIT bu kişiliğiyle sadece bilişim profesyonellerine hitap etmiyor. Uzman 
son kullanıcılar, hayatının her alanında teknolojiyi yaşayanlar, uzmanlara ulaşmak 
isteyenler ve bilişimde profesyonelleşmek isteyen herkes bu fuara ilgisini devam 
ettirmeye devam edecek, fuarın katılımcı profili de buna göre şekillenecek. 


Eskiden CeBIT'i dolduran, panayır kıvamına getiren meraklı ama teknolojiye daha 
çok hobi gözüyle bakan son kullanıcıların kendilerini yuvasız hissetmelerine gerek 
yok. Bu dinamik sınıf, kendilerine daha uygun fuarlara yönelerek teknoloji susuzluklarını giderebilir. Bu ay düzenlenecek olan Compex fuarı bu ziyaretçi profili için 
oldukça iyi bir ortam. Özellikle oyun tutkunları fuarın Intel GameX bölümünden 
büyük zevk alabilir. 


İstanbul'un bu büyük bilişim fuarları sadece yakın çevreden değil, oldukça uzaklardan da ziyaretçi topluyor. Türkiye'nin iş yaşamının ve firmaların hedef kitlelerinin 
büyük kısmı bu metropolde toplansa da ülkemizin genelinde teknolojiye heves, 
onu kullanma isteği ve bu tarz fuarlara büyük bir gereksinim var. Son dönemde 
Anadolu'da farklı sektörler için büyük fuarlar düzenlendiğine sıklıkla şahit oluyoruz. Örneğin Antalya'nın çok ortaklı büyük fuar firması Anfaş, çok önemli fuarlar 
düzenliyor. Bu sonbaharda kendilerinden Computech fuarı bekliyordum, bunun 
önemli bir başlangıç olacağını düşünüyordum ama şu anda fuar programlarında 
bu etkinlik görünmüyor. Umarım sadece ertelenmiş, plandan kaldırılmamıştır. 


Anadolu'daki resmi kurumlar, büyük şirketler, teknoloji geliştirme merkezleri, bölgede iş hareketliliği doğurmak isteyen, bölge insanının gelişmesini, ilerlemesini, 
bilgi açlığını gidermesini amaçlayan tüm resmi ya da özel kurum ve kuruluşların 
bir araya gelerek farklı alanlarda fuarlar oluşturması çok büyük fayda sağlayacaktır. Bu güne kadar iyiplanlanmış olup dadüzenleyicisinin de katılımcısının da 
koyduğu emekten çok fayda elde temediği bir fuar görmedim. Bu yüzden fuar 
düzenlemenin, fuarlara katılmanın ve ziyaret etmenin ülke ve insanının gelişimine 
çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. 


Yeni fuarlarda görüşmek üzere... 


FUARDAYIZ 
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Lütfi Kırdar Fuar Merkezi 


BEKLİYORUM 


İlk Eceli Türkiye'ye giren 
lerin yaygınlaşmasını, 


Samsung LE - 40A786, Gold'da, 


Cep telefonunda kadife devrim: 


Samsung INNOV8 


Pek çok cep telefonu kusursuz bir çokluortam deneyimi sunmayı vaat eder; ancak çok azı bunu 
başarır. Samsung'un son gözdelerinden biri olan INNOV8 gururla gösterilebilecek bir örnek! 


CEP telefonu üreticileri bundan böyle 
kamera özelliği konusunda daha temkinli konuşmak durumunda. Çünkü artık, 
Samsung'un yeni harikası INNOV8 var. Bu 
yeni telefon, gelişmiş kamera teknolojisi, 
surround sesli sinematik videosu, mobil 
internet ve mobil oyun özellikleri ile fotoğraf çekmeyi ve multimedya uygulamalarını 
bambaşka bir boyuta taşıyor. 

Mobil multimedya için etkin bir biçimde 
tasarlanan INNOV8; teknoloji bağımlılarına en yenilikçi multimedya eğlence özelliklerini sunarken, kolay kullanımı ile de cep 
telefonlarını en etkin biçimde kullanmak 
isteyenlere eşsiz bir deneyim sunuyor. 

İlk 5 megapiksel çözünürlüklü kameraya 
sahip cep telefonunu 2004 yılında pazara 
sunan Samsung, 1 yıl sonra 7 megapiksel 
kameralı cep telefonunu ve 2006 yılında 
ise çığır açan 10 megapiksel kameralı 
cep telefonunu Kore'de satışa sunmuştu. 
GSM pazarında uzun zamandır merakla 
beklenen 8 megapiksel çözünürlüklü kameraya sahip INNOV8, kameralı telefon 
alanında Samsung'un liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. 


Dış görünümü cezbediyor 

INNOV8'in kıvrak tasarımını tam olarak 
anlamak için mutlaka onu elinizde tutmalı ve yumuşak hatlarını hissetmelisiniz. Kayan kapağının açılması ve kapanması için elinizle çok az itmeniz yeterli. 
Cihazın ön yüzünde, ekranın hemen Üst 


sağ kısmında görüntülü iletişim için ikinci 
kamera ve yanında da ışık sensörü bulunuyor. Telefon kapalıyken ön yüzde dört 
adet fonksiyon tuşu ve joystick görevini 
yerine getiren yön tuşları bulunuyor. Yön 
tuşlarının ortasında ise kırmızı renkte bir 
onay düğmesi var. Bu düğmenin dokunmatik olması sayesinde dört yöne doğru 
menüler arasında gezinmek için parmağınızı sürmeniz yeterli. Bu tuşlar sayesinde 
telefonun kapağını açmadan da pek çok 
işlemi yerine getirebilir, arama ve cevaplama yapabilirsiniz. Kapağı kaydırınca 
ise ortaya standart tuş takımı çıkıyor. 
Samsung'un o alıştığımız kolay kullanımlı, yormayan tuş takımının üst kısmındaki 
iki fonksiyon düğmesi ile INNOV8'in MP3 
çalar özelliğini kullanabilirsiniz. 
Telefonumuzun arka yüzünde ise kameramızın objektifi, çift hoparlör ve flaş yer alıyor. Bu donanımların özelliklerine birazdan 
detaylı olarak değineceğiz. Fakat şunu belirtmek gerekir ki, otomatik açılıp kapanan 
objektif kapağı sayesinde lekesiz ve tozsuz 
bir objektfin tadını çıkarabilirsiniz. 


Dijital kamerası dört dörtlük! 

Telefonun kamera özellikleri anlatmakla bitmiyor. Yazının başında söylediğimiz 
gibi, bu telefonu tanımak için onu yaşamalısınız. Piyasadaki orta düzey dijital 
fotoğraf makineleriyle yarışacak düzeyde 
bir görüntü performansı sunan INNOV8'i 
size rahatlıkla tavsiye edebiliriz. Çünkü 


bu telefonu test ederken yüzlerce fotoğraf 
çektik ve en çok hoşumuza giden kareleri bastırdık. Sonuç beklediğimizden de iyi 
çıktı. 8 megapiksellik kameranın kalitesini 
destekleyen özelliklere kısaca değnelim. 
Örneğin en sevdiğimiz teknolojisi Yüz Tanıma Modu oldu. Bu seçenek aktif hale 
getirildiğinde sadece gülümsendiği an 
fotoğraf çeken “Gülücük Yakala!” ve resmi çekmek için gözlerin açık olduğu anı 
yakalayan Göz Kırpma Modu uygulamaları devreye giriyor. 

INNOV8 en değerli 
anlarınızı yakalamak 
ve saklamak için mükemmel bir seçim. 
Fotoğraf ve videolarınızı çektikten sonra 
MovieMaker ve Story 
Board uygulamaları ile 
kişiselleştirebilir ve düzenleyebilirsiniz. o Çektiklerinizi o sergilemek 
için bir başka seçenek 
i de “dijital çerçeve” fonk- 


Bu bir advertorialdir. 


siyonu. Fotoğraf ve videolarınızı slayt gösterisi şeklinde 
sunabilirsiniz. 


Görüntüde yüksek kalite 

Kristal berraklığındaki 2.8 inç 16 milyon renkli LCD 
ekranında fotoğraf ve videolarınızı incelerken hiç 
yorulmayacaksınız. Bu genişlikte bir ekranda biz 
mobil internetin, oyunun, haritaların ve müzik listelerinin tadını çıkardık. DivX, WMV, Real Player ve 
MPEGA gibi video oynatıcı formatlarını destekleyen 
INNOVS8 ile kullanıcılar cep telefonlarında sinema 
keyfini yaşayabiliyor. Harici çift hoparlörü ve DNSe 
2.0 (Digital Natural Sound) tarafından desteklenen 
3D surround ses sistemi, tüm video klipleri ve filmleri çok daha gerçekçi kılıyor. 

Bu telefon ayrıca oyunseverler için de ideal. 25 Temmuz 
2008 tarihinde başlayan Dünya Siber Oyunlar 2008'in 
resmi cep telefonu olan INNOV8'de dünyanın en ünlü 3 
boyutlu oyunlarından Asphalt 4 ve FIFA 08 yer alıyor. 


iletişimde en yeni teknolojiler 

Yüksek miktarlarda verinin depolanmasına olanak 
tanıyan INNOV8, 16 GB dahili hafızaya sahip ve seçeneklerini daha da yükseltmek isteyen kullanıcılar 
için harici hafıza yuvası bulunuyor. 

Samsung INNOV8 bugüne kadarki en iyi mobil internet deneyimini sunuyor. Optik faresi ve 4 yönlü 
navigasyon tuşu sayesinde kullanıcılar PC'lerindeki 
gibi tarama yapabilirken, HSDPA yüksek hızlı internet ve WiFi bağlantısı kullanıcıların nerede olurlarsa olsunlar rahat ve kesintisiz internete girmelerine 
olanak sağlıyor. 

| GPS teknolojisi ile donatılmış 
olan telefon navigasyon ve 
Geo-İzleme hizmeti de sunuyor. En rahat kullanımlı işletim 
sistemlerinden biri olan Symbian V9.3'ü kullanan INNOV8'in 
menülerinde gezinmek için 
parmağınızı düğmelerin üzerinde hafifçe gezdirmeniz ye 
terli. Çünkü o sizi anlayabilen 
bir telefon ve kısa sürede ona 
i alışacak ve asla yanınızdan 
ayırmak istemeyeceksiniz. * 


INNOV8”de kamera kullanımı 


Berk çekimi 
Parıprama pehfsi 


Keki eğ 


EDİTÖR 


Telefon asla sadece 
telefon değildir 


Kasım 2008 ülkemizdeki mobil iletişim pazarı için büyük değişimleri müjdeliyor. Numara 
taşınabilirliğinin yürürlüğe girmesi ve 3G ihalesi ile birlikte pazarda taşlar yerinden oynayacak 
gibi görünüyor. Bu iki önemli sınavı nasıl atlatacağımızı göreceğiz. 


Erdal KAPLANSEREN 
erdal©PCnet.com.tr 
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NOKJA'nın N95 reklamını hatırlarsınız. “Cebimde bir şey var. Ama tek bir şey değil, pek çok şey” 
diye başlayan ve aynı sözle biten bir reklam. Daima özleyeceğimiz güzel abimiz Savaş Dinçel'in 
muhteşem sesiyle aklımıza kazındı. Bu reklam 
filmini sinemada izleyenler bir başka etkilenmişti. En başarılı teknoloji ürünü reklamlarından biri 
bana kalırsa. Lowe London şirketinin yapımı olan 
bu reklam filminin İngilizce versiyonu Harry Dean 
Stanton tarafından seslendirildi. Yönetmeni ise 
MJZ'den Rupert Sanders. Nokia N95'in reklam 
filmi, bir nesnenin yaşamımızda nelere karşılık 
gelebildiğini, ne kadar “teknolojik” olsa da içinde 
duyarlılıklar ve duygusallıklar barındırabildiğini 
çok güzel bir görsel ve şiirsel zenginlikle anlatabilmişti. Dileyenler Youtube'da arama yaparak bu 
filmi farklı dillerde dinleyebilir. 

Cebimizde taşıdığımız bir telefonun aslında sadece bir telefon olmadığını, içine kattıklarımızla hayatımızın önemli parçalarını birleştirdiğini 
aklımızın bir kenarına not edelim. Editör yazımı 
ilk defa farklı bir şehirde yazıyorum. Dördüncü 
ayını doldurmak üzere olan oğlum Çınar'dan ilk 
defa bu kadar uzun süre ayrılıyorum. Onun sesini 
duymak, fotoğraflarına her an bakmak ve kahkahalarla gülüşünü seyretmek için cebimde bir şey 
var. Dergi yoğunluğundan ziyade, yazmak istedigim konuyu daha içten hissetmek için bekledim. 
Toshiba'nın Berlin'de düzenlediği uluslararası 
basın toplantısında tam bir teknoloji şovuyla karşılaştık. Fakat ben ülkemizde bizden esirgenen 
mobil genişbant internetin nimetlerini yazmak 
istiyorum. Toshiba'nın sergilediklerini Aralık sayımızda dosya konusu olarak okuyacaksınız. 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, geçtiğimiz 
ay başında düzenlenen CeBIT Bilişim Eurasia 
Fuarı'nda yaptığı açılış konuşmasında 3. Nesil 
ihalesinin tarihini kamuoyuna duyurdu. Bakan 
Yıldırım'ın açıkladığı 3G ihale tarihini 28 Kasım 
2008. Yine nefeslerimizi tutup bekleyeceğiz. 
Bu defa umuyoruz ki ihale olumlu sonuçlanır ve 
Türkiye'de mobil internet ve başka pek çok teknolojik olanağa kavuşmuş oluruz. 3G'ye neden 
bu kadar kafayı taktımızı soranlar oluyor. Onlarca 
cevabı var. Üstelik sadece bir teknoloji tutkunu 


olarak değil, kendisinin ve ülkesinin geleceğini önemseyen bir vatandaş olarak istiyorum bu 
teknolojiyi. Konu sadece görüntülü iletişim kurabilme, cep telefonundan hızlı internet kullanma 
konusu değil. Mesele çok daha mühim. Hatta bir 
memleket meselesi diyebiliriz. 

3G teknolojisi bugün kullanılan data iletişim 
teknolojisine göre yaklaşık 75 kat daha hızlı iletişim sağlıyor. Hızlı mobil internet, mobil TV ve 
görüntülü görüşmenin yanı sıra sayısız uygulama 
sayesinde hem kişiler hem de kurumlar için çok 
daha etkin bir platform yaratılmış olacak. Ülkemizde özellikle sağlık ve eğitim gibi alanlarda 
önemli pek çok ihtiyacı karşılayacak uygulamalar 
için 3G gibi zamane teknolojilerini kullanmamız 
şart. Hızlı mobil internetle birlikte hizmet ve ürün 
sunanlar için alternatif kanallar yaratılabilecek. 
Üstelik firmalar ürünlerini her yerde, her zaman 
ve çok daha uygun fiyata sunabilecek. Küresel 
devlere karşı da rekabet avantajı elde edebilecek. 
Yerel bilgi hazinemize katacaklarını, nitelikli işgücüne katkısını ve teknoloji kullanımının ekonomi 
ile sosyal yaşama ekleyeceği fırsatları da unutmayalım. Üstelik dünyanın en gelişmiş ülkeleri 
kriz illetiyle boğuşurken, 3G gibi yatırımları fırsat 
olarak görmeliyiz. 

Kocaman bir “çünkü”yle başlayan bir cümle kurmak gerekirse; bu ülkenin insanı 3G'yi ve daha 
iyilerini hak ediyor. Çünkü teknolojinin hakkını 
vererek kullanıyoruz. 3G'nin de hakkını veririz, 
WiMAX'in de, HSDPA'in de... 

Mobil dünyanın ülkemizdeki en önemli bir diğer 
gündem maddesi ise “numara taşınabilirliği”... 
İtiraf etmek gerekirse ilk başlarda çok umutlu degildim; lider operatörün bu sınavı da atlatacağına 
inanıyordum. Fakat Avea ve Vodafone'un azmini 
ve yaratıcı çalışmalarını görünce fikrim değişti. 
Türkiye'de çok daha rekabetçi bir mobil hizmet 
pazarı için, 9 Kasım 2008 çok önemli bir tarih. 
Mutlaka tarifenizi, ödediğiniz faturayı, harcadığınız kontörü ve maliyetini iyi hedaplayın; kararınızı 
ona göre verin. Avea ve Vodafone'un kampanyaları, Turkcell'in pastadan kaptığı büyük pastadan 
koca ıIsırıklar almaya dönük. Bu pastanın tadına 
hep birlikte bakalım. * 


YAŞAM EYNNA 


Yoksa biz gerçekten 
“seçilmiş kişi'ler miyiz? 


İçinde bulunduğumuz değişimi eleştirmek, kötü yanlarını görüp yerden yere vurmak 
bizim elimizde. Hatta bunu sık sık yapan da bir adamım. Ancak bu değişim zamanlarının 
anlatmaya çalıştığım bu tarz güzel ve tatlı yanları da olabiliyor. 


il 


SİZ bu satırları okurken ben çoktan yeni bir yaşa 
girmiş, otuzlu yaşlara bir adım daha yaklaşmış 
olacağım. İnsan büyüdükçe hayattan beklentileri, 
arzuları hep değişiyor. Ufaklık dönemlerimdeki 
yaşgünü dileklerimi hatırlıyorum da; uzaya çıkmayı dilerdim. Artık sağlığım yerinde olsun, sevdiklerimle birlikte olayım diyorum o kadar. İtiraf 
etmeliyim bazı anlar uzaylılar tarafından kaçırılmayı da istiyorum... 

Büyüyoruz; aslına bakarsanız kendimizi çok güzel kandırıyoruz. İnsanoğlunun en büyük yetisi 


Çağatay AKTÜRK olarak öne sürülen aklı sayesinde ölüme her gün 
cagatay(Dpcnet.com.tr bir adım daha yaklaşırken, bu yolculuğu olgunluk 
http://cagatayca.com gibi kavramlarla doldurup ulvi bir hale dönüştür- 


meyi başarabiliyoruz. Büyüdükçe olgunlaştığımız 
bir gerçek ama bu ne kadar iyi ki? Toplumsal 
bazda düşünürsek; insanlar tarafından saygı görmek, ciddiye alınmak gibi beklentilerimiz varsa 
kesinlikle olgunlaşmak gerekiyor. Olgunlaştıkça 
gerçeğe daha bir yakınlaşıyoruz. Uzun bir dönem 
uçan bir kaykaya sahip olmak için ne kadar daha 
bekleyeceğimi düşünüyordum. (Aslına bakarsanız 
hala inceden inceye bunu düşünüyorum.) Şimdi 
ise araba kredilerine şöyle bir bakıp, “İstanbul'da 
araba sahibi olmak mı? Aman kalsın” diyorum. 

Şımarıklık bir yana; içinde bulunduğumuz dönemde yaşamak bir yandan büyük bir şans hepimiz için. Kolay kolay yakalanamayacak büyük 
bir ara dönemin çocuklarıyız hepimiz. Teknolojik, ekonomik, sosyal; aklınıza gelebilecek her 
konuda birçok sıçramanın, değişimin içinde yaşıyoruz. Büyük bir deney alanının içinde gibiyiz 
ve değişimlerin olduğu anları yaşamış olmak sizi 
bilmem ama beni heyecanlandırıyor. Commodore ile başlayan kişisel bilgisayarların evrimine 
şahit olduk. Bir anda hayatımıza giren ve onsuz 
ne yapacağımızı bilemediğimiz bir cep telefonu 
devrimi var. Anadol marka arabaların kasasını yiyen inekler hafızamızdan silinmeden şimdi hibrit 
arabalardan bahsediyoruz. 1990'ların ortasında 
hayatımıza giren internetin de evrimine şahitlik 
ediyoruz. Mobil dünyadaki gelişmelerle birlikte 
internette buna ayak uyduruyor ve sokağın bir 
parçası haline geliyor. Bu değişimin insanoğlunu 
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YAŞAM EJNNA 


Çağatay, anne ve babasıyla. 


ileride nasıl etkileyeceği şimdilik büyük 
bir muamma. Birkaç yüzyıl sonra karamsar bilgisayar oyunlarındaki gelecek 
tezahürlerindeki bir dünyaya da sahip 
olabilir. Ne olursa olsun bu dönüşüm her 
şekli ile izlenmeye değer. 


masının da bir etkisi olabilir. Sonuç olarak sessiz bir klavye satın almış ama ne 
var ki babamın gece yemek yeme alışkanlığını bir türlü değiştiremediğimden 
salonun dışından gelen “saat üç olmuş 
yat artık” tarzı söylemlerini zoraki kabul 
etmiştim. Normal saatlerde babamın 
“öğret şu mereti bana” dileklerini de pek 
göz ardı etmiyordum aslında. En azından 
internete girmeyi öğretmiştim. Ne var ki 
ben ne kadar (kendimce) yavaş anlatırsam anlatayım hep “hızlı” anlatıyordum 
ve sonunda ben 'sıkılıyordum'. Yıllar 
geçti, ben üniversiteyi bitirdim, babam 
İstanbul'dan ayrıldı derken annemden 
beklenmeyen bir hareket geldi. Annem 
kendisine bilgisayar almıştı. O zaman 
şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Annem ve 
babam o evdeki bilgisayar ile haşır neşir 
olmaya başladılar. Msn'den konuşmaya 
başladığımız ilk zamanlar gerçekten komikti. Bir cümlenin takriben bir dakikada 
yazıldığı anlardı. Zaman geçtikçe yazılar 
hızlandı. Bu arada interneti “Google” 


44 BU SEFER KAPININ ARDINDAN “HALA 
MI...” SESLERİ GELMİYORDU. GELEN SES 
KLAVYELERİMİZİN TIKIRTILARIYDI SADECE. 
BABAM GİDERKEN BENİM ESKİ 19 İNÇLİK 
MONİTÖRÜMÜ DE ALDI GİTTİ. GEÇEN GÜN 
SORDUM, HALİNDEN MEMNUNMUŞ 77 


Bu dönüşümün teknoloji ayağının izlenmeye değer en keyifli kısmı; bence aile 
büyüklerinin teknolojiye adaptasyon süreçleridir. Kimi zaman biz oğulları ve kızları çileden çıkaracak derecede sorular ve 
yardım istekleri gelse de bu dönüşümün 
gerçekten meydana geldiğinin en tatlı kanıtıdır orta yaş Üstü anne ve babalar. 

1999 yılından beri İstanbul'da yaşadıgımdan ailemden çok fazla “Kapat şu 
bilgisayarı” lafını işitmemişimdir. Hatta 
bu lafı işiten üniversitedeki arkadaşlarıma “neden izin veriyorsunuz böyle bir 
şeye, karşı çıkın!” gibisinden bilgiçlikler 
de taslamışımdır. 2004 yılında ise babamla birlikte geçirdiğim bir yıl süresince yıllardır tasladığım bilgiç lafları bir bir 
yediğimi itiraf etmeliyim. Gecenin bir 
vakti buzdolabına doğru ilerleyen babanızın “Hala mı ayaktasın?” lafına klavye 
tıkırtıları şeklinde cevap vermek sadece 
ortamı biraz daha geriyormuş, onu Öğrenmiştim o yıllar. Tabi bunda o zaman 
için uzayan bir üniversite hayatımın olodaklı olduğuna dair bir kanı yerleşti 
kendilerine. (Bu da üstünde durulması 
gereken bir konu olabilir. Anne ve babalar Google'ı bekli de bizden daha çok seviyorlar. Herhangi bir sitenin adresini 
bilmelerine rağmen inatla Google'da 
arattıktan sonra giriyorlar sitelere. 
Bu teorimi birkaç arkadaşımın ailesinin interneti nasıl kullandıklarını 
sorduğumda sağlamlaştırmıştım.) 

Zaman ilerledikçe ailemin interneti 
kullanmadaki profilleri de belirginleşiyordu. Annem interneti benimle iletişim kurmak, kafasına takılan bir şeyi 
araştırmak ve sık sık da “Beni engelledin mi sen?”, “Gözükmüyorsun bize 
internette?” gibi soruları MSN aracılığıyla sormak amacıyla kullanmaya 
başlamıştı. Bir de “anne mektupları” 
başlığını taşıyan e-postalarını unutmamak lazım. Çok ama çok değerlidirler benim için. Babam ise, 
hani şu “saat üç olmuş yatmıyor 
Musun?” sorusunu soran adam; 


ben bilgisayarımı yenilerken sudan ucuz 
bir şekilde benim bilgisayarımın üstüne 
kondu. F klavye geçmişinden gelmesine 
rağmen O klavyeyi hızlı bir şekilde yazmayı öğrendi. Kendi söylemi ile “internetin varoşlarında” takılmaya başladı. Nedir bu varoşlar diye düşünürken bir gün 
Web tabanlı IRC sitelerinde insanlarla 
konuştuğunu öğrendim. Oradaki insan 
profillerini, hayatları kendince değerlendiriyor ve yorumluyordu. Şu an kendisi 
aynı zamanda bir Ekşi Sözlük yazarı 
(Rumuzu bende saklı kalsın). 

Sonra bir baktım babam web kamerası 
almış. Annem geri kalır mı, o da aldı. 
Böylelikle görüntülü sohbetlerimiz de 
başladı. En son bayramda birlikteydik 
bizimkilerle. Babam dizüstü bilgisayarı 
kullanmayı da çözdü. Daha doğrusu 'touch pad'e alıştı ve “iyiymiş bu” diye de 
ekledi. Babam arkamda dizüstü bilgisayarda, ben önde masaüstü bilgisayarda 
birkaç gece geçirdik. Bu sefer kapının 
ardından “hala mı...” sesleri gelmiyordu. 
Gelen ses klavwyelerimizin tıkırtılarıydı 
sadece. Babam giderken benim eski 19 
inçlik monitörümü de aldı gitti. Geçen 
gün sordum, halinden memnunmuş. 
Diyeceğim şu ki; içinde bulunduğumuz 
değişimi eleştirmek, kötü yanlarını görüp yerden yere vurmak bizim elimizde. 
Hatta bunu sık sık yapan da bir adamım. 
Ancak bu değişim zamanlarının anlatmaya çalıştığım bu tarz güzel ve 
tatlı yanları da olabiliyor. Değişime kayıtsız kalmayan anne ve 
babalarımızla teknolojiyi paylaşmaya zorunluyuz! Hatta 
sabır gösterip o internet 
tarayıcı nasıl kullanılıyor öğretmeliyiz. Merak 
etmeyin oöğretmeseniz 
de birkaç aya çözeceklerdir zaten. 

Yazının başında da belirtmiştim, otuzlu yaşlara bir 
adım daha yaklaştığım bir 
yaşa girdim. Sahip oldugum en değerli varlıklara 
anneme ve babamı en 
ama en içten duygularımla 
sarılıyorum. Yaş günümde 
burada olamayacaklar ama 
onlar her zaman yanımdalar 
biliyorum. İyi ki varsınız ve 
iyi ki sizlere sahibim canım annecim ve babacıgım! * 

m 
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Çağın sendromu: 


Onlinekolizm 


İlerleyen teknoloji sağladığı yenilikler ile bizi büyülerden, aslında bir yandan da yeni hastalıklarla 
içten içe hayatımızı kemiriyor. Onemli olan, yeniliğe ayak uydururken yayılan hastalıktan 
kendimizi koruyabilmek için önlemler almak... 


Melisa KÜÇÜK 
melisacoPCnet.com.tr 


ÇAĞLAR boyunca insanoğlu sürekli gelişme, 
bir adım ileriye adım atabilme çabası içerisinde 
oldu. Sürekli araştırmacı ruhunu ortaya koyarak 
bilgisine bilgi kattı ve durmadan usanmadan hayatını kolaylaştırmak adına yeniliklere imza attı. 
Her yenilik hayatını pratikleştirdi belki, ama bütün bunların ardından ortaya çıkan negatifliklere 
ve insanı yaralayan durumlara engel olamadı. 
Her ilerleyiş bir noktada belli kişilerin kayboluşuna sebebiyet verdi. Fakat hepimiz biliyoruz ki 
her kazancın, her gelişmenin kendince ödenmesi 
gereken bir bedeli vardır. İnsan, yaşantılarından, 
deneyimlerinden, öğrenmelerinden çıkardığı sonuçlarla kendini geliştirebilen bir varlıktır. Zekası 
ve araştırmacı, sorgulamacı yapısı buna olanak 
verir. Her olumsuzluğu engellemeyi, önlem almayı başaran insanoğlu şu an geldiği son noktada, yeni bir sendromla karşı karşıya. Evet, çağın 
sendromu Onlinekolizm, diğer bir adıyla Discomgoogolation. 


Nedir bu “Onlinekolizm”? 
En çok çocuklar arasında hızla yaygınlaşan bu 
sendrom; kişinin, internete bağlanamadığı için sorularına yanıt alamadığı için kaygı ve hayal kırıklığı 
yasaması olarak açıklanabilir. Günümüzde en vazgeçilmezlerimiz arasında yerini alan internet, bizi 
kendi dünyasında hapsetmeye başladı. Bağımlılık 
yarattığı kişi sayısı gün ve gün artış gösteriyor. Bu 
sayı ve yaşanan örnekler öylesine çarpıcı olmaya 
başladı ki, araştırmalara konu olur hale geldi. Sonunda tıp literatürlerine bile girmeyi başardı “Onlinekolizm”. Sendromun yaygın 
«, Olarak görüldü ülkelerden biri 
olan İngiltere'de yapılan bir 
araştırmada insanların yüzde 
70'inin internete bağlanamadığı zaman mutsuzluk 
yaşadığı o sonucu 


ortaya çıkmış. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre 
ise, İnternet kullanıcılarının yüzde 44'ü bağlantı 
sağlayamadığı zaman 'hayal kırıklığı' hissediyor. 
Yüzde 27'si interneti yaşamlarını organize etmek 
için "son derece hayati" olarak niteleyerek 'online' 
olamadığı zaman daha stresli oluyor. Bilgisayar 
kullanıcılarının yüzde 19'u ailesinden, yüzde 20'si 
ise sevgilisi ya da eşine ayırdığı zamandan daha 
fazla zamanı internet başında harcıyor. Türkiye'de 
yapılan araştırma sonuçlarıysa daha çarpıcı. Son 
5 yılda internet bağımlılığının yüzde 700 arttığı 
sonucu bulunmuştur. İnternet kullanıcılarının yüzde 40'ı kendini bağımlı olarak nitelendiriyor. Bu 
rakam sadece kendini ifade edenler. Durumun farkında olmayan bağımlıları da dikkate alırsak bu 
yüzdenin ortaya çıkandan çok daha yüksek oldugunu düşünüyorum. Ayrıca dikkat çekilmesi gereken diğer bir nokta da internete bağlanamamak 
yeni bir mutsuzluk nedeni. Kişi bir sorun nedeniyle 
online olamadığı zaman kendini mutsuz ve yalnız 
kalmış hissediyor. Bu hissi online olamama süresi 
uzadıkça çaresizlik ve panik duygusu eşlik ediyor. 


“Onlinekolizm” “Soysal çekilme” 
nedeni 
Son zamanlarda madde bağımlılığı, kumar bagımlılığı ile eşdeğer tutulan internet bağımlılığı, 
bilgisayar başından kalkınca, internetin eksikliğini 
hissetmek, titreme, terleme, tırnak yeme bağlantı 
koptuğunda, bağlantı kurulma sırasında dikkatini 
bilgisayar ekranına odaklama, yüksek heyecan 
duyma gibi belirtilerle 
. kendini gösteriyor. Diğer 
bağımlılıklar kadar tehlikeli olması kişiyi sosyal 
. işlev bozukluğuna kadar 
götürüyor. Chat, oyun, 
kumar ( aracılığıyla 
bağımlılık yaratan internet, zamanla bağımlılık haline 
gelerek kişiyi sosyal yaşantıdan uzaklaştırıyor. Evde daha fazla zaman geçirmeye 
başlayan kişi giderek sosyal aktivitelerden kaçıyor. Bağımlılığın bu denli yayılmasına bir etken de internet kafelerdir. 
Sosyal-ekonomik nedenle ev ortamında 
bağlantı imkanı bulamayan kişiler ya da 
aşırı denetim nedeniyle evde aileleri tarafından engellenen küçük yaş grubu çocuklar denetimsiz internet ortamlarında 
amaçlarına kolaylıkla ulaşıyorlar. Saplantılı internet kullanımı, depresyon, öfke ve 
öz güven eksikliği gibi başka sorunların 
habercisi olabilir. 


Internet “sosyal sapma” 
nedeni 

Sapma; “doğru, gerekli veya iyi olandan 
sapma; normdan, normalden, kültürel 
açıdan kabul edilebilir olandan ayrılma” 
biçiminde tanımlanırken, sosyal sapma 
ise; “bir toplumda, sosyal kabul görmüş ve yaşama tarzının parçası olmuş 
değer hükümlerinden ve davranışlardan 
uzaklaşma” olarak tanımlanır. İnternet 
vasıtasıyla gençlerin sapma davranış 
göstermeleri söz konusu olduğunda, 
cinsellik-pornografi çarpıcı sonuçlar veren bir konudur. Günlük yaşamda karşılığı olmayan bazı güdülerin giderilmesi, 
sanal dünya kullanılarak gerçekleşebilir. 
Bu güdülerden en ağırlıklı olanı cinselliktir. Bahsedilen güdünün bastırılmışlık 
oranına göre, internet ortamında cinsellikle ilgilenmenin azalması-artması söz 
konusu olabilmektedir. Genç, aradığı birçok sorunun yanıtını, internet ortamında 
doğru ya da bir çok yanlış site aracılığıyla almaktadır. Birçok kişi, gerçek dünyada karşılığını bulamadığı tutkuları ve 
tutsaklığı sanal dünyada yaşamaktadır 
Sosyal yaşantısı büyük ölçüde etkileyecek olan bu bilgi, kişinin davranışlarına 
yön verir. Araştırmalar gösteriyor ki, kişiler interneti daha çok pornografik sitelere 
ulaşmak için kullanıyor. İnternette büyük 
bir paya sahip olan erotik-pornografik siteler her türlü sapkınlığa, sömürü ve istismara açık; cinsel şiddet, taciz, ensest 
ilişkiler, çocuk pornosu, teşhircilik ve 
sapıklık gibi birçok olumsuz unsuru sergilemektedir.Yapılan araştırmalara göre, 
internet kullanıcılarının yüzde 15'inin, 
seks içerikli chat odalarını ve porno sitelerini ziyaret ettiği tespit edilmiştir. İnterneti seks amaçlı kullananların yüzde 9'u 
ise, ekran karşısında haftada 11 saatten 
fazla zaman geçirmektedir. Pornografik 
sayfaları ziyaret edenlerin yaklaşık yüz- 


de 85'inin erkek olduğu tahmin edilmektedir. yüzde 15'lik kesimi oluşturan kadın kullanıcıların internette seksi tercih 
etmesinin temel nedeninin, belirsiz kimlik olduğu düşünülmektedir. Kadınlar, 
tanımadıkları ve kendilerini tanımayan 
biriyle heyecan yaşamanın rahatlığına 
güveniyor olmaları düşünülmektedir. 


“İnternette Vitamin var” 
Durum bu derece ciddi bir boyut almışken yine her durum karşısında olduğu 
gibi ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Çocuklarını bu teknolojinin yanında 
getirdiği tuzaklardan koruyabilmesi için 
bir takım önlemler alması gerekiyor. Son 
zamanlarda reklamlara konu olduğu 
gibi internette vitamin var. İnternet bilgi 
hazinesini barındıran büyük bir dünya. 
Bu ancak doğru bir kullanım sonucunda kapısı açıyor. Doğru kullanım, annebabaların doğru bir tutum sergileyerek 
çocuklarını odenetlemesinden geçiyor. 
'Fazla internet kullanımı, çocuğun ailesi 
ve arkadaşlarıyla ilişkilerini ya da okul 
performansını etkiliyor mu?' sorusuna 
evet “evet” yanıtını veriyorsanız önlem 
alma zamanı çok gelmiş demektir. 
Çocuğunuzun online olarak ne kadar 
vakit geçirdiği de çok önemli. Ailelerin 
çocuğum ders çalışsın düşüncesiyle ev 
ortamına soktuğu bilgisayar ve internet 
bir zaman sonra çocuk tarafından sadece bilgi edinmek için değil, sohbet 
ve online oyun oynamak için daha çok 
kullanılır hale geliyor. Böyle bir durumu 
önlemek için, çocuklar ancak ödevlerini 
bitirdikten sonra ödül olarak bilgisayar 
başına kısıtlı bir zaman için geçmeli. 
Sohbet odaları ya da yetişkin içerikli 
siteler çocukların uğramaması gereken 
siteler olmalı. Bunun için ebeveyn şifreleme programlarına başvurulmalıdır. 
Bilgisayar, çocuğun odasına yerleştiri!- 
memeli. Çocuklara internette alternatif 
ilgi alanları bulunmalı. Böylece kendine 
yeni bir uğraş bulan çocuğun diğer alanlara kayması engellenecektir. 

İnternet kullanımını tamamen yasaklamayın sadece sınırlandırın. Yasaklamak, 
bağımlılığın şiddetini arttıracaktır. İnternete düşkünlüğünün sebeplerini araştırın. Çocuğun hayatında gerçekleşen degişiklikleri yakından takip edin. İnternet 
bağımlılığına kapıldığını düşündüğünüz 
ve içinden çıkamaz bir hale gelmeden, 
çocuğunuzu bir uzmana yardım alması 
için götürün. * 


30 dakikada 
web sitesi 
run 
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Küçük maliyetlerle kısa bir sürede kendi web 
sitenizi hazırlamanız için en kolay yöntemler ve 


püf noktaları bu yazıda. 


A. Kıvanç TANRIKULU 
kivanc&PCnet.com.tr 


KİŞİSEL web sitenizi ya da şirketinizin sitesini hazırlamak belki de defalarca aklınızdan geçmiştir. İnternette hızlı bir aramayla 
sizin için bu işi üstlenebilecek sayısız firma bulabilirsiniz ancak web sitenizi kendi 
ellerinizle hazırlamak da oldukça keyifli ve 
özel olabilir. Konuyu biraz incelediğinizde 
bu işin aslında imkansız olmadığını, hatta 
hiç de zor olmadığını göreceksiniz. 
İnternetin gelişimi, kullanıcıların etkileşiminin artması ve ücretsiz araçların ortaya çıkması, geçtiğimiz yıllar içinde web 
sitesi yapımını iyiden iyiye kolaylaştırdı. 
Artık bu konuya merak duyanlar bir miktar araştırma ve kimi deneme-yanılma 
seferlerinden sonra ortaya elle tutulur bir 
şeyler çıkarabiliyor. Biz de bu ay hazırladığımız kapak konusuyla okurlarımız için 
araştırma ve deneme-yanılma süreçlerini 
ortadan kaldırarak hedefe en çabuk şekilde ulaşmanızı sağlayacak yöntemleri bir 
araya getirmek istedik. Bu amaçla web 
sitesi yapımında izlenebilecek en kolay 
yolları inceleyeceğiz. 


Herkes yapabilir 

Dışarıdan bakıldığında çoğu zaman karışık 
ya da zor görünse de temel ihtiyaçları karşılayan bir web sitesi hazırlamak, konuya 
ilgi duyan herkesin biraz zaman ayırarak 
gerçekleştirebileceği bir iş. Tabii burada 
ayırdığınız zamanın miktarı ve kararlılığınız büyük önem taşıyor. Birkaç sayfadan 
oluşan deneme amaçlı durağan bir web 
sitesi hazırlayabileceğiniz gibi daha fazla 
zaman ayırarak ve biraz daha fazla kafa 
yorarak dinamik yapıya sahip bir içerik 
yönetim sistemi de kurabilirsiniz. Dinamik 
bir web si ngıçta daha çol 
1 


dukça lüks 


Selim ŞUMLU 
webmaster©PCnet.com.tr 


altında tutulması gerekebilir. Örneğin web 
siteniz, ziyaretçiler tarafından yapılan yorumların denetlenmesi gibi işlere düzenli 
olarak zaman ayırmanızı gerektirebilir. 
Bu yüzden burada farklı amaçlara hizmet 
eden farklı yöntemleri ele alacağız. 

Web sitesi yapmak için işe başlamadan 
önce nasıl bir siteye sahip olmak istediginizi net şekilde belirlemeli ve amacınıza 
göre ilerlemelisiniz. 


Durağan web siteleri 

Yalnızca kendinizi ya da şirketinizi tanıtan 
birkaç sayfadan oluşan bir web sitesi yapmayı düşünüyorsanız, webde bulacağınız 
ücretsiz şablonları yine ücretsiz bir HTML 
editörü olan NVU gibi bir programla düzenleyerek sitenizi hazırlamanız yerinde 
olacaktır. Webden kolayca edinebileceğiniz, şık görünümlü bir şablonu düzenleyerek kendi ana sayfanızı oluşturmak ve 
yine aynı şablonu kullanarak “hakkımızda”, “referanslarımız”, “Özgeçmiş” benzeri ek sayfalar oluşturmak, neredeyse bir 
saat içinde kendi kendinize yapabileceğiniz kolay bir iş. Yapımı çok kolay da olsa 
böyle bir web sitesi ihtiyaç duyacağınız 
temel fonksiyonları yerine getirecek, sizi 
dünyaya bağlayacak ve her yerden ulaşılabilir olacaktır. 


Dinamik siteler 
Amacınız çeşitli eklentilerle geliştirilebilecek ve yüklü miktarda içerik barındıracak 
bir site hazırlamaksa Joomla, WordPress 
ya da Drupal gibi açık kaynak kodlu içerik yönetim sistemlerini kullanma yoluna gidebilirsiniz. İnternetin ilk yıllarında 
| ir şey olan içeri 


ler geliştirmekten ve bunları int 
ücretsiz olarak paylaşmaktan zevk 
geliştirici topluluklarının sunduğu “ 
kaynak kodlu içerik yönetim siste 
deyim yerindeyse ortalığı kasıp kavuru 
Bu sistemleri ücretsiz olarak edindi! 
sonra kurulumunu kolayca yapabiliyor ' 
sınırsızca kullanabiliyorsunuz. Kuru 
aşamasında durağan sitelere göre 
daha uğraşlı olan içerik yönetim sis 
leri, sundukları sayısız özellik sayi 
kurulum aşamasında verilen uğraşı fe 
sıyla hak ediyorlar. 
Gönüllü topluluklar tarafından var edi 
ve yine onlar tarafından desteklen 
tür sistemler hakkında kafanıza taki 
soruların yanıtını internette bulmak 
oldukça kolay. Örneğin —|—|(—( 
adresindeki Joomla Türkiye sitesi 
Yem Ne Ül, WWW.wordpressadresinde de WordPress blog altyapısıyı 
ilgili Türkçe destek bulmanız mümkün. 


Barındırma ve alan adı 
Burada anlatacağımız yöntemler ü 
programlara ve ücretsiz içerik yönetim 
temlerine dayansa da ortaya çıkara 
web sitenizi yayınlayabilmek için barınd 
ma (hosting) ve alan adı (domain 
konusunda küçük maliyetleri göze 
lısınız. Bu maliyetler gözünüzü kork 
sın, çünkü temel ihtiyaçlarınızı karşıl 
yacak barındırma ve alan adı mali) 
yıllık 50-60 YTLyi geçmeyecektir. Di 
gan web siteleri yapmayı ve içerik yön: 
sistemlerini ayrı ayrı anlattıktan sonra 
ting konusuna da değineceğiz. Wel 
nizi yayınlamak üzere ihtiyaç duya 


NVU ile kolay web sitesi 


Başarılı grafik arabirimi sayesinde NVU ile web sitesi yapmak, neredeyse Word'de yazı 


yazmaktan farksız. 


İNTERNETTE kendi sitenizi hazırlamak 
için kullanabileceğiniz ücretli-ücretsiz yüzlerce araç bulunuyor. Biz bu yazıyı hazırlarken birbirinden farklı özelliklere sahip 
bu programların içinden açık kaynak kodlu 
NVU'yu seçtik. o (O; adresinden 
ücretsiz olarak indirebileceğiniz NVU, temel özelliklere sahip bir web sitesi hazırlamak için gerekli olan tüm araçları kullanıcı 
dostu bir arayüzle sunuyor. Daha önce 
kendiniz ya da şirketiniz için bir web sitesi yapmak aklınızdan geçmemiş olsa bile 
NVU için hazırlanmış şablonları kullanarak 
çok kısa sürede sonuca ulaşabilirsiniz. 


NVU ve bir adet şablon 
başlamak için yeterli 

Henüz ne yazık ki Türkçe dil seçeneği bulunmayan programı indirerek kurduktan 
sonra çalıştırdığınızda otomatik olarak boş 
bir sayfa yaratılıyor. Sayfanın hazırlanışındaki çalışma mantığı, kabaca metin editörlerindekine benziyor. Metinleri yazıyor, 
sayfada bulunacak resimleri yerleştiriyor 
ve birkaç basit tıklama ile linkler oluşturuyorsunuz. Program görsel tasarım modunda oldu kça başarılı çalıştığı için hiçbir 
aşamada hazırladığınız sayfanın kaynak 
kodlarıyla uğraşmanıza gerek kalmıyor. 
Tabii yine de HTML kodlarında bazı degişiklikler yapmak istiyorsanız, her an 
pencerenin alt kısmında bulunan “Source” 
sekmesine tıklayarak kaynak kodlara ulaşabilir ve düzenleme yapabilirsiniz. Pencerenin Sol tarafında bulunan “NVU Site 
Manager” penceresini henüz başlarken 
kapatabilirsiniz. Zira pek bir işe yaramamasının yanında özellikle düşük bir çözünürlükle çalışıyorsanız çalışma alanınızın 
daralmasına sebep olacaktır. 

Başlarken boş bir sayfayla karşı karşıya 
kalmamanız ve oturup tasarım için gerekli 
olan ilham perisini beklememeniz için, hazır bir şablonu kullanarak başlamanızı tavsiye ediyoruz. Basit bir Google aramasıyla 
NVU'da kullanabileceğiniz birçok şablonu 
web'den indirebilirsiniz. Ücretsiz olarak 
indirdiğiniz şablonlarda yalnızca onu yaratan tasarımcının adı bir köşede sizi rahatsız etmeyecek şekilde bulunacaktır. Şablon 
aramakla çokça zaman kaybetmek istemi- 
Wes ele zu WWw.freecsstemplates. 
org © www.freewebsitetemplates.com 
adreslerini incelemenizde yarar var. 


Şablonu NVU'da açın 

Şablonlar genellikle ZIP arşivleri şeklinde 
indiriliyor. Kullanmak istediğiniz şablonu 
indirdikten sonra masaüstünüzde boş bir 
klasöre çıkartın. Klasörün içinde bulunan 
Index.HTML dosyasının bir kopyasını alarak Yedek.HTML adıyla kaydedin. Bu kopyaya daha sonra ihtiyaç duyacağız. Sonrasında Index.HTML dosyasını NVU'da 
açın. Karşınıza gelen şablondaki başlık ve 
metinleri istediğiniz şekilde düzenleyin. 
NVU'nun araç çubuğundaki düğmeleri 
kullanarak kalın, italik gibi biçimlendirmeler yapabilir, metinlerinizi istediğiniz 
şekilde renklendirebilirsiniz. Belirli bir 
bölümde kullanılacak yazı tipini değiştirmek için metni seçtikten sonra Format 
menüsünde bulunan Font alt menüsünü 
kullanabilirsiniz. Sayfanızın ziyaretçilerin 
bilgisayarlarında görüntülenmesi sırasında çıkabilecek problemleri engellemek 
için yaygın kullanılan yazı tiplerini tercih 
etmeniz yararınıza olacaktır. Kullandığınız 
yazı tipinin ziyaretçinin bilgisayarında bulunmaması durumunda, sayfanız hiç tahmin etmediğiniz bambaşka bir yazı tipiyle 


gösterilebilir. Bu yüzden Arial, Times ve 
Courier gibi güvenli yazıtipleri Fonts menüsünün en üst kısmında bulunuyor. 


Resimler ve linkler 

Web sayfanıza bir resim eklemeden önce 
resim dosyasının uzantısını kontrol etmelisiniz. Ekleyeceğiniz dosyalar JPG, GIF ya 
da PNG uzantılarından birine sahip olmalı. 
Farklı formatlardaki dosyaları eklemeden 
önce bir resim editöründe açarak kabul 
edilen formatlardan birine dönüştürmeniz 
gerekecek. Resim dosyalarıyla ilgili dikkat 
etmeniz gereken ikinci nokta ise dosyaların büyüklükleri. Sabit diskte 80-100 
KB'tan daha fazla yer kaplayan resimlerin boyutlarını küçültmeli ya da kalitelerini düşürmelisiniz. Büyük boyutlu resim 
dosyaları sayfanızın geç açılmasına sebep 
olarak problem çıkartabilir. Bir web sayfasında çok sayıda resim kullanmak sayfayı 
güzelleştirebileceği gibi yüklenme süresini 
aşırı uzatarak ziyaretçilerin sıkılmasına ve 
siteyi terk etmelerine sebep olabilir. 

Bir resmi sayfanıza eklemek için öncelikle 
şablonunuzun bulunduğu klasörün içindeki Images klasörüne kopyalayın. Genel 
prensip olarak sayfanıza ekleyeceğiniz 
tüm nesneleri sayfanın klasörüne ya da 
bulunması gereken bir alt klasöre kopyalamanız gerekiyor. 

Web sayfalarınızda kullanacağınız resimleri bulmanın en kolay yoluysa Google'ın 
sunduğu resim aramasından geçiyor. Google.com'da sol üst köşesinde bulunan 
“Görseller” bağlantısına tıklayarak istediginiz anahtar sözcüklerle arama yapabilirsiniz. Google'ın resim arama özelliğini 
kullanırken arama sonuçlarını resimlerin 
büyüklüğüne göre filtreleyebiliyorsunuz. 
Yalnızca ihtiyacınıza uygun boyutlardaki 
resimleri inceleyebilmek işinizi hızla halle- 


debilmeniz için avantaj sağlıyor. 

Önceden klasöre yerleştirdiğiniz resmin 
sayfaya eklenmesini sağlamak için Image 
simgesine tıkladıktan sonra açılan diyalog 
kutusunda Choose File... düğmesine basın ve resmi bulun. Alternate Text kısmına 
resmin görüntülenemediği durumlarda yerine yayınlanmasını istediğiniz metni girin 
ya da “Don't use alternate text” seçeneğini 
işaretleyin. Alternate Text alanına girdiğiniz metni aynı zamanda Tooltip bölümüne 
de kopyalayabilirsiniz. Bu durumda faresini resmin üzerinde tutan bir ziyaretçi 
aynı ifadeyi görecektir. Resme bir link atamak istiyorsanız Link sekmesine gidin ve 
burada ulaşmasını istediğiniz web ya da 
e-posta adresini girin. Tanımladığınız link 
sitenizin içinde bulunmuyorsa protokol eki 
(http://, ftp:// vs..) ile birlikte girmelisiniz. 
OK düğmesine bastığınızda resminiz sayfanıza yerleştirilecektir. 


Nesnelerin yerlerini ayarlayın 
HTML standardı, resimlerin konumlandırılması konusunda biraz katı bir tutuma 
sahip. Bunu resimlerinizi istediğiniz konuma rahatça yerleştiremediğinizde fark 
edeceksiniz. Sayfanızın eski tarayıcılarla 
da düzgün şekilde görüntülenebilmesi için, 
resminizin bulunduğu satırda Enter tuşuyla birkaç satır aşağıya inin ve boşluk tuşuyla birkaç karakter ileri gidin. Bu resme 
bir miktar hareket özgürlüğü kazandıracak 
olsa da tüm kullanıcıların bilgisayarlarında 
aynı şekilde görülmesini sağlayabilir. 
Resminizi bu yolla yerleştirmek yerine tablolar yaratarak resminizi görünmez sınırlar 
içine almak daha kullanışlı bir yol olabilir. Gerekli satıra tıkladıktan sonra Table 
menüsünü açarak Insert alt menüsündeki 
Table... seçeneğine tıklayın ve Precisely 
sekmesine gidin. Burada Rows değerini 
1, Columns değerini 2, açılır menüdeki 
değeri “6 of celi” ve Border değerlerini O 
yapın ve OK düğmesine tıklayın. Bu sayede yarattığınız tablo NVU'nun arayüzün- 
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de belirli belirsiz kırmızı bir çizgi ile ifade 
edilirken ziyaretçileriniz için görünmez 
olacaktır. Sonrasında önceden eklediğiniz 
resmi tablonun sağ sütununa yerleştirin. 
Artık NVU penceresinin üst ve sol kısımlarında bulunan gri çubukları kullanarak 
tablonun hücre boyutlarını ve dolayısıyla 
eklediğiniz resmin boyut ve konumunu 
ayarlayabilirsiniz. 

Sayfanızdaki resimleri konumlandırmanın 
üçüncü yolu ise oldukça rahat olsa da eski 
tarayıcılarda problem çıkarabiliyor. Yerini değiştirmek istediğiniz resmi seçtikten 
sonra üzerinde Variable Width yazan açılır 
menünün yanında bulunan Layer simgesine tıklayın. Artık resmi sol üst kısmında 
oluşacak taşıma kutucuktan tutarak istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. 

Sayfanız için bir de başlık belirlemelisiniz. 
Ziyaretçileriniz belirlediğiniz bu başlığı tarayıcılarının başlık çubuğunda görecek ve 
arama motorları tarafından sonuçlara eklenmek üzere indekslenecektir. Başlığı düzenlemek için Format menüsündeki Page 
Title and Properies seçeneğine tıklayın ve 
Title kısmına sayfanızı mümkün olduğunca iyi anlatacak bir başlık girin. 


Alt sayfaları oluşturun 

Diyelim ki, sitenizin içinde hobilerinizi 
ya da şirket faaliyetlerinizi anlatacağınız 
bir alt sayfa oluşturmak istiyorsunuz. Bu 
noktada başlangıçta Yedek.HTML olarak 
adlandırarak sakladığımız özgün şablona 
ihtiyaç duyacağız. Zira her alt sayfa için 
boş şablonu tekrar açarak ilk adımlardan 
buraya kadar yaptıklarımızı tekrar etmemiz gerekecek. 

Yedek.HTML dosyasını NVU'da açın ve 
örneğin Hobiler.HTML ismiyle (Save As...) 
farklı kaydedin. Hobiler.HTML sayfasında 
bulunmasını istediğiniz resim ve metin 
içeriğini yerleştirin ve sayfa başlığını değiştirin. Alt sayfanızın içeriği hazır olduktan 
sonra ziyaretçilerin ana sayfadan buraya 
ve buradan ana sayfaya ulaşmak için kullanacakları linkleri hazırlamalısınız. Kul- 


lanmakta olduğunuz şablonun menüsüne 
bu linkleri kolayca yerleştirebilirsiniz. Bu 
linklerden ilkini Ana Sayfa, ikincisini de 
Hobi olarak adlandırın. Sonrasında bu 
ifadeleri ayrı ayrı seçerek Insert menüsündeki Link... seçeneğine tıklayın. Choose 
File... düğmesine tıkladıktan sonra Ana 
Sayfa için Index.HTML, Hobi sayfası için 
Hobiler.HTML dosyalarını atayın. Yarattığınız linklerin yeni pencerede açılmasını istiyorsanız, linke sağ tıkladıktan sonra açılan 
menüden Link Properties... seçeneğini seçin ve More Properties düğmesine tıklayın. 
Target bölümünde bulunan “Link to be 
opened” ifadesini seçin ve altında bulunan 
açılır menüden “in a new window”u seçin. 
OK düğmesine tıklayarak diyalog kutusundan çıktığınızda link artık yeni pencerede 
açılacak şekilde ayarlanmış olacaktır. 


Son değişiklikler 

NVU ile web sayfanızı hazırlarken istediğiniz zaman sayfanın altında yer alan Source sekmesine tıklayarak kaynak kodlarının 
ne durumda olduğunu görebiliyorsunuz. 
Normal görünümdeyken bir öğeyi seçili 
hale getirdikten sonra Source sekmesine 
geçerseniz NVU size seçili öğenin kodlarda bulunduğu yere yönlendiriyor. Eğer 
bir miktar HIML bilgisine sahipseniz, 
NVU'da Source sekmesini kullanarak internetten edindiğiniz “ziyaretçi sayacı” gibi 
değişik scriptleri sayfanıza entegre edebilirsiniz. Tabii sayfaya adım atıldığında 
fare işaretçisini değişik şekillere dönüştüren, işaretçiyi garip nesnelere kovalatan 
javascript'lerin çoktan demode olduğunu, 
artık yeni tarayıcılarda kullanıcıyı sıkan bu 
eklentileri durdurmak için önlemler alındıgını hatırlamakta fayda var! 

Source sekmesinin sağında bulunan Preview sekmesi sayfadaki Javascript'lerin 
görülmesini sağlamıyor. Javascript'lerin 


nasıl çalıştığı ve fare işaretçisinin linklerin 
üzerine gelindiğinde nasıl değiştiği gibi hareketleri görmek için araç çubuğunda bulunan Browse düğmesine tıklayarak sayfanın kullandığınız internet tarayıcısında 
açılmasını sağlamanız gerekiyor. * 


Baştan sona *:-. 


En popüler içerik yönetim sistemi Joomla'yı kullanarak hiç programlama bilmeden kendi web 


sitenizi yaratın. 


© Joomlal 


İÇERİK yönetim sistemleri, adından da anlaşılacağı gibi, sizin 
sağladığınız içeriği yönetmeyi kolaylaştıran sistemlerdir. Duragan (statik) web sayfalarına yerleştirilmiş içerikler yalnızca deneyimli bir web tasarımcısı ya da geliştiricisi tarafından, web 
geliştirme programları kullanarak düzenlenebilirler. “İçerik yönetimi” dendiğindeyse içeriğin yalnızca bir web tarayıcısı kullanılarak, herkes tarafından kolayca düzenlenebilmesi akla gelir. 
İşte içerik yönetim sistemleri (Content Management System / 
CMS), içeriğin kolay yoldan ve programlama bilmeden yönetilar, mesini sağlayan web tabanlı 
yazılımlardır. 
Bugün dünyanın en çok 
tercih edilen ve en sevilen 
CMS'lerinden biri, o hatta 
belki de ilki olarak kabul 
edebileceğimiz Joomla, açık 
kaynaklı bir özgür yazılımdır. Yani Joomla'yı ücretsiz 
olarak indirebilir, dağıtabilir 
ve üzerinde istediğiniz gibi 
değişiklik yaparak kullanabilirsiniz. Joomla en çok kullanılan CMS'lerden biri olduğu için destek alabileceğiniz gerek 
Türkçe gerekse yabancı kaynaklar da son derece tatmin edicidir. 
Bu nedenle hiç programlama ve tasarım bilmeden bir web sitesi 
kurmak niyetindeyseniz kullanabileceğiniz en mantıklı seçeneklerden birinin Joomla olduğunu söyleyebiliriz. 
Başlamadan önce Joomla ile hayata geçirilmiş örnek birkaç site 
görmek isterseniz Joomla'nın resmi web sitesi (Oo. 
©... adresindeki Joomla Türkiye'yi ve dergimizin web sitesi (OO... yi ziyaret edebilirsiniz. 


Joomla'nın özellikleri 

Joomla'nın belli başlı özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
* Açık kaynak kodlu, özgür yazılım 

* Geniş ve şevkli bir kullanıcı ve geliştirici kitlesi 

* Basit çalışma akışı sistemi 

* Dosya yükleme ve yönetmeyi kolaylaştıran dosya yöneticisi 
» RSS desteği 

* Silinen içerikler için çöp kutusu 

» Arama motoru dostu (SEO) adresler 

* Banner yönetimi 

* Türkçe dahil onlarca dil desteği 

»* Web sitesinden bağımsız yönetim arabirimi 

* İçerik için geliştirilmiş makro dili (eklentiler) 
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* Yoğun çalışan siteler için önbellek mekanizması 

* Kolay kurulabilen eklenti ve bileşenler 

* Başarılı şablon sistemi (HTML, CSS, PHP) 

* Hiyerarşik kullanıcı grupları 

* Basit ziyaretçi istatistikleri 

* Görsel editör 

» Anket 

* İçerik için puanlama sistemi 

Ayrıca extensions.joomla.org adresinde bulabileceğiniz sayısız 
ücretli ve ücretsiz eklentilerle Joomla'ya forum, resim galerisi, 
download yöneticisi, takvim gibi özellikleri kazandırabilirsiniz. 


Kurulum 

Joomla; Windows, Linux ve Mac OS platformlarının üçünde 
de uygun şartlar sağlanması halinde çalışabilir. Joomla çalışabilmek için PHP ve Mysal ikilisine ihtiyaç duyar. Bu nedenle 
Joomla'yı, PHP ve MysaLin vatanı diyebileceğimiz Linux işletim sisteminde kullanmanızı öneriyoruz ve kurulum örneğimizi 
de Linux tabanlı bir host'u baz alarak vereceğiz. 

Deneme amacıyla bir kurulum yapmak isterseniz OOOwebhost'un 
1,5 GB alan sunan bedava Linux hosting hizmetinden yararlanabilirsiniz. (O... . adresinden açacağınız hesapla 
©... gibi bir alt alan adına sahip olabileceğiniz 
gibi, başka bir yerden satın aldığınız alan adınızı da ücretsiz host 
edebilirsiniz. “Sign up!” düğmesine tıklayarak forma sırasıyla alan 
adı terchinizi, adınızı, e-posta adresinizi, parolanızı ve güvenlik 
kodunu yazarak kaydınızı tamamlayın. Açılan sayfada hesabınızın 
oluşturulmasına kaç dakika kaldığını göreceksiniz. Sayfa otomatik olarak yenilenecektir, bu sırada herhangi bir işlem yapmayın. 
Birkaç dakika içinde hesap bilgilerinizi içeren yeni bir sayfanın 
açıldığını göreceksiniz. Bu sayfadaki bilgilere daha sonra ulaşmak 
için (((..... .. . adresine girip “Members Area” linkine tıklayın ve giriş yaptıktan sonra Go to cPanel > View Account 
Details linkine tıklayabilirsiniz. Elbette başka bir yerden satın aldığınız Linux host'unuz varsa onu da kullanabilirsiniz. 

Şimdi sıra geldi bedava alanımıza Joomla kurmaya. Öncelikle (O... adresinden Joomla'nın son Türkçe sürümünü indirin. Bu yazının yazıldığı sırada en güncel sürüm 
1.5.7 idi. İndirdiğiniz Joomla 1.5.7-Stable-Full Package-TR. 
zip adlı dosyayı kendi bilgisayarınızda genişletin. Ardından 
000webhost'un size verdiği FTP hesap bilgilerini kullanarak 
FTP sunucunuza bağlanın. Bu aşamada, FIP yazılımınız yoksa 
http://filezilla-project.org adresinden ücretsiz edinebileceğiniz 
FileZilla'yı kullanabileceğinizi hatırlatalım. Genişlettiğiniz dosyaları FTP sunucunuzdaki public html klasörünün içine kopyalayın. (000webhost kullanıyorsanız önce public html içinde 
default.php dosyasını silin.) Bu işlem 30 dakika kadar sürebilir. (İşlemi hızlandırmak için, host'unuz destekliyorsa doğrudan 
zip dosyasını upload edip cPanel'deki dosya yöneticisini kulla- 


Kullanıcı girişi 

Kullanıcı girişi modülü, sitenizin herkes açık alanlarıyla üyelere 
özel alanlarını ayıran fonksiyondur. Kullanıcılar bu modülü kullanarak sitenize giriş yaptıktan sonra üyelere özel olarak ayarladığınız bileşen ve içerikleri görmeye başlarlar. Ayrıca şifresini 
unutan kullanıcılar bu modüldeki linki kullanarak yeni bir şifre 
edinebilir veya sitenize üye olabilirler. 


Anket 

Ziyaretçileriniz bir konuda görüşlerini almanın en kolay yolu 
anket düzenlemektir. Joomla sitenizde çoktan seçmeli sorulara 
dayanan anketler oluşturabilirsiniz. 


Kimler çevrimiçi 

Bu modül ziyaretçilerinize o anda kaç kişinin sitenizde dolaştığını gösterir. Kurumsal sitelerde bu modülün devre dışı bırakılması 
daha mantıklı olabilir; çünkü örneğini Türkiye'nin en büyük fındık imalatçısı olduğunu söyleyen bir firmanın sitesinde sadece 2 
kişinin dolaştığını söylemek firmayı küçük duruma düşürebilir. 


Beslemeler 

RSS akışları günden güne popülerlik kazanmakta. RSS okuyucu yazılım ve web servisleri sayesinde kullanıcılar RSS desteği 
sunan siteleri hiç ziyaret etmeden güncellemelerden haberdar 
olabilir. Joomla'da varsayılan olarak bulunan Birlik modülü de 
bu işlevi yerine getirmektedir. 


Arama 

Hemen hemen tüm sitelerde arama fonksiyonunun bulunması zorunludur. Sitenizin içeriği arttıkça kullanıcılar aradıklarını menüleri kullanarak bulamayabilirler, işte bu durumda 
Joomla'nın tüm içerik öğelerinde arama yapabilen arama fonksiyonu işe yarar. 


Yönetim paneli 

desa wensim ©zwslns Www.siteadresi.com/administrator 
adresinden giriş yapabilirsiniz. varsayılan kullanıcı adınız olan 
“admin”i güvenlik açısından, giriş yaptıktan sonra Kullanıcı 
Yöneticisi'ne girerek değiştirmenizi öneririz. Joomla Denetim 
Masası ana sayfasında şu öğeler dikkatinizi çekecektir: 

* Yeni Makale Ekle: Sitenize yeni bir haber ya da yazı eklemenize yarar. 

* Makale Yöneticisi: Mevcut içerik öğelerini düzenleyebilir ya 
da silebilirsiniz. Örnek verileri yüklediğinizde sitenize eklenen 
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makaleleri silmek ya da değiştirmek için bu öğeyi kullanabilirsiniz. 

* Ön Sayfa Yöneticisi: sitenizin ön sayfasına (ana sayfaya) çıkarılacak makaleleri seçmenizi ve sıralamanızı sağlar. 

» Bölüm/Kategori Yöneticisi: Sitenizdeki içerik bölümlerini veya 
kategorilerini düzenlemenize olanak tanır. 

e Ortam Yöneticisi: İçerik öğelerinizde kullanacağınız resimler 
başta olmak üzere çeşitli dosyaları yüklemenize ve yönetmenize 
imkan verir. 

* Menü Yöneticisi: Menüleri düzenlemenizi sağlar. 

* Dil Yöneticisi: Sitenizin ve yönetim panelinin dilini değiştirmenizi sağlar. Türkçe Joomla kurduysanız burada bir değişiklik 
yapmanıza gerek yoktur. 

* Kullanıcı Yöneticisi: Üyelerinizi yönetmeye ve dilediğiniz üyelere yönetici yetkileri vermeye yarar. 

* Genel Yapılandırma: Sitenizle ilgili genel ayarları yapmanızı sağlar. Sitenizi ilk kez kurduktan sonra bir kez ziyaret ederek “Genel Açıklama” ve “Genel Anahtar Sözcükler” alanlarını sitenize uygun olacak şekilde değiştirmenizi öneririz. Eğer 
host'unuzu .htaccess kullanımını destekleyen bir Linux host'sa 
“Arama Motoru Dostu Bağlantılar” ve “Apache mod rewrite' 
Kullan” seçeneklerini Evet yapmanızı öneririz. Ancak bu değişikliği yapmadan önce FTP'ye bağlanıp kök klasördeki htaccess. 
txt dosyasının adını .htacess olarak değiştirmeyi unutmayın. 
Yönetim panelinin üst menüsünü kullanarak da saydığımız denetim masası öğelerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca üst menüde bulunan Bileşenler menüsünde, varsayılan Joomla bileşenlerinin 
ve sonradan yükleyeceğiniz bileşenlerin ayarları bulunur. Her 
yeni bileşen yüklediğinizde mutlaka ayarlarına göz atmanızı ve 
dilediklerinizi değiştirmenizi öneririz. Eklentiler > Kur/Kaldır komutuyla sitenize yeni bir bileşen, eklenti, modül ya da şablon 
kurabilirsiniz. Eklentiler > Modül Yöneticisi komutuyla sitenizde görünen modülleri açıp kapatabilir, ayarlarını düzenleyebilir 
veya yenilerini ekleyebilirsiniz. 


Eklentiler 

Bileşen, modül, eklenti ve şablonların tümüne birden eklenti 
(extension) adı veriliyor. Uzantılar Joomla'nın çekirdeğine çeşitli 
katkılarda bulunarak yazılımı geliştiriyorlar. http://extensions.jo- 
omla.org adresinde 4 bine yakın Joomla uzantısı bulabilirsiniz. 
Şimdi uzantı türlerine kısaca göz atalım: 


Bileşen 

Joomla'nın en beğenilen özelliklerinden biri, kullanıcı isteklerine 
göre genişleyebilmesi. Joomla'ya yeni fonksiyonlar kazandıran ve 
yönetim panelinde kendi özel bölümleri bulunan uzantılara bileşen (component) adı veriliyor. Bileşenlere örnek olarak online 
mağaza, resim galerisi, e-bülten veya forum sistemlerini gösterebiliriz. Bileşenler sitenin gereksinimlerine göre seçilir ve genellikle 
bir kez kurulduktan sonra o sitenin bir parçası haline gelirler. 


Uyumlu Ek 

Uyumlu ek (plug-in), Joomla çatısı içinde belli bir fonksiyonda 
değişiklik yapan kod parçasıdır. Örneğin bir içerik sayfasına bir 
eklenti kodu ekleyerek yazının içinde bir modülün yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Uyumlu ekler genellikle bileşenlere entegre 
olarak çalışırlar; yani bir bileşeni yüklerken yanında gelen eklentileri de yüklemeniz gerekebilir. 


KAPAK KONUSU 


Wwww.pcnettest.site90.net 


Joomla ilk kurulduğunda ana sayfanız buna 
benzeyecek. 


KAPAK KONUSU 


extensions.joomla.org 


www.bestofjoomla.com 


www.bestofjoomla.com 


www.joomlatr.org 


Eklenti Dizini'nde binlerce ücretli ve ücretsiz eklenti mevcut. 


Emu rl ppizmla” 
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Best of 
Joomla'da çok 
sayıda ücretli ve 
ücretsiz şablon 
linki yer almakta. 


FireBoard 


basit ama 


kullanışlı ölme 
bir forum Merin Em En e m 


bileşeni. 


Web sitenizi yayınlamanızı sağlayacak hosting çözümünü seçerken dikkat etmeniz 


gerekenler ve püf noktaları. 


EL emeği, göz nuru web sitenizi yayına 
sokmak ve dünyanın gözleri önüne sermek 
için bir hosting çözümüne ihtiyacınız olacak. Her işte olduğu gibi hosting seçmenin 
de önemli ayrıntıları ve püf noktaları var. 
Piyasada hizmet veren hosting şirketlerinin farklı ürünleri arasından web sitenize 
uygun olanı seçmeli ve satın almalısınız. 
Hosting çözümünü seçerken hangi web 
geliştirme dilini kullandığınız, ne kadar 
ziyaretçi hedeflediğiniz ve hedeflediğiniz 
ziyaretçi kitlesinin coğrafi konumu büyük 
önem taşıyor. Örneğin web sitenizi tamamen HTML ile hazırladıysanız ve kişisel 
bir site yayınlamayı amaçlıyorsanız çok 
kapsamlı bir hosting paketi aramanıza gerek olmayabilir. En azından Windows ya 
da Linux sunucuların farklarını gözetmeksizin bütçenize uyan bir paketi seçebilirsiniz. Ama Microsoft tarafından geliştirilip 
desteklenen ASP ya da ASPNET platformunu kullanarak bir site tasarladıysanız, 
güncelleştirmeleri tam olarak yapılmış 
Windows hosting paketlerinden size uyan 
birini seçmelisiniz. Tabii benzer şekilde 
sitenizi PHP ile kodladıysanız güncel bir 
Linux sunucu paketi tercih etmeniz yerinde olacaktır. Plone, Zope ya da Django 
gibi Python ile yazılmış içerik yönetim sistemlerinden birisini kullanacaksanız, yine 
uygun desteklere sahip bir sunucuya ihtiyacınız olacaktır. 
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Windows sunucu paketi kullanmayı düşünüyorsanız, hosting almayı düşündüğünüz 
firmanın web sitesinden sunucularda kullanılan işletim sistemi ve sunucu yazılımlarının sürüm numaralarını en güncel sürümlerle karşılaştırabilirsiniz. Web sitesinden 
bu bilgileri kontrol etmenin yanı sıra telefon 
ile arayarak da firmadan bilgi almayı deneyebilirsiniz. Bir hosting firmasına telefon 
etmek çoğu zaman firmanın kalitesini anlamanın en kolay yollarından biridir. Telefonda karşılaşacağınız kişi sizi yetkinliğine 
ikna edebilmeli ve güven vermeli. 


Windows mu, Linux mu? 
Yukarıdaki satırlarda da belirttiğimiz üzere 
sorunun cevabı, sitenizi geliştirirken kullandığınız dil ya da programlama platformuyla ilgili. ASR ASPNET gibi Microsoft 
ortamlarını kullanarak hazırlamış olduğunuz ya da hazırlayacağınız web sitenizi 
yine Windows ile çalışan bir sunucuda 
barındırmanız şart. Ancak ne yazık ki PHP 
için bu kadar net bir söylemde bulunamıyoruz. Bu durumun başlıca nedenleri 
arasında PHP için birden fazla veritabanı 
uygulaması olması ve hemen her PHP sürümünün güncelliğini koruması sayılabilir. 
Bir başka deyişle kullandığınız veritabanı 
diline (Mysal ya da Postgresal) ve PHP 
sürümüne bağlı olarak uygun bir Linux sunucusu seçmelisiniz. 


Örneğin son zamanlarda oldukça popülerleşen hazır portallardan Joomla ve 
Mambo, PHP ve Mysal ikilisini kullanmasına rağmen her PHP destekli Linux 
sunucu işinizi görmeyebilir. Bu anlamda 
bu tarz özel portal yazılımları için yine 
özelleştirilmiş sunucu ve hosting çözümleri bulunuyor. Özellikle yeni web trendi 
Ruby veya Django gibi özelleştirmesi bol 
bir web sitesi hazırlamak istiyorsanız yine 
Python ve Ruby destekleri sunan özel 
hosting çözümlerinden birisini tercih etmeniz gerekiyor. 

Günümüzde hala Linux 2.4.x ve 2.6.x 
sürümünü kullanan Linux sunucular yogun olarak bulunuyor. Özellikle Debian 
tabanlı Linux sunucular hala 2.4.x çekirdeğini kullanmaya devam ediyor. Burada 
dikkat etmeniz gereken nokta iki sürümün de hala geliştirilen iki ayrı çekirdek 
olmasıdır. Yani 2.4, 2.6'nın eski sürümü 
gibi görünse de değil. Bu anlamda dikkat 
edeceğiniz bir başka nokta da 2.6.x çe- 


kirdeğinin özellikle sunucu ve multimedya taraflarının gelişmiş olduğudur. Yani 
Youtube ya da Revwver gibi video paylaşım siteleri benzeri multimedya tarafı 
ağır basan bir proje tasarlıyorsanız 2.6.x 
çekirdeğini kullanan bir Linux sunucusu 
edinmeniz daha uygun olacaktır. 

Her ne kadar artık hazır içerik yönetim sistemleri ya da hazır blog paketleri kullanılsa da Ajax temelli, web 2.0 standartlarına 
uygun web projeleri yapma hayali kuruyorsanız seçeceğiniz hosting paketinin gene 
uyumlu bileşenler içermesi gerekiyor. 
Tüm desteklerin sunulup, sunulmadığını 
hizmet kiralamayı düşündüğünüz firmaların web sitelerinden öğrenebilirsiniz. 
Bir bilene danışın: Özellikle açık kaynak 
kodlu içerik yönetim sistemini kullanacaksanız, destek konusunda çok şanslısıüz esma Www.joomlatr.org “ WWw. 
e gibi adreslerde sizinle 
aynı içerik yönetim sistemini kullanan 
tecrübeli insanlardan hangi hosting çözümlerini tercih edebileceğiniz konusunda bilgi alabilirsiniz. 


Hangi hosting firması? 

Nasıl bir hosting çözümüne ihtiyaç duyduğumuzu belirledikten sonra sıra bu 
hizmeti kiralayacağınız bir firma bulmaya 
geliyor. Bu anlamda seçeceğimiz firmanın 
belli başlı özellikleri olması ve güven vermesi birincil şart. 

Öncelikle hosting firmasının web sitesini 
iyice incelemeniz gerekiyor. Bu aşamada 
dikkat etmeniz gereken başlıca konu, sitenin nereden yayınlandığı, güncelliği ve 
doğru şekilde çalışıp çalışmadığı. Yani sunucu hizmeti verirken kendi sitesini yayınlamayan ya da doğru çalışmayan bir web 
sitesi ile satış yapmaya çabalayan bir firmadan hemen uzaklaşmanızda fayda var! 
Seçeceğiniz firmanın referansları oldukça 
fikir verici olabilir. Hangi siteleri sunucularında barındırıyor? Oradan hizmet alan 
siteler hızlı açılıyor mu, doğru çalışıyor 
mu? Bu soruların cevapları önemli, çünkü 
düşük bütçeli firmalar daha çok kazanç 
sağlamak için sunuculara kapasitelerinin 
üzerinde bir hesap yüklemesi yapabiliyorlar ve siteler çok yavaş çalışabiliyor. 
Hizmet alacağınız firmanın düzenli çalışma saatlerine ve iyi bir destek ekibine 
sahip olduğundan emin olmalısınız. Web 
sitenizin başına bir şey geldiğinde ilk olarak firmayı arayacağınızdan, size yanıt 
verecek birilerinin olduğunu bilmek güvende hissetmeniz için oldukça önemli. 
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Yedekleme ve yönetim paneli 
Hosting firmaları isteğiniz üzerine, sizin 
için web sitenizi yedekleyebilirler ancak 
normal şartlarda böyle bir yükümlülükleri 
yok. Bu aşamada ek olarak böyle hizmetler veren hosting firmalarından birini seçebileceğiniz gibi, dilediğiniz an sizin de 
yedeklerinizi alabileceğiniz, kolay kullanımlı bir yönetim paneli olduğundan emin 
olun. Hatta hizmet almayı düşündüğünüz 
hosting firmasının sitesinde bu panelin bir 
demosu varsa hemen girip biraz incelemenizde yarar var. Son zamanlarda birçok sunucu tarafından tercih edilen yönetim paneli yazılımlarından biri Cpanel. Bu sistem 
geniş dil desteği ve kolay kullanıcı arayüzü 
ile tercih ediliyor. 

Cpanel'de aynı zamanda günümüzün hızla popülerleşen yeni trendi blog sayfaları 
açabilmeniz için Fantastico isimli bir çözüm bulunuyor. Fantastico sayesinde tek 
tıklamayla istediğiniz bir blog hizmetine 
kavuşabilirsiniz. Benzer şekilde alışveriş 
modüllerinden phpMyAdmin arayüzüne 
kadar birçok hizmeti kolayca kullanabileceğiniz bir yapı Cpanel. 

Faturaya dikkat: Hosting firması seçerken 
bir başka önemli nokta da fatura. Yani 
seçtiğiniz firma size ödediğiniz hizmet bedeli karşılığında bir fatura kesebilmeli. Bu 
önemli çünkü firma herhangi bir nedenden 
dolayı (ya da nedensizce) verdiği hizmeti 
kesecek olursa elinizdeki fatura bir yasal 
dayanak olabilir. Benzer şekilde çalıştığınız firmanın gerçek bir firma olduğunu da 
bu şekilde anlamış olursunuz. 


Sunucu nerede durmalı? 

Web sitenizin hızlıca ulaşılabilir olması 
oldukça önemli. Bu anlamda hizmet alacağınız firmanın sunucuları nerede tuttuğu 


önemli bir ayrıntı. Yani Türk Telekom gibi 
sunucuları Türkiye'de bulunan bir firma ile 
çalışırsanız sitenize ülkemizden ulaşım oldukça hızlı olacaktır. 

Bunun yanı sıra yurt dışında barınan sunucuların çok daha ucuz olduğu da bir gerçek. Ancak ülkemizde zaman zaman yurt 
dışı çıkışlarında sorun yaşanabiliyor. Bu nedenle sitenizi yurt dışında barındırıyorsanız 
bu tarz durumlarda ülkemizden ulaşılamayacağını da belirtmekte yarar var. 

Ancak işin maliyet tarafına bakıldığında 
yurt dışından verilen sunucu barındırma 
hizmetlerinin oldukça ucuz olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aylığı 10 YTL gibi oldukça düşük fiyatlardan başlayan ödeme seçenekleriyle 5 GB gibi oldukça yüksek alanlar 
satın alınabiliyor. Tabii ki bu hizmetlere 
Cpanel ve e-posta hizmetleri de dahil. 
E-posta demişken, önemli olan bir başka 
durum da satın alacağınız hosting hizmeti 
ile kaç tane e-posta, kaç alt alan adı (subdomain) ve veritabanı hesabı alabileceğinizdir. Bu anlamda birçok firma bu tarz 
ekleri hosting paketlerine dahil ederek çalışsa da FTP de dahil her türlü hesap kullanımınızın, satın aldığınız alanın içerisine 
dahil olduğunu ve Cpanel'e girişinizden, 
e-posta hesabınızı kullanışınıza kadar her 
hareketinizin alan ve bant genişliğinizden 
yediğini bilmelisiniz. * 


Online web sitesi 
yapım hizmetleri 


Web sitenizi hazırlamanın en kolay yolu otomatik online sistemlerden geçiyor. Tabii bu yöntemleri 
kullanmak için bir miktar maliyeti göze almalısınız. 


KAPAK konumuzun girişinde, web sitesi yapımı konusunda 
kullanılabilecek araçların gün geçtikçe yaygınlaştığından ve bu 
işi oldukça kolaylaştırdığından bahsetmiştik. İşte bu araçlardan bazıları da online ortamda sitenizi mümkün olduğunca az 
uğraş vererek hazırlamanızı sağlayan ücretli servisler. TürkTicaret.Net'in Online Tasarım hizmeti, Wikado Webbox ve IHS 
Telekom'un SiteBaz'ı bunlara örnek gösterilebilir. Bu yazıda 
online ortamda web sitenizi baştan sona hazırlamanızı ve yayınlamanızı sağlayan bu servisleri ele alacağız. 

Online tasarım hizmeti veren şirketler, özellikle profesyonel 
görünümlü bir web sitesine sahip olmayı arzulayan fakat bu 
iş için düşük bir miktarda bütçe ayırabilen kişi ve şirketleri 
hedefliyor. Bu tür çözümlerin bir diğer avantajı da çok hızlı şekilde kurulup çalışır hale getirilebilmeleri. Bu anlamda en kısa 
yoldan, en uygun maliyetle, “eli yüzü düzgün” bir web sitesi 
sahibi olmanın en iyi yollarından birinin online tasarım hizmeti 
veren şirketler olduğunu söyleyebiliriz. 


Her işe uygun şablonlar 

Online ortamda web sitenizi kolayca hazırlamanızı sağlayan 
hizmetler, basitçe tanımlayacak olursak size içini dolduracağınız şablonlar sunuyor. Bir şirket için düşünürsek, “ana sayfa”, 
“hakkımızda” ve “referanslarımız” gibi boş sayfaları siz kendi 
şirketinizin içeriği ile dolduruyorsunuz ve yayına hazırlıyorsunuz. Burada saydığımız sıkça rastlanan sayfaların dışında ihtiyacınıza özel sayfalar eklemeniz de mümkün oluyor. Örneğin 
çok sayıda şubesi olan bir şirketin şube adreslerini yayınlayacağı “şubelerimiz” sayfası gibi... 


Maliyetler nasıl? 

Site tasarımınızı online olarak yapmanızı sağlayan servislerin 
bir kısmı hosting maliyetini için işine katarken, bir kısmı da 
hosting çözümünü ayrıca satın almanızı gerektiriyor. Örneğin 
IHS Telekom'un SiteBAZ'ı yalnızca tasarım hizmetini sunarken 
hosting çözümünü ayrıca kendiniz satın almanız gerekiyor. Bir 
başka örnek olan Wikado Webbox, yıllılk olan satın alınan pakette hosting çözümünü de bulunduruyor. Webbox gibi “yıllık 
kiralama” mantığıyla edindiğiniz hizmetlerde bir yılı doldurdugunuzda başlangıçta ödemiş olduğunuz tutarı tekrar ödemeniz 
gerekiyor. Zaten web sitenizi yayında tutmak için her yıl düzenli olarak hosting ücreti ölemek durumunda kalacağınızdan, bu 
sistemi kullanmak da mantıklı olabilir. 

Her koşulda web sitenizin bir yapım maliyeti ve düzenli olarak 
ödenecek bir barındırma maliyeti olacaktır. Bu yüzden farklı servisleri incelerken yapım ve hosting maliyetlerini ayrı kalemler 
halinde analiz ederek toplam maliyeti gözetmelisiniz. Farklı şirketlerin sunacakları farklı fiyatlara sahip servislerin kalite açısından da farklılıklar gösterebileceğini akılda tutmakta yarar var. 


Hosting dahil değilse 

Kullandığınız online web sitesi yapım hizmeti, sitenizi hazırladıktan sonra yayınlamanız için gerekli olan hosting çözümünü 
içermiyorsa, sitenizle uyumlu bir hosting paketini kendiniz satın 
almanız gerekecek. Yapım hizmetini satın aldığınız firma, ürününün uyumlu şekilde çalışacağı hosting türünü açıkça belirtiyor 
olacaktır. Buradan ihtiyaç duyulan özellikleri (PHP desteği gibi..) 
öğrendikten sonra çeşitli hosting firmalarının sunduğu çözümleri 
inceleyerek satın alabilirsiniz. Hosting hizmeti satın alırken dikkat etmeniz gerekenlere önceki sayfalarda değinmiştik. 


IHS Telekom'dan SiteBAZ 
www.ihs.com.tr 

SiteBAZ ile hazırlayabileceğiniz web siteleri yüksek görsel kalitenin yanında zengin özellikler sunuyor. Web sitenizin kaliteli 
bir görünüme sahip olmasının yanında içerdiği fonksiyonlar da 
büyük önem taşıyor. 

Size ulaşmak isteyen web sitesi ziyaretçileriniz için sayfalarınıza bir iletişim formu ekleyebiliyorsunuz. Ziyaretçileriniz bu 
formu doldurarak size iletmek istediklerini gönderebiliyor. 
Web sitenize gelen ziyaretçiler sizinle, şirketinizle ya da web 
sitenizle ilgili izlenimlerini ziyaretçi defterine bıraktıkları not- 
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ONLINE SİTE YAPMA HİZMETLERİNİ 
KİMLER TERCİH ETMELİ? 


Önceki sayfalarda çeşitli araç ve yöntemleri kullanarak 
durağan ve dinamik web siteleri oluşturmanın yollarından 
bahsetmiştik. Neredeyse hiç parasal maliyet yaratmadan web 
sitesi sahibi olmanızı sağlayan bu yöntemler elbette ki bir 
miktar zaman ve emek sarf etmenizi gerektiriyor. Zamanınızı ve emeğinizi harcamak yerine bir miktar para harcamayı 
tercih ediyorsanız, Wikado veya SiteBAZ gibionline web sitesi 
yapma hizmetlerinden birini tercih edebilirsiniz. Bu hizmetleri 
kullanırken de sitenizin içeriğini kendiniz belirleyeceksiniz ama 
sunulan kullanışlı arayüzler sayesinde işiniz çok daha kolay ve 
sorunsuz olacaktır. 

Ayrıca oluşturacağınız profesyonel görünümlü web sitesi 
ödediğiniz paranın karşılığını verecektir. Belki de yapacağınız 
çalışma uzun yıllar sizi internette temsil edecek, sayısız müşterinin size ulaşmasını ya da kişisel olarak kendinizi tanıtmanızı 
sağlayacaktır. 


IPHONE VE RAKİPLERİ 


iPhone 3G ve 


rakiplerini ringe 
çıkardık 


Rakipleri, Apple'ın efsanevi telefonu iPhone 3G'nin şansını azaltabilecek mi? 


APPLE'ın mobil iletişim ve multimedya özelliklerini ön planda tutarak geliştirdiği iPhone, teknoloji gündemine bomba gibi düştü. 
Kullanıcıların ne gibi bir tepki vereceğini önceden kestirememiş 
olan üreticiler de ilk iPhone modeli piyasaya girdikten bir süre 
sonra alternatifleri sunmaya başladılar. Özellikleri ile olduğu kadar 
eksiklikleri ile de göze çarpan iPhone'un dünya çapındaki ve adı 
bilinmeyen Çin'li üreticiler tarafından birçok alternatifi satışa sunuldu ve Apple yine rekabetin gerisinde kalmamak için modelini 
güncellemeyi uygun gördü. Bugün iPhone 3G gerçekten de tercih 
edilebilecek en kullanışlı ve en başarılı telefonların arasında yer 
alıyor. Rakipleri de sahip olduğu özelliklerle bu yeni teknoloji devini köşeye sıkıştırmıyor değil. 

Aslına bakarsanız özellik ve teknoloji dışında arka planda bulunan çok önemli bir kriterin daha varlığından bahsedebiliriz: İşletim sistemleri. Nokia'nın öncülüğünü yaptığı Symbian ve diğer 
birçok akıllı telefon üreticileri tarafından tercih edilen Microsoft 
Windows Mobile'a Apple'ın iPhone ürünü sayesinde işletim sistemi açısından da bir rakip gelmiş oluyor. Apple'ın Macintosh bilgisayarlarda kullandığı Mac OS işletim sistemlerinden önemli izler 
taşıyan iPhone özellikle kullanıcı dostu olan arabirimi ile kendisini 
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ön plana çıkarıyor. İşletim sistemlerinin hangisinin daha başarılı 
olduğu ise uzun vadede kendisini gösterecek olan bir konu. Microsoft, Windows Mobile işletim sistemini her zaman destekliyor ve 
güncelliyor. Dahası telefon üreticileri de söz konusu işletim sisteminin üzerine kendileri bir arabirim geliştirebiliyor. Bildiğiniz gibi 
Microsoft Windows Mobile aslında pek efektler içermeyen, sade 
bir işletim sistemi. Yazımıza konu olan birçok üretici, bu işletim 
sistemini daha farklı bir görüntü ile karşımıza çıkarıyor. Üç boyutla 
arası pek haşır neşir olmayan Microsoft Windows Mobile işletim 
sisteminin açıkçası bazı noktalarda sistem kaynaklarını zorladığını 
söyleyebiliriz. Nokia'nın amiral gemisi Symbian ise açık kaynak 
kodlu bir işletim sistemi ve bu sebeple uygulama açısından çok 
fazla ücretsiz alternatifle denk gelebilmek mümkün. Oyunlar için 
de aynı şeyi söyleyebiliriz elbette. Apple'ın iPhone'da sunduğu 
Mac OS türevi işletim sistemi ise şimdilik bu rekabetin en gerisinde. Zaman neyi gösterir bilinmez ama oldukça sağlam bir temeli 
olan ve hızlı çalışan bu işletim sistemi günden güne çıkacak olan 
yeni yazılımlarla çok daha başarılı olacak. İşletim sistemi savaşlarının doğurduğu bir diğer konu da elbette web tarayıcılar. Şimdi 
iPhone 3Giyi ve rakiplerini tanıma zamanı. 


IPHONE VE RAKİPLERİ 


APPLE IPHONE 3G işTE ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİREN TELEFON! 


iPhone'un ekranı 3.5 inç genişliginde olduğundan video izlemek 
her zamankinden daha keyifli. 
Yatay tutulan ekranla rahatça 
film izlenebiliyor ve fotoğraf arşivlerine bakılabiliyor. Diğer tüm 
işlemler için ekrana dokunmak 
yeterli. Sanal klavye sayesinde 
stylus kullanmaya gerek kalmıyor. 
Ekranın kirlenmesini ve çizilmesini istemeyenler özel koruyucu 
kaplamaları kullanabilir. 320 Xx 
480 piksel çözünürlüklü ekranın 
parlaklığı ve keskinliği yüksek. 
Mac OS X'den türetilmiş olan bir 
işletim sistemi yüklü. Bu sistemin bir özelliği sadece tek dokunuşu değil, parmak hareketlerini 
de algılayabiliyor olması. iPhone 
içinde hareket algılayıcılar da 
olduğundan telefonu yatay çevirdiğinizde görüntü kendiliğinden 
yatay hale geliyor. 2 MP çözünür- 


lüklü kamera orta halli fotoğraflar 
çekmek için yeterli ama flaş yok. 
Yeni modelde yer alan en dikkat 
çekici yeniliklerden biri GPS uydu 
alıcısı. Apple, kazandığı alana 
GPS alıcı yerleştirmeyi tercih 
etmiş. Bilindiği gibi GPS alıcısı 
dünya çevresindeki uydulara bağlanarak konum bilgisi elde ediyor. 
A-GPS (Assisted-GPS) adı verilen 
destekli GPS ise bina içinde fayda gösteriyor. Siz bina içindeyken 
GPS alıcısı uyduya bağlanamadıgından konum bilgisini bulmak 
için cep telefonu antenlerini ve 
halka açık Wi-Fi vericilerini kullanıyor. Yeni nesil iPhone 3G'de 
artmış batarya ömrü, GPS alıcı, 
3G bağlantı üstünlükleri var ama 
eksikler sürüyor. Batarya gövde 
içinde, bellek kartı eklenemiyor, 
görüntülü sohbet yapılamıyor ve 
MMS gönderilemiyor. 


NOKTA 5800 XPRESS MUSIC 
MÜZİK VE MULTİMEDYA ONDAN SORULUR. 


Nokia, yenilikçi cep telefonu Nokia 5800 
Xpress Music ile müziğin sesini biraz daha 
yükseltiyor. Konu müzik telefonu olunca 
tüm dünyadaki insanların aradığı özellikler aynı noktada birleşiyor: Daha fazla hafıza kapasitesi, kaliteli ses sağlayan güçlü 
hoparlörler, kolay senkronizasyon ve içeriğe kolay erişim sağlayan mükemmel bir 
müzik deneyimiyle zenginleşmiş cep telefonu. Nokia 5800 Xpress Music, tüm bu 
koşulları sağlamakla kalmıyor, dünyanın 
neresinde olursanız olun zengin içeriğe 
ulaşma ve paylaşma imkanı da tanıyor. 
Dünyanın en akıllı arayüzü olan S60'a 
dokunmatik ekran teknolojisini ekleyerek Nokia alışkın olduğumuz bu sisteme 
insan dokunuşu katıyor. En iyi ekran çözünürlüğüne sahip 3.2 inç genişliğindeki 
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ekranı fotoğraf, video ve web içeriklerini 
canlı ve berrak renklerde sunuyor. Nokia 
5800 Xpress Music 16:9 ölçülerinde saniyede 30 kare gösterme ve 25 kare kayıt 
etme özellikleri ile VGA kalitesinde video 
kayıt etme ve oynatma için ideal. Nokia 
5800 Xpress Music 3.2 megapiksel, Carl 
Zeiss optik destekli kameraya sahip ve 
tek bir dokunuşla Share on Ovi, Flickr ya 
da Facebook gibi online topluluklar sayesinde fotoğraf ve video paylaşılabiliyor. 
Müzik listeleri başlıkları da online paylaşım, MMS ya da Bluetooth aracılığıyla 
iletilebiliyor. Ayrıca Nokia 5800 Xpress- 
Music grafik ekolayzır, 8 GB hafıza, tüm 
dijital müzik formatlarını destekleme ve 
3.5 mm hoparlör çıkışı gibi müzikle ilgili 
bütün detayları içinde barındırıyor. 


IPHONE VE RAKİPLERİ 


SAMSUNG 1900 OMNIA 


BİR TELEFONDAN 
BEKLEYEBİLECEĞİNİZ HER ŞEY. 


Dokunmatik arayüzü sayesinde yeni Samsung i900 Omnia, kullanıcıların Microsoft Outlook, PowerPoint, Excel 
ve Word gibi ofis uygulamalarını masaüstü bilgisayarlara 
benzer bir deneyimle kontrol etmelerine olanak veriyor. 
Windows Mobile 6.1 Professional İşletim Sistemini kullanan Samsung i900 Omnia, kullanıcıların Microsoft Office 
dosyalarına yalnızca erişimine değil, bunun yanı sıra yeni 
dosyalar oluşturma ve mevcut dosyaları düzenlemelerine 
olanak veriyor. Samsung i900 3.2 inçlik WOVGA LCD 
ekranı sayesinde en üst seviyede dijital eğlence deneyimi 
sunuyor. DivX, Xvid ve diğer video formatlarını destekleyen MultiCodec teknolojisi, dosyaların format dönüşümleri 
sırasında oluşabilecek karışıklığı ortadan kaldırıyor. MP3, 
farklı formatlardaki video ve fotoğraf dosyalarını destekleyen i900 FM radyosuyla da kullanıcılara eksiksiz bir 
eğlence deneyimi vaat ediyor. Kullanıcılar aynı zamanda 
daha uzun süreli çalma ve oynatma için uzun ömürlü, telefondan ayrılarak istenildiğinde yenisiyle değiştirilebilen 
bataryanın güvencesine sahip oluyorlar. Samsung i900'da 
ayrıca otomatik fokus (AF), yüz ve gülümseme tanıma 
özellikleri ile otomatik panoramik çekim özelliklerini barındıran 5 MP'lik bir kamera bulunuyor. Hafıza gerek duyulursa microSD kart ile genişletilebiliyor. Kullanıcıların 
seyahatleri sırasında gidecekleri yeri kolaylıkla bulabilmelerini sağlayan, navigasyon ve Geo İzleme uyguamalarını 
barımdıran GPS sistemi de i900 Omnia'nın standart özelliklerinden biri. 


TOSHIBA PORTEGE G810 


TÜM ÖZELLİKLERİYLE 
“EKSİKSİZ”. 


Bir mobil telefondan fonksiyonellik bekleyenler için mükemmel bir telefon olan 6810 ile ofisiniz ya da dostlarınızla iletişimde kalın internette gezinin, fotoğraf ya da video paylaşın ya da gitmek istediğiniz yere nasıl ulaşmanız 
gerektiğini kontrol edin. Ayrıca yeni geliştirilmiş kullanıcı 
arayüzü ve şık dokunmatik ekranı ile kullanımı çok daha 
kolay. Port&g& G810 profesyoneller için ideal bir telefon. 
Windows Mobile yazılımı ile tüm Microsoft Office Mobile 
uygulamalarına erişebilir ve e-postalarınızı kontrol edip 
yanıtlayabilirsiniz. HSDPA ve HSUPA desteği ile internette gezinebilir, 3 MP kamera ile resim çekebilir video 
kaydedebilir ve bunları dostlarınızla geniş bant hızı ile 
paylaşabilirsiniz. Windows Media Player Mobile ve 65K 
renkli ekranı ile video klip izleyebilir, ya da sevdiğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz. Geniş 2.83 inç OVGA dokunmatik 
ekranı ve gelişmiş arayüzü ile navigasyon deneyiminizde 
fark yaratır ve uygulamalara erişiminizi kolaylaştırıyor. 
Yerleşik GPS ve A- GPS fonksiyonları ile sadece saniyeler 
içinde gitmek istediğiniz yerin lokasyonunu harita üzerinden bulma imkanı tanır. 6810 “un diğer özellikleri arasında MMS, SMS , FM radyo, GSM/GPRS/EDGE bağlantı 
desteği, 3G, Bluetooth, WiFi ve 4GB'a kadar microSD ile 
arttırılabilir hafıza özellikleri bulunuyor. Portâg& G810'un 
dizaynı da en az özellikleri kadar dikkat çekici. Sadece 
14 mm çok ince ve parlak siyah kaplamasıyla göz alıcı. 
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IPHONE VE RAKİPLERİ 


BLACKBERRY STORM 


İŞ VE EĞLENCEYİ 
BULUŞTURUYOR. 


Hem bireysel, hem de kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına 
cevap vermek üzere tasarlanan akıllı telefon BlackBerry 
Storm, BlackBerry'nin sahip olduğu iletişim gücünü, global bağlantı ağını ve kişisel kullanımda sağladığı avantajları, dokunmatik arayüzü son derece kullanışlı hale getirerek, yazı yazmada kolaylık sağlayan ve devrim yaratacak 
dokunmatik ekran teknolojisiyle birleştiriyor. Gerçek bir 
klavye gibi tepki veren, dünyanın ilk “tıklanabilir” dokunmatik ekranına sahip BlackBerry Storm, aynı anda tek ve 
çoklu dokunuşları takip ederek etkin olarak dolaşım ve 
kullanım sağlıyor. BlackBerry Storm, (2100 MHz) UMTS / 
HSDPA ve dört bant EDGE / GPRS / GSM şebekelerini destekliyor. Kullanıcılar, BlackBerry Storm ile ister düşey ister 
yatay konumda kullanabilecekleri yüksek performanslı, 
tüm özelliklere sahip bir HTML tarayıcıya sahip oluyor. 
İnternette kolayca gezinmeyi sağlayan dokunmatik ekrana 
parmakla çift darbe uygulandığında ekran görüntüsü yaklaşıyor, parmak ekran üzerinde kaydırıldığında ise ekran 
görüntüsü de düşey veya yatay doğrultuda hareket ediyor. 
Akıllı cep telefonu BlackBerry Storm, sektörün önde gelen mobil e-posta ve mesajlaşma çözümünün tüm gücünü 
olduğu gibi kullanıcısına aktarıyor. En yaygın tüketici ve 
şirket platformlarında kişisel ve iş amaçlı e-posta ve kısa 
mesajları (SMS), resimli mesajları (MMS), ve chat mesajlarını (IM) desteklerken, popüler sosyal iletişim ağlarına da 
kolayca erişim sağlıyor. Üründe 3.2 MP flaşlı bir kamera 
da var. 
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HTC TOUCH DIAMOND 


TOUCHFLO 3D ARABİRİMİ İLE 
FARK YARATIYOR. 


HTC Touch Diamond, kişiler, mesajlar, e-postalar, fotoğraf, müzik, hava durumu gibi menülere animasyonlu erişim sunan TouchFLO 3D adlı yeni üç boyutlu dokunmatik 
arayüzüyle dokunmatik ekran yenilikçiliğinde büyük bir 
sıçrama gerçekleştiriyor. Cihazın dokunmaya duyarlı yeni 
kontrol mekanizması telefonla kullanıcının etkileşimini 
kolaylaştırıyor. HTC Touch Diamond, HSDPA 7.2 Mbps 
ve HSUPA kablosuz bağlantı ile tamamen yeni ve genişbant kadar yüksek hızda bir internet deneyimi getiriyor. 
İnternette gezinmeyi kolaylaştırmak amacıyla HTC, Touch 
Diamond'la birlikte web sitelerini tasarlandıkları şekilde kolayca görüntülemeyi ve sayfalar arasında sorunsuz 
dolaşmayı sağlayan yeni kişiselleştirilmiş bir mobil web 
tarayıcı sunuyor. Kullanıcılar web sitelerini tek elle yakınlaştırıp yan çevirebiliyor, ekrana sığacak şekilde optimize 
edilmiş içeriği rahatlıkla görüntüleyebiliyorlar. HTC Touch 
Diamond kullanıcılar tarafından üretilmiş video içeriklerini 
izlemek için HTC tarafından geliştirilmiş yeni kişiselleştirilmiş bir YouTube uygulaması da içeriyor. Cep telefonunda yenilikçiliği küçük bir boyutla bütünleştiren Touch Diamond, aynı zamanda benzersiz özellik ve işlevselliği bir 
araya getiriyor. Dahili kamerası, içerdiği otomatik odaklamalı merceği sayesinde çekilen fotoğrafların net ve güzel 
çıkmasını sağlıyor. Gelişmiş kablosuz ve otomatik sensörlü 
arka plan ışığı, Diamond deneyimini üstün kılan özelliklerden sadece birkaçı. 


TREND 


Cepte numara taşınabilirliği başlıyor 


Yıllardır büyük merakla beklenen mobil numara taşınabilirliği uygulaması nihayet başlıyor. 
Pazarın lideri Turkcell müşterilerini tutmak için kampanya üstüne kampanya yaparken, Avea ve 
Vodafone ise milyonlarca yeni abone kapmak için kolları sıvadı. Görünen o ki, tüketicileri çok 


daha rekabetçi bir ortam bekliyor. 


BUGÜN dünya nüfusunun yüzde 40'ı cep telefonu 
kullanıyor. Şu an 3,9 milyar olan cep telefonu abonesi sayısının, 5 yıl sonra 5,6 milyara ulaşacağı 
ifade ediliyor. Ülkemizde ise 93 milyon kayıtlı cep 
telefonu cihazı bulunurken, her ay 1.5 milyon yeni 
cep telefonu sisteme kaydoluyor. 

Cep telefonu pazarı büyüdükçe, GSM operatörleri 
arasında rekabet de günden güne artıyor. Ancak 
Türkiye, GSM operatörleri arasındaki en sıkı rekabete, bu yılın sonundan itibaren şahit olmaya 
başlayacak. Çünkü dünyada yaklaşık 10 yıldır var 
olan Mobil Numara Taşınabilirliği uygulaması, bu 
aydan itibaren Türkiye'deki cep telefonu aboneleriyle buluşuyor. 

Numara taşınabilirliği sayesinde artık abone tercih 
ettiği operatörü değiştirse bile numarası aynı kalacak. Böylelikle abone, kendisine en uygun hizmet 
ve paketi tercih edebilirken, operatörler arasında 
da gerçek rekabet yaşanmaya başlayacak; bundan 
da elbette tüketiciler kârlı çıkacak. 
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NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ NE ANLAMA 
GELİYOR? 


Üstün başarı ekip 
çalışmasından doğar i 


NUMARA NASIL TAŞINACAK? acme 


3) Abone numarasını nasıl taşıyacak? Nereye başvuracak, 
süreç nasıl işleyecek? le bunu başarmak mümkün! 
Öncelikle cep telefonu kullanıcıları, geçmek istedikleri 
operatöre taşıma taleplerini bildirecekler. Abonenin 
mevcut operatörleriyle (verici operatör) iletişime 
geçmelerine gerek bulunmuyor. Numara taşıma işlemi, 
abonenin numara taşıma talebiyle birlikte, abonesi olmak 
istediği alıcı operatöre başvurmasıyla başlayacak. Abonenin 
bu yönde bir talebi olmaksızın, söz konusu abone için 
numara taşınabilirliği işlemi başlatılamayacak. 

Alıcı operatör, numaranın taşınması sırasında operatörler 
arasında bilgi alışverişinde kullanılan Merkezi Referans 
Veritabanı'na (MRVT) abonenin talebini en geç 2 gün 
içinde verici operatöre gönderilmek üzere iletecek. Verici 
operatör ise geçiş için onay ya da ret cevabını en geç 2 
gün içinde alıcı operatöre gönderilmek üzere MRVT'ye 
iletecek. Onay yanıtının verilmesi durumunda en geç 2 gün 
içinde numara alıcı operatöre taşınacak. Böylelikle en geç 
6 gün içinde abonenin numarası taşınmış olacak. 

Bir numaradan diğerine geçiş sürecinde aradan geçecek 6 
günlük süre içerisinde kullanıcı cep telefonunu kullanmaya 
devam edebilecek. Yalnızca eski hattın iptal olup yeni 
hattın aktive olması sürecinde yaşanacak ortalama 15 
dakikalık kesinti için, abonenin gün içinde tercih ettiği saat 


dilimini yeni operatörüne bildirmesi yeterli olacak. 


4) Aranılan kişinin operatör değiştirdiği nasıl anlaşılacak? 
9 Kasım itibarıyla kendi numarasıyla aynı alan koduna 
(prefiks) sahip başka bir operatörü kullanan aboneleri 
arayanlar, özel bir uyarı tonu duyacaklar. Örneğin 

bir Vodafone abonesi, 54- alan kodlu olup operatör 
değiştiren bir aboneyi aradığında bu uyarı tonunu 
duyacak. Bu sayede, çağrı yapan abone, numarası 

taşınan aboneyle “şebeke içi görüşme yapmadığını” 
anlayabilecek. Aradığı abone eğer 53-, 50-, ve 55- alan 
koduna sahip bir Vodafone abonesi ise çağrı başlatan kişi 
bu tonu duymayacak. MRVT aracılığıyla tüm operatörler, 
numaranın hangi operatörde olduğunu bilecekler. 


5) Numara taşıma işlemi sayısında bir sınırlama var mı? 
Abone ilk operatörüne dönebilir mi? 

Böyle bir süre ve sınırlama bulunmuyor. Yeni operatöre 
geçildikten sonra istenildiği zaman tekrar başka bir 
operatöre geçmek için taşıma işlemi başlatılabilir. 
Telekomünikasyon Kurumu'nun gerekli görmesi halinde, 
abonenin aynı takvim yılı içerisinde bir numara için 
numara taşınabilirliği hizmetinden yararlanma sayısına 
sınır getirebilir. 


ADIM ADIM NUMARA TAŞIMA 


LİK TREND 


Intel'de 3 düğün 1 cenaze 


Bu ay yeni nesil işlemcilerini piyasaya çıkarak olan Intel'in keyfini kaçıran haber ise Apple 
tarafından geldi. Intel ve Apple'ın arasını bozan kara kedinin adı NVIDIA. 


İŞLEMCİ devi şu sıralar heyecan ve endişeyi bir arada yaşıyor. Yeni nesil işlemcilerini piyasaya sürmek için gün sayan şirketin canını sıkan olay ise 2005 yazından 
beri çalıştığı şirket olan Apple'la arasının 
soğuması oldu. Kod adı Nehalem olan 
yeni nesil işlemci serisine ait olan Core 
17/-920/940 ve 965XE işlemcileri bu ay 
içinde piyasada olacak. Ekim ayı ortalarında, 2008 mali yılının 3. çeyrek kazancını 10,3 milyar dolar olarak açıklayan 
Intel'in açıkladığı fiyatlar ise şöyle: 

- 2.66 GHz frekansla çalışan Core i7- 


TURKNET'TEN EKONOMİYE 
DEV KATKI 


2008 yılında lanse edilen ve Türkiye'nin her yerinden kullanılabilen 1095, kısa sürede ülke ekonomisine 500 bin YTL'lik katkı sağladı. TurkNet, 
şehirlerarası, uluslararası ve GSM'e doğru olan 


920, 284 dolar 

- 2.93 GHz frekansla çalışan Core i7- 
940, 562 dolar 

- 3.2 GHz frekansla çalışan Core i7- 
965XE, 999 dolar 


Intel'in 5 yıldan fazla süredir üzerinde 
çalıştığı Nehalem kod adlı yeni işlemci 
mimarisi, 2,3 ya da 8 çekirdek, tüm çekirdeklere paylaşımlı 8mb L3 önbellek, 
çekirdek başına 3ikb LI ve 256kb 12 
önbellek içeriyor. Çok katmanlı paylaşımlı 
önbelleği sayesinde performansı artıran 
ve sık erişilen verilerin işlenmesinde gecikmeleri azaltan teknolojisi ve dinamik 
ölçeklemesi sayesinde, çekirdekleri ayrı 
ayrı kontrol ederek yüksek işlem gücüne 
ihtiyaç duyulduğu zaman yüksek performans, durağan işlemler sırasında ise yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. 

Intel'in keyfini kaçıran durum olarak, 
Apple'ın “Intel yonga setini kullanan di- 


züstü bilgisayarlarının grafik performansını beğenmemesi” olarak özetleyebiliriz. 
Bu durumu değiştirmek isteyen Apple'ın, 
Intel yongasetlerini kullanmayı bırakıp, 
bundan sonra İntel'den sadece işlemci 
alacağı ve yongaseti seçimini NVIDIA'dan 
yana kullanacağı iddialar arasında yer lıyor. Bu duyumlar, Apple'ın yeni MacBook 
serisini duyurmasıyla kısmen de olsa doğrulandı. Öyle görünüyor ki Intel'in büyük 
beyaz kutup ayısını memnun etmek için 
daha çok uğraşması gerekecek. 

Bu sorunun cevabı, Intel'den yapılan resmi açıklamayla verildi. Açıklamaya göre 
firmanın Apple ile olan “güçlü birlikteliği” 
önümüzdeki günlerde de devam edecek, 
grafik işlemci piyasasının oldukça rekabetçi olduğunun altını çizen açıklamada, 
Apple'ın ürünlerine entegre edilen teknoloji yarışında bu belirli alanı kazanmamış 
olmanın, firma ile ilişkilerini azaltmayacağını belirtildi. 


TEKNOLOJİ VE SANAT FESTİVALDE BULUŞUYOR 


AmberFestival 7-16 Kasım 2008 tarihleri arasında İstanbul'da, 60'ı aşkın 
sanatçının katılımıyla 9 özel mekanda gerçekleşiyor. Bu yıl ikincisi yapılacak olan festival, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından 
destekleniyor. Amber 08 internette dolaşan, sohbet eden ya da oyun 


telefon görüşmelerinde büyük ucuzluk getiren 
avantajlı hizmeti 1095 ile müşterilerine indirimli 
telefon görüşmesi yapma fırsatı sunmaya devam 
ediyor. TurkNet'in 1095 telefon hizmeti, uzak 
mesafe görüşmelerinde önemli indirimler sağlıyor. Şehirlerarası aramalarda yüzde 24, GSM 
aramalarında yüzde 29 ucuza konuşturan 1095 
ile ABD, Avrupa ve Rusya'yı şehir içi tarifesinin 
de altında, dakikası 6,9 kuruşa aramak mümkün. 
Abonelik, sözleşme, sabit ücret veya ön ödeme 
olmaksızın şehirlerarası, uluslararası ve cep telefonu aramaları, önce 1095'i, ardından hiç beklemeden aranan numarayı tuşlayarak yapılabiliyor. 
Bugüne kadar 350 binin üzerinde kişinin kullandığı 1095 hizmeti, herhangi bir ek donanım 
gerektirmiyor. Ay boyunca 1095 üzerinden 
yaptığınız görüşmelerin toplam tutarı, Türk Telekom tarafından faturalanıyor ve ayrı bir zarfla 
gönderiliyor. 1095 ödemeleri, Türk Telekom 
faturalarının ödenebildiği her yerden yapılabiliyor. Halihazırda faturanız otomatik ödemedeyse, 1095 faturanız da otomatik ödemeye dahil 
edilebiliyor. 1095 ile ilgili daha detaylı bilgiye 
www.1095.com.tr adresinden ulaşabilir. 
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oynayan veya cep telefonu kullanan bireyi aynı teknolojik ortamda yaratıcı 
ve estetik; sanatsal bir varoluşa katılmaya davet ediyor. Gerçek zamanlı 
etkileşime dayanan performansları ve ziyaretçiyi izleyici konumundan 
katılımcı konumuna taşıyan sergileri ile bugüne kadar izlediğimiz etkinliklerden ayrılıyor. Festival sahne performansları ve sergilerin yanı sıra atölye 
çalışmaları, seminerler ve sanatçı sunumlarından oluşuyor. 7-16 Kasım 
tarihleri arasında yapılacak olan festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye 


adresinden erişebilirsiniz. 


HP, 24 saatlik pil 
rekorunu kırdı 


HP, mobil bilgi işlemde yeni bir rekora imza attı. Yeni HP 
EliteBook 6930p dizüstü bilgisayarın pili, bir kez şarj edildiğinde 24 saat kesintisiz çalışma imkanı sunuyor. Yapılan 
kıyaslama çalışmalarında, yeni HP EliteBook 6930p dizüstü 
bilgisayarın, isteğe bağlı olarak sunulan ultra kapasiteli piliyle, 24 saatlik çalışma süresi sağladığı görüldü. HP Türkiye 
Kişisel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Artun Ayvat, dizüstü 
bilgisayar dünyasında tam gün kesintisiz çalışmanın önemli bir değer haline geldiğini, HP EliteBook 6930p sayesinde 
bundan böyle müşterilerin işgünü bitmeden pilin bitmesi konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacağını söylüyor. 

Kalıcı olması için özel olarak tasarlanan ve test edilen HP 
pillerde, hem HP mühendisliğinin, hem de Intel katı hal sürücüleri (SSD) ve cıva içermeyen LED monitörler gibi enerjinin 
etkin kullanımını sağlayan dizüstü bilgisayar bileşenlerinin 
katkısı büyük. Örneğin, yüksek verim sunan HP Illumi-Lite 
LED monitör, geleneksel LCD monitörlerle kıyaslandığında pil 
ömrünü 4 katına çıkarıyor. Intel SSD ise geleneksel sabit sürücülere kıyasla pil ömründe yüzde 7'ye varan artış sağlıyor. 


gün 


BIMEKS'TEN BİR INDIRIM KLASİĞİ 

Üç yıldır olduğu gibi bu yıl da Bimeks'te 99 günlük kampanya 
günleri başladı. Her güne özel günün fırsat ürünü tüketicilere sunulacak. Ayrıca bu yıl Bimeks'te yepyeni bir heyecan 
daha başlıyor. “Bimeks Hediye Çarkı” ile tüm müşteriler 
yapacakları her 500 YTL ve üzeri alışverişler için Bimeks 
Hediye Çarkı'nda sürpriz hediyelerden birini kazanma şansı 
yakalayacaklar. | 1 Ekim'de başlayan kampanya 18 Ocaka 
kadar devam edecek. 


Cooler Master 


THE ULTIMATE İHERMAL SOLUTON 


(glacier 9200 


MeiDLA ABE T6 (Güler) çin Tasirlarıdi 


37 takanlı Gelme İSD0ĞT ve Geler ABİĞA TE in soğutması. İarırlarması vere 


Mwilla da ortak işbirisği yapar I BL çerçi oğla baron SED Tur 
bermrLii çirgiare ve dak İyi SOJUİMLI per İDTmTLrrLR çarı ruz bir SOĞLUCU fuzrarkarnTEE 
perektiğara eri Pa bekar İerrmalardları beri Disz Çeek 

“Soğutma belrilyilerindi özkdiriei bedi İrmalinndarı beri ölür 
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Türkiye'de ve dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde Microsoft, HP veya Cisco yetkinliklerinden 
sadece birine sahip ya da sadece sistem veya ağ alanında uzmanlaşmış profesyoneller yerine, bu 
yetkinliklerin hepsine hakim uzmanlara ihtiyaç duyuluyor. Bilge Adam Sistem ve Ağ Uzmanlığı 


Eğitimi bu ihtiyaçların tümünü kapsayan tek özel eğitim programı olarak altın bir fırsat! 


MICROSOFT, HP ve Cisco'nun aynı 
anda yetkili eğitim merkezi olan Bilge 
Adam, sistem ve ağ uzmanlığı için gerekli teknolojiyi üreten bir eğitim kurumu. Bu alandaki eğitimlerde en önemli 
kriterlerden biri eğitimde kullanılacak 
sistem ve cihazlar. Yüksek kapasiteli 
HP PC'ler, son teknoloji HP sunucu, yedekleme ve ağ cihazları ve Cisco laboratuarları ile Bilge Adam'ın Sistem ve Ağ 
Uzmanlığı eğitimi, Türkiye'nin teknolojik 
altyapısı en güçlü özel eğitim programı. 
Öğrencilere, ders dışında da kendilerini geliştirmek için tam donanımlı bilgi 
işlem laboratuarları tahsis edilmesi de 
Bilge Adam'ın farklarından biri. Çalışma 
Merkezleri'nin içerisindeki bu laboratuarlar HP ve Cisco'nun en son teknoloji 


BİLGE ADAM ANKARA 
* ŞUBESİ AÇILDI! 


Bilişim Teknolojileri Sertifika 

i Programlarında Türkiye'nin en 
çok tercih edilen özel eğitimi 
kurumu olan Bilge Adam'ın 

İ İstanbul dışındaki ilk şubesi 
Ankara'da açıldı. Bilge Adam 
Ankara Şubesinde, Sistem ve 
Ağ Teknolojileri, Yazılım ve 
Veritabanı ve Web & Grafik 
Tasarımı eğitimleri veriliyor. 
Sınırlı kontenjanlardan 
yararlanmak ve hemen kayıt 
yaptırmak için numaralı 
telefonu arayabilirsiniz. 


sunucu, ağ ve yedekleme cihazları gibi 
gerekli tüm sistemlere sahip. Sektörün 
sadece bugün kullandığı değil yarın kullanacağı teknolojileri de kapsayan bir 
eğitim programı. Microsoft Windows 
Vista, Windows Server 2008, Exchange 
Server 2007 ve ISA Server 2006 gibi 
işletim sistemlerinin ve alt yapı sistemlerinin en güncel versiyonları öğretiliyor. 


Kimler katılabilir? 

Sistem ve Ağ Uzmanlığı Kariyer Eğitim Programı'na bilgisayar, sunucu ve işletim sistemleri, bilişim güvenliği, internet ve ağ teknolojileri gibi konularda uzmanlaşarak, bilişim teknolojileri alanında kariyer sahibi olmayı hedefleyen, en 
az lise mezunu herkes katılabilir. Bu programa, halihazırda bu alanda çalışan 
profesyoneller veya öğrenim gören bireyler de kendilerini en son teknolojiler ile 
geliştirmek ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalar almak için katılabilir. 


Eğitim programının amaçları 

Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitim Programı'nın oluşturulmasındaki temel amaç, 
bilişim teknolojileri şirketlerine ve BT departmanlarına nitelikli uzmanlar yetiştirmek ve gelişimlerine katkıda bulunmak olarak açıklanabilir. Eğitim programı, 
her seviyede bilişim altyapısı tasarlayıp kurabilen, yönetiminden geliştirilmesine 
kadar tüm fonksiyonlarında sorumluluk alabilen BT profesyonelleri mezun edebilmek için, uluslararası trendler ve iş piyasalarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış durumda. Sistem ve ağ uzmanlığı, bilişim sektöründe kariyer 
yapmayı hedefleyenler için özel olarak hazırlanmış, Microsoft, HP ve Cisco gibi 
dünya yazılım ve donanım devlerinin teknolojilerini içeren, uygulama ve proje 
ağırlıklı, toplam 500 saat süresi ile kapsamlı bir kariyer eğitim programı. 


Sistem ve ağ uzmanı hangi alanlarda çalışabilir? 

Bilge Adam Sistem ve Ağ Uzmanlığı Kariyer Eğitim Programını başarıyla tamamlamış mezunlar kazandıkları yetkinlikleri, Bilişim Teknolojileri alanında 
kariyer edinmek ve kendilerini geliştirmek, kendi işini kurmak veya freelance 
(serbest) çalışmak gibi amaçlar için kullanabilir. Sistem ve Ağ Uzmanları sektörde sistem, ağ, güvenlik veya donanım gibi alt alanlarda branşlaşabilecekleri 
gibi, zamanla bilgi işlem yöneticiliğine doğru yükselebilir. Bilge Adam mezunları, eğitimleri süresince kazanacakları bilgi ve beceri ile bu alanlarda uzman, 
yönetici, teknisyen, danışman veya destek profesyoneli olarak kariyerlerine yön 
verebilir. * 


ÇALIŞMA ALANLARI 


- Microsoft İş Ortakları 

- HP İş Ortakları 

- Cisco İş Ortakları 

- KOBİ'lerin bilgi işlem bölümleri 
- Büyük firmaların bilgi işlem 
departmanları 

- İnternet servis sağlayıcılar 

- Ağ/sistem destek firmaları 

- Bilişim Teknolojileri eğitim ve 
danışmanlık firmaları 

- Freelance (Serbest) 


www.bilgeadam.com 


AYIN MEZUNU 
VOLKAN ZEYBEK 


Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 
bölümünden mezun olan Volkan Zeybek, 
Bilge Adam'da Mart 2005 - Kasım 
2005 tarihleri arasında Sistem Uzmanlığı, Teknik İngilizce, MCSE-S 
eğitim programlarını aldıktan sonra 
iş hayatına atılmış. GE Energy'de 
Power Services bölümünde Field 
Service Coordinator görevini 
2006'dan beri sürdürüyor. Volkan 
Zeybek'in bu şirketteki görevi, 
Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan, 
Pakistan ve İsrail'de bulunan elektrik 
santrallerindeki gaz ve buhar turbinlerinin 
servis ve bakım organizasyonunu sağlamak. 
Bilge Adam'da aldığı eğitimleri işinde etkin 
biçimde kullandığını söyleyen Volkan Zeybek, Bilge Adam'la ilgili düşüncelerini şu 
şekilde aktardı: “Bilge Adam sadece bir bilgi 
teknolojileri akademisi değil, aynı zamanda 
kariyer planlamasına yönelik profesyonel bir 
kuruluş. Bilge Adam bünyesindeki Kariyer 
Noktası'nda kişiye özel analizler yapılarak, 
ideal iş olanakları tesbit ediliyor. Bilge 
Adam'ın tecrübeli eğitmenleri her türlü soruya hassasiyetle cevap vererek uygulamalı 
bir eğitim sistemi sunmasından dolayı iş 
hayatına ideal bir hazırlık sağlıyor.” 


AYIN ÖĞRENCİSİ 
CEVAHİR SİPAHİ 


Bilge Adam'da Sistem ve Ağ Uzmanlığı 
eğitimi almaya başlayan Cevahir Sipahi, 23 
yaşında ve 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü 
mezunu. Haberleşme alanında 
çalışmak ve ağ teknolojileri 
konusunda ilerlemek istiyor. Bu 
iki alanı birleştirerek kendisine 
yeni bir iş alanı yaratmak da 
amaçları arasında yer alıyor. 

Bilge Adam'dan aldığı eğitimle 

ilgili konuştuğumuz Cevahir Sipahi 
şunları söyledi: “Aldığım eğitimden 
her anlamda memnunum. Tamamen benim 
amaç ve hedeflerime uygun ilerlememi 
sağlıyor. Bilge Adam'ın en çok memnuniyet anketleri ilgimi çekti. Bu anketlere yazdıklarımızla ilgili mutlaka geri dönüş aldık. 
Herhangi bir konuda eksiklik varsa mutlaka bu konuda önlem alıyorlar. Network 
eğitiminden çok memnunum, hocamız da 
çok iyi. Bu eğitimin bana çok şey katacağına inanıyorum. Bu eğitimi tamamladıktan 
sonraki amacım, Bilge Adam'da Cisco 
sertifikikarı için eğitim alıp sınavlarına girmek olacak.” Cevahir Sipahi'nin eğitimini 
başarı ile tamamlamasını ve hedeflediği işe 
kavuşmasını diliyoruz. 


Bu bir advertorial'dır. 


CeBIT donanımcılara 
tat vermiyor 


Bilişim fuarı artık iş dünyasının beyaz yakalılarına hitap ediyor. 


Pamir KIZILTUĞ 
pamir(©PCnet.com.tr 
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BASIN bültenlerinde iş dünyasına yönelik bir fuar 
olduğunu dile getiren CeBIT, “bilgisayar donanımı” 
açısından yeni ürün görmek isteyen son kullanıcıların beklentisini bu yıl pek karşılayamadı. Genelde 
popüler teknolojiler ve kurumsal çözümler konusunda doludizgin bir fuar havası varken, kimi kullanıcılar fuar alanı içerisinde yer alan Teknosa'da 
kendisine hitap eden daha fazla ürünle karşılaştı 
desek yanlış olmaz. Bu da CeBIT'in artık bir son 
kullanıcı fuarı olmadığının en iyi göstergesi olsa 
gerek. Tanıtımı gerçekleşen çoğu teknoloji mobil 
taraftaydı ve gerek yazılımsal, gerekse donanımsal 
açıdan birçok yenilikle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Şirketler için geliştirilen faydalı teknolojilerin 
de önümüzdeki günlerde birçok yerde karşımıza 
çıkacağı kesin. CeBIT'in dışında tüm dünyada bu 
ay teknoloji gündemi hareketli geçti. Özellikle donanım sektörüne hitap eden firmaların ne gibi yenilikler sunduğuna yakından bakmakta fayda var. 


Batarya sorununu 
tarihe karıştıracak teknoloji 
Her ne olursa olsun taşınabilir tüm cihazların ortak 
sorunu bataryanın erken sürede boşalması. Taşınabilir oyun konsollarından Netbook'lara, cep telefonlarından video kameralara kadar tüm 
, Cihazlar aynı dertten muzdarip. Yeni 
, geliştirilen SCiB (Super Charge ion 
İ Battery) teknolojisi sayesinde batar- 
© yalar 10 dakikalık şarj işlemi sonucunda yüzde 90'lık bir doluluk seviyesine 
ulaşabiliyor. Bu teknolojinin taşınabilir cihazların 
dertlerini tarihe karıştıracağı öngörülüyor. Dahası 
Li-ion bataryaların 300-400 şarjdan sonra performans kaybına uğrama durumu SCiB bataryalarda 
ancak 5000-6000'den sonra ortaya çıkıyor. Toshiba tarafından geliştirilen yeni bataryalar maliyetler 
biraz daha uygun seviyeye gerilediğinde tüm taşınabilir cihazlar tarafından kullanılmaya başlanacak. 


Leadtek PxVC1100 grafik kartı 
Cell işlemcili 
Toshiba, geçtiğimiz günlerde Sony'nin PlayStati- 


on 3'lerinde yer alan 
Cell işlemcinin bir 
türevi olan ve Ouad 
Core HD olarak da 
bilinen SpursEngine 
grafik yongasını içeren Gosmio dizüstü 
bilgisayarlarını tanıtmıştı. o Gelişmelere 
bakılırsa bu yeni işlemciyi içeren grafik kartlarının tanıtılması da bir 
hayli yakın. STI (Sony - Toshiba - IBM) teknoloji 
grubu tarafından geliştirilen bu işlemci ilk olarak 
Leadtek'in PxXVC1100 model grafik kartlarında yer 
alacak. Kartlar oyundan ziyade içerdikleri H.264 
ve MPEG-2 çözücüleri ile yüksek tanımlı videoların işlemciden bağımsız olarak hızlandırılmasını 
üstlenecekler. Dolayısıyla ATI ve NVIDIA gibi grafik kartı üretici firmalarla herhangi bir rekabet söz 
konusu değil. İlk etapta 290 dolar fiyatla satışa 
sunulacak olan kartın sadece video izleme amaçlı kullanılacağı düşünülürse fiyatı oldukça yüksek 
sayılabilir. Neticede ATI ve NVIDIA'nın bu fiyattaki 
grafik kartları da aynı görevi yerine getiriyor. 


Anakart üreticilerinden Bobcat 
öncesinde AMD'ye destek 

Intel gerek Netbook arenasında, gerekse masaüstünde Atom işlemcili ekonomik çözümleri ile piyasayı doyurmaya başladı. Rakip cephe olan AMD'de 
ise üretilecek olan işlemcinin adı dışında henüz bir 
bilgi yok. Mini ITX tipindeki anakartların son kullanıcılar tarafından bir hayli rağbet gördüğüne tanıklık 
eden anakart üreticileri de AMD'den yeni işlemciler 
gelene kadar farklı çözümler ortaya koymaya çalışıyor. Albatron'un KI780G 
model anakartı buna güzel bir örnek. Görünü- g 
münden kolaylıkla anlaşılabileceği gibi Mini ITX 
standardına indirgenmiş 
olan bu anakartta çift kanal DDR2 bellek kullanımı mümkün olabiliyor ancak tercih edilecek bellekler dizüstü bilgisayarlar için 
olan SO-DIMM tipinde olmalı. 800 MHz 
hız destekleniyor. Üzerinde D-Sub, DVI 
ve HDMI çıkışı bulunduran anakartın en 
önemli özelliği kuşkusuz diğer tüm 780G 
anakartlarda olduğu gibi HD hızlandırma- 
ya donanımsal olarak destek sunması. 
Dört adet SATA arabirimi, PCI Express 
2.0 grafik kartı yuvası, 8 kanal tümleşik 
ses kartı ve Gigabit ethernet de önemli 
özelliklerin arasında yer alıyor. Görünüşe 
göre AMD'nin Intel Atom serisine rakip işlemcileri gelene kadar bu şekilde başarılı 
bir Mini ITX sistem kurulabilecek. 


NVIDIA, GeForce GTX 270 

ve GeForce GTX 290 için 
gaza basıyor 

Üst seviyede ATI'ın Radeon HD4870 modeli ile başa çıkmakta zorlanan NVIDIA, 
kısa zaman önce GeForce GTX 260'ın 
paralel işlemcilerini 192'den 216'ya çıkardı ancak yine de istediği performans 
artışını sağlayamadı ve yeni grafik kartları 
üretme kararı aldı. Firmanın yol haritasında şu aşamada GeForce GTX 270 ve 
GeForce GTX 290 var. Bu iki modelde de 
55 nm tekniği ile üretilmiş GT206 kodlu 
grafik işlemciler bulunacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu hamlenin sonucunda 
ısınmalar azalacak, maliyet düşecek ve 
daha yüksek frekanslara ulaşılabilecek. 
Öte yandan GT206 yongasının 55 nm 
olmasının bir diğer avantajı da aynı PCB 
üzerinde çift olarak kullanılabilmeye imkan sağlaması. Böylece firmadan çift 
çekirdekli yeni GX2 modellerini de bekleyebiliriz. Fakat çift grafik işlemcili son 
kart olan NVIDIA GeForce 9800 GX2'de 
firma tek bir PCB'de iki grafik işlemci 


kullanmak yerine yine çift yuvada iki ayrı 
PCB'de ayrı ayrı grafik işlemci kullanmıştı. Yine buna benzer bir çözüme gidilirse 
üç yuva kaplayan kartları görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Bu ay içerisinde 
tanıtılması planlanan kartlara bakalım 
ATI'ın cevabı nasıl olacak? Yayınlanan 
son sürücü paketindeki model isimlerine 
göre GeForce GTS150, GeForce GT130 
ve GeForce GT120 modellerinin de önümüzdeki aylarda piyasaya sunulması ihtimal dahilinde. 


USB 3.0 öncesinde 

e-SATA'lı bellek 

Artık USB bellekler hızlanamıyor çünkü 
fiziksel şartlarda USB 2.0'ın sunduğu 
arabirim saniyede 30 MB veri transferinin üzerine çok zor çikiyor. Gerçekten de dergimizde test ettiğimiz Corsair 
Flash Voyager GT, Kingston DataTraveler 
HyperX ve OCZ ATV Turbo gibi üst seviye 
belleklerde bu değerin üzerini pek göremedik. Diğer üreticilerin de çıtayı yavaş 
yavaş yükseltmesi ve USB 3.0'ın halen 
geliştirilme aşamasında olması firmaları 
artık bellekler üzerinde e-SATA bağlantısı 
sunmaya yöneltiyor. Yurtdışında faaliyet 
gösteren AO-Lab firması 32 GB'lık SSD 
ürününde işte böyle 
bir çözüm sunuyor. 
Ürün sisteme USB 
arabirimi oüzerinden 
bağlanınca saniyede 
24 MB okuma ve 16 
MB yazma, e-SATA | 
üzerinden bağlanınca da yine saniyede 
75 MB okuma ve 25 MB yazma hızı 
sunuyor. Üst seviye birçok anakartın ve 
dizüstü bilgisayarın bu arabirime sahip 
olduğu düşünülürse e-SATA olan ve standart USB bellek boyutlarındaki taşınabilir belleklerin USB 3.0 gelene kadar üretilmesi hiç de şaşırtıcı olmayacak. 


Şifreleri grafik işlemci kırsın! 

Son zamanlarda grafik kartı üreticileri, 
kartların üzerinde yer alan grafik işlemcilerin farklı alanlarda da kullanılmasını 
sağlayan çözümler sunuyor. HD videoları 
işlemciye yük olmadan hızlandırma, fizik 
hesaplamaları ve video sıkıştırma bunlar- 


aş, edor.htmi?r1 —pr&r2—wpa 


dan bazıları. Genelde tüm bu çözümlerde 
ihtiyaç duyulan yazılımlar grafik işlemciyi 
geliştiren firmalar tarafından sunuluyor 
ama bu kez durum farklı. Elcomsoft firmasının geliştirdiği üçüncü parti yazılım 
ile artık grafik kartları şifre kırma özelliği 
de kazanıyor. Performans elbette kartlar- 
da bulunan grafik işlemcilerin işlem yeteneğiyle doğru orantılı olarak artmakta. 
Basitçe bir kıyaslama yapmak gerekirse 
NVIDIA'nın GeForce 8800 GTX yongalı 
bir grafik kartı Microsoft Office 2007 şifrelerini kırarken Intel Core 2 Duo işlemciye göre 15 kat daha fazla performans 
sunuyor. Microsoft Office uygulamaları 
dışında PDF ve daha birçok dosyanın 
şifresi ele geçirilebiliyor. Daha da ilginci 
ise kablosuz ağ bağlantılarındaki WPA ve 
WPA2 standartlarına da destek sunuluyor. 
Yani kablosuz ağların şifresi de böylelikle 
kolayca kırılabiliyor. 20 istemciye kadar 
599 dolar fiyatla ücretlendirilen yazılımın 
deneme sürümünü www.elcomsoft.com/ 
adresinden 
indirerek deneyebilirsiniz. 


ATI Catalyst 8.10 fan 

kontrol özelliği 

Grafik kartları artık kullanılmadığı zamanlarda kafa ütülemeyecek. Daha öncesinde ancak üçüncü parti yazılımlarla 
gerçekleştirilebilen kullanıcı denetimli 
fan kontrolü All'ın geçtiğimiz ay içerisinde yayınlanan yeni sürücüsü Catalyst 
8.10'dan itibaren standart olarak kontrol paneldeki yerini 
alacak. Böylece kul- N i 
lanıcılar fan devrini Ge 
tamamen ele geçirebi- a 
lecek ve dönüş hızının esra 
yüzde 20 ile yüzde 100 seviyesi arasında 
olmasını sağlayabilecek. Küçük fanlı modellerin yüzde 50 seviyesinden sonra fan 
gürültüsü hissettirdiği hesaba katılırsa 
yeni sürücülerin bir hayli kullanışlı olacağı ortada. Siz siz olun oyuna girdikten 
sonra fan denetimini sürücüye bırakmayı 
unutmayın. Böylece olası performans kayıplarının önüne geçmiş olursunuz. * 
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AeroCool'dan göz 
kamaştırıcı ön paneller 


MODİFİKASYON tutkunlarının yakından tanıdığı AeroCool'dan çift 5.25 inç 
yuvaya monte edilen GateWatch-1l, Modern-V büyük ekranlı fan kontrolcüleri 
ve CoolPanel3 çok fonksiyonlu panel modelleri Türkiye'de satışa sunuluyor. Kasasını hem sessizleştirmek hem de daha etkileyici bir görünüme kavuşturmak 
isteyen kullanıcıların tercih edeceği büyük LCD ekranlı kontrolcüler arasından 
GateWatch-Il modeli yuvarlak ve arkadan aydınlatmalı ekranı ve 2 farklı renk 
seçeneğine sahip büyüteçleriyle dikkat çekiyor. İşlemci, ekran kartı, kasa ve 
sabit disk gibi dört farklı bölüme ayrılmış alanda bağlı olan termal sensör ve 
fanların bilgilerini etkileyici bir görsellikle sunan AeroCool GateWatch-lI, ayarlab. nabilir arka ışığı ve ekrandaki yazıları büyüten 
ç 2 farklı renkteki büyüteci sayesinde farklı 
ışığa sahip ortamlarda bile kolay okunabilirlik sağlıyor. Üzerinde bulunan ek iki 
USB ve ses çıkışları sayesinde kasasının 
, Ön panelinde bu tip çıkışları bulunmayan 
kullanıcılara da ek fonksiyonellik sağlayan 
AeroCool GateWatch-Il, kasasında kullanmadığı 5.25 inç yuvaları değerlendirerek çok 
daha etkileyici bir görsellik ve fonksiyonelliğe kavuşmak isteyen kullanıcıları hedefliyor. Satışa sunulan diğer bir model olan AeroCool 
CoolPanel3 ise tek bir 5.25 inç yuvada üçlü fan devri ve ısı izleme, ayarlanabilir alarm, 55 farklı kartı destekleyen kart okuyucu yuvaları, yeni nesil e-SATA 
destekli disk kutuları için e-SATA çıkışı, ek USB ve ses çıkışları gibi ihtiyaç 
duyabileceğiniz tüm özellikleri kompakt bir yapıda sunuyor. 


Maç ve dizi kavgasına son! 


PHILIPS'in ileri teknoloji ile geliştirdiği DVDR3575H DVD oynatıcı ve kaydedici televizyon kavgalarına son veriyor. HDMI özelliğiyle yüksek çözünürlük 
sağlayan Philips DVDR3575H, mükemmel görüntü kalitesiyle dilediğiniz programları kaydederek sonradan seyretme imkanı sunuyor. Philips DVDR3575 
DVD oynatıcı ve kaydedicinin One Touch Pause Live TV özelliği görüntüyü 
istediğiniz anda dondurabilirken, Instant Replay özelliği canlı maç yayını sırasında gol anlarını tek dokunuşla yeniden izlemenize olanak tanıyor. FHlexTime 
özelliği ise bir programın sonunu kaydederken aynı zamanda başını izlemeyebilmenizi sağlıyor. Philips DVDR3575H'nin 160 GB'lık geniş hafıza kapasitesi istediğiniz tüm programları kaydetmenize yardımcı oluyor. DVD--R, DVD-R, 
DVD-RW, DVD-RW, DVD-R DL üzerine kayıt yapabilen DVDR3575H, DivX, 
MP3, WMA ve JPEG gibi birçok multimedya dosyasına destek veriyor. Maç 
günleri yaşanan dizi kavgasına son veren Philips DVDR3575H DVD oynatıcı 
ve kaydedicinin DivX videolarının gelişmiş oynatımı için “DivX Ultra” sertifikası da bulunuyor. USB bellek aygıtları, portatif medya oynatıcılar, dijital kameralar, hatta bazı AV cihazlarından hızla ve kolaylıkla veri aktarımı sağlayebilen 
DVDR3575H, bu görüntüleri mükemmel görüntü kalitesiyle sunuyor. Maçın 
her anının tadını çıkarmak isteyenler için tasarlanan Philips DVDR3575H, 
729 YTL fiyatla satışa sunuluyor. 
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19 İNÇ EKRANDA 
1680 x 1050 ÇÖZÜNÜRLÜK 


AOC'nin yeni 19 inç monitörü 91 9Pwz, geniş 
alanda ayrıntılı çalışmaya değer veren kullanıcılara 
hitap ediyor. 919Pwz ayrıca üstün ergonomik 
özelliklere de sahip ve böylelikle AOC kalite 
standartlarını (dünyanın en büyük monitör 
üreticisi TPV'nin yüzde 00 alt şirketi) her açıdan 
yerine getiriyor. Professional Line serisinin bu 
geniş ekran modeli, diğer 19 inç monitörlerden 
farklı olarak, 48 cm'lik diyagonal ekran ölçüsünde 
1680 x 1050 pikselli sıra dışı bir çözünürlüğe 
sahip. 10.000:1 değerindeki yeni kontrast oranı, 
monitöre ayrıntıda mutlak netlik, Dynamic Color 
Boost sistemi ise canlı ve gerçeğe sadık renkler 
kazandırıyor. Bu özelliklere 2 ms'lik tepki süresi de 
eklendiğinde 919Pwz, geniş izleme açısı desteğiyle 
ofis ve grafik uygulamalarında net ve akıcı bir 
görüntü sağlıyor. Monitör, pivot fonksiyonu 

ve yüksekliği ayarlanabilir ayağı sayesinde uzun 
sürelerde bile rahat ve yorulmadan çalışmanıza 
imkan veriyor. 


KINGSTON'DAN 
32 GB'LIK USB BELLEK 


Dünyanın en büyük bağımsız bellek üreticisi 
Kingston, yüksek kapasiteli 32 GB Data 
Traveler 150 (DT150) USB diskini piyasaya 
sunduğunu duyurdu. DT 150, Kingston'un tüm 
DataTraveler USB sürücüleri serisindeki en 
yüksek kapasiteyi sağlamakta olup, kullanıcıların 
yeterli boşluk ayrılacak şekilde iş ve kişisel 
dijital içerikleri aynı sürücüde kolaylıkla 
birleştirmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar 
artık USB sürücülerini değiştirmek veya 

belirli içeriğe sahip başka taşınabilir depolama 
aygıtları aramak zorunda kalmadan tüm müzik 
kitaplıklarını, fotoğraflarını, yüklü iş belgelerini 
ve hatta videolarını tek USB'de taşıyabilecek 
ve paylaşabilecek. Kingston DataTraveler 150, 
Windows Vista, XP ve Windows 2000'nin yanı 
sıra Mac OS X 10.3 (ve üzeri) ve Linux 2.6 

(ve üzeri) ile tam uyumlu. Tüm Kingston USB 
sürücü ürünlerinde olduğu gibi DT 150 de beş 
yıllık garantiye sahip. 


Lenovo Ideapad U330 


Bir dizüstü bilgisayardan isteyeceğiniz her şey. 


HAREKETLİLİĞİNDEN taviz vermeyen dizüstü bilgisayar piyasasında uzun süredir sessizliğini koruyan Lenovo, Thinkpad X300 
modeli ile Apple'ın MacBook Air'ına cevabını vermişti. Firma şimdi ise tanıttığı yeni modellerle her sınıftan kullanıcının ihtiyaçlarına cevap verecek kaliteli alternatifler sunuyor. Yeni seri Ideapad 
olarak adlandırılıyor ve 12 inç'ten 17 inç'e kadar birçok seçenek 
yer alıyor. İncelememize konu olan Ideapad U330 ise 13.3 inç 
ekrana sahip olan bir model. Aydınlatma olarak LED kullanılan 
ekran parlak ve canlı görüntülerle kalitesini dışarıya vurmayı biliyor. Ekranın özellikle LCD çerçevesine sıfırlanmış olması çok 
ilgi çekici, böylece bilgisayarın görünümüne ciddi anlamda katkı 
sağlanmış. Lenovo markasına sahip birçok dizüstü bilgisayar gibi 
rahat bir klavye ve Touchpad'e sahip olan ürün özellikleri açısından da rakiplerini kıskandırıyor. Intel'in 2.4 GHZ hızındaki yeni 
nesil Core 2 Duo P8600 işlemcisine sahip olan üründe tercih 
edilen yonga seti ise GM45. Yani ürünün entegre grafik bağdaştırıcısı Intel GMA X450OMHD ve böylece DirectX 10 desteği ve 
HD video hızlandırma gibi faydalı özellikler sunuluyor. Daha da 
önemlisi BIOS'a girerek harici grafik kartınızı devreye alma gibi 
bir şansınız da söz konusu. Kısa bir işlemden sonra ATl'ın 256 
MB kapasitedeki Mobility Radeon HD3470 kartına geçilebiliyor. 
Farklı olan diğer noktalar DDR3 bellek, yüz tanıma özelliği ve 
Dolby destekli ses sistemi olarak sıralanabilir. 


Microsoft SideWinder X6 


Oyuncu klavyesine farklı bir yorum. 


GEÇTİĞİMİZ günler içerisinde oyuncu aksesuarlarına X5 farenin 
yanı sıra bir de X6 model kodlu bir klavye kazandıran Microsoft, oyuncuların sıklıkla gereksinim duyduğu özellikleri sağlamaya çalışıyor. Klavyenin öncelikle aydınlatma özelliğine sahip 
olduğunu belirtebiliriz. Böylece gece vakti bilgisayarının başında 
olan oyuncuların tuşları bulması oldukça kolaylaşıyor. Alfabetik 
ve numerik tuş takımının ayrı ayrı renklerde aydınlatılmış olması 
da oldukça hoş. Klavye genel olarak sürekli kırmızı renkte aydınlanıyor, ancak oyun mod'unda yine kırmızı olarak aydınlanan numerik tuş takımının rengi turuncuya dönüşerek fark oluşturuyor. 
Benzer şekilde programlanabilir makro tuşları için tercih edilen 
aydınlatma rengi de turuncu. Oyun içerisinde kullanılan W, A, S, 
D gibi tuşların ayrıca kolay bir şekilde göze çarpması için tuşların 
yüzeyinde dört tane küçük noktaya yer verilmiş ve böylece tuşların dikkat çekiciliği artıyor. Klavyede aydınlatmanın parlaklığı ve 
sistemin ses seviyesini ayarlayabileceğiniz iki farklı analog görünümlü tuşa yer verilmiş. En ilginç özellikse numerik tuş takımının 
sağ taraftan sökülerek sola alınabilmesi. Böylece tamamen klavye üzerinden oynanan oyunlarda daha rahat kontrol imkanı sağlanıyor. Numerik tuş takımına ihtiyacınız olmadığında sökerek 
klavyenizin masaüzerinde daha az yer kaplamasını sağlamanız 
da mümkün. Hassasiyetini oldukça başarılı bulduğumuz klavyenin tuşları biraz daha sessiz olacak şekilde tercih edilebilirdi. 
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2649 YTL 


Firma: Boğaziçi, Index 

Telefon: (212) 331 10 00, 
(212)3312121 

Web: www.bogazici.com.tr, www.index.com.tr 


İşlemci: Intel Core 2 Duo P8600 (2.4 GHz) 
Bellek: 2 x 1 GB DDR3 1066 MHz 

Sabit disk: 320 GB, 5400 rpm, 8 MB 
Grafik kartı: Intel GMA X4500MHD 
(Paylaşımlı) / 256 MB ATI Mobility Radeon 
HD3470 

Optik sürücü: Çift katman DVD yazıcı 
Ekran: 13.3 inç WXGA (1280 x 800) 
İşletim sistemi: Microsoft Windows Vista 
Home Premium 

Ağırlık: 1.8 kg 


pn 000090060 © 


119 YTL 


Firma: Arena, Index, Logosoft 

Telefon: (216) 364 64 64, 
(212)3312121,(216) 5286161 
Web: www.arena.com.ir, www.index.com.ir, 
www.logosoft.com.tr 


Bağlantı: USB 2.0 

Tuş sayısı: 105 adet (21 multimedya) 
Bilek desteği: Var 

Ekstra: Aydınlatma, yeri değişebilen 
numerik tuş takımı 


pn 00009006 © 


Oblio Music More 


Uygun fiyatına karşın zengin özellikler sunuyor. 


ÜLKEMİZİN yeni müzik çalar markalarından Oblio, en üst modeli Music More'da zengin özellikler sunuyor. Ürünü başarılı kılan, 
bunca özelliği uygun bir fiyatta kullanıcılara sağlaması. Yuvarlak 
hatları ile avuç içine tam anlamıyla oturan ürün, müzik çalar özelliği dışında video oynatıcı olarak da kullanılabiliyor. 2.0 inç büyüklüğündeki ekran sayesinde tüm filmler rahatlıkla izlenebiliyor. 
Filmleri Oblio Music More'a uygun hale getirmek içinse CD'den 
gelen File Conversion Tool yazılımını kullanmanız gerekli. Yazılım 
sayesinde filmlerin çözünürlüğü Oblio'nun ekranına uyarlanıyor 
ve bu doğrultuda dosya boyutu da düşürülüyor. 4 GB'lık hafızada 
dönüştürme işlemlerinden sonra yaklaşık on tane filmi saklamak 
mümkün olabiliyor. Oblio'nun güzel olan özelliklerinden bir diğeri 
de dahili hoparlöre sahip olması. Tatminkar derecede ses veren 
bu hoparlör sayesinde kulaklık kullanmadan da müzik dinleyebilir 
ya da film izleyebilirsiniz. Radyo ve dahili mikrofondan ses kaydı yapabilen ve boş zamanlarınızı eğlenceli hale getirecek çeşitli 
oyunlar içeren ürün, kullanışlı olan Türkçe menüsüyle de övgüyü hak ediyor. Kutudan gelen kulaklığın kalitesinin biraz düşük 
olması dışında ürünün eksi bir yönü yok. Kulaklık bağlantısının 
2.5 mm'lik olması, başka bir kulaklık kullanılmak istendiğinde 
bir çevirici almanızı şart koşuyor. Kutudan gelen herhangi bir şarj 
cihazı olmadığından şarj işlemi sadece ve sadece USB bağlantısı 
ile yapılabiliyor. Sonradan bir adaptör satın alma şansınız da var. 


Asus Lion Sguare 


Sessiz ve emniyetli bir soğutucu. 


DÖRT çekirdekli işlemcilere yönelik tasarlanan Asus Lion Sguare, firmanın en yeni soğutucularından biri olma özelliğine sahip. Dışarıdan bakıldığında soğutma işleminin pasif olarak sağlandığı izlenimi uyandıran üründe iç tarafa gizlenmiş, 92 mm 
çapında bir fan yer alıyor. 25 mm kalınlığında olan bu fan en 
fazla 2300 rpm hızla dönebiliyor ve normal çalışma koşullarında 18 dBA'yı geçmeyecek bir gürültü seviyesine ulaşıyor. Anakartla olan bağlantı 4 pin'lik bir kablo ile sağlandığından devir 
hızının BIOS ve çeşitli yazılımlarla okunabilmesi, ayrıca PWM 
özelliği kapsamında ısıya göre otomatik olarak devir ayarı yapılabilmesi mümkün. AMD'nin Socket 939 standardından bu 
yana tüm yapıları ile uyumlu olan soğutucu, Intel işlemcilerle 
de kullanılabiliyor; fakat günümüzün standardı olan LGA 775 
dışında bir uyumluluk söz konusu değil. Şayet ilerleyen yıllarda 
Core i7 ailesinden bir işlemciye terfi edecekseniz işlemci soğutucunuzu tekrar değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Ürünün 
soğutma sisteminde 34 tane alüminyum yaprağa temas eden 
ve tabandan kıvrılmış dört tane bakır ısı borusu görev yapıyor. 
Oksitlenmeyi engellemek için borular nikelle kaplanmış. Çekirdek teması sağlamayan borular, soğutucunun görevini başarı 
ile yerine getirmesini destekliyor. 730 gr ağırlığa sahip olan 
Asus Lion Sguare, sistemde biriken sıcak havanın yükselmesini hızlandırarak genel bir soğutma da sağlıyor. 
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176 YTL 


Firma: Eftaş 
Telefon: (212) 444 05 02 
Web: www.eftas.com.tr 


Kapasite: 4 GB 

Ekran: 2 inç LCD 

FM radyo: Var 

Ek hafıza: Yok 

Ses desteği: MP3, WMA, WAV 


Pan 00000 0000© 


94 YTL 

Firma: Boğaziçi, Çizgi 

Telefon: (212) 331 1000, 

(212) 356 7070 

Web: www.bogazici.com.tr, Wwww.cizgi.com.tr 


Boyut: 126x 126x144mm 
Ağırlık: 730 gr 

Fan genişliği: 92 mm 
Gürültü: 18 dBA 


pn 000006 6090 


Sennheiser MM 200 


Müzik ve eller serbest görüşme yapmak için ideal. 


DÜNYANIN en iyi kulaklık üreticilerinden biri olan Sennheiser, 
MM 200 modeli ile cep telefonundan müzik dinlemeyi sevenlere 
reddedemeyeceği bir seçenek sunuyor. Bluetooth 2.0 EDR bağlantısını destekleyen —eski olan 1.1 ve 1.2 standartları ile de kullanım mümkün- ürün, öncelikle cep telefonunuzdaki müziklerin 
olabilecek en yüksek kalitede aktarılması için gerekli olan altyapıyı 
sağlıyor. Kulaklığa müzik aktarabilen cihazlar elbette sadece cep 
telefonu ile sınırlı değil; Bluetooth destekli bir müzik çalar ya da 
dizüstü bilgisayar için de aynı durum söz konusu. Kolye görünümüne sahip olan üründe alıcı ünite aynı zamanda ses seviyesi, 
parça seçimi ve durdurma-çalma gibi kontrolleri gerçekleştirebilecek şekilde donatılmış. Böylece müzik kaynağı olan cihazı cebinizden çıkarmaya gerek kalmıyor. Şayet ürünü bir cep telefonunuzla 
eşleştirmişseniz çağrı gelmesi sırasında müzik kesiliyor ve kulağa 
sesli sinyal iletiliyor. Çağrı bittiğinde ise müzik tekrardan kaldığı 
yerden devam ediyor. 102 dB gürültü üretebilen kulaklıklar uygun 
adaptörlerle her tip kulakta kolaylıkla kullanılabiliyor. Mikro tip kulaklıklarında 18 Hz — 22 kHz frekans aralığı gibi ciddi değerleri 
sağlayan Sennheiser MM 200 dokuz saat müzik dinleme, 11 saat 
konuşma ve 300 saat bekleme süresiyle de ödediğiniz fiyatın hakkını sonuna kadar veriyor. Ses kalitesi ürünün gürültü engelleme 
özelliğiyle bütünleşince ortaya gerçekten de kullanmaktan keyif 
alınabilecek bir ürünün çıktığını söylemek mümkün. 


Firma: Bircom 
Telefon: (212) 319 97 00 
Web: www.bircom.com.tr 


Sürücüler: 5mm 

Gürültü engelleme: Yok 
Mikrofon: Var 

Bağlantı: Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0 
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KWorld PlusTV Hybrid Stick 323U 


Analog ve dijital yayınlar Media Center arabiriminde. 


KWORLD'ün dizüstü bilgisayar kullanıcılarına hitap eden PlusTV 
Hybrid Stick 323U ürünü adından da kolaylıkla anlaşılabileceği 
gibi analog ve dijital yayınlara destek veriyor. İzlenecek dijital yayınların sadece karasal ve şu anda çok az bir bölgede geçerli olan 
DVB-T kapsamında olması şart. Yayın alındığında sistem işlemcinizin H.264 çözümleme özelliği de kullanılarak yüksek çözünürlükte dijital yayın izleyebilmeniz mümkün olabiliyor. Kutudan 
bunun için hassasiyeti yüksek ve mıknatıslı yapısıyla metal zeminlerde tutturulabilen özel bir anten gelmekte. Microsoft'un Windows XP üzerine kurulu Media Center Edition ya da Vista'nın bu 
desteğe sahip olan ürünlerinde, söz konusu arabirimin kolaylığıyla 
kullanılabilen KWorld PlusTV Hybrid Stich 323U, karasal yayın 
üzerinden radyo yayınlarını da alabiliyor. Beraberinde CyberLink'in 
işlevsel ve başarılı PowerDirector ve PowerProducer yazılımları ile 
birlikte gelen ürün, USB arabirimini kapatan kayan kapaklı özel 
tasarımı sayesinde taşınma sırasında doğabilecek bazı kazaları da 
önlüyor. Kredi kartı büyüklüğünde bir uzaktan kumandaya sahip 
olan KWorld'ün alıcısı da dahili olarak sunuluyor, ancak dış kaynaklardan video girişi olmaması bir eksiklik. Rakip ürünler S-Video 
ve kompozit arabirimler üzerinden video kaydı yapma şansı veriyor. FM radyo olmaması da bir eksiklik. Görünüşüyle bir USB bellekten farksız olan ürün görüntü kalitesi ve uygun fiyatı ile dikkat 
edilmesi gereken seçeneklerin arasında yer alıyor. 
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150 YTL 


Firma: Mersa Sistem, Sky Bilişim 
Telefon: (212) 454 99 00, 
(216) 5263131 

Web: www.mersasistem.com.ir, 
www.skybilisim.com 


Yayın desteği: DVB-T, DVB-C 
Bağlantı: USB 2.0 
Kumanda: Var 

Görüntü girişi: Yok 


Pn 000006 6090 


SMC Connect N Wireless Cardbus Adapter 


Dizüstü bilgisayarınıza 802.11n desteği. 


YENİ nesil kablosuz ağ standardı olan 802.11n'in geliştirilme 
aşaması halen devam etse de piyasada satılmakta olan ürünlerin 
kablosuz ağda ciddi performans artışı sağladığından bahsedebiliriz. Ülkemizde bu standarda destek veren ürünleriyle boy gösteren 
SMC de dizüstü bilgisayarlara PCMCIA yuvasından dahil olabilen 
kablosuz ethernet bağlantısıyla performansı hissettiriyor. Ağınızda 
yine bu standardı sağlayan bir kablosuz erişim noktası varsa ve 
siz ona bağlıysanız teorik olarak 300 Mbps aktarım hızına ulaşabilmeniz söz konusu. Tabii bu değer 802.11n standardındaki 
taşların henüz yerine oturmuş olmamasının ve arada bulunan duvarların etkisiyle pratikte biraz düşüyor; ancak yine de 100 Mbps 
bant genişliği sağlayan kablolu ağlara göre daha hızlı bir alternatif 
elde edileceği kesin. Standartla birlikte elbette değişen sadece hız 
değil. Menzil de günümüzde hemen hemen her kablosuz üründe 
desteklenen kapasiteden kat kat fazla. Söz edilen değerler her ne 
kadar açık alanda ciddi gibi gözükse de kapalı alanda araya duvarlar girince çok şey değişiyor. 802.11n standardının 802.1 1g'ye 
göre çok başarılı bir terfi olacağını yine söyleyebiliriz. Ürünler her 
ne kadar biraz daha pahalı olsa da SMC'nin EZ Connect N Wireless Cardbus Adapter ürününden memnun kalacağınızı söyleyebiliriz. Sürekli olarak dizüstü bilgisayarınızda kullanabileceğiniz 
bir ürün arıyorsanız ve dizüstü bilgisayarınız PCMCIA arabirimini 
destekliyorsa terfi için daha fazla düşünmeyin. 


Corsair Flash Voyager Mini 


Küçük olmasına karşın, doğal şartlara karşı dayanıklı. 


ÜRETTİĞİ tüm USB belleklerde hızı ve doğal şartlara karşı dayanıklılığı ön planda tutan Corsair, en yeni modeli olan Flash Voyager 
Mini'de yine bu geleneği bozmuyor. Küçük yapısında şimdilik en 
fazla 8 GB verinin depolanmasına izin veren Flash Voyager Mini, 
gizlenebilir bir USB arabirimine sahip; böylece belleğin taşınması 
sırasında bağlantının herhangi bir şekilde hasarlanması mümkün 
olmuyor. Üstelik alışılagelmiş bir bağlantı yerine yeni nesil birçok 
üründe karşımıza çıkan ince bir yapı söz konusu, böylece belleğin 
daha ince üretilebilmesi sağlanmış. Ürünün tasarım ve renkler 
açısından belleğin ağabey model olan Flash Voyager'a bir hayli 
benzediğini söyleyebilmek mümkün. Tıpkı onun gibi ezilmeye, 
suya ve 75 dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı olan Mini model 
de uzun ömürlülük konusunda rakiplerine meydan okuyor. Performans sonuçları da saniyede 19.1 MB okuma ve 7.8 MB yazma 
değerleri ile pek fena sayılmaz. Henüz kesin olmamakla birlikte 
Mini ailesinin GT modelleri piyasaya çıkarsa daha yüksek okuma 
ve yazma hızlarından bahsedebilmek mümkün olabilecek. Microsoft Windows Vista'nın performans artırıcı ReadyBoost teknolojini de destekleyen ürünün dayanıklılık, kapasite ve performans 
anlamında piyasanın en iyisi olduğu kaçınılmaz. Sunduğu üst 
düzey özellikler nedeniyle biraz yüksek fiyatlı olan Corsair Flash 
Voyager Mini, uzun bir süre daha küçük ürünler kategorisinde 
rakip tanımayacak gibi gözüküyor. 
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CORSAIR 


60 YTL 


Firma: Çözüm 
Telefon: (216) 540 64 74 
Web: www.cozum.com.tr 


Yayın: 802.11n (300 Mbps) 
Bağlantı: PCMCIA 
Anten: Dahili 
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64 YIL 


Firma: Dijital Trend 
Telefon: (212) 266 87 70 
Web: www.dijitaltrend.com 


Kapasite: 8 GB 

Okuma hızı: 19.1 MB /sn 
Yazma hızı: 7.8 MB /sn 
U3 desteği: Yok 


pin 0000900 900 


Datron Mobee 10” 


Batarya süresi ile rakip modellerin korkulu rüyası. 


YÜKSEK kapasitedeki (5200 mAh) bataryası ile benzer rakiplerinden ayrılan Datron Mobee 10”, firmanın VJA işlemcili ve 7 inç 
ekranlı ilk Mobee modelinden kısa bir süre sonra satışa sunuldu. 
Aynı kasa yapısındaki Casper Minibook ve MSI Wind Netbook'da 
2200 mAh kapasitede bir batarayaya yer verilmişken Datron'da 
bu değerin 5200 mAh'a yükseltilmiş olması çalışma süresinin 5 
saatin üzerine çıkmasını sağlıyor. Üstelik batarya gövde dışına 
taşma yapmayacak bir yapıda tercih edilmiş. Yüksek kapasiteli 
söz konusu batarya her ne kadar biraz ağırlık artışına neden 
olsa da, 2 saatten daha az bir çalışma süresi düşünüldüğün- 
de daha mantıklı oluyor. 10 inç büyüklüğündeki ekranında LED 
teknolojisi ile aydınlatma sağlayan Datron gerçekten de parlak 
ve gözalıcı görüntülerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Desteklenen 
çözünürlük değeriyse birçok üründe olduğu gibi 1024 x 600 seviyesinde. Ekranın batarya tüketimine gerek büyüklüğü, gerekse 
aydınlatma teknolojisi ile etkisi biraz fazla. Yeni nesil Datron 
Mobee'de 1.6 GHZ hızında çalışan Intel Atom N270 işlemci 
tercih edilmiş, sunulan bellek kapasitesi de 1 GB. Farklı olarak 160 GB sabit disk ve Microsoft Windows Vista'nın Starter 
Edition sürümleri sunuluyor. Rakipleriyle benzer seviyede olan 
fiyat, yüksek olan batarya ve depolama kapasitesi göz önüne 
alındığında daha da cazip oluyor. Microsoft'un Windows Vista 
işletim sistemini de hesaba katmak gerek. 


Sony VAlO VGN-ZLIXN 


Tasarımı ve teknolojisiyle kusursuz. 


DİZÜSTÜ bilgisayarların sahip olduğu teknolojiler günden güne 
artış gösteriyor. Üreticilerden teknoloji dışında, tasarım konusunda da iddialı modeller geldiğinden bahsedebilmek mümkün. 
Sony yine her zaman olduğu gibi zerafet ve teknolojiyi bir araya 
getirmekte en başarılı firmalardan biri. Firmanın en yeni modellerinden olan VAlO VGN-Z11XN 13.3 inç kategorisinde 1.5 kg'ın 
altında olan ağırlığı ile yarışıyor. Bu ağırlığa sığdırılan özelliklerse 
Intel Core 2 Duo P8600 işlemci, 2 x 2 GB DDR2 800 MHZ bellek, 320 GB sabit disk, çift katman DVD yazıcı, 256 MB NVIDIA 
GeForce 9300M GS harici grafik kartı, parmak izi okuyucu, 1.3 
MP web kamera, Bluetooth 2.0 ve SD / MMC / MS destekli bellek 
kartı okuyucu şeklinde. 13.3 inç büyüklüğündeki ekran bir Sony 
klasiği; oldukça ince ve LED aydınlatma kullanılmış, dahası 1600 
x 900 gibi oldukça yüksek bir çözünürlük destekleniyor. Tasarımdaki tek detay elbette sadece ekrandan ibaret değil. Tuş aralıkları 
gövde malzemesi ile sınırlandırılmış düz klavye tuşları oldukça rahat ve sessiz bir kullanım sağlıyor. Intel'in Centrino 2 platformuna 
uygun bileşenler içeren üründe faydalı bir çift grafik kartı teknolojisine de yer verilmiş. “Stamina” ve “Speed” olarak adlandırılan 
profillerde isteğe bağlı olarak NVIDIA GeForce 9300M GS grafik 
kartı ya da dahili olan Intel GMA 4500MHD grafik yongası görüntü performansını üstlenebiliyor. Gerek göz alıcı tasarımı, gerekse 
sunduğu özelliklerle Sony VAIO VGN-Z11XN kusursuz bir ürün. 
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959 YIL 


Firma: Ufotek 
Telefon: (212) 336 61 00 
Web: www.ufotek.com.tr 


İşlemci: Intel Atom N270 (1.6 GHz) 
Bellek: 1 GB DDR2 800 MHz 

Sabit disk: 160 GB, 5400 rpm, 8 MB 
Grafik kartı: Intel GMA 950 (Paylaşımlı) 
Optik sürücü: Yok 

Ekran: 10 inç WSVGA (1280 x 600) 
İşletim sistemi: Microsoft Windows Vista 
Starter Edition 

Ağırlık: 1.2 kg 
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Firma: Sony, İstanbul Bilişim 
Telefon:(216) 531 98 50, 
(212)2173040 

Web: www.sony.com.tr, 
www.istanbulbilisim.com.tr 


İşlemci: Intel Core 2 Duo P8600 (2.4 GHz) 
Bellek: 2 x 2 GB DDR2 800 MHz 

Sabit disk: 320 GB, 5400 rpm, 8 MB 
Grafik kartı: Intel GMA 4500OMHD 
(Paylaşımlı) / 256 MB NVIDIA GeForce 
9300M GS 

Optik sürücü: Çift katman DVD yazıcı 
Ekran: 13.3 inç WXGA* * (1280 x 600) 
İşletim sistemi: Microsoft Windows Vista 
Business 

Ağırlık: 1.49 kg 
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İNCELEME 


Logitech /-5 
Müziğin kalitesi artık her yerde aynı. 


ÜRETTİĞİ her üründe başarıyı yakalayan bir marka olan Logitech, yeni 2.0 ses sistemi olan Z-5'te, şu ana kadar bilgisayar 
için üretilmiş olan hoparlörlerde pek de alışkın olunmayan bir 
teknolojiyi kullanıma sunuyor. Omnidirectional, yani çok sesli 
olarak tasarlanmış bu hoparlörlerin en önemli özelliği sesi odanın içerisindeki her yere aynı kalitede ulaştırması. Bildiğiniz gibi 
hoparlörlerin kalitesini gerçek anlamda hissedebilmek için tam 
önünde durmanız gerekiyor; bu sistemdeyse sürücü sayısı hoparlör başına ikiye çıkarıldığı için çok yönlü ve daha başarılı bir 
yayılım sağlanıyor. Kullanım sırasında hoparlörleri bilgisayarınızın sağına ve soluna, ön yüzleri size bakacak ve aralarında 90 
derece açı olacak şekilde yerleştirmelisiniz. Böylece ön tarafta 
yer alan sürücüler size ihtiyaç duyacağınız stereo sesi sağlarken arka tarafa da benzer şekilde bir ses yayılımı gerçekleşiyor. 
Odanın farklı bölgelerinde dinlediğinizde 90 derecede bir sürücü 
olacağından her bölgede aynı tiz kalitesini algılayabilmeniz oldukça kolay hale geliyor. Bilgisayarla USB arabirimi üzerinden 
bağlanarak kullanılabilen Logitech 2-5, ayrıca bir güç ihtiyacına 
gerek duymuyor. Line-in üzerinden kullanımda ise USB arabirimi bir adaptör yardımıyla prize bağlanıp ve enerji sağlanabilir. 
Logitech 2-5'in çok şık ve küçük bir kablosuz kumandası da var. 
Böylece bilgisayar bağlantısında sesin yanı sıra parça durdurmabaşlatma ve ileri-geri sardırma gibi ayarlar da yapılabiliyor. 


İCYBOX 3.5” Media 


Bir disk kutusundan çok daha fazlası. 


ICYBOX 3.5” HDD Media Player & Recorder ürününde bir disk 
kutusuna göre alışılmışın dışında ve farklı olan birçok özellik bulunuyor. Bildiğiniz gibi şu sıralar içinde bulundurduğu sabit diskte 
kayıtlı olan multimedya dosyalarını arada bir bilgisayar olmadan 
televizyona aktarabilen disk kutuları bir hayli popüler. ICYBOX'un 
fark yarattığı nokta ise görüntü kayıt etme özelliğinin bulunması. 
Örneğin; uydu alıcınızın bağlantısı televizyona bağlanmadan önce 
ICYBOX'a giriyor ve yine ICYBOX'tan çıkıyor. Böylece görüntünün 
sabit diske istediğiniz süre boyunca ve aynı kalitede kaydedilebilmesi mümkün olabiliyor. Kutuda SATA arabirimi desteklendiği 
için 750 GB'a kadar tüm sabit disklerin sorunsuzca kullanılabildiği belirtilmiş. Kutusundan tüm kontrolleri sağlayabileceğiniz bir 
uzaktan kumanda ile birlikte gelen ICYBOX, ethernet arabirimi 
üzerinden evinizdeki ya da ofisinizdeki kablolu ağlara dahil olabiliyor; böylece hem içerik transferi kolaylaşıyor, hem de ağ üzerinden 
yayınlanan video dosyaları televizyona aktarılabiliyor. DivX oynatma desteği de bulunan ürünün SRT, SSA ve SMA uzantılı altyazı 
dosyalarını görüntüleyebildiğini de belirtelim. İlerleyen zamanlarda yayınlanacak yeni bir firmware ile MKV uzantılı HD videoların 
da oynatılabilmesi mümkün olabilecek. Kompozit görüntü ve optik ses çıkışı desteklendiği için her tip dosyada yüksek kalite elde 
edilebiliyor. Her salonun ihtiyacı olan ICYBOX 3.5” HDD Media 
Player & Recorder fiyatı açısından da oldukça başarılı. 
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Firma: Mersa Sistem, Logosoft, Penta 
Telefon: (212) 454 99 00, 
(216) 528 61 61, (216) 528 0000 


Web: www.mersasistem.com.ir, 
www.logosoft.com.tr, www.penta.com.tr 


Ses desteği: 2.0 

Toplam güç: 15W 

Subwoofer: Yok 

Uydular: 2.5 inç, 2 Watt 
Frekans aralığı: 70 Hz — 20 kHz 
Kumanda: Var 
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Player & Recorder 


Firma: Dijital Trend 
Telefon: (212) 266 87 70 
Web: www.dijitaltrend.com 


Arabirimler: Kompozit, komponent 
Desteklenen formatlar: MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, AVI, MPG, VOB, IFO, DAT, 
MPEG2 TS, XviD 

Bağlantı: USB 2.0, ethernet 

Kapasite: 7/50 GB'a kadar 

Kumanda: Var 
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İNCELEME 


Forex FM-8100 


Otomobilinize teknoloji geliyor. 


MP3 ve WMA gibi popüler müzik dosyalarını otomobilinizdeki 
teybe kablosuz olarak aktarabilmenizi sağlayan Forex ürünleri de 
gelişen teknolojiden etkileniyor. Firmanın en yüksek modeli olan 
FM-8100, müzik dosyalarını otomobilinizdeki teybe FM bandı 
üzerinden aktaran standart bir vericiye göre daha farklı özellikler 
içeriyor. Öncelikle Forex'in yeni nesil birçok ürününde artık Bluetooth teknolojisine destek veriliyor; böylece cep telefonunuzda 
kayıtlı olan müzikleri kablosuz olarak önce Forex'e, sonra da teybinize aktarabilirsiniz. Bluetooth bağlantısının sunduğu bir diğer 
avantajsa ürünün araç kiti olarak da kullanılabilmesi. Gerekli eşleşme işleminden sonra cep telefonunuza gelen çağrıları ürünün 
üzerinde yer alan LCD ekrandan görebilir ve kolaylıkla cevaplayabilirsiniz. Dahili bir mikrofona yer verildiği için ses karşı tarafa 
rahatlıkla iletiliyor, karşı taraftan gelen sesler ise otomobilinizin 
ses sistemi üzerinden güçlü bir şekilde duyulabiliyor. Yeni ürün 
ailesinin tümünde direksiyondan kumandası sunan Forex böylece sürüş anında gözünüzü yoldan ayırmadan parça değiştirme, 
durdurma-başlatma, ses ayarı ve telefon görüşmesi yapabilmenize olanak sağlıyor. Müzik dinlerken bir çağrı almanız durumunda 
müzik otomatik olarak kesiliyor ve çağrı sonrasında yine devreye 
giriyor. Kordonu sayesinde otomobilinizin içerisinde istediğiniz 
gibi konumlandırabileceğiniz ürünün şimdilik ülkemizde rakip olmayı başarabilecek bir alternatifi söz konusu değil. 


GIGABYTE GM-M6800 


Uygun fiyatlı ve ergonomik oyuncu faresi. 


OYUNCULARA yönelik başarılı bir fare olma özelliği taşıyan Gi- 
GABYTE GM-M6800, uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Bütçe dostu 
olmasına rağmen pahalı oyuncu farelerine benzer bir tasarıma 
sahip olan ürün, sadece sağ elde kullanılmak üzere tasarlanmış. 
Farenin sol ve sağ bölgelerinde elin kaymasını engelleyen özel 
kauçuk kaplamalara yer verilmiş, ayrıca uzun süreli kullanımların sonrasında farenin eli terlettiği de pek söylenemez. Hassasiyeti oldukça hissedilebilir olan kaydırma tekerleğinin standartlara oranla daha geniş ve büyük olması da oyuncuların hoşuna 
gidecek bir özellik olarak göze çarpıyor. Kaydırma tekerleğinin 
altında yer alan tuş ise çözünürlük değerini oyun içinde olsanız 
bile kolaylıkla değiştirebilmenizi sağlıyor. Tanımlı olarak gelen 
değerler 800 dpi ve 1600 dpi. Kimi kullanıcılar 800 dpi'ı düşük 
ve 1600 dpi'ı fazla bulabilirler. Değerlerin bir yazılım sayesinde ayarlanabilmesi ne yazık ki mümkün değil, bunu da farenin 
uygun fiyatına vermek gerekiyor. Beş tuşa sahip olan farenin 
bilgisayarla bağlantısı USB 2.0 arabirimi üzerinden sağlanıyor. 
Kablo standart bir yapıda ve 1.5 metre uzunluk yeterli sayılabilir. Farenin algılama teknolojisi ise optik. Lazer teknolojinin biraz 
daha maliyet artırdığı ve iyi bir yüzeyde optik teknolojiye göre 
pek farklı olmadığı göz önüne alındığında GIGABYTE'ın yine 
yerinde bir seçim yaptığı söylenebilir. Kaygan ayaklıkları geniş 
tutulmuş olan fare, bütçesi kısıtlı olan oyuncular için eşsiz. 
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v4 


122 YTL 


Firma: Rota İthalat 
Telefon: (216) 470 94 44 
Web: www.forex.com.tr 


Hafıza: Yok 

Ek bellek: SD / MMC, USB 
Kumanda: Var 

Bluetooth: Var 

Yayın frekansı: 206 
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34t YTL 


Firma: Vega 
Telefon: (212) 266 92 00 
Web: www.vega.com.tr 


Algılayıcı: Optik 
Çözünürlük: 800-1600 dpi 
Bağlantı: USB 

Tuş sayısı: 6 
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İNCELEME 


Epson Siylus 520 


Ev kullanıcılarına hitap ediyor. 


TEMEL baskı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen Epson Stylus 
520, benzer özellikteki rakipleri ile kıyaslandığında biraz yüksek 
fiyatlı kalıyor. Baskı kalitesi olarak beklentileri karşılayan ürün, 
bilgisayarla sadece USB 2.0 arabirimi üzerinden haberleşiyor. 
Arada bilgisayar olmadan bir bellek kartı ya da USB bellek ile 
baskı imkanı sağlamayan Epson, A4 boyuta 5760 x 1440 dpi 
çözünürlüğe kadar baskı gerçekleştirebiliyor. Baskı hızı ise siyahbeyaz için dakikada 26 sayfa, renkli için de dakikada 14 sayfa 
ile sınırlı. Fotoğraf baskısı için ise en fazla 10 x 15 cm'lik boyut 
destekleniyor ve baskı işlemi 90 saniye içerisinde gerçekleşiyor. 
Epson Stylus 520'de baskı işlemi için firmanın DURABLite Ultra 
mürekkeplerinden faydalanılıyor. En iyi baskı kalitesi için siyahın yanı sıra Cyan (C), Magenta (M) ve Yellow (Y) kartuşlara da 
yer verilmiş. Fotoğraf baskısında elde edilen sonuçlar fotoğraf 
baskısı için tasarlanan özel yazıcılardaki kadar üstün kalitede 
olmasa da tatminkar seviyede. Epson Stylus 520'yi test ederken beğenmediğimiz tek nokta yazıcının yüksek seste görevini 
yerine getirmesi oldu. Baskı sessiz bir şekilde gerçekleşirken yazıcının baskı öncesindeki kafa hazırlığı ve kağıt alma işlemleri 
oldukça gürültülü gerçekleşiyor. Gece çalışmayı sevenlerdenseniz Epson'un gürültüsünün sorun olacağını belirtebiliriz. Yüksek 
olan fiyat, yazıcının rakipleri karşısındaki şansını azaltsa da ürün 
birçok kullanıcıyı memnun bırakacak özellikler sunuyor. 


Creative Zen X-Fi 


Müzikle tekrar tanışma zamanı. 


MÜZİK çalar devi Creative, yeni modeli Zen X-Fi'da kulaklarınızı 
dahili bir ses yongası ile güçlendirilmiş ve gürültülerden arınmış, 
oldukça net bir sesle buluşturuyor. Standart müzik çalarların aksine bu üründe Creative'in kendisinin geliştirmiş olduğu X-Fi ses 
işlemcisi yer alıyor ve bu sayede X-Fi Crystalizer, X-Fi Expand 
gibi kaliteyi zirve noktasına yaklaştıran teknolojilerin kullanımı 
mümkün oluyor. Ürünün üzerinde yer alan bir tuşla erişilebilen 
bu fonksiyonlardan X-Fi Crystalizer, özellikle sıkıştırılarak kalite 
kaybına uğrayan müzik dosyalarının kalitesini tiz seslere doping 
yaparak eski haline getirmeye yardımcı oluyor. X-Fi Expand ise 
sese sanal olarak üçüncü boyutun kazandırılmasını sağlıyor. Diger bazı müzik çalarlarda da benzer özelliklerin varlığından bahsedebilmek mümkün ancak Creative X-Fi teknolojisini kullandığı 
için değişiklikler çok daha rahat hissedilebiliyor. 8 GB kapasiteye 
sahip olan ürünün SD kartlar yardımıyla saklayabileceği medya 
sayısı artırılabiliyor. 2.5 inç büyüklüğündeki ve 320 x 240 piksel çözünürlüğündeki LCD ekran da video ve fotoğraflarınız için 
fazlası ile yeterli. Oldukça hafif olmasına rağmen 36 saat müzik 
çalma ve 5 saat video oynatma süresi sunan ürünün beraberinde 
gelen yüksek performanslı Creative EP-830 kulak içi kulaklığıyla 
da takdir edilmeye değer. Creative Zen X-Fi'ın gerek ses kalitesi, 
gerekse sunduğu özellikler ve aksesuarlarla son zamanların en 
başarılı müzik çalarlarından birisi olduğu kesin. 
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126 YIL 

Firma: Epson 

Telefon: (212) 336 03 03 
Web: www.epson.com.tr 


Dakikadaki baskı: 26 sayfa S/B, 14 sayfa 
renkli 

Çözünürlük: 5760 x 1440 dpi 

Bağlantı arabirimi: USB 2.0 

Boyutlar: 500 x 280 x 240 mm 

Ağırlık: 4.8 kg 
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440 YTL 


Firma: Multimedya 
Telefon: (212) 479 46 46 
Web: www.multimedya.com 


Kapasite: 8 GB 

Ekran: 2.5 inç 320 x 240 

FM radyo: Var 

Ek hafıza: SD 

Ses desteği: MP3, WMA, AAC 
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İNCELEME 


ECS GF93OOT-A 


Giriş seviyesi için başarılı bir NVIDIA çözümü. 


UYGUN fiyatlı anakartlar artık eskiye göre çok daha fazla özellik sunuyor. NVIDİA'nın en son duyurmuş olduğu GeForce 9300 
yonga seti de bu sınıfa giriyor. DirectX 10 ve Shader Model 4.0 
gibi yenilikçi görüntü teknolojilerini içeren anakart geleceğe yönelik bir yatırım olarak da düşünülebilir. 45 nm'lik işlemcilere 
olan destek zaten LGA 775 ailesindeki tüm işlemcileri rahatlıkla 
kullanabileceğinizi gösteriyor. Sunulan dört adet bellek yuvasında 
toplam 32 GB belleğin kullanılması destekleniyor; tabi bu NVI- 
DIA yonga setinin rakiplerinden farklı olarak sunduğu bir avantaj. 
FSB hızı ise doğal olarak 1333 MHz seviyesinde. Arka panelinde 
D-Sub ve HDMI görüntü çıkışları bulunduran anakart, istenirse 
PCI Express 2.0 standardındaki grafik kartı yuvasına takılabilecek 
bir NVIDIA grafik kartı ile Hybrid özelliklerin kullanımına izin verebiliyor. Dahili ve harici ekran kartınızı birlikte çalıştırıp performansı yükselten Hybrid SLI ve enerji tasarrufu için iki kart arasında 
geçiş yapmanızı sağlayan Hybrid Power bu özelliklerin arasında 
yer alıyor. Güçlü bir entegre yonga olan GeForce 9300, grafik performansı açısından her ne kadar ATI'ın 790GX yonga setli anakartlarında yer alan Radeon HD3300 kadar başarılı olamasa da 
yüksek tanımlı videolarda tercih edilen H.264, VC-1 ve MPEG-2 
codec'lerini işlemci gücüne gerek duyulmadan çözebiliyor. RAID 
desteği, 8 kanal ses çıkışı, overclock yatkınlığı ile anakart orta 
seviye için de ciddi bir alternatif olmayı başarıyor. 


OCZ Core Series V2 60 GB 


Yeni hız canavarı ile tanışın. 


YÜKSEK kalitedeki performans bellekleri ile bilinen OCZ, yeni 
nesil SSD ürünlerinde kalitenin yanı sıra hız, dayanıklılık, düşük 
sıcaklıkta çalışma, sessizlik ve az enerji tüketimi gibi özellikler 
sunuyor. Core Series V2 olarak adlandırılan yeni seride 60 GB 
ve 120 GB olarak iki farklı model bulunuyor ve serinin en önemli avantajı gelmiş geçmiş en yüksek hızlı SSD olabilmesi. SATA 
Il arabirimi üzerinden sistem bağlantısı sağlayan ürün saniyede 
170 MB okuma ve 98 MB yazma hızları sunuyor ki bu değerler güncel iki tane masaüstü ya da dört tane dizüstü bilgisayar 
diskinin RAID O performansına yakın. Her dizüstü bilgisayarda 
birden fazla sabit disk yuvasının olmayacağı hesaba katılırsa 
OCZ'nin birçok ürünü -buna Netbook'lar da dahil- kanatlandıracağı kesin. Rakiplerden farklı olarak ürünün üzerinde bir de USB 
bağlantısı bulunuyor. Böylece ürünü harici bir USB disk olarak 
da kullanabilmeniz mümkün oluyor. Tüm enerji ihtiyacı USB 
arabiriminden karşılandığı için ayrıca bir adaptör bağlantısına 
da gerek olmuyor. Yine firmaya ait olan bir önceki Core serisine 
göre yüzde 40'a varan performans avantajıyla öne çıkan OCZ, 
benzer ürünler karşısında hem fiyatı, hem de performansı ile 
gerçekten rakipsiz. Üstelik eski seri ile arada pek de kayda değer 
bir fiyat farkı bulunmuyor. Şayet bugünlerde depolama seçeneği 
olarak sabit disk sunan bir Netbook alacaksanız, sonradan bu 
tip ürünler terfi şansınızın olduğunu aklınızdan çıkarmayın! 
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Firma: Plato Bilgisayar, Mersa Sistem 
Telefon: (212) 2133311, 

(212) 454 99 00 

Web: www.plato.com.ir, 
www.mersasistem.com.tr 


İşlemci: Intel LGA 775 
Bellek: 4 x DDR2 

Ses: 7.1 kanal 

Sürücü: 6 x SATA 4 PATA 


pn 0000000 900 


Firma: Akortek 
Telefon: (212) 210 97 99 
Web: www.akortek.com 


Kapasite: 60 GB 
Dönüş Hızı: - 
Arabirim: SATA Il 
Önbellek: - 


rn 00009006 © 


AeroCool V-Touch 


Dokunmatik renkli ekranı ile fark yaratıyor. 


KALİTELİ ve farklı özellikteki kasaları ile dikkat çeken AeroCool, 
V-Touch modelinde dijital bir ön paneli kasaya tamamen entegre 
etmeyi başarmış. Kasanın açılıp kapatılması ve sistemin yeniden 
başlaması bile bu panel üzerinden dokunmatik olarak gerçekleştiriliyor. Termal algılayıcılar yardımıyla işlemci, grafik kartı ve kasa 
sıcaklığını gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlayan panel, aynı 
zamanda fanların devir hızının da ayarlanabilmesini sağlıyor. İsterseniz her bir bölge için farklı sesli uyarılar tanımlayabilmeniz 
de mümkün. Kasanın kullanımını oldukça başarılı kılan bu panel, ışıklar söndüğünde kasanın çekiciliğine de katkıda bulunuyor. High Power'in 480W'lik bir güç kaynağı ile satışa sunulan 
AeroCool V-Touch'ın standart soğutma sisteminde arka kısımda 
konumlandırılmış 120 mm'lik sessiz bir fan yer alıyor. İstendiği 
takdirde kasanın önüne ve pleksiglas olan yan kapağa 80 mm, 
92 mm ya da 120 mm'lik fan takviyeleri yapabilmek mümkün. 
Güç kaynağının içerdiği 120 mm'lik fanın da soğutma sistemine 
destek olacağı kesin. Altı adet 3.5 inç, dört adet de 5.25 inç 
sürücülerin kullanımına destek veren kasa kem kendisi, hem de 
üzerinde bulunan güç kaynağı ile ATI Radeon HD4850 ya da 
NVIDIA GeForce 9800 GTX model grafik kartı içeren sistemler 
için gereken şartları fazlası ile karşılıyor. Grafik kartı için ayrılan 
alan 28 cm uzunluğa kadar müsaade ediyor. Dokunmatik ön paneli ile farklılaşan AeroCool V-Touch, oldukça başarılı. 


HP Photosmart C4580 


Hem “hepsi bir arada”, hem de kablosuz. 


KABLOSUZ ağ desteği, “hepsi bir arada” sınıfındaki yazıcıların standardı olmaya başlıyor. HP'nin yeni yazıcısı Photosmart 
C4580'de de bunu görmekteyiz. Bu destek sayesinde ortamda 
bulunan tüm kablosuz ağ destekli bilgisayarlardan yazıcıya iş 
göndermek mümkün olabiliyor. Fotoğraf baskısına yönelik tasarlanmış olan HP Photosmart C4580, en fazla A4 boyuta kadar 
baskı yapabiliyor ve donanımsal olarak 2400 x 1200 dpi çözünürlüğü destekliyor. Daha yüksek çözünürlük değerine sahip olan 
yazıcıların da varlığından bahsetmek mümkün ancak ortaya çıkan 
sonuçların yine oldukça kaliteli olduğundan bahsedebiliriz. Baskı 
hızı siyah ve beyaz olan belgeler için dakikada 30 sayfa, renkli olan belgeler için de dakikada 23 sayfa seviyesinde. 3.8 cm 
büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip olan HP, böylece hem ayarların kolayca yapılabilmesine, hem de bilgisayar kullanılmadan 
yapılacak baskı işlemlerinde doğru fotoğrafın kolayca seçilerek 
düzenlenmesine imkan sağlıyor. Üründe bellek kartı olarak SD 
/ MMC, xD Picture Card ve Memory Stick destekli okuyuculara 
yer verilmiş. Fotoğrafçılıkta sıklıkla kullanılan ve yaygınlıkta ikinci 
sırada bulunan CF kartların desteklenmemesi ise eksi bir yön. 
USB arabiriminin sunulmamış olması da bilgisayar olmadan USB 
bellek üzerinden baskıyı imkansız kılıyor. Sahip olduğu yetenekler 
ile birçok ev ve küçük çaptaki ofisin ihtiyaçlarını karşılayabilen HP 
Photosmart C4580, gerçekten de kaliteli bir yazıcı. 
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Firma: Akortek 
Telefon: (212) 210 97 99 
Web: www.akortek.com 


Sürücü: 4 x 5.25 inç, 6x3,5 inç 
Soğutma sistemi: Arkada 1 x 120 mm fan 
Ön panel: 2 x USB, kulaklık, mikrofon 
Boyutlar: 200 x 430 x 440 mm 

Ağırlık: 9 kg 


pn 00009006 © 


Firma: HP 
Telefon: (216) 444 79 79 
Web: www.hp.com.tr 


Dakikadaki baskı: 30 sayfa S/B, 
23 sayfa renkli 

Çözünürlük: 2400 x 1200 dpi 
Bağlantı arabirimi: Wi-Fi, USB 2.0 
Boyutlar: 434 x 290 x 162 mm 
Ağırlık: 5.07 kg 
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İNCELEME 


AOC 2218Ph 


Göz kamaştırıcı tasarım ve yüksek teknoloji bir arada! 


22 inç ekran büyüklüğünde pivot kullanımı destekleyen AOC 
2218Ph, tasarım açısından birçok üreticiyi kıskandıracak bir yapıya sahip. Ayaklığı ve gövdesinin arka kısmı Apple'ın Cinema 
Display monitörleri gibi alüminyumdan imal edilmiş olan AOC 
2218Ph'ın ön yüzünde ise parlak piyano siyahı malzeme kullanılmış. Güç tuşu belirgin şekilde ekran çerçevesinin alt ve orta 
kısmında yer alırken, ayar tuşları ise gövdenin içine gömülerek 
dokunmatik olarak sunulmuş. Kullanılmadığı sırada parlaklığı 
düşük seviyede olan bu tuşlar böylece kullanıcılara yerini kolaylıkla belli ediyor. A0C'de kullanılan 22 inç büyüklüğündeki panel 
1680 x 1050 piksel görüntü oluşturabiliyor. Sunulan 300 kandela değeri “olması gereken” seviyede; asıl farklılık 2 ms'lik düşük 


tepki süresi ve 12000:1'lik kontrast oranı. Dinamik olarak bu se- ——— 
viyeye çekilen kontrast değeri özellikle oyunlardaki ve filmlerdeki 
karanlık sahnelerde görüntülerin çok daha anlaşılabilir olmasını Firma: Datagate, Logosoft 
sağlıyor. Panelin kaplaması ise parlak ve böylece görüntülerin de e a 1500, 
canlı olarak görülmesi sağlanıyor. 38 mm'lik kalınlığa sahip olan Web: wwnw.datagate.com.ir, 
monitörün güç ihtiyacı dışarıdan bir adaptör bağlantısı ile sağ- www.logosoft.com.tr 
lanıyor. Görüntü girişi olarak da D-Sub ve HDMI'a yer verilmiş. Boyut: 22 inç 
HDML/'ın desteklenmesi ürünün yeni nesil medya oynatıcılarla ve Çözünürlük: 1680 x 1050 
z a N p Parlaklık: 300 kandela 
konsollarla da kolaylıkla kullanılabileceğini gösteriyor. Rakipleriyle Kontrast: 12000:1 
kıyaslandığında biraz yüksek kalan fiyatı dışında AOC'nin oldukça Tepki Süresi: 2 ms 
başarılı ve kaliteli bir monitör olduğunu söyleyebilmek mümkün. 


Foxconn BlackOps 


Intel işlemciler için en iyi anakartlardan birisi. 


GEÇTİĞİMİZ aylarda dergimizde Foxconn'un Guantum-Force serisinin üyelerinden birisi olan Destroyer'e yer vermiştik. Bu ay ise 
firmanın Intel işlemciler için sunduğu en üst seviye anakartı olan 
BlackOps'u masaya yatırıyoruz. Firmanın Ouantum-Force serisinin ilk üyesi, yine Intel'e yönelik P35 yonga setli Mars modeli 
olmuştu. BlackOps ise Intel'in LGA 775 soket yapısına uygun ve 
en gelişmiş yonga seti olan X48'i içeriyor. Üzerindeki PCI Express 
2.0 standardındaki üç farklı yuva ile ATI'ın CrossFireX grafik teknolojisini destekleyen Foxconn BlackOps'un asıl üretilme amacı 
overclock. Anakartta soğutma sisteminden BIOS'a, elektriksel 
özelliklerden overclock aksesuarlarına kadar her şey en üst seviyeye çıkmak isteyen kullanıcıların ihtiyacına yönelik tasarlanmış. 
İlk bakışta kuzey köprüsünün dört farklı kullanım seçeneği dikkati 
çekiyor. Pasif soğutma ve küçük bir fanla aktif soğutmanın yanı 
sıra sıvı soğutma entegrasyonu ya da sıvılaştırılmış azot ile üst düzey soğutma sağlayacağınız aparatlar kutuya dahil edilmiş. Dahası grafik kartına özel olarak taze hava sağlamanızı sağlayacak 120 
mm'lik bir fan ve montaj aparatları da kutunun içerisine eklenmiş. 
Kullanımı profesyonellik gerektiren ve voltaj modlaması ile daha 
yüksek performans açığa çıkarmanızı sağlayan ayarlı dirençler de 


Firma: Çözüm, Koyuncu 
Telefon: (216) 540 64 74, 
(216) 528 8888 

Web: www.cozum.com.tr, 
www.koyuncu.com.tr 


İşlemci: Intel LGA 775 
Bellek: 4 x DDR3 


rakipler karşısındaki üstünlükler arasında. Intel işlemciler için şu Ses: 7.1 kanal 
ia eril Sürücü: 6 x SATA * PATA 
anda en iyi anakartlardan birisi olmayı başaran Foxconn BlackOps, en iyi verimi almak isteyenlere hitap ediyor. Puan 000000000 
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İNCELEME 


Samsung NC1O 


Netbook'lara bir rakip daha geldi. 


ÜLKEMİZDE bir hayli hareketli olan Netbook pazarına sürekli olarak yeni modeller katılıyor. Piyasaya girmeyi başaran son model 
Samsung NC10 oldu. Görüntüsü ile rakip markaların ürünlerini 
andıran Samsung NC10, 10 inç kategorisinde yarışıyor ve depolama için SSD yerine sabit disk kullanıyor. 2.5 inç büyüklüğünde 
bir disk kullanılıyor olmasına karşın 261 x 185 x 30.3 mm'lik 
boyutlar ürünün oldukça ince olduğunu gözler önüne seriyor. Sunulan disk 160 GB kapasitede ve SATA arabirimi üzerinden sisteme bağlanıyor; böylece sonradan 2.5 inç yapısındaki bir SSD'yi 
sabit diskle değiştirmek mümkün olabiliyor. Piyasadaki diğer tüm 
ürünler gibi 1024 x 600 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen 
üründe Intel'in 1.6 GHZ hızındaki Atom işlemcisi bulunuyor. Bellek tercihi de 1 GB olarak yapılmış; bu değeri 2 GB'a çıkarmak 
elbette mümkün fakat Microsoft'un Windows XP Home Edition işletim sistemi için zaten bu değer bile yeterli. Batarya ise gövdenin 
dışına taşmayacak şekilde üç hücreli olarak sunulmuş ve böylece 
iki buçuk saati aşan bir çalışma süresine ulaşılabiliyor. Ürünün 
bağlantı seçenekleri açısından da rakiplerinin gerisinde kaldığı 
söylenemez. Özellikleri açısından değerlendirildiğinde rakiplerinden fazlası olmayan Samsung, tasarımı ile iddialı bir ürün. Elbette 
kullanıcıları etkileyecek en önemli kriter ürünün satış fiyatı olacak. 
Marka değerine ek olarak para ödemek gerekecek mi, yoksa Samsung iddiasını fiyatta da sürdürecek mi, bunu zaman gösterecek. 


LiOn UTSPOLT 


Taşınabilir bilgisayarlara ses dopingi. 


DİZÜSTÜ bilgisayarlarda yer alan küçük hoparlörlerden müzik 
dinlemek isteyince verim alamamanız gayet doğal. Çünkü kasaların içi oldukça dar ve performanslı hoparlörlere yer ayrılması zor. 
Çantanızın içine atabileceğiniz küçük boyutlu ve güçlü bir hoparlör seti satın alarak bu derdi çözmek istiyorsanız LiOn'un oldukça 
ilginç tasarımlı olan UTSPOT ses sistemine göz atmanızda fayda 
var. Öncelikle ürün dışarıdan bakıldığında bir web kamerasını 
andırıyor ve yanına gelinmediği sürece bu izlenimi sürdürmeye 
devam ediyor. Kıvrılabilen özel ayaklık tasarımı sayesinde dizüstü 
bilgisayarınızın LCD ekranında ya da masaüstü bilgisayarınızda 
yer alan monitörde (LCD ya da CRT olabilir) kullanıma izin veren 
ürünün ortaya tatminkar düzeyde ses çıkardığını söyleyebiliriz. 
Ses gücünün rakamsal ifadesi 4W, bu da sürücü başına 2W'a 
denk geliyor. Setin sistemle iletişimi 3.5 mm'lik kulaklık çıkışı 
üzerinden gerçekleşiyor. Enerji ihtiyacı ise USB bağlantısı üzerinden gerçekleşiyor ve böylece ses güçlendiriliyor. Bas seslerin 
kalitesi elbette bir subwoofer sürücü bulunmadığından pek anlaşılabilir değil, ancak yüksek seste müzik dinlemek istiyorsanız 
ürünün size yeterli geleceğini söyleyebiliriz. 50 Hz-20 kHz arasındaki sesleri üreten sürücüleri taşıyan hoparlörlerin her biri 100 
gr ağırlığında, bu sebeple dizüstü bilgisayar kullanıcılarının ürünü 
gittiği her yere götürmesinde de bir sorun olmuyor. Performansıyla 
göz dolduran LiOn UTSPO1, uygun fiyatıyla cebi de zorlamıyor. 
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Fiyatı henüz belli değil. 


Firma: Kont, Koyuncu 

Telefon: (216) 528 55 00, 

(216) 528 88 88 

Web: www.kont.com.tr, www.koyuncu.com.tr 


İşlemci: Intel Atom N270 (1.6 GHz) 
Bellek: 1 GB DDR2 800 MHz 

Sabit disk: 160 GB, 5400 rpm, 8 MB 
Grafik kartı: Intel GMA 500 

Optik sürücü: Yok 

Ekran: 10 inç WSVGA (1024 x 600) 
İşletim sistemi: Microsoft Windows XP 
Home Edition 

Ağırlık: 1.1 kg 


pn 0000900 0900© 


26 YIL 


Firma: Arge Elektronik 
Telefon: (216) 343 1290 
Web: www.argeteknik.com 


Ses desteği: 2.0 

Toplam güç: 4 W 

Subwoofer: Yok 

Uydular: 1 inç, 2 Watt 

Frekans aralığı: 50 Hz — 20 KHz 
Kumanda: Yok 


pin 000006 6090 


-l 


Güç kaynakları artık sadece enerji sağlamıyor. Donanımlarınızın güvenliği, 
daha düşük elektrik faturaları ve dünyanın korunması da 'ön'planda. 


Pamir KIZILTUĞ / pamir PCnet.com.tr 


TÜKETİCİLER artık çok daha bilinçli. 
Eskiden olsa bilgisayar toplarken her bileşenin mümkün olduğunca en iyisi seçilir, kalan paraya da bir güç kaynağı ve bir 
kasa sığdırılmaya çalışılırdı. Artık herkes 
kalitesiz bir güç kaynağı ile yola çıkmanın 
ne sebepler doğuracağını biliyor. Şebeke 
bazlı küçük dalgalanmalarda, aşırı yüklenmelerde ya da istenmeyen kısa devre 
durumlarında güç kaynağınız ne kadar yanınızda olabiliyor; sizi ve donanımlarınızı 
korumak için ne gibi teknolojiler içeriyor? 
Sıradan ve ucuz bir güç kaynağında elbette bu tip korumalar söz konusu değil. 
Çünkü maliyet düşük tutulmak zorunda. 
Söz konusu teknolojilerin hem ar-ge aşaması, hem de uygulanabilirliği fiyat olarak 
kendisini gösteriyor. Sonuçta da verdiğiniz 
ekstralar daha güvenli bir sistem oluşturmanızı sağlıyor. Küçük bir sorunda olan 
donanımlarınıza olmuyor. 


Güç kaynağı ihtiyacı 

nasıl anlaşılır? 

Kimse size uygun fiyatlı bir sistem için 
pahalı bir güç kaynağı almanız gerektiğini söylemiyor. Uygun fiyat çerçevesinde 
elde edilmiş bir sistemin bugünkü tüketim değeri en fazla 150W seviyesindedir 
ki bu değeri en kalitesiz ürün bile karşılayabilir ancak 350W ya da 500W olarak 
etiketlenmiş birçok ürün, bu değerin altında verim sağlıyor ve laboratuar ortamlarında gerçekleştirilen yük testlerinde 
bu değerleri sağlayamayarak bozuluyor. 
Genelde ucuz fiyatlı kasaların içerisinde 
sunulan söz konusu güç kaynakları dolayısı ile ekonomik bir sistemi besleyebilir, 
fakat koruma adına hiçbir teknoloji içermediğinden şebeke bazlı sorunları rahat 
bir şekilde donanımlarınıza yansıtabilir. 
İşini bilen ve bilgisayarına önem veren 
kullanıcılar uygun fiyatlı bir sistemleri 


olsa dahi koruma faktörleri ile donatılmış 
ürünleri kullanmayı tercih ediyor. Malum, 
ülkemizin şebekelerinden tutun da apartmanlarındaki elektrik tesisatlarına kadar 
birçok sorunu var. Bu sebeple güç kaynağı yeni bir bilgisayar oluştururken son 
sırada değil, ilk sırada yer almalı. Ayrıca bu noktada yanlış bilinen bir bilgiyi 
de düzeltmek isteriz. Üzerinde 1000W 
yazan bir güç kaynağı birçok elektrikli 
üründen aşina olunan şekilde kullanıldığı sürece 1000W enerji harcamaz. Bu 
değer güç kaynağının en fazla ne kadar 
tüketim değerini besleyeceğini gösterir. 
Bu seviyedeki çoğu üründe verimliliği artıracak teknolojiler ön planda tutulduğundan örneğin 250W tüketen bir sistemde 
500W kalitesiz bir ürün kullanmaktansa 
1000W kaliteli bir ürün kullanmak elektrik faturanızı da azaltır. Çünkü verimliliği 
yüksek olan ürünler, şebekeden çektiği 
akımı mümkün olan en az kayıpla sistem 
bileşenlerinize gönderir, kaybolan enerji 
ise çoğunlukla ısıya dönüşür. Bir ürünün 
bu açıdan “kaliteli” sınıfında yer alması 
için 80 Plus sertifikasına sahip olması gerekiyor. Söz konusu sertifika her koşulda 


Yüksek çapta bir fan, güç kaynağının soğutulmasını 
daha sessiz bir şekilde gerçekleştirir. 


yüzde 80'in üzerinde verimlilik sağlayan 
ürünlere veriliyor. Cebinizi ve faturaları 
düşünüyorsanız ürünlerde bu desteği aramaya çalışın. Neyse ki bizim testimizdeki 
neredeyse tüm ürünlerde bu destek var. 
Üst seviye ürünlerde bu sertifikanın alınması için daha fazla titizlikle çalışıyor. 
Güç sorunları olan bir sistem örneğin; oyun 
oynama gibi yük gerektiren bir durumda 
kendini kapatabilir. Uzun süreli açık kalma sonucunda kendi kendine kapanmalar, 
yeniden başlatmalar, mavi ekranlarla ifade edilen işletim sistemi hataları, zamana bağlı olarak sabit disk ve bellek gibi 
hassas donanımların arıza yapması gibi 
belirtileri vardır. Basit bir dalgalanmada 
tüm sisteminize elveda deme yüzdeniz bir 
kenarda dursun, kalitesiz fanların zamanla 
tozların etkisiyle ses yapması da can sıkıcı 
sorunların arasında yer alabilir. Bir yanda 
500W'lık ama 20 YTLlik bir güç kaynağı, diğer yanda yine 500W'lık ama 100 
YTL'lik bir güç kaynağı. Sizce ortada kuşku 
edilmesi gereken bir durum yok mu? İşte 
tüm bu fiyat farkını yukarıda özetlemeye 
çalıştık. Ucuz olan ürünler elbette kötü degil, ancak sisteminizi korumayı ve Zor şartlarda doğru beslemeyi garanti etmiyorlar. 


Nasıl bir güç kaynağı? 

Donanım üreticileri gitgide daha az enerji 
tüketen bileşenler üretmeye gayret ediyorlar fakat yine de yüksek performans ihtiyacı sonucunda 1000W seviyesine yakın 
tüketimde bulunan bilgisayarlar ortaya 
çıkmıyor değil. Örneğin; bugün dört çekirdekli bir AMD Phenom x4 işlemci tek başına 140W güç tüketimi değerlerine ulaşabiliyor. Üst seviye bir grafik kartı 35O0W 
olsa ve işin içinde biraz da overclock varsa 
iyi bir güç kaynağına olan ihtiyaç da artıyor. Her ne kadar bizim konu edindiğimiz 
1000W ve üzerindeki verime ulaşabilen 
ürünler iki ya da daha fazla ekran kartı 


TEST: 1000W VE ÜSTÜ GÜÇ KAYNAKLARI 


içeren Üst seviye sistemlere hitap etse 
birkaç yıla kadar performans seviyesindı 
hemen her sistemde bu kilowatt fabril 
larını görmek zor olmayacak. Çünkü bi! 
önce de söylediğimiz gibi enerji tüketi 
sadece kağıt üzerinde azaltılıyor. Bugün 
yasada 1500W'lık güç kaynakları bile v 
Birkaç yıl öncesinin performans seviy. 
sistemleri 500W anca harcıyordu. Bug 
bu değer üç ile çarpıldıysa tüketim de; 
rinin her geçen gün arttığına kanaat £ 
tirebiliriz. Sürekli bilgisayarınızı yenileyen 
biriyseniz güç kaynağı sorununu erkenden 
çözmek için siz de şimdiden 1000W ya 
da daha güçlü bir ürüne yönelebilirsiniz. 
Yeni güç kaynağınızı seçerken öncelikle 
kasanızın içerisinde ne kadar alan bulunduğunu göz önüne almalısınız. Standart 
boyutlardaki bir güç kaynağı 160 x 160 
cm'lik ölçülere sahiptir ve genelde her kasaya uyan tip de budur. 1000W seviyesinde 160 cm'lik ürünlerin yanı sıra karşınıza 
220 cm'lik ürünler de çıkabilir. Bu durum 
daha çok üreticilerin teknolojileri ve tasarımları ile alakalı. Örneğin; modüler kablo 
sistemi içeren bir güç kaynağının içerisinde soketler kullanılacağından biraz daha 
büyük olması beklenebilir. Benzer şekilde 
daha iyi bir soğutma sağlama amacıyla 
birden fazla sayıda fan içeren ya da büyük 
bir fan içeren modeller de daha büyük bir 
kasa içerisinde bulunabilir. Satın alma öncesinde kasanızın içerisinde ayrılmış olan 
alanı ve satın almayı planladığınız ürünün 
ölçülerini karşılaştırmayı ihmal etmeyin. 


a 


—sg 


Dikkat edilmesi gerekenler 

Yeni bir güç kaynağı satın alırken göz 
önünde bulundurmanız gereken özelliklerin arasında modüler kablo sistemi, fan 
delay, koruma sistemleri, combined power 


Derli toplu ve havalandırması düzgün bir kasa için 


modüler kablo yapısına sahip ürünleri tercih edin. 


teknolojisi ve aktif PFC olmalı. Modüler 
kablo sistemi kullanışlı ancak maliyeti 
artıran bir özellik. Bu özelliği destekleyen 
güç kaynaklarının kabloları isteğe bağlı 
olarak sökülüp takılabiliyor. Yazımızın sonunda yer alan tabloda hangi ürünlerin ne 
derecede modüler kablo yapısını desteklediğini inceleyebilirsiniz. Ne kadar gerekli 
olduğu tartışılır ama kablolarının hepsi 
sökülen ürünler bile var. Sonuçta mecburi 
olarak kullanılması gereken kablolar var. 
Modüler yapıyı destekleyen bir güç kaynağı kullandığınızda kasanızın içerisinde ihtiyacınız olmayan kabloların bulunmaması 
hem daha ferah, hem de daha iç açıcı bir 
görüntü oluşmasını sağlayacaktır. 
Testimizdeki birçok güç kaynağı tarafından desteklenmeyen fan delay özelliği ise 
yine faydalı özelliklerin arasında sıralanabilir. Sistem kapatıldıktan sonra kasa içi 
sıcaklığı belli bir dereceye gelene kadar 
güç kaynağı fanını ya da bazı kasa fanlarını çalıştıran bu teknoloji donanımlarınızın sıcakken kendi halinde soğumaya 
bırakılmasını engelliyor. Combined Power 
da özellikle modding'çiler ve overclock tarafından dikkat edilmesi gereken özelliklerin arasında. 12V grafik kartı beslemeleri kanal başına belli değerler sunabiliyor 
ancak bazı şartlarda tek bir hattan tüm 
beslemeyi almak gerekebiliyor. Bu özelliği 
destekleyen ürünler, tek bir hattan neredeyse güç kaynağının ürettiği tüm gücü 
ilgili bileşene yönlendirebiliyor. Şu anda 
sunulan toplam çıkış her ne kadar fazla 
olsa da ilerleyen zamanlarda piyasaya 
çıkması beklenen ekran kartları için belki 
de ucu ucuna denk gelecek. 


Modüler kablolar genellikle grafik kartları ve sürücüleri beslemek amacı ile kullanılıyor. 
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LC Power Monolith X 1200W 


Hem 1200W, hem de bütçe dostu! 


1000W'lık ürünlerin ömürlerinin kısa olacağını düşünüyorsanız 
ve üst seviyenin sınırlarını zorlayan sisteminiz için 1500W güç 
çıkışına sahip olan ürünler de gözünüze şimdilik pahalı gözüktüyse, tercihinizi 1200W'lık ürünlere yöneltmeniz en doğrusu olacak. 1200W seviyesi hem fiyat, hem de sağladıkları açısından 
üst seviye bir sistem için olması gerekenlerin başında geliyor ve 
LC Power'ın Monolith X 1200W modeli de diğer tüm 1200W'lık 
ürünlere göre uygun fiyatı ve sessizliği ile kendisini ön plana çıkarıyor. Soğutulması 140 mm'lik bir fanla sağlanan LC Power Monolith X 1200W'in modüler olmayan kabloları 20 * 4 pin anakart ve 
iki adet 8 pin işlemci güç bağlantısı şeklinde. Modüler olan kablolarsa on adet SATA sürücüyü, sekiz adet molex girişli sürücüyü ve 
bir adet de disket sürücüyü beslemek için ihtiyaç duyulacak bağlantıları içeriyor. Ekran kartları için de üç adet 6 pin, üç adet de 8 
pin bağlantıya yer verilmiş. Uygun fiyatlı olmasına rağmen ürünün 
kutusuna, modüler kabloların saklanabileceği bir taşıma çantasına 
yer verilmiş. 12V kanal çıkış sayısı da toplam dört ile sınırlı. Bazı 
modellerde daha fazla kanal sayısına rastlayabilmek mümkün olabiliyor ancak birinci ve ikinci kanal için 20A, üçüncü ve dördüncü 

kanal için de 36A besleme değerleri gayet yeterli. Combined Power 


Telefon: Tel: (312) 257 1732 
Web: www.firebal.net 


Puan 82 


özelliği ise desteklenmiyor ve bu maliyeti önemli oranda azaltıyor. 
1200W için uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız LC Power Monolith X 
1200W modelinden memnun kalacağınızı söyleyebiliriz. 


Recom Gaming Engine 1050 
1000W üzeri için uygun fiyatlı bir seçenek. 


SIRADIŞI görünüme sahip kasaları ve aksesuarları ile tanınan 
Recom, testimize 1050W güç çıkışına sahip Gaming Engine 
1050 modeli ile konuk oluyor. Uygun fiyatı ile rakiplerinin önüne 
geçmeyi başaran ürün sessizliği, kalitesi ve özellikleri açısından 
olması gerekeni sağlıyor; ancak kendisinden pahalı olan rakipleri 
kadar ayırt edici bir gövde görünümüne sahip olduğunu söyleyemeyiz. Recom'un çoğu modelinde bulunan ve görüntüye önemli 
oranda etki eden yeşil renkli ve UV duyarlı fan, bu modelde yerini 
140 mm'lik daha etkili bir fana bırakmış. Güç kaynağı içindeki 
serinliği başarı ile sağlayan fan yeterli ve yük altında uzun süreli 
kullanımlarda bile hissedilir bir ses üretmiyor. Testimizdeki birçok 
ürünün 135 mm'lik fan içerdiğini bu noktada hatırlatmakta fayda 
var. 115V - 230V şebeke gerilimine göre otomatik olarak besleme 
yapabilen Recom Gaming Engine 1050'de verimliliği artıran aktif 
PFC özelliğine yer verilmiş. 12V kanallarının birincisi ve ikincisi 
için 20A, üçüncüsü ve dördüncüsü için de 36A değeri destekleniyor. Combined Power mod'unda kullanımdaysa tek bir kanal üzerinden 72A seviyesine kadar besleme yapılabiliyor. Modüler olmayan kablolar arasında 20 * 4 pin anakart bağlantısı, 8 pin ve 4 
4 pin işlemci bağlantısı bulunduran ürünün grafik kartlarını bes- 


408 YTL 


Firma: Firebal 


lemede kullanılan modüler kabloları ise bir Recom geleneği olan Telefon: (312) 257 17 32 
yeşil renkte konektöre sahip. Recom, 1050W güç çıkışı ve uygun Dere balci 
fiyatıyla listenizde yer alması gereken bir model olmayı başarıyor. Seli 70 
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AOpen Extreme Power 1000W 


Testimizin en küçük yapıdaki güç kaynağı. pe 


FİYATINA göre oldukça kaliteli olan kasalarıyla tanınan AOpen, 
kaliteden ödün vermeyen güç kaynaklarıyla da tüketicilerin begenini kısa zamanda kazandı. Ürün yelpazesinde ister ofis, ister 
performans seviyesi olsun her ihtiyaca yönelik modeller bulunduran firma 1000W güç çıkışı sağlayan Extreme Power 1000W 
modeli ile üst seviye performans sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. A01050-12ALN model koduyla adlandırılan 
AOpen Extreme Power 1000W'da kolaylıkla anlaşılabileceği gibi 
soğutma görevini 120 mm'lik bir fan üstlenmiş durumda. Görevini oldukça sessiz bir şekilde yerine getiren bu fan, uzun süreli ve 
yük altında kullanımların sonrasında devrini artırsa bile varlığını 
hissettirmiyor. Birden fazla grafik kartı içeren CrossFire ve SLI gibi 
sistemlere de ihtiyaç duyacağı enerjiyi başarıyla sağlayan AOpen 
Extreme Power 1000W, 8 pin'lik yeni nesil ekran kartı güç soketlerinden iki tane, 6 pin'lik standart güç soketlerinden de tam dört 
tane içeriyor. Böylece ikiden fazla grafik kartı kullanmayı planlayanların da ilerleyen zamanlarda güç sıkıntısı ile karşı karşıya kalması zor gözüküyor. Modüler kablo sisteminin başarılı bir şekilde 
uygulandığı üründe sürekli olarak yüzde 85'in üzerinde verimlilik 
sağlanıyor. Yüksek voltaj, düşük voltaj, aşırı yüklenme ve kısa dev- 


Firma: Çözüm 


re korumaları bulunan AOpen'in PFC özelliğiyse devre tarafından Telefon: (216) 540 64 74 
kontrol ediliyor. Uzun süreli kullanabileceğiniz bir güç kaynağı dü- Web: www.cozum.com.tr 
şünüyorsanız AOpen Extreme Power 1000W doğru tercih. Puan 70 


OCZ EliteXStream 1000W 


Yüksek verimlilik değerleri ile övgüyü hak ediyor. 


1000W seviyesi için başarılı bir çözüm olan OCZ EliteXStream, 
160 mm gövde uzunluğu ile testin en küçük güç kaynağı olmayı 
başarıyor. Maliyet artıran bir özellik olan modüler kablo yapısını desteklemeyen üründe üst seviye bir sistemi besleyecek tüm 
ayrıntılara yer verilmiş. -3.3V için 28A, -5V için 3OA, -12V 
kanalları için de toplam (Combined) 8OA besleme sağlayabilen 
ürünün 12V kanal başına sağladığı akım şiddeti ise 20A seviyesinde. Sistemi soğutması 120 mm çapında bir fan yardımıyla 
gerçekleşiyor. Aslında testte daha büyük fanlara sahip modeller 
de var ancak OCZ, küçük olan gövdeyi soğutabilmek için bu boyutta bir fanı yeterli görmüş. Yüzde 82 verimliliği ile 80 Plus sertifikasına sahip olan ürün grafik kartları için dört tane 8 pin'li çıkış 
sunuyor. Söz konusu çıkışların her biri 6 * 2 pin'lik şekilde ve 
böylece çift grafik kartı içeren SLI ve CrossFire gibi grafik sistemlerini de beslemek oldukça kolay hale geliyor. Ürünün NVIDIA tarafından verilmiş SLI sertifikasının olduğunu da belirtmekte fayda 
var. Küçük gövde yapısına rağmen uzun süreli yük altında bile 50 
derece sıcaklığı geçmeyen ürün tam beş yıl birebir değişim garan- 


tili olarak satışa sunuluyor. Kasanızda güç kaynağı takmanız için 
Mi g 4 ; 511 YIL 
ayrılmış alan fazla büyük değilse ve maliyet artırıcı modüler kablo ai 
yapısına önemli bir detay olarak bakmıyorsanız tam 1000W güç Telefon: (212) 210 97 99 
çıkışı sağlayan OCZ EliteXStream'ın uzun yıllar boyunca sistemi- A Mi 
nize ihtiyaç duyduğu gücü sağlayacağını garanti edebiliriz. Arel 68 
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CoolerMaster Real Power Pro 1000W 


Modüler kablo sistemine gerek duymayanlar için. 


ÜRETTİĞİ her üründe kalitesi ve performansı ile bilinen Cooler- 
Master, Real Power Pro ailesindeki 100OW'lık modelle üst seviye 
sistemlerin ihtiyacını uzun yıllar boyunca karşılamayı hedefliyor. 
Oldukça sessiz bir güç kaynağı olan CoolerMaster Real Power Pro 
aynı zamanda oldukça şık. Gövdede kullanılan malzeme, ayna 
kadar iyi parlayan bir metalden yana tercih edilmiş. Şıklığın yanında üründe sessizliğe de önem verilmiş. Oyun oynama gibi güç 
kaynağını sürekli yük altında bırakan uygulamalarda birkaç saatin 
sonrasında bile güç kaynağı çıt çıkarmadan çalışmasına devam 
ediyor. Bunun en büyük nedeni de tercih edilmiş 135 mm'lik ve 
hıza göre devri otomatik olarak ayarlanabilen fan. Fanlar konusunda da büyük deneyimlere sahip olan firma böylece güç kaynağının içinde ısı üreten bileşenleri rahat bir şekilde ferahlatmayı 
başarıyor. NVIDIA SLI ve 80 Plus sertifikalarına sahip olan ürün 
şebekeden gelen 90-264 Volt gerilime kendisini otomatik olarak 
ayarlıyor. Aktif PFC'ye sahip olan ürünün önemli avantajlarından 


birisi 6 pin grafik kartı besleme kanallarının fazla sayıda olması. k 520... 
Altı tane olan bu kanallardan ikisi sekiz pin'e de uyumlu hale EMA LEMON 

Irma: Metro Elektronık, ultimedya, 
getirilebiliyor. Böylece CrossFireX ya da 3-way SLI gibi ikiden faz- Segment ğ 
la ekran kartı içeren sistemler kolaylıkla beslenebiliyor. Modüler Telefon: (216) 528 1000, 

” e (212) 479 46 46, (212) 266 6290 
kablo yapısı olmayan ve 1200 Watt'a kadar besleme kapasitesi Web: www.metroelektronik.com.tr, 
bulunan güç kaynağı, performans seviyesinde bir bilgisayar oluş- www.multimedya.com, Www.segment.com.İr 
turmak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilir. Puan 77 


SilverStone Strider ST1000-NV 


Koruma teknolojileri ile fark yaratıyor. 


TESTİMİZİN 1000W'lik ürünleri arasında yarışan SilverStone 
Strider ST1000-NV yüzde 100 modüler olan kablo yapısıyla dikkat çekiyor. Genelde bu desteği sunan ürünlerde anakart güç bağlantılarında modülerlik tercih edilmiyor, ancak SilverStone kullanıcılarına bunları da sökülüp takılabilecek şekilde sunmayı uygun 
görmüş. Aktif PFC desteğine sahip olan ürün 135 mm çapında 
çok sessiz bir fanla soğutuluyor; OPP OCR UVP, OVP SCP ve NLO 
gibi birçok koruma teknolojisi de ürüne dahil edilmiş. Böylece 
elektriksel sorunlar yüzünden donanımlarınızın başına bir kaza 
gelme ihtimali en aza indirgenmiş. Toplamda 1000W güç çıkışı 
verebilen ürün 1100W'a kadar kısa süreli besleme sağlayabiliyor. 
Beslemeler --3.3V kanalı için 25A, --5V kanalı için de 3OA seviyesinde. 12V olarak da iki kanala yer verilmiş ve kanal başına 
35A çıkış verilebiliyor. Üst seviye güç kaynaklarında sunulan Combined Power özelliğini de içeren SilverStone Strider ST1000-NV, 
12V olan iki kanalın akım şiddetini tek bir kanala yönlendiriyor ve 
böylece iki çıkışın toplamı 704'e ulaşabiliyor. Yüzde 80'in üzerindeki verimliliği, yük altında bile sessiz çalışması, Combined Power 


teknolojisi ve yüzde 100 modüler olan kablo yapısıyla SilverStone 520 YTL 


Strider ST1000-NV testimizin en kaliteli ürünlerinden birisi olmayı Firma: Vega 

başarıyor. Fiyat her ne kadar 1000W güç çıkışı sunan diğer birçok Telefon: (216) 266 92 00 

ürün karşısında yüksek gibi dursa da desteklenen Combined Po- e 

wer özelliğini göz önüne alarak değerlendirme yapmak gerekiyor. e 81 
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Thermaltake Toughpower 1000W 


12V kanal üzerinden toplamda 82A çıkış sağlayabiliyor. 


KALİTELİ alternatiflerin arasında boy gösteren Thermaltake Toughpower 1000W, birçok rakibinden geniş olan 140 mm'lik fanı 
sayesinde yük altında daha sessiz bir soğutma sağlıyor. 12V'lik 
dört farklı kanala sahip olan ürün, her bir kanal için sırasıyla 20A, 
20A, 36A ve 36Alık akım şiddeti sağlayabiliyor. Combine Power 
teknolojisi ile toplam akım şiddeti tek bir kanala yönlendirilebiliyor; 
ancak bu durumda elde edilebilen değer ancak 82A seviyesinde 
olabiliyor. Thermaltake Toughpower'ın 1000W'lık ürünü böylece 
testimizdeki 1200W'lık ürünlere kafa tutacak bir 12V tek kanal 
çıkışı sunuyor. Gövdesi metalik koyu gri renge sahip olan üründe 
anakart üzerinde zorunlu olarak kullanılması gereken 20 * 4 pin 
ve işlemcinin güç ihtiyacını sağlayan 8 pin kabloların dışında kalan tüm beslemeler farklı renklendirilmiş modüler kablolarla sağlanıyor. Toplam güç çıkışı her ne kadar 1000W olarak ifade edilse 
de, söz konusu değer kararlı ve uzun süreli sağlanabilecek miktarı 
gösteriyor. Aşırı yüklenme durumlarında kısa süreli olan 1100W 
değeri de sağlanabiliyor ancak uzun vadede kullanımın güç kayna- 


gınız ve sisteminiz açısından zararlı olacağını unutmamakta fayda 598 YTL 


var. Sıcaklık değeri sürekli olarak 1000W seviyesinde kullanım Firma: Vega, Vektron 
sağlansa bile 50 dereceyi geçmiyor. Sessiz bir ortamda hissedilir Telefon: (212) 266 92 00, 
5 kiii a w > : i ği (212)2118065 
bir fan gürültüsü de algılanmıyor. Yüksek kalitesi, zengin kutu içe- Web: www.vega.com it, 
riği ve özenli işçiliği ile Thermaltake Toughpower 100OW, testimiz- wwuuvektron.com.irm 
deki birçok 1000W'lik ürünün arasından sıyrılmayı başarıyor. Puan 81 


Enermax Galaxy DXX 
Profesyonel seviyedeki özellikleriyle fark yaratıyor. 


ÜSTÜN kalitedeki güç kaynakları ile nam salmış bir diğer marka 
olan Enermax, testimize Galaxy ailesinin 1000W çıkış sağlayan 
DXX modeliyle konuk oluyor. 220 mm'lik uzunluğu ile testimizin 
en iri ürünü olmayı başaran Enermax'ta uzun süreli kullanımlarda 
bile kararlılığı sağlamak adına üç farklı trafoya yer verilmiş. Verimliliğin farklı yüklenme durumlarında bile hiçbir şekilde yüzde 80 
seviyesinin altında inmediği belirtiliyor. Sunduğu bağlantı seçenekleri açısından testin en zengin ürünlerinden biri olan Enermax 
Galaxy'de modüler olmayan kabloların sayısı oldukça fazla. Anakart ve işlemci güç bağlantılarının hemen her üründe sunulduğunu 
varsayarsak modüler yapının dışında, iki adet (6 4 2) pin VGA, bir 
adet pin VGA, üç adet SATA, ve üç adet molex tipinde bağlantılara 
yer verilmiş. Açıkçası bazı sistemlere bu bağlantılar fazla gelebilir. 
Daha geliştirilmiş bir modüler yapıda kasanın içerisindeki kalabalığı daha aza indirgemek mümkün olabilirdi. Modüler kablolarda 
ise disk sürücü sayısını tam 24'e kadar çıkarabileceğiniz kadar 
besleme var. Soğutma sisteminde yer alan fansa birçok rakipte 
olduğu gibi 135 mm seviyesinde. Uzun süreli yük altında kalma 


durumlarında dahi hiçbir şekilde 50 derecenin üzerinde sıcaklığa 

ulaşmayan üründe birçok üst seviye üründe desteklenen Combined Power teknolojisi de var. Enermax'ta güç koruma mod'u ya Telefon: (312) 257 17 32 

da diğer olası elektriksel problemler sesli ve çok renkli bir LED Web nwwa:tirebal.het 

aydınlatmadan oluşan bir sistemle kullanıcıya gösteriliyor. ENİ 81 
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TEST: 1000W VE ÜSTÜ GÜÇ KAYNAKLARI 


Tagan PipeRock IG1100-B4 


Güce ve görünüşe önem verenler için bambaşka! 


GÜÇ kaynaklarında usta markalardan birisi olan Tagan, 1100W 
güç çıkışı sunan PipeRock TG1100-BZ modelinde farklı bir modüler kablo yapısı sunuyor. Ürünün modelinde de belirtilen Pipe- 
Rock kelimesi, sıra dışı modüler kablo sistemini ifade ediyor ve 
sistemdeki kablolar sanki bir su tesisatına boru bağlıyormuş gibi 
güç kaynağına monte ediliyor. Dairesel özel bir fiş söz konusu 
ve fiş takıldıktan sonra sağlam bir şekilde durması için kenarında bulunan halkanın tesisatlarda olduğu gibi sıkılması gerekiyor. 
Güzel olan tarafsa bağlantılar sağlandığında bu noktaların çeşitli 
renklerde aydınlanması. SATA bağlantıları için mavi, grafik kartı 
bağlantıları için de yeşil ve kırmızı olarak aydınlanan güç soketleri 
sisteminiz çalışırken ortaya gerçekten de çok güzel bir görüntü 
çıkarıyor. Üründe tercih edilmiş olan 135 mm'lik şeffaf fanın mavi 
aydınlatmaya sahip olduğunu da ayrıca belirtmekte fayda var. 
12V'luk toplam altı kanala sahip olan Tagan PipeRock TG1100- 
BZ'de yine faydalı bir özellik diyebileceğimiz Combined Power 
desteği var. Normal şartlarda 12V'luk her kanal için 20A çıkış 
sağlanırken Combined Power kullanımında tek bir kanal üzerinden 80A'e kadar çıkış alınabiliyor. Yapısı itibariyle küçük ürünler 
sınıfına giren Tagan'ın kutu içeriği de oldukça zengin. Antistatik 
Firma: Dijital Trend 


Telefon: (216) 266 87 70 
Web: www.dijitaltrend.com 


Puan 86 


eldiven, yıldız tornavida, Tagan etiketi ve çeşitli dönüştürücülere 
testimizdeki diğer birçok üründe rastlamak zor. Tagan PipeRock 
TG1100-BZ biraz pahalı olsa da fiyatının karşılığını veriyor. 


High Power RockSolid HPC-1200-G14C 


Fan Delay özelliği ile sisteminizi düşünüyor! 


TESTİMİZİN 1200W'lık modelleri arasında yarışan High Power 
RockSolid HPC-1200-G14C, oldukça kaliteli bir güç kaynağı. 
220 mm'lik gövde uzunluğu ile Enermax'ın Galaxy DXX modeli 
gibi, montajı için büyük ve ferah gibi bir kasa gerektiren High 
Power, ilk etapta soğutma sisteminde yer alan fanlarla dikkat çekiyor. Fanlarla dedik; çünkü güç kaynağının üzerinde 135 mm 
çapındaki ana fana ek olarak bir de 80 mm'lik yardımcı bir ikinci 
fan bulunuyor. Böylece uzun süreli yüklenme durumlarında güç 
kaynağının daha az ısınması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sesin daha düşük seviyede olması sağlanıyor. Testteki birçok rakibinden Fan Delay özelliği ile ayrılan High Power'ın fanları, sisteminiz 
kapalı olsa bile kasa içi sıcaklığı 50 derecenin altına inene kadar 
çalışmaya devam ediyor, böylece donanımlarınız yüksek sıcaklık 
seviyesindeyken bir anda soğumaya maruz kalmıyor. Oldukça çık 
bir gövdeye sahip olan ürünün modüler yapı dışındaki kablolarında performans seviyesindeki bir sistemi beseleyecek tüm bağlantılar mevcut. Ekstra sabit disk ve grafik kartı gibi donanımlar 
içinse kutudan gelen ek kabloları kullanmanız gerekiyor. Farklı 
koruma teknolojileri ile güven veren High Power'ın testimizde seçilebilecek en başarılı ürünlerden biri olduğunu söylersek yanlış Firma: Akortek 

olmaz. Ürün hem sessizliği, hem gücü, hem de özellikleriyle üst Telefon: (212) 210 97 99 

seviye bir sistem oluşturacakların tüm beklentilerini karşılayacak ” 

“güç"te. Fiyatı da rakipleri karşısında oldukça iddialı. EEE 78 
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TEST: 1000W VE ÜSTÜ GÜÇ KAYNAKLARI 


SilverStone Sirider 511200 


Kasa içinde fazla yeri olmayanlara hitap ediyor. 


TAMAMEN modüler olan kablolarıyla fark yaratan SilverStone, 
Strider serisindeki 1200W'lık üyede yine 180 mm gövde uzunlugunu korumayı başarıyor. Böylelikle içi fazla geniş olmayan kasalarda rahat bir kullanım sağlanıyor. Testimizdeki Strider üyelerinin 
ikisi de yüzde 100 modüler olan kablo yapısına sahip; yani istendiği takdirde anakarta güç sağlayan kabloların sökülebilmesi bile 
mümkün. SilverStone bu sayede kasanın içinde kablo kalabalığı 
yaratmadan ikinci bir güç kaynağı kullanımını da mümkün kılıyor, 
çünkü paralel bağlı sistemlerde anakart ikinci güç bağlantısına ihtiyaç duyulmuyor. Altı adet 12 Volt kanal çıkışına sahip olan ürün 
birinci, ikinci ve altıncı hat için 28A, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
hatlar için de 20A besleme yapabiliyor. Böylece en üst seviyeden 
üç ya da dört grafik kartı içeren sistemlerin bile rahatlıkla beslenebilmesi mümkün. Yük altında uzun süreli çalışmaların sonunda hissedilir bir gürültü üretmeyen SilverStone Strider ST1200, 
bunu 135 mm çapındaki sessiz fanına borçlu. Standart çalışma 
sırasında sıcaklığı 25 derecenin Üzerine çıkmayan ürün yine yük 
alında sürekli olarak 40 dereceyi korumayı başarıyor. Özellikle 


overclock'çulara yönelik bir özellik olan Combined Power özelliği 
ile tek bir 12V kanalına 94A akım yönlendirebilen ürün testimiz- 691 YTL 
z P Li e ” Firma: Vega 
deki en başarılı seçeneklerin arasında kendisini gösteriyor. Oyun Telefon: (216) 266 92 00 
odaklı sistemleriniz için uzun süreli bir çözüm düşünüyorsanız Web: www.vega.com.ir 
SilverStone'dan memnun kalacağınızı söyleyebilmek mümkün. Puan 86 


Thermaltake Toughpower 1500W 


Güç kaynağı değil; elektrik santrali. 


TESTİMİZİN en “güç”lü güç kaynağı, Thermaltake'in tam 
1500W güç çıkışı sağlayabilen Toughpower 1500W modeli 
oldu. Rakip ürünlerde ulaşılabilen değer en fazla 1200W seviyesinde iken Thermaltake'in 1500W çıkış sunması fark yaratıyor. Kısa süreli yüklenmelerde desteklenen değerse 1600W. 
Gördüğünüz gibi arada ciddi bir farklılık söz konusu ancak bugün şu anda bu kadar gücü tek bir sistemde harcayabilmeniz 
mümkün değil. 1000W'lık güç kaynakları şu an dört çekirdekli işlemcili ve NVIDIA'nın 3-way SLI ya da ATl'ın Cross- 
FireX grafik sistemlerini içeren overclock'lu ve bol donanımlı 
sistemlerine anca yetiyor. I500W dolayısıyla günümüz için biraz fazla ancak uzun yıllar boyunca güç kaynağı derdiyle karşı 
karşıya kalmak istemiyorsanız bu modele aradaki ciddi fiyat 
farkına rağmen yönelebilirsiniz. Boyutları ve tasarımı itibariyle 
1000W'liık kardeşine oldukça benzeyen Thermaltake Toughpower 1500W'de yine 140 mm çapında ve oldukça sessiz 
çalışan bir fana yer verilmiş. Sıcaklık değeri tam yük altında 
uzun süre kullanımın sonrasında bile yine 50 dereceyi geçmiyor. Thermaltake, 1000W modelde olduğu gibi -12V1 ve 
*12V2 kanallarına 20A çıkış verebiliyor. -12V3 ve #12V4' PC m 
i ad , Telefon: (212) 266 92 00, 

yapılan besleme ise 38A'dan 40A seviyesine yükseliyor. Com- (212) 2118065 

bined Power mod'unda tek bir kanala yüklenmede ise 120A'e beri vg. Gm Bi MİMVERİTOM GO 
kadar çıkış verilebiliyor. 


Puan 93 
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ÇİFT ÇEKİRDEKLİ ATOM 


GELECEĞİN MASAÜSTÜ İŞLEMCİSİ 


Çift çekirdekli Atom 


Düşük enerji tüketimi için optimize edilen Intel Atom işlemciler, çift 
çekirdekli yeni modelleri ile daha fazla yeteneğe kavuşuyor. 


İSMİ Netbook'larla anılmaya başlanan 
Atom işlemciler, ciddi anlamda enerji 
tasarrufu sağlayarak taşınabilir ürünlerin 
tek bir şarjla çok daha uzun süre kullanılabilmelerini sağlıyor. Şimdilik piyasada olan ilk ve tek Atom işlemci, Intel'in 
N270 modeli. Bu işlemci 1.6 GHZ hızında görev yapıyor ve 32 bit işlem kapasitesine sahip. Intel'in Pentium-M serisi ilk 
işlemcilerinden izler taşıyor ancak maliyeti açısından çok daha düşük rakamlarla üreticilere ulaşıyor. Güç tüketim değeri 
ise sadece 2W; yani Pentium ve Core serisi mobil işlemcilere göre kat be kat daha 
düşük. Ülkemizde ilk olarak MSI'ın Wind 
marka Netbook'ları ile karşımıza çıkan işlemci, yüksek kapasiteli (6600 mAh gibi) 
bir batarya ile kullanıldığında 6 saate 
ulaşan çalışma ömrü sağlıyor. Üreticiler 
taşınabilirliği artırmak adına daha düşük 
kapasitede batarya kullansalar bile tatminkar süreler elde edilebiliyor. Hatta bu 
işlemciyi içeren masaüstü sistemler de 
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günümüzde satışa çıkmış durumda. Sistemlerde ağırlıklı olarak pasif soğutmalara yer verildiğinden dolayı, salonlarında 
küçük ve sessiz bir bilgisayar bulunduracaklar için Atom işlemcili anakartlar başarılı birer seçenek oluyor. 


Atom masaüstüne geliyor! 

Düşük enerji tüketimi ile ön plana çıkan 
Intel Atom işlemciler, üreticiler tarafından 
kısa zamanda masaüstü sistemlere de 


uyarlandı. Ülkemizde satışa çıkan ilk modellerden biri Intel'in kendi üretimi olan 
D945GCLEF. Sistemde Intel'in Atom 230 
model numaralı işlemcisi kullanılıyor. Diamondville çekirdekli olan bu işlemci diğer 
tüm Atom ailesi gibi 45 nm teknolojisi ile 
üretilmiş ve 533 MHz FSB hızını destekliyor. Çalışma hızı ise Netbook'larda yer 
alan N270 işlemci gibi 1.6 GHZ. Farklılık 
ise enerji tüketiminde ön plana çıkıyor. 
N270 model numaralı işlemci taşınabilir platformlara hitap ettiği için 2W güç 
tüketiyor. 230 model numaralı işlemcide 
ise bu değer 4W. Böylece performans hissedilir derecede artıyor ve zaten masaüstü bilgisayarlar için enerji tüketimi ciddi 
bir problem olmasa gerek. Arada ciddi bir 
farklılığın olması söz konusu değil; çünkü 
bu değer bile yine oldukça düşük. 

Anakartın üzerine baktığımızda ICH7 
güney köprüsünün üzerinde herhangi bir 
soğutucu kullanılmadığını görmekteyiz. 
Hemen üstte konumlandırılan kuzey köp- 


rüsünde ise soğutma amaçlı küçük bir 
fana yer verilmiş. İlginç şekilde işlemcinin üzerinde bir fan bulunmuyor. Atom 
işlemci 2.2 x 2.2 cm'lik boyutları ile aynı 
zamanda anakart üzerindeki en küçük 
yongalardan biri olmayı da başarıyor. Model numarası göz önüne alındığında anakartın 945 yonga setli olduğunu kestirebilmek zor olmasa gerek. Dahili görüntü 
yongası, buna bağlı olarak Intel GMA 
950 olarak sunuluyor. Şayet Microsoft'un 
Windows Vista işletim sistemini kullanmayı planlıyorsanız görsellik sağlayan 
Aero arabirimini rahatlıkla kullanabileceginizi belirtebiliriz. Tek bir bellek yuvası 
sunulmasına karşın sistemde 533 MHz 
ya da 667 MHz'lik 2 GB kapasitedeki bir 
belleğin kullanılabilmesi mümkün oluyor. 


Çift çekirdekli Atom 
karşınızda! 

Geçtiğimiz ay içerisinde test merkezimize 
ECS tarafından gönderilen P45C model 
anakart, çift çekirdekli Atom işlemci içeren ilk örneklerden birisi olmayı başarıyor. 
Anakartı enine boyuna test ederek, tek 
çekirdekli modele göre ne gibi avantajlar 
sunabileceğini irdeledik. 17 x 17 cm boyutlarına olan anakartta yine Intel'in ülkemizde satışa olan modeli gibi 945 yonga 
seti kullanılıyor. Yapısal özellikler hemen 
hemen aynı. Oyun ya da performans seviyesinde bir sistem düşünmüyorsanız tüm 
ihtiyaçlarınıza cevap verecek özelliklerle 
donatılmış. Anakart üzerindeki arabirimler 
arka panelde klavye ve fare için PS/2, paralel ve seri arabirim, D-Sub görüntü çıkışı, 
dört adet USB 2.0, ethernet ve 5.1 ses 
çıkışı şekilde. Açıkçası paralel portun kullanılması biraz gereksiz olmuş çünkü neredeyse günümüzdeki tüm yazıcılar USB 2.0 
arabirimi üzerinden sisteme bağlanıyor. 
Anakartın iç bağlantılarında ise DDR2 533 
MHz destekli tek bir bellek yuvası ilk etapta göze çarpıyor. Yonga seti yuva başına en 
fazla 2 GB'lık bellek modüllerinin çalışmasına destek verdiği için 2 GB'lık bir belleğin kullanılması sorun olmuyor. Hız her ne 
kadar 533 MHZ olarak tanımlansa da 800 
MHZz'lik bir bellekte bile uyumsuzluk sorunu ile karşı karşıya gelmiyorsunuz. Belleğin 
frekansı 533 MHz seviyesine çekildiği için 
gecikme süreleri de buna bağlı olarak azaltılıyor ve performans yükseliyor. 

ECS P45C'nin üzerindeki sürücü arabirimleri bir adet IDE ve iki adet SATA ile sınırlı. 
IDE arabiriminin optik sürücü tarafından 
kullanılacağı hesaba katılırsa sunulan iki 
adet SATA arabiriminin sabit diskler için 
fazlasıyla yeterli olacağını söyleyebiliriz. 
Hatta bu tip kullanıma dair üretilmiş çoğu 


kasada tek bir sabit disk yuvasının oldugu göz önüne alınırsa yuvalardan birinin 
boşta kalacağını söyleyebilmek de mümkün. Bu durumda ikinci SATA yuvası belki 
ince tipte bir optik sürücü için ayrılabilir. 
Yapısal sorunlar nedeni ile üreticiler anakart üzerinde tek bir genişleme arabirimi 
kullanıyor. Mini ITX olarak adlandırılan bu 
standart için daha fazlasını sunabilmek 
mümkün değil. 

Her ne kadar bazı üreticiler ATX standardında Atom'lu anakartlar duyurmuş olsa 
da piyasadaki ürünler çoğunlukla bu şe- 


Galaxy'nin üretimi olan DV945 üzerinde beş 
adet PCI, bir adet de PCI Express x16 yuva 
bulunduruyor. 


kilde. Araştırmamız sırasında bizim karşımıza çıkan modellerde PCI yuva sunanlar 
ağırlıktaydı. Bu yuvada bir TV kartı ya da 
kablosuz ağ kartı kullanılabilir. Her ne kadar bu donanımlar sisteme USB arabirimi 
üzerinden bağlanabilse de daha derli toplu 
bir sistem için dahili donanım tercih etmek daha doğru. PCI Express arabirimine 
yer verilmiş olsaydı bir ölçüde grafik kartı 
kullanımı da mümkün olabilirdi. Ancak bu 
arabirim üreticiler tarafından sunulsa bile 
daha çok x1 yapısında tercih ediliyor. 
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Çift çekirdekli Atom'a 

yakın markaj 

Atom ailesindeki çift çekirdekli ilk işlemci 
"330" model numarasına sahip. 1.6 GHZ 
hızındaki Atom 330, çekirdek başına 512 
kB önbellek içeriyor. İlk bakışta 230 model 
numaralı işlemci ile arada pek bir farklılık 
olmadığı düşünülebilir ancak çift çekirdekli işlemcilerle birlikte Atom işlemcilerde 
64 bit dönemi de başlıyor. Enerji tüketimi 
buna bağlı olarak saatte 8W seviyesine 
yükselmiş. İşlemci sistem yüklü durumda 
değilken 40 derece kadar ısınıyor. 


Intel Atom işlemcilerin üzerinde ısı dağıtıcı 
plakalar kullanılmadığından çekirdekler kolaylıkla 
görülebiliyor. 


Uzun süreli yük altında ise değerlerin 100 
dereceye yaklaştığına şahit olduk. Mantık 
olarak sistemlerin kullanımı sırasında uzun 
süreli yük gerektiren (üç boyutlu oyun oynama, video sıkıştırma gibi) işlemlerin olacağından bahsedemeyiz. Testleri açık bir 
platformda gerçekleştirdiğimiz için 100 derece değeri uygulamalar tamamlandığında 
tekrardan düşüş göstermeye başladı ancak 
Mini ITX kasaların içinde yer darlığı oldugundan uzun süreli yüklenmelerde bu sıcaklık anakart üzerindeki diğer bileşenlerin 
de ister istemez etkilenmesini sağlayabilir. 
Kasalar da haliyle etkili bir soğutma sistemi içermeyeceğinden pasif soğutmalı olan 
bu sistemlerin mutlaka uzun süreli yüklenmeler olmadan kullanılması gerekiyor. 
Atom'un çift çekirdeğe güncellenmiş olması kuşkusuz ilk etapta Microsoft'un 
Windows Vista işletim sistemindeki performans artışıyla kendisini gösteriyor. Çekirdekleri uygulamaların ihtiyaçlarına göre 
yönlendiren işletim sistemi böylece tek bir 
çekirdeğe yüklenmek yerine görevleri paylaştırma şansına sahip oluyor, buna bağlı 
olarak da performans hissedilir düzeyde 
artıyor. 


Çift çekirdeğin veriminin ölçülebileceği en 
iyi programlardan birisi olan CineBench 
R10 ile gerçekleştirdiğimiz testte görüntü 
işleme işlemini önce tek bir çekirdeği, sonrasında da iki çekirdeği birden kullanarak 
gerçekleştirdik. Programın ortaya koyduğu 
sonuçlara göre çift çekirdek kullanılarak 
yapılan işlemde performans 1.88 kat 
yükseliyor. Günümüzde halen birçok uygulama saat hızını ön planda tuttuğu için 
bazı noktalarda çift çekirdeğin avantajını 
hissetmekte zorlanmanız mümkün. Zaten 
işlemciler kullanıldıkları sistemlerde ancak 
programların açılmasında ve birden fazla 
programın aynı anda kullanılmasında 
kendilerini ön plana çıkarıyor. Performans 
yine de masaüstü sistemlerle hiç karşılaştırılamayacağı gibi Core ve Pentium serisi 
gibi dizüstü bilgisayar işlemcilerinin de oldukça gerisinde. Uygulamaların kullanımı 
sırasında bu birkaç saniyelik gecikmeden 
öteye gidemiyor. Video sıkıştırma ve oyun 
oynama gibi işlemciye ciddi anlamda yük 
olan uygulamaları denememeniz daha 
doğru olur. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi 
gereken asıl yer, gerçek bir masaüstü bilgisayar işlemcisi içeren sistemler olmalı. 


Atom HD'ye Hazır mı? 

Çift çekirdekli Atom işlemciye sahip olan 
ECS P45C anakarta Microsoft Windows 
Vista'yı yükledikten sonra Corel'in WinDVD 
9 programını da ekledik. HD-DVD izleme 


denemelerimiz başarısızlıkla (o sonuçlandı. Anakarttaki entegre görüntü yongası 
HD codec'lerin işlenmesini ve videoların 
işlemciye yük olmadan hızlandırılmasını 
desteklemediğinden, ayrıca bu özelliği sunan ek bir grafik kartı kullanımı mümkün 
olmadığından şu anda Atom işlemciye 
sahip platformlarda ne yazık ki HD kalitesindeki videolar izlenemiyor. Çözümleme gücü işlemcinin üzerine verildiğinde 
işlemci yüzde 100 yük seviyesine ulaşıyor 
ve yine akıcı görüntüler sunulamıyor. Tam 
yük durumu zaten pek istenmeyen bir 
durum. Görünüşe göre Atom işlemcilerin 
daha yüksek saat hızına sahip modelleri 
piyasaya çıkmadan -üretim teknolojisi de 
ısınmanın daha az olması için düşürülmeli- ya da Intel başta olmak üzere yonga 
seti üreticileri Atom için HD hızlandırma 
özelliği olan bir platform sunmadan bu 
yetenekli salon bilgisayarı adaylarının bir 
kanadı kırık olmaya devam edecek. 


Atom işlemcili sistem hazırlığı 
Ülkemizde Atom işlemcili anakartlar bulunabilmekte ancak şu an son kullanıcıya 
sunulan fazla bir model çeşitliliği yok. Biraz önce bahsettiğimiz İntel D945GCLF 
model anakart yaklaşık 115 YTL fiyatla 
alıcı buluyor. Çift çekirdekli modellerin 
de yakın bir zamanda satışa sunulması 
bekleniyor. Ciddi anlamda bir fiyat farkı- 
nın olacağından bahsetmek doğru olmaz. 
Kasa, güç kaynağı, ince tip kasalar için 
PCI çevirici ve diğer birçok aksesuar içinse 
bu sektöre uzun bir zamandır hizmet eden 
Merpa (www.merpazar.com) firması dışında ziyaret edilebilecek başka bir yer şimdilik yok. Diğer üreticilerin de piyasadaki 
anakart çeşitliliğinin artması sonucunda 
tüketicilerle yeni ürünleri buluşturacakları 
kesin. Model çeşitliliği hangi alanda olursa 
olsun artış gösterdikçe, sistem kurmanın 
maliyeti de o doğrultuda gerileyecektir, 
zira şu anda Mini ITX yapısına uygun olan 
kasalar 100 dolar gibi bir hayli yüksek 
olan fiyatlarla alıcı buluyor. ** 


AMD OVERDRİVE 


GERÇEK POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARIN 


AMD OverDrive ve Fusion 
ile sınırlarda dolaşın 


Ücretsiz sunulan OverDrive ve “Fusion for Gaming” yazılımları sayesinde sisteminizi kontrol edip, 
ince ayar yapabilir, oyunlar öncesinde gereksiz program ve servisleri çabucak kapatabilirsiniz. 


Görkem YILDIRIM / gorkem©PCnet.com.tr 


YAKLAŞIK bir sene önce tanıtımı yapılan Spider platformunu AMD için dönüm 
noktası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu 
tanıtımda AMD imzasını taşıyan Phenom 
işlemciler, Radeon HD3000 serisi ekran 
kartları ve 700 serisi yongasetleri bir araya 
geldi. Demek oluyor ki temelini AMD'nin 
oluşturduğu sistemler gerçek oldu. AMD 
işlemci ya da ekran kartı tercih eden kullanıcılar en yüksek uyum için platform genelinde AMD kullanmaya teşvik edildiler. 
Mühendislerin yaptığı çalışmaların sonuçlarına bakılırsa gerçekten de AMD işlemcilerle AMD yongasetli anakartlar başarılı 
sonuçlar veriyor. Bilindiği gibi anakarttaki 
yongasetinin görevi işlemci, bellekler, yuvalardaki kartlar ve diğerleri arası koordinasyonu sağlamak. AMD yongasetlerinin 
Phenom işlemcilere getirdiği avantajlardan biri olarak son zamanlarda öne çıkan 
teknoloji ACC oldu. Advanced Clock Calibration sayesinde Phenom işlemciler daha 
fazla overclock edilebiliyor. 


Advanced Clock Calibration 

ACC desteği SB750 güney köprüsüyle 
gelmeye başladı. Önceden Phenom işlemcilerdeki bazı ayaklar boştaydı. B750 
ile birlikte bu ayaklarla bağlantı kurulup 
daha iyi overclock için veri akışı sağlandı. ACC desteğini şimdilik sadece SB750 
getirdiğinden seçeneklerimiz 790GX ve 
güncellenmiş 790FX yongasetli anakartlar. NVIDİA'nın sunduğu Phenom destekli 
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yongasetlerinde bu teknoloji yok. AMD işlemci alanları AMD yongasetli anakartlara 
yönlendiren diğer avantajlar var. Bunlardan 
ilki yine Spider platform lansmanı sırasında sergilenmiş olan OverDrive teknolojisi. 
Bunu temel olarak NVIDIA yongasetli anakartlarla gelen Control Panel'e benzetebiliriz. Bilindiği gibi çoğu anakartta ayarlar 
BIOS ile yapılır. Windows masaüstünden 
erişim içinse üreticinin hazırladığı programlar kullanılır. Bu programlar genelde 
lüks anakartlarda vardır ama ucuz versiyonlarda yoktur. Ayrıca her üretici farklı 
programlar geliştiriyor. 

NVIDIA Control Panel ise NVIDIA sitesinden ücretsiz indirilip destekli anakartlarda 
kullanılabiliyor. Bunu örneğin nForce 680 
yongasetli tüm marka model anakartlarda 
sorunsuzca kullanabilirsiniz. Destek verilen yongasetlerini öğrenmek için wWww.nvidia.com adresindeki sürücüler bölümüne 
bakabilirsiniz. Ek programlar da sürücülerin olduğu sayfadan indirilebiliyor. Şimdi 
NVIDIA'nın Control Panel'ini bir kenara 
bırakıp benzer işi yapan AMD OverDrive'a 
dönelim. Yazılımın 2.14 sürümü 22.29 
MB ve AMD'nin sitesinden ya da git.pcnet. 
com.t/82 adresinden indirebilirsiniz. 
Programı sadece AMD 700 serisi yongaseti olan anakartlarda kullanabilirsiniz. Bizim denemelerde AMD 790GX yongasetli 
Biostar TA/90GX A2 * anakartı kullandık. 
Programı ilk kez çalıştırdığınızda uyarı penceresi beliriyor. Overclock ile sisteme zarar 
verirseniz sorumluluğu size ait. Herşeyden 
önce ilk ayarları bir kenara kaydedin ve sorun çıkarsa bunları tekrar yükleyin. Açılış 
anında 20 saniye civarı sistemi tarıyor. 


AMD OverDrive incelikleri 

Bu programın asıl amacı sistem bilgilerini görmenizi sağlamak ve belirli değerleri 
değiştirmenize olanak vermek. Vaat edilen 
sistemi yeniden başlatmadan performans 
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arttırıcı seçenekler sunmak. FSB değerini, 
bellek zamanlamasını değiştirmek gibi imkanlar var. “Acemi” ve “Gelişmiş” olmak 
üzere iki farklı kullanım modu bulunuyor. 
İlk kez deniyorsanız “Acemi” olarak başlayıp ilerleyen zamanlarda “Gelişmiş” moda 
geçebilirsiniz. Bilgiler arasında işlemci 
hızı, çarpanı, önbelleği ve gerilimi, desteklenen komut setleri, HT hızı, belleklerin hızı, zamanlama değerleri ve SPD'de 
geçerli olan kayıtlar gösteriliyor. Son sürümde yer alan ilginç bir özellik sistemin 
diagram biçiminde gösterilmesi. Böylece 
yerleşim ve bağlantıları çok daha net anlaşılabiliyor. Durum göstergeleriyle bellek 
ve işlemci kullanım oranları izlenebiliyor. 
İşlemci çarpanı ve geriliminin değişimini 
de gözlemleyebilirsiniz. Ekran kartı için 
de benzer durum geçerli. GPU ve bellek 
frekansı, sıcaklığı elinizin altında. Anakart 
durumu alanında gerilimler, sıcaklıklar, fan 
hızları listeleniyor. 

Performans kontrol alanıyla birlikte dikkatli olmanın zamanı geliyor. Çünkü bu 
alandaki ayarlarla CPU, anakart ve ekran 
kartı için frekansları, çarpanları ve gerilimleri değiştirebiliyoruz. Belleklerin zamanlamalarını da değiştirebilirsiniz ama 
bunu bilerek yapın. Eğer zamanlamayla 
ilgili bilginiz yoksa hiç ellemeyin, sistem 
kararlılığı bozulabilir. Hemen ardından 
sistem performansını ölçen benchmark 
var. 30 saniye süren bu basit değerlendirmeyle yapılan değişiklik nasıl etkiledi 
anlayabilirsiniz. İlk denemede sistemimiz 
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5589 puan aldı. Stabilite testiyse yine 
önemli bir alan. Çünkü ayarlarla oynayıp 
performansı arttırdınız ama kararlılık giderse anlamı yok. Son seçenek olan Auto 
Clock ise belirli denemeler yapıp sisteminizi overclock ediyor. Bu işlem epey uzun 
sürebiliyor. Ayarları çok karışık bulup ne 
yapacağını bilemeyenler için önerebiliriz. 
Biz onay verdikten sonra birkaç saat süren deneme aşaması başlıyor. FSB değeri 
1 Mhz aralıklarla uygun bulunan seviyeye 
kadar arttırılıyor. 


Fusion for Gaming 

AMD'nin Fusion adını verdiği teknoloji 
görüntü devresini işlemci içine taşımayı 
hedefliyor. Ürünler için henüz bir seneden 
fazla zaman var. Ancak anlaşılan AMD bu 
adın bir marka olması için elinden geleni yapıyor. Kısa bir süre önce “Fusion for 
Gaming” adlı uygulama tanıtıldı. Uygulama henüz Beta aşamasında ama AMD 
tarafından ücretsiz olarak dağıtıma sunuldu. 20 MB'lık programı indirmek için git. 
pcnet.com.tr/83 adresini kullanabilirsiniz. 


AMD OVERDRİVE 


sağlıyorsunuz. Örneğin internet tarayıcı, 
Windows Updates aracı, Aero ve Sidebar 
gibi bileşenler kapatılınca bilgisayar oyuna 
hazır hale geliyor ve performansı gereksiz 
yere düşmüyor. Basit modda az sayıda 
uygulama kapatılıyor. Bir sonraki seçenek 
olan Gelişmiş Modda daha fazla uygulama 
kapatılıyor. Örneğin şifreleme servisleri bu 
modla birlikte kapatılıyor. Bazı durumlarda 
servislerin kapatılması can sıkabilir. Örnegin Firewall kapatılsın istemezsiniz. Bu tür 
özel istekleriniz varsa modların detaylarını 
değiştirme imkanınız var. Oyun seansınız 
sona erince aynı butona basıp kapatılmış 
olan tüm uygulamaları kısa sürede tekrar 
başlatma imkanınız var. 


Uzman modda donanım da 
işin içinde 

Üçüncü mod ise Uzman olarak adlandırılıyor. Artık sadece uygulamalar kapatılmıyor, aynı zamanda OverDrive, Catalyst 
Auto-Tune ve Hard Drive Acceleration da 
devreye giriyor. Yani işin içine donanımsal 
doping de katılıyor. Hard Drive Acceleration dediğimiz Aygıt Yöneticisi içinden diske 
yazma önbelleğinin aktifleştirilmesinden 
ibaret. OverDrive devreye girdiği için işlemci, yongaseti ve ekran kartı overclock 
ediliyor. İşlem dinamik olarak gerçekleştiğinden hangisinin ne derece overclock 
olduğunu görmek mümkün olmuyor. Esasında işi bilen biri bundaki Uzman modu 
seçmek yerine manuel olarak OverDrive 
ile overclock yaparsa çok daha doğru degerler uygulayabilir. Çünkü program yapay 
zekasıyla belirli sınırlar dahilinde overclock yapıp sistemi kararsız duruma düşürmemeye odaklanıyor. 

Denemelerimizde oyunların daha akıcı 
çalıştığını ve tepki süresinde iyileşme olduğunu gördük. Tüm oyunları ve testleri 
teker teker yazmayacağız ama ortalama 
olarak performansın “55 — 8 arasında 
arttığını söyleyebiliriz. Bu durum sisteminizdeki işlemcinin hızına, modeline, 


TE ğü İlkini m) nü La | Programın yaptığı performans arttırmak Oo belleğinizin miktarına ve ekran kartınızın 
alna için arka planda çalışan gereksiz program Oo GPU'suna göre değişiklik gösterecektir. 
an Ee lke - ve servisleri belirli süreliğine devre dışı (o Eğer sisteminizde Spider platformu esas 
Buringa öss kğ ia bırakmak, gerekirse donanıma overclock (o alınmışsa bu ücretsiz ve kullanımı kolay 
A AM Şe yapmak. Kullanabilmek için AMD yonga- Oo uygulamayı mutlaka denemelisiniz. Çünmiğde iğ imei setli anakart, AMD işlemci ve Radeon ek- okü performansa faydası çok olmasa da 
del Famiy | Li. İM Mr ran kartı şart. Ayrıca şimdilik sadece Win- o zararı yok. Ayrıca oyun severlere zaman 
a | dows Vista 32-bit uyumlu ve XP versiyonu O kazandırıyor. Oyunlarla işim hiç olmaz 
MAŞ az re ll ilerde hazır olacak. diyorsanız kullanmazsanız çok şey kay- 
Mili iğ Liman | Elm Yazılım ilk başta Basit modda çalışıyor. Bu Oo betmezsiniz. Henüz RCI seviyesine gel- 
İren Miki pa ar e durumda gümüş renkli butona basıp AMD o diğinden final sürümün daha iyi olması 
| Boost'un belirli uygulamaları kapatmasını Oo beklenebilir. 

Beria Lİ di Tiren 
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SEÇME SİSTEMLER 


Ayın sistem önerileri 


Bu sayfalarımızda bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun sistemler oluşturmaya gayret ediyoruz. Listelerde 
yer alan bileşenler farklı dağıtıcılardan seçildiğinden, birden çok marketten alışveriş yapmanız gerekebilir. 


Görkem YILDIRIM / gorkem©PCnet.com.tr 


HEPİMİZİN bildiği gibi ekonomik anlamda yaşanan gelişmeler sonucunda 
dolar kuru aşırı derecede yükseldi ve bu 
değişim tüm fiyatlara doğrudan yansıdı. 
Maalesef bu ayki listelerimizde tek bir 
ürünün fiyatında bile düşüş gerçekleşmedi. Aksine neredeyse tüm ürünlerde 
zamlanma oldu ama çok da karamsar 
olmamak lazım. Elbette toplam maliyet 
yükseldi ama dolar kurundaki hızlı değişimler göz önüne alınırsa bizim listede 
yazdığımız fiyatlar tekrar düşebilir. Bu 
nedenle dikkatli olmanızı öneriyoruz. 

Giriş seviyesi sistemde önerdiğimiz işlemcilerin daha alt modelleri zaten epeydir mevcut değil. Yani bulsanız bile ikinci 
el olurlar ki bu bizim kapsama alanımız 
dışına çıkıyor. Her ne kadar maliyet nedeniyle 512 MB bellek öneriyor olsak da 
imkânınız varsa özellikle bellekten kısmayın demeliyiz. Çünkü tek bir parçaya 
yapacağınız küçük ek masrafla performansa büyük katkı yapabilirsiniz. Diğer 
yandan sabit diskin performanstan ziyade depolanan veriyle bağlantısı var ve 
CD-RW sayesinde her an ekonomik biçimde yedek alabilirsiniz. CD-RW / DVD- 
Rom kombo sürücü ya da kasa olsun 


AMD CEPHESİ 


bazen model önermiyoruz çünkü ucuz 
cihazlarda model marka fiyatı pek değiştirmiyor. Zevkinize göre karar verebilirsiniz. Ekran kartı bütünleşik olduğundan 
çoğu oyunu asla akıcı biçimde oynatamaz durumdalar. Ancak AMD sistemdeki 
690G yongasetinin Intel sistemdeki VIA 
yongasetinden daha iyi sonuç vereceğini 
hatırlatalım. Her iki sistemde de en yüksek fiyat artışı anakartlarda oldu. 

Fiyat/perfformans canavarı osistemlerdeyse en çok artışlar ekran kartı ve 
LCD monitörde oldu. Şansınız varsa 
bellekleri geçen ayki belirttiğimiz fiyatla bulma şansınız bulunuyor. Athlon 64 
X2 5000: ve Intel Pentium Dual-Core 
E5200'deki artışlar 10 YTL'yi bulmuyor. 
Dolar kuru artıyor olsa da bu işlemcilerin fiyatı dolar bazında düştüğünden 
çok ani sıçramalar olmadı. 45Nm'lik 
E5200 modeline özellikle dikkat etmenizi öneririz. Yanlışlıkla aynı işlemcinin 
65nm'lik versiyonlarını yani E2000 
modellerini almayın. Bu aydan itibaren 
DVD-RW sürücü önerimizde 20X yerine 
22X yazıyoruz. Yeni modellerde hız 22X 
oldu ve 20X modeller derhal üretimden 
çekilmeye başladı. Ancak olur da 22X 


bulamazsanız hiç dert etmeyin, yazma 
süresi açısından 20X modellerle aralarında bariz fark bulunmuyor. 

Performans avcıları için AMD Phenom 
X4 9950 ilgi odağı olmaya devam ediyor. 
Ancak bekleme imkanınız varsa birkaç 
ay sonra tanıtılacak 45nm'lik versiyonu 
görmenizi öneririz. Intel tarafındaysa işler biraz daha karışık. Core i7 serisi yeni 
işlemciler gelecek. Bunlarda soket tipi 
farklı olduğundan X58 yongasetli başka 
bir anakart ve DDR3 bellekler önerecegiz. Muhtemelen bu değişim iki ay içinde 
olacaktır. Her iki performans canavarın- 
da da dolar bazında yüksek fiyatlı parçalar yer aldığından çoğu parçada yüksek 
artışlar oldu. Örneğin ekran kartı birdenbire 87 YTL zamlandı. İşlemci, anakart 
ve monitörde de fiyat yükseldi. Özellikle bu sistemleri alacaklar biraz ortamın 
sakinleşmesini bekleyerek avantaj elde 
edebilir. Bu aya özel olarak önerdiğimiz 
HTPC'de asıl amaç ev sineması kurmak 
olduğundan kasa ve soğutma sistemi titizlikle seçilmeli. Genelde TV altına girebilen yatay ve yüksekliği az kasalar tercih edilebilir. Elbette klavye fare setinin 
kablosuz olması oldukça önemli. « 


INTEL CEPHESİ 


|LCLCECP0O0OOOOÂOİHTRE Fiyat (YTL) | HTPG Fiyat (YTL) 


İşlemci Athlon 64 X2 5000 2.6 Ghz Soket AM2 109 Intel Pentium Dual Core E5200 2.5 Ghz 45nm 143 
Anakart Foxconn A690GM2MA Soket AM2 10l Biostar TF7150U-M7 140 
Bellek 2x1 GB DDR2-800 45 2x1 GB DDR2-800 45 
Ekran kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 

Sabit disk 2 x Samsung 500 GB SATA RAIDO 236 2 x Samsung 500 GB SATA RAIDO 236 
Monitor BenO G2400WA 24 inç LCD 626 BenO G2400WA 24 inç LCD 626 
Kasa Aplus GL-3 HTPC * 300 Watt PSU 200 Aplus GL-3 HTPC * 300 Watt PSU 200 
Optik sürücü Asus BC1205PT Blu-ray okuyucu / DVD-RW 250 Asus BC1205PT Blu-ray okuyucu / DVD-RW 250 
Disket sürücü 1,44 MB 6 1,44 MB 6 

Ses kartı Bütünleşik 0 Bütünleşik (0) 

Ağ kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 

Hoparlör Logitech 5500 (5*-1) 58 Logitech 5500 (5-1) 58 
Fare/klavye Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 
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INTEL CEPHESİ e 


EKONOMİST 


yat (YT 
66 


İşlemci Sempron LE-I150 2.0 GHz Soket AM2 Celeron 430 1.8 Ghz Soket 775 

Anakart Foxconn A690GM2MA Soket AM2 10l Asus PSVD2VMSE PAM900 Soket 775 75 
Bellek 5I2 MB DDR2-800 20 5I2 MB DDR2-800 20 
Ekran kartı Bütünleşik 0 Bütünleşik 0 

Sabit disk Samgung 80 GB SATA 62 Samgung 80 GB SATA 62 
Monitor 17 inç Samsung 793DF CRT 143 17 inç Samsung 793DF CRT 143 
Kasa P4 300 Watt 55 P4 300 Watt 55 
Optik sürücü 52X32X52 CD-RW/DVD Kombo 29 52X32X52 CD-RW/DVD Kombo 23 
Disket sürücü 1,44 MB 6 1,44 MB 6 

Ses kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 

Ağ kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 

Hoparlör OEM Stereo 6 OEM Stereo 6 

Fare Ben© M106 PS/2 Optik 7 Ben© MI06 PS/2 Optik 7 

Klavye Türkçe O PS/2 5 Türkçe O PS/2 5 


| OO | FİYAT/PERFORMANSCANAVARI Fiyat (YTL) | FİYAT / PERFORMANS CANAVARI Fiyat (YTL) 


İşlemci Athlon 64 X2 5000 2.6 Ghz Soket AM2 109 Intel Pentium Dual Core E5200 2.5 Ghz 45nm 143 


Anakart MSI K9A2 CF-F AMD790X 152 Biostar P35D2-A7 Intel P35 107 
Bellek 2x1 GB DDR2-800 45 2x1 GB DDR2-800 45 
Ekran kartı 512 MB Palit HD4850 Sonic 277 512 MB Palit HD4850 Sonic 277 
Sabit disk Seagate 400 GB SATA 104 Seagate 400 GB SATA 104 
Monitor NEC 22WV 22 inç LCD 5 ms 335 NEC 22WV 22 inç LCD 5 ms 335 
Kasa AOpen OF50-G02 350W Kasa 87 AOpen OF50-G02 350W Kasa 87 
Optik sürücü DVD-RW 22X DL 35) DVD-RW 22X DL 35 
Disket sürücü 1,44 MB 6 1,44 MB 6 
Ses kartı Bütünleşik 0 Bütünleşik (0) 
Ağ kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik 0 
Hoparlör Creative Inspire A300 (2-1) 50 Creative Inspire A300 (24-1) 50 
Fare Inca USB Kablosuz Optik 15 Inca USB Kablosuz Optik 15 
Klavye Multimedia USB 8 Multimedia USB 8 


İL 00 | PERFORMANSAVCISI Fiyat (YTL) | PERFORMANS AVCISI Fiyat (YTL) 


İşlemci Phenom X4 9950 2.6 Ghz 65 nm Ouad-core 336 Core 2 Ouad 09300 2.4 GHz 45 nm Ouad-core 438 
Anakart MSI K9AZ Platinum 790FX 248 Gigabyte GA-X48-DS4 381 
Bellek ©CZ2x2 GB DDR2-1066 Kit 230 ©CZ2x2GBDDR2-1066 Kit 230 
Ekran kartı GeCube HD4870X2 2 GB GDDR5 857 GeCube HD4870X2 2 GB GDDR5 857 
Sabit disk 2 x Samsung 500 GB SATA RAIDO 236 2 x Samsung 500 GB SATA RAIDO 236 
Monitor BenO G2400WA 24 inç LCD 626 BenO G2400WA 24 inç LCD 626 
Kasa Kasa * 700 Watt PSU 280 Kasa * 700 Watt PSU 280 
Optik sürücü DVD-RW 22X DL 35 DVD-RW 22X DL 35 
Disket sürücü 1,44 MB 6 1,44 MB 6 

Ses kartı Creative X-Fi Xtreme Audio 118 Creative X-Fi Xtreme Audio 118 
Ağ kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 

Hoparlör Logitech 5500 (5*-1) 58 Logitech 5500 (54-1) 58 
Fare/klavye Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 100 Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 100 


Açıklama: Bu sistemler tavsiye niteliği taşımaktadır. Sistemlerle birlikte verilen fiyatlar piyasa ortalamaları olup bu bileşenleri belirten fiyattan bulabilmek 
için her birini farklı bir şirketten satın almanız gerekebilir. Belirtilen bileşenlerin özellikleri üretici web sitesinden incelenerek uyumlulukları kontrol 


edilmiştir. Bu nedenle seçilen anakart, işlemci, bellek ve ekran kartları birbirini desteklemektedir. PCnet'te yayınlanan tüm donanım fiyatlarının KDV 
dahil olduğunu, tüketici kanununa göre KDV dahil fiyat verilmesi gerektiğini unutmayın. 
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SİNT) MEDYA MERKEZİ LINUX'LAR 


Ev eğlencesine yönelik salon fatihi penguenler, eski bilgisayarlarınızı ya da oyun konsollarınızı 
medya merkezi (media center) PC'ye dönüştürmeye geliyor. 


Daron DEDEOĞLU / daron©PCnet.com.ir 


BİR teknoloji tutkunuysanız evinizde 
mutlaka atmaya kıyamadığınızdan bir 
köşeye kaldırdığınız ya da dizüstüne geçiş yaptığınız için ara sıra başına oturdugunuz bir bilgisayarınız daha vardır. İşte 
bu bilgisayarınızı farklı ve eğlenceli bir 
şekilde değerlendirmek için sizlere medya merkezi fikrini öneriyoruz. Üstelik tek 
kuruş lisans ücreti ödemeden... 
Bildiğiniz gibi teknoloji oldukça hızlı bir 
şekilde gelişip, ucuzluyor. Anakartlar 
küçülüyor, kasalar incelip, sessizleşiyor ve işlemcilerin güç tüketimleri hızla düşüyor. Yani çok yakın bir gelecekte 
günümüzün salon tipi DVD oynatıcıları 
boyutlarında medya merkezi bilgisayar 
kasalarıyla tanışmış olacağız. O dönemlere giriş yapmadan önce evinizdeki kullanmadığınız bilgisayarları medya merkezine dönüştürüp, kendinizi bu farklı 
sistemlere alıştırmanın zamanı geldi de 
geçiyor bile. 

Medya merkezi bilgisayarlara yönelik 
işletim sistemleri genel olarak DVD, 
VCD, DivX ya da TV yayınını (hatta daha 
fazlasını) oynatıp, kaydetmeye yönelik 
bileşenler içeriyorlar. Ancak konumuz 
Linux olduğuna göre seçtiğiniz sisteme 
sonradan dilediğiniz yazılımı kurmak ya 
da kaldırmakta özgürsünüz. 

Bunun yanı sıra Linux geliştiricileri yerlerinde duramadıkları için medya merkezi 
dağıtımlarının da platform sınırları kalkmış durumda. Yani evinizdeki eski bilgisayarların yanı sıra oyun konsollarınıza 
(Xbox, PlayStation 3, PSP ve GP2X gibi) 
kurabileceğiniz türden dağıtımlar bile çıkmış durumda. Tabii bunlar (USB destekli 
bazı ürünler hariç) bir TV kartından bile 
yoksun olduklarından dolayı bizim medya 
merkezi klasmanımıza girmiyorlar. 

Şimdi gelelim sizler için seçtiğimiz Linux 
dağıtımlarını tanımaya. 
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WOMP! Linux 

WOMP! belki de en popüler medya merkezi dağıtımlarının başında gelir. Oldukça 
eski bir dağıtım sayılır ve sistem kaynaklarını harcama konusunda fazlaca cimridir. 
Bu nedenle 10 yaşındaki bilgisayarlarda 
bile rahatlıkla ve sorunsuzca çalışabilir. 
Yaklaşık 30 MB'lık boyutuyla Linux dünyasında küçüğün de küçüğü dağıtımlar 
arasında yer alır. Beraberinde getirdiği 
araçlar ve kolay kullanımı sayesinde salonunuzda çoklu ortam uygulamaları dışında 
internet ve ofis işlemleri gibi vazgeçilmez 
rutinlerden de kopmamanızı sağlar. Hatta 
WOMPT'u bir USB belleğe kurup, rahatlıkla ikincil sistem olarak kullanabilirsiniz. 
WOMP! hemen her çoklu ortam formatını desteklediğinden eğer yeterli güçte bir 
işlemciniz varsa kolaylıkla HD yayınlar ve 
videolar izleyebilir, MKV uzantılı dosyaları 
rahatlıkla oynatabilirsiniz. Fotoğraf arşivlerinizi slayt gösterileri haline getirebileceğiniz yazılımlar barındıran dağıtıma dilediğiniz yazılımı kurmakta da özgürsünüz. 
Gelişmiş bir altyazı desteği sunan WOMP! 
ile video dosyalarınız optik medyadan ya 
da başka bir lokasyondan gelirken, altyazı 
dosyalarınızı USB bellek ya da sabit diskten çağırabiliyorsunuz. 
womp.sourceforge.net 


GeeXBoX 
“Open Media Center” sloganıyla yola çıkan GeeXBoX, eski bilgisayarlarınızı med- 


ya merkezine dönüştürmek için kullanabileceğiniz seçeneklerin başını çekiyor. 
Kurulumsuz olarak optik sürücüden ya da 
USB bellekten çalışabilen dağıtım sayesinde diskinizde bulunan her türlü çoklu 
ortam dosyasını oynatabiliyorsunuz. Kullanıcı dostu arabirimi neredeyse OSD menüsünden oluşuyor diyebileceğimiz dağıtım, desteklenen bir uzaktan kumanda ya 
da klavye aracılığıyla yönetilebiliyor. 

TV kartlarıyla da arası oldukça iyi olan 
GeeXBoX, analog yayını işleyip, oynatabilme ya da kaydedebilme özelliklerine 
sahip. DVB kartlarını da destekleyen dagıtım dijital ve şifreli yayınlara da destek 
sunuyor. Ancak şifreli dijital yayınları izlemek, kaydetmek için güçlü bir işlemciye ve minimum 256 MB belleğe ihtiyaç 
duyabilirsiniz. 

Grafik kartınız ve ekran çözünürlüğünüz 
yeterliyse HD yayınlarını ve HD videoları 
da izleyebileceğiniz dağıtım, 10 MB'lık 
boyutuyla dikkatleri çekiyor. İngiltere'de 
GeeXBoX'un gömülü olarak geldiği medya merkezi donanımlar bile mevcut. 
İnternetten satın alabileceğiniz bu donanımlar sayesinde dağıtımı geliştiren 
ekibi de finanse etmiş oluyorsunuz. 

ISO oluşturucu araçları sayesinde kendinize özel GeeXBoX'lar hazırlamanıza da 
imkan veren dağıtım, geliştiricilerin de 
gözdesi durumunda. 

WWW.geexbox.org 


eAR OS 

Dergimizin yazılım tarafında bir “editörün seçimi” uygulaması bulunmuyor ancak böyle bir uygulamamız olsaydı eAR 
OS'a bu etiketi hemen yapıştırırdık. Linux 
dünyasının en çok kullanılan dağıtımı 
Ubuntu'yu temel alan eAR OS, kendisini 
tamamen medya merkezi olmaya adamış 
ve bu mantığın öncüsü MS Windows Media Center Edition sürümüne denk diyebileceğimiz bir sistem olarak Linux tarafında 
bir adım öne çıkıyor. 

Ustalıkla tasarlanmış arayüzleri, MS 


İşte yazımızdaki en başarılı medya merkezi dağıtımı. 


MEDYA MERKEZİ LINUX'LAR 


Windows ve Mac OS tarafında gördüğümüz örneklerin bir tür harmanı diyebileceğimiz eAR OS, analog / dijital hemen 
her TV kartını yapılandırıp kullanabiliyor. 
TV kartınızla gelen bir uzaktan kumandanız varsa kolayca sisteme tanıtıp kullanabiliyorsunuz. 


eAR OS aynı zamanda güçlü bir masaüstü dağıtımı. 


Ne de olsa o bir Ubuntu. 


Medya merkezi olmanın yanı sıra tam teşekküllü bir masaüstü sistem olan eAR OS, 
internetten film ve müzik indirmenize, alt 
yazı bulmanıza ya da indirdiklerinizi optik 
medyaya aktarmanıza imkan sağlıyor. 
Beraberinde getirdiği anlık mesajlaşma 
yazılımı (Pidgin ve Skype) sayesinden film 
izlerken arkadaşlarınızla mesajlaşabilir, 
e-posta istemcisi (Thunderbird) sayesinde 
e-posta trafiğinizi sürdürebilir, ofis bileşenleri sayesinde film izlemediğiniz zamanlarda işlerinizi yapabilir ve web tarayıcısı (Firefox) sayesinde internette sörf yapmanın 
tadını çıkartabilirsiniz. 

Ubuntu tabanlı olduğundan kullanımı 
da Ubuntu'ya benzeyen dağıtım, canlı dağıtım olarak geliyor. Yani dilerseniz 
optik sürücünüzden kullanabilir ya da en 
azından kurmadan önce deneyebilirsiniz. 
Yine Ubuntu'da olduğu gibi masaüstünde bulunan “install” simgesine tıklayarak sabit diskinize kurabileceğiniz &AR 
OS'a sonradan dilediğiniz yazılımları da 
kolayca ekleyebilirsiniz. Bunun için hem 
Ubuntu hem de Debian paket depoları 
emrinize amade. 

eAR OS aynı zamanda web TV, internet 
TV ve internet tabanlı radyo kanalları için 
de özelleştirilmiş araçlar barındırıyor. Yani 
eAR OS ile internet radyolarını dinleyebilir, 
web TV ya da internet TV kanallarını izleyebilirsiniz. Donanımınız elveriyorsa bu 
yayınları dilediğiniz bir formatta kaydetme 
imkanınız da var. 

Yazımızda adı geçen diğer dağıtımlara 
oranla daha yeni ve güncel bir donanıma 
ihtiyaç duyan eAR OS, minimum 256 MB 
bellek ve I GHZ işlemci frekansına göre 
hazırlanmış. Zaten HD ve dijital yayınla- 


LINUX 


rı işleyebilmek için bu kadar gereksinim 
şart. Ancak biz yine de en az 512 MB 
bellek (eğer oyun meraklısıysanız 1 GB'lık 
bir bellek daha iyi olacaktır) ve 1.6 GHZ 
işlemci gücünü öneriyoruz. Bu şekilde çok 
daha fazla performans alabileceksiniz. 
Son olarak sistemdeki küçük (bize göre 
önemli ama size göre önemsiz bir ayrıntı) 
bir hatadan bahsetmek istiyoruz. Kurulum sırasında kendinize özel bir kullanıcı 
oluşturmakta sıkıntı çekiyorsunuz. Sistem ön tanımlı olarak, kullanıcı adı ve 
parolasına “earmusic” ataması yapıyor. 
Ama dediğimiz gibi bu hata ileriki güncellemelerle düzeltilebilir ve salonda, aile 
fertlerinin tamamının kullanımına adanacak bir sistem için önemsiz bir ayrıntı gibi 
kabul edilebilir. 

www.earos.dk 


MythTV 

Yazımızın ikinci “editörün seçimi” dağıtımı da MythTV. eAR OS gibi özene bezene 
hazırlanmış arayüzleri ve kolay kullanılan 
menüleri sayesinde eAR OS'un ihtiyaç 
duyduğundan daha düşük sistem konfigürasyonlarına uygun bir medya merkezi 
dağıtımı MythTV. 

Yine diğer medya merkezi dağıtımlarında 
olduğu gibi hemen her türden TV kartını 
yapılandırıp kullanabilen MythTV, canlı 
yayını önbelleğine alıp, yayın içerisinde 
ileri/geri oynatma yapabilmenize olanak 
sağlıyor. | Benzer 
şekilde ( yayınları 
kaydedebiliyor ve 
dilerseniz o optik 
sürücünüz aracıığıyla CD ya da 
DVD'lere aktarabiliyorsunuz. 
Altyazı (o desteği 
de sunan sistem, aynı zamanda beraberinde getirdiği yazılımlar sayesinde internette dolaşmanızı ya da arkadaşlarınızla 
mesajlaşmanıza imkan sağlıyor. ** 
www.mythtv.org 
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TurkNet'in katkılarıyla hazırlanmıştır.)| 


sitenize biraz diyet yaptırın 


Dürüst olalım, bilgisayar başında çok vakit geçirenlerin çoğunun biraz diyete ihtiyacı var. 
Sitelerimizin ve bloglarımızın da zaman içinde kilo alıp hantallaştığını görüyoruz. Birkaç küçük 
müdahale ile buna dur diyebilirsiniz. 


YAZ tatilini küçük dosya büyüklüğüne sahip ve hızlı yüklenebilen site olarak geçirmek isteyen siteler yok mu sanıyorsunuz? 
Hemen on siteden beşi bu şekilde bir 
diyetten geçerek daha hızlı ve daha etkileyici hale gelebilir, üstelik içeriğinden bir 
şey kaybetmeden. Bunun için çeşitli diyet 
programları var. Örneğin JPEG Optimizer 
ve GIF Optimizer uygulamaları GIF ve 
JPEG biçimli grafiklerinizin görünümden 
çok şey kaybetmeden zayıflamalarına 
yardımcı olabilir. Ya da online zayıflatma 
sistemlerini kullanarak grafiklerinizi optimize edebilirsiniz. En meşhur online optimize yapan site Spinwave (http://www. 
spinwave.com). Spinwave hem GIF hem 
de JPEG resimlerinizi optimize edebilir ve 
dosya boyutlarını küçültebilir. 

Resimlerinizi diyete tabi tuttuğunuz gibi 
HTML dosyalarının kendilerini de böyle bir 
programa katabilirsiniz. Özellikle sayfalarını görsel editörler kullanarak hazırlayanlar 
sayfalarında gerçekten ihtiyaç duyulmayan 
birçok yorum satırı ve sahipsiz etiketlere 
rastlayacaklardır. Bunları temizlemenin 
site hızına çok ciddi bir katkısı olmayacaktır. Fakat değişik türden tarayıcılarda 
sorun çıkarabilecek bu tür öğeleri temizlemek önemlidir. Hatta Dreamweaver bile 
bu tür fazla etiket üretebiliyor. Örneğin 
bir kısım metnin önce rengini sonra yazı 
tipini değiştirdiğiniz durumlarda iki ayrı 
FONT etiketi oluşabilir. Bunlardan birisi- 
ne gerek yoktur. Belirli bir metin için tek 
bir <FONT> etiketi ile tüm argümanları 
belirleyebiliriz. Fakat en iyi yol kodu açıp 


İLHAM 


Smithsonian Enstitüsü kuruluşunun 160'ıncı yıldönümü- 


nü kutlarken çağın gereklerine uygun olarak dev bir on- 


line kaynak yarattı. Sergilerini üç boyutlu resimlerden ve 4-4 
görüntülerden oluşan galeriler şeklinde Web sayfalarına * 

yerleştirdi. Ve sonuç mükemmel. Sitede dolaşmak için o — Kii, — 
yapılan yönlendirme menüleri çok güzel ve dolaşmak a 


bir zevk haline gelebiliyor. Heykellerin birçoğunun üç 
boyutlu görüntüleri izlenebiliyor. Örneğin Abraham 
Lincoln'ün hayat maskesinin çeşitli yüzlerden görüntülerine kolayca ulaşılabiliyor. Bölümler ilk çağlara ait çevre 


örneklerinden başlayarak günümüz eğlencesine kadar 

birçok şeyi içeriyor. Antik Avrupa medeniyetlerinden uzay çağına kadar birçok şey, bir 
madde bolluğu ile karşılaşıyorsunuz. Çevre ve ortam tasarımı ile ilgilenenler için bazı 
dersler de site de bulunanlar arasında. Ülkemizde de müzelerimizin ve tarihi eserlerimizin bu şekilde Web'de görüntülenebilmesi ne iyi olurdu. 


kontrolleri kendinizin yapması. 
Tamamlanmamış meta etiketleri veya 
tablo etiketlerinin belirlenebilmesi önemlidir. Çünkü Internet Explorer bazı durumlarda hatanızı yok sayabilir. Ancak bunun 
her tarayıcıda olmasını bekleyemezsiniz. 
Bunun üstesinden gelmek için HTML 
Validator gibi bazı uygulamalar kullanabilirsiniz (htmlvalidator.com) . Alternatif 
olarak http://validator.w3.org/ adresine 
uğrayıp World Wide Web Konsorsiyumun 
kendi HTML kontrolörünü indirebilirsiniz. 
Fakat bu konuda dikkatli olun konsorsiyumun kurallarının biraz katı olabilme 
ihtimali beklediğinizden daha fazla hata 
bulmanıza neden olabilir. Buna rağmen 
sayfalarınız doğru görüntülenebilir, bu 
durumda şaşırmayın. 


İ Jile SS E-TİCARET SİTESİ KURMAK 


Online mağazalar oluşturma konusunda 
teknoloji çok hızlı gelişiyor ve her gün 
yeni yazılımlarla karşılaşıyoruz. Herkes 
kendi online mağazasını oluşturabilir ve 
tüm dünyaya satışa başlayabilir. Alışveriş 
siteleri Yeni Zelenda'dan Peru'ya, Çin'den 
Singapur'a dünyanın dört bir yanından 
alışveriş yapmanızı sağlayabilir. Eğer satabilecek bir şeyiniz varsa hemen başlayabilirsiniz. Üstelik kurma işini de Web'den 
yapma gibi bir lüksünüz var. Türkiye'de 


hizmet veren Bilginet (bilgi-net.com. 
tr), PlatinMarket ( ) ve 
E-maximum ( ) öne çıkan 
hizmet şirketleri arasında yer alıyor. 
Bu siteleri ziyaret ederek, kolay yoldan 
e-ticaret sitesi kurabilirsiniz. 
Yabancı uygulamalar da son derece hoş 
hizmetler sunuyor. WorldPay ( 

) bunlardan biri. Bu tür bir site sayesinde birkaç saat içinde sipariş alıyor olma 
ihtimaliniz var. Bu hizmet siteleri işlemin 


Son bir seçenek ise sayfalarınızın kodunu 
kendiniz incelemeniz ve farklı tarayıcılarda da kontrol etmeniz. * 


EDİTÖRÜN NOTU 


Bu aydan itibaren yayına başlayan 
Web Okulu adlı bölümde sizlere 
aydınlatıcı bilgiler sunmaya ve daha 
iyi siteler için ipuçları vermeye 
çalışacağız. TurkNet'in özel 
destekleriyle hazırladığımız Web 


Okulu'nda her aya özel fırsat ve 
kampanyalar da sunacağız. Ayrıca 

bu sayfalardaki içerikten çok daha 
fazlasını “hosting.turk.net/webokulu” 
adresinden okuyabilir, bizlere soru ve 
yorumlarınızı iletebilirsiniz. 


her aşamasında size yardımcı olabiliyor. 
A'dan Z'ye güzelce düzenlenmiş bir site 
size mutlaka para kazandıracaktır. Ancak 
sitenin tanıtımı ve satacağınız ürünler 
bunu birebir etkileyen faktörler arasında. 
Sitelerin olabildiğince ürünlerin tanıtımına 
yönelik olmasına ve gereksiz resimler ve 
sayfa boyutunu artıracak elemanlardan 
kaçınmaya çalışmak en iyisi. Özellikle 
ürün yelpazesi geniş olanlar site planlamasına çok dikkat etmek zorundalar. 


turk ©) net 


Fontların büyülü dünyası 


İnternette binlerce harika yazı karakteri var ve sitenizi coşturmanız için sizi bekliyorlar. Eğer zor 
yolu seçmek istiyorsanız buna uygun yöntemlerimiz de var. Fontların renkli dünyasına buyurun! 


BİR düşünün. Yeni bir Web sitesi tasarlamaktasınız ve grafik açısından pek çok 
yeniliğe ihtiyacınız olduğunun farkına 
varıyorsunuz, ne de olsa Web artık öylesi tasarıma dayalı, görsel bir araç haline 
geldi ki. Bir kaç sene önce de yapılabilecek türden bir kaç uyduruk 3D buton ve 
sıradan bir animasyonlu logoyla bu işten sıyrılamayacağınızı da biliyorsunuz; 
bunu artık satamazsınız. Ama bu iş o 
kadar da zorlayıcı olmak zorunda değil. 
Stresi biraz azaltmak için binlerce bilinmeyen cevherin ZIP'lenmiş, indirilmeye 
hazır beklediği online bedava yazı karakteri mahzenlerinde sörf yapmak için bir 
kaç saatinizi ayırın. İnce ve kötüsünden, 
şişman ve uçuğuna, etkileyici bir yazı 
tipi kendinize orijinal ve akılda kalıcı bir 
logo yaratmakta kullanılabilecek muhtemelen en hızlı yöntem. Bunu iyi bir fikir 
ve bir kaç hoş numarayla birleştirirseniz, 
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kendinize bir kimlik edindiniz bile. Buradan itibaren gerisi gelecektir. Sitenin 
içinde gezinme şekillerinden, sayfa başlık grafiklerine kadar aklınıza ne gelirse. 


Once kolay yollar 

Peki, nereden başlamalı? Eh, Googla'da 
yanılmanız mümkün değil. Yalnızca arama kutusuna “bedava” (free) ve “fontlar” 
(fonts) sözcüklerini girin ve işte gidiyorsunuz. Sonuçların arasında bakının, işe 
yaramazları ayıklayın ve oralarda bir yerlerde, hayatlarını tonlarca bedava şeylerin listesini yapmaya adayacak kadar 
çıldırmış insanların birkaç güzel sitesini 
bulacaksınız. Veya eğer kısa yolu tercih 
ederseniz, sizin için bir parça geri plan 
çalışması yaptık. “Bedava yazı tipleri” 
başlığının altında göreceksiniz bunları. 
Çoğu bedava yazı tipi arşivi söz konusu 
yazı tiplerinin GIF resimleri ihtiva eder, 
bu sayede indirmek için kemerleri bağlamadan önce nasıl göründüklerine bakabilirsiniz. Ama olmasa da, endişelenmeyin, 
zira ZIP'lenmiş yazı tipi dosyaları nadiren 
100K'nın üzerindedir, genelde de 20-30K 
civarındadır. Öylesine bir 28K modem 
üzerinde yalnızca bir kaç saniye sürer. 
İndirme işlemini tamamladınız mı, Win- 
Zip, WinRAR ya da EnZip türünden bir 
program kullanarak dosyaları açmanız 
gerekecek ve sonra da yazı tiplerini kullanabilmeden önce “typeface”i sisteminize yüklemeniz gerekecek. Denetim 
Masası'na gidin, Fonts'a (Yazı Tipleri) 
tıklayın ve bu işi yapmak için File (Dosya) menüsünü kullanın; kendisi yeterince açıklayıcı. Daha sonra yazı tiplerinizi 
kullanabilmek üzere bir uygulamayı başlatmak için bilgisayarı yeniden açmanız 
gerekecek. Hazır mısınız? 


Internet kaynaklarına göz atın 
Havalı yeni bir yazı tipini Web sayfalarınıza yalnızca normal bir metin gibi koyamazsınız, çünkü yalnızca diğer sistemde 


de sizin fontunuz yüklenmişse alıcı uçta 
görünürler. Bundan yazı tipi dosyasını 
Web sayfasına 'yerleştirmek' suretiyle 
sıyrılmanın akıllıca yolları var; birkaç 
fikir için Bitstream (bitstream.com) ve 
Microsoft Typography'e (microsoft.com/ 
İypography) göz atabilirsiniz. Ama teknoloji henüz hâlâ emekleme döneminde 
ve havalı yazı tiplerinizden istediğiniz 
parçaları GIF resimleri olarak bir araya 
getirmeyi daha zahmetsiz bulabilirsiniz. 
Eğer düz renkler kullanır ve sıkıştırmayı 
dikkate alırsanız, yalnızca bir kaç K'nın 
ötesinde bir indirime bakıyorsunuz demektir. Paniğe gerek yok. 

Grafik programlarındaki Type aracı gizemli görünebilir, zira bir grafik programıyla bir diğeri asla aynı şekilde davranmaz, ama hala bir grafiği ilginç kılmanın 
en kolay yoludur. Ve şu sıralar piyasaları 
vuran ucuzumsu grafik programlarındaki 
akıllı 3D efektler, düşen gölgeler ve doku 
efektleriyle, bir tutam kelimeyi bir kaç 
butona basmak yoluyla ultra hoş ve ultra etkileyici hale getirmek asla bu kadar 
kolay olmamıştı. 

Aralık sayımızda Photolmpact ile başarabileceğiniz bir takım efektlere göz 
gezdireceğiz. Bunların çok benzerlerini 
Paint Shop Pro ve MGI PhotoSuite gibi 
benzer programlarla da yapmak mümkün, ama Photolmpact daha yavaşça 
olmasına rağmen, kesinlikle daha cilalı. 
Önümüzdeki sayıda font yaratırken efekt 
çılgınlıkları ve son derece sofistike uygulamaları birlikte inceleyeceğiz. * 
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En büyük referans: 


World Wide Web Konsorsiyumu 


Web'le ilgili tüm standartları WWW Konsorsiyumu mu belirliyor? World Wide Web Konsorsiyumu 
nedir? Onu ciddiye almamız gerekiyor mu? Bu soruların yanıtını bu yazıda bulacaksınız. 


1990'ların başında CERN, Avrupa Parçacık Fiziği laboratuarından Tim Berners 


Lee yeni bir fikir ortaya atmıştı. Fakat 
1993'ten önce grafik arayüze sahip bir tarayıcı görmemiz mümkün olmadı. Neyse 
ki o yıl Gopher önderliğinde diğer protokoller oluşmaya başladı ve HTTP, HTML gibi 
kavramları duymaya başladık. 

Bir yıl sonra Dünya Web Konsorsiyumu 
(http://Www.wW3.org) kuruldu. Bu kurum 
Tim Berners Lee'nin liderliğinde kuruldu 
ve çalışmalarına başladı. Peki, ne tür çalışmalar yapacaktı ve görev tanımı neydi? 
Konsorsiyum'un en büyük kuruluş amaçlarından biri Web'de standartları belirlemek ve son kullanıcının internetten bilgiye rahatlıkla ulaşmasını sağlamak. Ortak 
protokollerin kullanılacağının garantisini 
vermek üzere kurulduğundan kısa sürede 
evrensel bir nitelik kazandı ve kendini kabul ettirdi. Konsorsiyum üyeliği açık olarak 
yürütülüyor, fakat bireysel kullanıcılar veya 
girişimcilere değil organizasyonlara... 
Konsorsiyum özellikle Web tasarımcılarının şikayetlerini ve eleştirilerini göz 
önünde bulundurarak ve fikirlerini alarak 
standartlar belirlemeye çalışıyor. Nelerin 
iyi bir Web pratiği olup nelerin olmadığı 
inceleniyor. Konsorsiyumun sitesine girerseniz en son tanımlamaları bulabilirsiniz. 
Dikkat edilmesi gereken bir husus bunların birer kanun olmadığı ve bakıldığında, tüm standartlara bire bir uyulmadığı 
görülecektir. Bu kurallar dizisi birer öneri 


olarak algılanmalıdır. Güzel 
site tasarlamak önemlidir fakat W3C.org'da bununla ilgili 
olarak, sıfırdan başlayıp Web 
tasarımı yapmak anlatılmıyor. 
Gerçek şu ki sitede belirtilen 
kurallara uymak sayfalarınızın tüm tarayıcılarda sorunsuz çalışacağını göstermez. 
Aksine her tarayıcıda sayfalarınızı açıp doğru görünüp 
görünmediğine bakmalısınız. 
Çünkü tarayıcı üreticileri kendilerini bu 
kurallara uymak zorunda hissetmiyorsa 
buna söyleyecek bir şey bulamayabilirsiniz. Uzun yıllar önce Microsoft'un Internet 
Explorer'ı ile Netscape arasında bugün 
bile güzümüzden yaş getirtecek savaşlar 
yaşandı. Herhalde o günlerde şöyle düşünüyorlardı: “Yaygın olarak kullanılan programın tanımları standart haline gelir!” 
Konsorsiyum hazırladığımız sayfaları yamuk yumuk görünse de değişik tarayıcılarda izleyebilmemizi sağlıyor. En azından bu 
tarayıcı üreticilerinin sınırları fazla aşıp kendi standartlarını koymalarını engelliyor. Çok 
daha farklı protokollerdense aynı protokolleri kullanmamızı garanti altına alarak Web'in 
evrenselleşmesine katkıda bulunuyor. 


Sitenizi muayene ettirin 

Yine W3C'nin sitesinde teknoloji hatalarınızı tespit edecek araçlar bulunmakta. 
(http://validator.w3.org). Bu işlem çok 
basit. Sitenizin adresini yazın ve tuşa basın. Sayfanıza ilişkin hataları ve tavsiyeleri 
içeren rapor biraz sonra elinizde olacak. 
Yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı 
bu hataların varlığı sayfanızda değişiklik 
yapılması anlamına gelmiyor ancak ufak 
tefek düzeltmeler yapmanız için yol gösterici bir rol oynuyor. Buna benzer bir araç da 
CSS(Cascading Style Sheets) kullanımınızı 
test edip benzer bir rapor üretebilir. (bakınız: http://jigsaw.w3.org/css-validator) 
Web'in nereye gittiğinden haberdar olmak 
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INDIRIM! 
Turk.Net, PCnet okuyucularına 
yüzde 10'luk hosting indirimi 
yapıyor. İndirim kodu 
CCKIIXBI6COB ile 
adresinden 


indiriminizi kullanabilirsiniz. 


için arada sırada konsorsiyumun sitesini 
ziyaret etmek faydalı olabilir. Yeni haberler, 
Web'de kullanılması öngörülen teknolojiler 
hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ve 
bu konsorsiyumun yararlı işler yapacağına 
inananlar siteye bir göz atsınlar. 

İnternetin gelişiminde söz sahibi olmak ve 
standartları yakından takip etmek istiyorsanız ve herhangi bir organizasyona katılmadıysanız işte size fırsat! W3C ile işbirliği içinde değişik standartların çıkmasına 
engel olmak için çalışan ve ilgilenen herkese açık İETF'nin (Internet Engineering 
Task Force) sitesine (ietf.org) bir ziyaret 
düzenleyin. * 
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İmla hatalarından kurtulun 


Web site sayısının çığ gibi büyümesi kalitesizleşmeyi de beraberinde getirmek zorunda değil. Ne 


kadar hatasız Web sayfası hazırlarsak o kadar iyi. 


WEB sayfalarında daha çok İngilizce kullanılıyor. Ancak çok yaygın 
olarak konuşulan dillerin hepsinde heceleme hatalarını düzeltmeye yarayan bir uygulama geliştirilmiştir. Web sayfalarınızın profesyonel bir görünüm kazanması için bu düzeltmeleri yapmanız şart. 
Çünkü onca zaman uğraşarak hazırladığınız, grafiklerle, metinlerle 
ve görsel efektlerle dolu sitenizde imla hataları pek de hoş karşılanmayacaktır. Türkçe hazırladığınız siteler için Microsoft Word'ü 
rahatlıkla kullanabilirsiniz. Web sayfanıza yazdığınız metni, basitçe, seçip kesin ve Word'e yapıştırın. Araçlar menüsünden Dil 
seçeneğine girin ve varsayılan dilin Türkçe olduğundan emin olun. 


Belli başlı bazı hatalarınız konusunda Word sizi uyaracak ve yanlış 
yazıldığını düşündüğü kelimelerin altını kırmızı renk ile çizecektir. 
Aynı metodu İngilizce hazırladığınız siteler için de geçerli. Bunun 
için önce dil ayarlarından kelime işlemci dilini İngilizce yapın. 
Daha şimdiden siteniz kendini yeterince yeniledi. En önemli degişiklikler ise içerik kısmında yapılması gerekenler. Eğer uzun 
zamandır değişmeyen sabit ve uzun zaman ilgi çekemeyecek 
sayfalarınızı yenilemeye başlayabilirsiniz. İçerik çok değişmese 
bile cümleleri değiştirmeniz sürekli ziyaretçilerinizin daha az sıkılmasını sağlar. 


HTMU'E KUŞBAKIŞI 


Evet, tüm bir siteyi basit araçlar ve Web 
uygulamalarıyla yapabilecek durumdayız fakat bir miktar HTML bilmenizin 
düşündüğünüzden daha çok yararı var. 
HTML, “Hypertext Markup Language” 
kelimelerinin kısaltılması ile elde edilmiştir. 
Bu da şöyle bir ipucu veriyor; HTML tam 
donanımlı bir programlama dili değildir. 
Basit etiketlerle Web sayfaları görünüşünü oluşturmamızı sağlayan komutlar 
topluluğu diye adlandırabiliriz. Bir HTML 
dokümanı iki bölümden oluşur. Birincisi 
içerik; resimleriniz grafikleriniz veya diğer 
multimedya araçları, ikincisi de bunların 
nasıl, nerede ve hangi biçimde görüntüleneceğini sağlayan etiketler. Hazır 
uygulamalarla şimdiye kadar yaptıklarımız 
birinci kısma dahildi. 

Örneğin bir alandaki metnin yazı tipini be- 


lirlemek için <FONT> etiketini kullanırız 
ve bu etiketin etki alanı </FONT> etiketi 
ile kapatılıncaya kadar devam eder. Birçok 
etiketin başka özellikler de belirleyebilmeniz için ek argümanları vardır. Örneğin 
<FONT FACE - “Arial”> 

Dokümanlar <HTML> ile başlar ve </ 
HTML ile biter. İçerik ile ilgili tüm işlemlerimizi gövdede <BODY> </BODY> 
etiketleri arasına yazarız. 

Örneğin <TABLE> etiketi tablo oluşturur. 
Bundan sonra yazacaklarımız “< >” arsındakiler hariç tablonun içine yazılacaktır ve 
</TABLE> etiketi ile tabloyu kapatırız. 
Yalnız bazı özel etiketlerin kapatılması 
gerekmez. Örneğin grafikleri sayfalarımıza 
koymamızı sağlayan <IMG> etiketi için 
kapatma etiketi gerekmez. Aynı şekilde 
sayfa içeriğini arama motorlarına tanıtacak 


olan <META> etiketinin de kapatılmaya 
ihtiyacı yoktur. 

HTML'in büyük bir kısmı benzer kurallar 
içerir. Mesela kalın yazı tipi için <B> etiketini kullanırız; <B> Kalın yazı</B> 

Bir çok etiketi beraber kullanarak biçimlendirme sağlanır. Örneğin hem kalın hem 
de yatık yazı için: <B><I>Kalın ve italik 
yazı</1>></B> 


İSSPYUES TATİL HARİKALARI 


VirtualTourist.com, tatil yerleri hakkında 
üyeleri tarafından sağlanan ve güncellenen 
bilgilerle ilginç bir topluluk sitesi. Böylesine büyük bir işin oldukça rastgele bir bilgi 
veri tabanına dönüşmesi çok kolay olurdu 
ama VirtualTourist sitenin hızlı yüklenir olmasına özen göstermiş ve içerde 
yolunuzu bulmanızın kolay olmasına da 
dikkat etmiş. 

Sitenin başlıca bölümlerine bağlantılar 
içeren, her sayfanın sağ tarafındaki net bir 
tabloyla tarama işlemi oldukça basit tutulmuş. Giriş sayfasındaki tıklanabilir dünya 
haritası sizi sitenin derinliklerine taşıyan 
daha ayrıntılı haritalara bağlantılandırı!- 
mış, böylelikle orada gösterilen ülkelere 
ve şehirlere dair değerlendirmelere göz 
gezdirebiliyorsunuz. Şurası da çok önemli 
ki, site kullanmak için fazladan eklentiler 


gerektirmiyor. Bu da demek oluyor ki VirtualTourist'e sizin evinizdeki PC'den olduğu 
kadar, Peru'da bir Internet kafedeki eski bir PC'den de aynı şekilde erişilebiliyor. 
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webokulu hosting.turk.net/webokulu 


Banner yapmanın 


en kolay yolu 


Birazcık ilham ve doğru yazılımı kullanarak site trafiğinizi yönlendirmenin en önemli bileşeni olan 
banner ve düğmeleri kendiniz yaratabilirsiniz. 


WEB tasarımcılarının büyük internet pazarındaki en büyük silahlarından biri animasyonlardır. Yadsınmasın zor bir gerçek 
var, o da hareketli şeylerin sabit olanlara 
göre daha fazla dikkat çekici olması (Bu 
hareketlilik aşırı olması nedeniyle başınızı ağrıtsa bile). Birkaç basit anime grafik 
görmek için hemen Shockwave'e (shockwave.com) uğrayabilirsiniz. 


Web için animasyon yapmak için en iyi 
başlangıç noktası anime GIF'lerdir. Hem 
banner hem düğmeler için kullanılabileceği gibi daha bir çok yerde sayfanızı 
canlandırmak için kullanabilirsiniz. GIF 
animasyonlarını hazırlamak çok zor değildir, sayfanıza koymanız çok kolaydır, 
dosya büyüklüğü bakımından Web sayfanızın boyutunu inanılmaz ölçüde artırmazlar ve herhangi bir tarayıcı ile herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç duymadan 
görüntülenebilirler. Siz de GİF animas- 


yonları yapabilirsiniz. 

Animasyonlu düğmeler ve banner yapmak aslında sizin yaratıcılığınızla sınırlı. 
Öncelikle grafikleri hazırlamak için Paint 
Shop Pro, Ulead Photolmpact (ulead. 
com), Photoshop Elements, Fireworks 
veya Adobe Photoshop gibi bir resim 
editörüne ve hazırlanan grafikleri animasyona çevirecek olan bir animasyon 
programına ihtiyacınız olacak. Mesela 
Ulead GİF Animator. Banner Maker Pro 
da hemen indirip (bannermakerpro.com) 
kullanabileceğiniz son derece kolay bir 
banner yazılımı. 


Iyi bir planlama ile 

işe başlayın 

“Resimler sözcüklerden daha güçlüdür”, 
bu internet'in basit gerçeğidir. Online reklam endüstrisi yaptığı araştırmalar reklam 
banner'larının diğer resimli linklere, mesela logo, rağmen daha çok tıklama aldığı 
yargısında. Sitenizin gerçekten ne ile ilgili 
olduğunu bu reklam banner'ında gösterebilirsiniz. Eğer fotoğraf kullanma şansınız 
varsa bu çok iyi ama fotoğrafları güzel 
bir şekilde kullanabilmek zordur. Apaçık 
olmaları lazım üstelik dosya boyutunun 
da en fazlal0 K'lar mertebesinde olması 
gerekiyor. Bu ikisini bir arada sağlamak 
kolay olmayacaktır. Animasyonlar birbiri 
ardı sıra gelen resimlerin gösterilmesiyle 
oluşur ve bu da çok fazla yer kaplamalarını gerektirir. Animasyonu oluşturan her 
bir resim çok küçük boyutlarda olursa 
sonuçta oluşan hareketli görüntünün çok 
büyümesi engellenmiş olur. Resimleri art 
arda getirdikten sonra sağlam bir sıkıştırma da yapmak zorundayız. Sıkıştırma 
kolayca kaliteden ödün verme anlamına 
gelebilir. İşte hayal gücünüzü kullanıp 
hazırladığınız grafikleri animasyon haline 
getirmekten daha zor olan küçük dosya 
boyutu ile oluşturulabilmeleri. 

Genellikle banner'da site adresinizi göste- 


ren bir miktar metin bulunur. Bunun amacı 
ziyaretçiye hangi sitede olduğunun farkına 
varmasını sağlamak ve bulunduğu yeri kabullenmesini sağlamaktır. Bunun arkasından sitenizin sloganı gelebilir ve sitenizin 
logosu yine bu banner içinde olabilir. 

Ticari reklam banner'ları standart olarak 
468 piksel genişliğine ve 60 piksel ene 
sahiptir. Çalışmaya başlamak için pek de 
küçük bir alan değil ama yukarıda bahsettiklerimizin hepsini bu alana sığdırmak 
zorundayız ve daha da kötüsü, buna rağmen iyi görünmek zorunda. Standartlar 
konusunda detaylı bilgiyi “adendum.com/ 
Banner size.htm” adresinde bulabilirsiniz. 
Grafiklerin çizimine başlamadan önce film 
yönetmenleri gibi, bir kalem ve kağıt alın, 
karalama kağıdında animasyonunuzun 
nasıl olacağını tasarlayın. Birbirini izleyen 
resimleri ayrı karelere çizmeye çalışın. Çok 
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fazla zaman harcamak istemiyorsanız bu 
metodu mutlaka kullanın. Aksi takdirde 
grafik programını açtığınızda karşınıza çıkacak binlerce şekil, milyonlarca renk ve 
sayısız efekt, sadece banner yapımı için 
aylarca uğraşmanıza neden olabilir. 


Paint Shop Pro'yla pratik 

Eğer standart banner büyüklüğünden vazgeçmediyseniz resimleri kullanarak işe 
başlayabilirsiniz. Bunlar hazır fotoğraflar 
da olabilir. Banner boyutlarında kesilip biçildiklerinde ortada halen görmeye değer 
bir şeyler kalması da önemli tabi. 

Paint Shop Pro'da boyutları değiştirmek 
için kullanabileceğiniz “'Resize” komutunu 
Image menüsünden bulabilirsiniz. Daha 
sonra kıpma işlemini gerçekleştirmek için 
“Crop' aracını kullanın. Boyutları ayarlarken Paint Shop Pro'nun durum çubuğunda (aşağıda) resminizin gerçek boyutlarını 
görebilirsiniz. Diğer birçok grafik uygulamasında da 'INFO” adında bir palet bulunur. Bu palet farenin dolaştığı yerlerin 
renklerini RGB ve CYMK renklerinde verir 
ve resmin büyüklüğünü gösterir. 

Şimdi banner'ın kendisi üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Şimdi banner'ınız 
büyüklüğünde yeni bir doküman açın ve 
banner için hazırladığınız resimlerden ilkini bunun üzerine bir kat (layer) şeklinde 
yapıştırın. Animasyon hazırlayanlar için 
katların yararı anlatmakla bitmez herhalde. Birbirine benzeyen fakat az farklı olan 
resimleri farklı katlara yapıştırdığınız zaman, istediğiniz bir tanesinin görünmesini ve diğerlerinin gizlenmesini sağlayarak 
ilk animasyon çerçevenizi oluşturabilirsiniz. Mesela isminizin harflerini sırayla 
çıkaran bir animasyon istiyorsunuz. Arka 
plan üzerine yeni bir kat açın ve isminizin 
ilk harfini yazın, daha sonra bu katı Duplicate yaparak bir örneğini çıkarın, örnek 
kat üzerinde isminizin ilk harfinin yanına 
ikincisini koyun, aynı işlemi bir kez daha 
yapın ve üçüncü harfi de koyun. İsminizin tamamlanmasından sonra tüm katları 
görünmez yapın (layer paletinde, katların 


yanlarında bulunan göz simgesine tıklayarak) ve sadece ilk harfin bulunduğu 
katı açık bırakın. Bu katı animasyonun ilk 
çerçevesi olarak kaydedin. Benzer şekilde ilk ve ikinci harflerin bulunduğu katı 
ikinci çerçeve olarak kaydedin ve sonuna 
kadar gidin. Oluşturduğunuz çerçeveleri 
art arda görüntülediğinizde Web sayfalarında sıkça karşılaşacağınız bir efekt ile 
karşılaşacaksınız. 


Işin eğlencesi: Animasyon 
Şimdi sıra son aşama olan, çerçeveleri bir araya getirerek animasyonumuzu 
oluşturma. Ulead GIF Animator'ün sıkıştırma kabiliyetinin çok güçlü olduğunu 
söylemek zordur. Bu yüzden resimlerinizi 
hazırlarken her birini GIF" olarak kaydederseniz GIF Animator'de de en iyi sonucu alırsınız. Büyük ihtimalle renklerden 
biraz feragat etmeniz gerekecektir. Bir 
GIF en fazla 256 renk içerebilir. Fakat 
renk seçimini iyi yapabilirseniz bunu 8 
renge kadar düşürebilirsiniz. GIF animasyonu oluştururken 128 renkten başlayarak renkleri azaltın ve her birini kaydedip 
sonuçları karşılaştırın. Kalite ve renk sayısı arasında iyi bir denge kurmanız gerekiyor. Bu işleme Paint Shop Pro'da iken 
de başlayabilirsiniz. Colors menüsünden 
Decrease Colors seçeneğini kullanarak 
bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Animasyon uygulamanızı açın ve hazırladığınız 
her bir resmi ayrı bir çerçeve olarak girin. 
Gerisi programa kalmış. 


Grafikleri hazırlama 
Görseller reklam bannerı yapmak için ideitenizin içeriği hakkında yeterince 
bilgi veren bir görsel malzeme bulmalısını ona çok iyi bir sıkıştırma uygulamalısınız. Sıkıştırmadan önce kesip biçme 
işlemlerini halletmeniz gerekiyor. 


nerınız için gerekli tüm elemanrı katlara (layer) yerleştirirseniz 
e işlem yapmanız tahmin edeme- 
kadar kolaylaşacaktır. İstediğiniz katları görünür yapın ve bu bileşimi bir 
resim olarak kaydedin. Aynı işlemi diğer 
resimleriniz için de tekrarlayın. 


sim olarak kaydetmeden önce 


bir t efektler uygulamaya çalışın. Örgin adresinizi gösteren metne blur 
e gulayarak hareketli resimler oluş- 


turabilirsiniz. Veya damla gölgesi efekti ile 
bir miktar derinlik katabilirsiniz. 
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onunuzdaki çerçevelerin her birisayısını düşürmek oldukça iyi bir 
onuç animasyonun boyutlarının 
da küçük kalmasına yardımcı olacaktır. 
Her animasyon uygulamasının yüksek sıkıştırma yapamadığına dikkat etmeniz de 
gerekiyor. 


Animasyonu derleme 
Çerçevelere yerleştireceğiniz resimler haunları animasyon haline getirmek 
ço ha kolay bir işlem. Önce Animasyo gulamanızda (mesela GIF Animator) resimleri import etmekle başlamalısınız. Bu komutu File menüsünün altında 
bulabilirsiniz. 


ator'ün bazı kullanışlı araçları var. 
ırpma (Crop) aracı. Basit değiapabilmek için bunu kullanabilirsi- 
daha fazla değişiklik için grafik 
uygulamanızı açmaktan çekinmeyin. 


şi 
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asyonun hızını ayarlamak için 
zelliği kullanabilir bazı çerçeveyavaş geçmesini sağlayabilirözelliklerin hepsi ile oynamaya 
çalışın ve sonuçları ayrı ayrı kaydedin. 

Bir animasyon paketinde olduğu gibi 
ator'de de kullanabileceğiniz bir 
var. Örneğin dolaşan ışıklar, açılar veya nokta nokta ekrana gelme 


lan s 
gibi. Bunların her birini denemeye çalışın. 


Bir ipucu: Eğer animasyon süresinin 
daha uzun olmasını istiyorsanız renk sayınızın iki veya dört olmasına özen gösterin. Bu şekilde görüntüyü çok bozmadan 
yüksek oranda sıkıştırma yapma şansınız 
olabilir. ** 
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Yazılımcının el kitabı 


Son iki sayıda hazırladığımız makaleler sayesinde neredeyse yazılımcının el kitabını oluşturduk 
diyebilirim. Artık geriye sadece fikirleri hayata geçirmek kalıyor. 


MONO 2.0 sayesinde C# ve 
.NET Windows platformundan 
dışarıya taşacak gibi görünüyor. 
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Daron DEDEOĞLU 
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BİLDİĞİNİZ gibi son birkaç sayıdır (elinizdeki sayı 
da buna dahil) yazılımcı olmayı kafasına koymuş 
okurlarımıza yol gösterecek makaleler hazırlama çabası içindeyiz. Bu geleneği, bu sayıda da 
bozmayıp, bir yazılımcı için olmazsa olmaz kaynaklardan; kendinizi geliştirebileceğiniz sertifika 
programlarına kadar bir hayli önemli olduğunu 
düşündüğümüz düğüm noktalarını irdelemeye 
çalıştık. CeBIT telaşı ve yorgunluğu arasında bu 
konuları hazırlamak gerçekten bizi çok yordu ama 
birazdan da değineceğim gibi aslında CeBIT olmasaydı bu konuları hazırlamakta çok daha fazla 
zorlanacaktım. 


Yazılımcılara kaynaklar 

Geçtiğimiz aylarda yazılımcı olmayı kafasına koyan 
okurlarımızın izlemesi gereken yolları aydınlatmaya çalıştık. Hangi dillerin revaçta olduğundan tutun da ülkemizdeki yazılım sektörünün durumuna 
kadar birçok noktaya dilimiz döndüğünce değindik. Bu ay da farklı bir şey yapıp, yazılımcı olmak 
için yola çıkmış olan okurlarımıza yönelik, kendilerini ve projelerini geliştirebilecekleri kaynakları 
örneklerle tanıtmayı denedik. 

Tahmin edebileceğiniz gibi her alandan kaynağı 
barındıran, engin bilgi denizimiz(!), interneti kurcaladık biraz. Birçok kaynak kod ve makale sitesi 
içerisinden en çok hoşumuza giden isimleri sayfalarımıza taşıdık. Bu siteler sayesinde hem üzerinde 


Yeni Windows'u 
Donanımsız bir CeBiT'e 


Compex 


Vista öncesi yapılan vaatleri 


Yeni Ubuntu doludizgin geliyor. 


çalıştığınız diller hakkında eksiklerinizi kapatabileceğiniz makalelere ulaşabilecek, hem de projelerinizde takıldığınız noktaları çözmek için hazır kod 
örneklerini inceleyebileceksiniz. 

Yine bu konu başlığı altında açık kaynak kodlu 
projeleri kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalara değinmek istedik. Bildiğiniz gibi artık çoğu 
yazılım lisansını GPLe çevirip, açık kaynak kodlu 
yazılımlara dönüşmeye başladı. Bu lisansa sahip 
yazılımlar, kodlarını tekrar derlemenize ve değiştirerek kişisel ya da ticari kullanımlarınıza izin veriyor. Durum bu olunca birçok yeni yazılımcı için 
bulunmaz bir kaynak halini alıyorlar. Ancak bu 
kaynakları kullanırken “devşirme” yapmak yerine 
“geliştirme” yapmayı tercih etmeye dikkat edin. 
Yoksa yazımızda da belirttiğimiz gibi, etrafımız 
aynı işe yarayan ama faydalarından açıklarına 
kadar birbirinin “klon”u olan yazılımlarla dolacak. 
Elbette ki böyle bir şeye ne kullanıcıların ne de 
sektörün ihtiyacı yok. 


Hangi sertifikalara sahipsiniz? 
Bildiğiniz gibi geçen sayımızda “Yerli yazılım dünyası” adında bir dosya yayınladık ve bu dosyada 
bilgisayar mühendisi olmasanız bile kendinizi 
yetiştirip, sertifikalarla destekleyerek rahatlıkla 
iş bulabileceğinizin altını çizmiştik. Bu yazıya ve 
bu noktaya bir yığın e-posta aldım, üstelik CeBIT 
standımıza uğrayan birçok okur da bu soruyu soruyordu; “hangi sertifika?”. 


MONO 2.0 
Sega'nın House of Dead 3 oyununu 


cfdisk ve fdisk ile Linux kurduğum günleri 
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Tahmin edebileceğiniz gibi bu Soru, 
2x2—4 gibi tek ve kesin bir yanıta sahip 
değil. Üstelik fazlaca öznel ve bu nedenle kişinin istek ve kariyeri için çizdiği yola 
göre bir hayli değişiklik gösteriyor. Durum 
bu olunca bu ay dergimizde bir de yazılımcılara yönelik sertifikaları tanıtmayı 
uygun gördük. Bu sertifikalar arasından 
seçimi kendiniz yapmalısınız. Bu sayede 
CV'nizi bir hayli geliştirmiş ve kendinizi iyi 
bir şekilde yetiştirmiş olacaksınız. 


Yazılım dolu bir CeBIT 

Yıllardır büyük bir merakla beklenen ve 
yoğun ilgi gören CeBIT fuarı, bu yıl donanım meraklılarını biraz hayal kırıklığına 
uğrattı desek yanlış olmaz. Birçok donanım firmasını ve önümüzdeki yıla damgasını vuracak ürünü göremediğimiz fuarda 
ben bir hayli eğlenceli saatler geçirdim. 
Çünkü CeBIT 2008'de nereye baksanız 
bir yazılım firması görebiliyordunuz. Hemen her sektöre ya da alana hitap eden 
yerli yabancı yazılım ürünleri fuar alanını 
donattı bu yıl. Hatta Pardus'u bile görmek mümkündü... 

Bu yıl yetkililer bir farklılık yapıp fuar alanının bir kısmını da yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla inovasyon alanı olarak 
ayırıp, çok düşük rakamlarla ürün ve fikir 
sergilenmesine olanak sundular. Bu sayede gelecek vaat eden ancak henüz yolun 
başında olan birçok projeyle karşılaşma 
fırsatı bulduk. Bu uygulamanın devam etmesini dilerim. 


C# ve .NET tarafında 

bir yenilik var! 

Yazılarımı takip edenler, yazılım dünyasının en güçlü trendlerinden biri olarak 
Microsoft'un C# ve .NET platformunu 
sürekli vurguladığımı bilirler. Bu noktada 
her geçen gün sayısı hızla artan ve C# 
ile hazırlanmış o kadar çok yazılım projesi 
var ki, ev sahibi Windows platformunun 
dışından bile C# - .NET ikilisini daha 
etkin kullanabilmek için sabırsızlık içinde 
bekleyen geliştiriciler var. 

Bu nasıl olur diye düşünüyorsanız cevabın 
MONO olduğunu hemen söyleyebiliriz. İlk 
sürümünden bu yana Microsoft'un açık 
kaynak destekçisi ortağı Novell'in destegiyle gelişmeye devam eden MONO projesi, bugün 2.0 sürümüyle karşımıza çıktı. 


İlk sürümünden fazlaca bir memnuniyet 
duymadığımız MONO'nun bu yeni sürümünden bir hayli umutluyuz. Daha fazla 
destek ve özellik sunmasının yanı sıra 
eski sürümdeki hatalarını büyük ölçüde 
kapatmış olan MONO, C# ve .NET'i, kalesi olan Windows'tan çıkartıp Linux ve 
Mac platformlarına taşımayı başaracak mı 
yakın zamanda göreceğiz. Henüz fazlaca 
kurcalamadığımızdan dolayı hakkında duyuru yapmanın dışından bir şeyler yazmak 
istemediğim MONO 2.0, yakın zamanda 
etkilerini hissettirecek gibi görünüyor. 

Yeni MONO ile Microsoft'un bir başka silahı olan Silverlight teknolojisi de kalesi 
Windows'un dışına çıkmaya hazırlanıyor. 
Hala geliştirilmekte olan ve Moonlight 
adıyla MONO'ya eklenen Silverlight, 
belki de yakın zamanda Linux ve Mac 
(bence özellikle de Mac) kullanıcılarının 
vazgeçemeyeceği araçlardan biri olacak. 
Bekleyip göreceğiz. 


Merhaba yeni Ubuntu! 

İnanın zaman nasıl geçiyor artık anlayamıyorum. Sanki daha dün Ubuntu 
8.04'ün incelemesini yazmış gibiyim. 
Oysaki aradan 6 ay geçmiş ve Canonical 
yeni Ubuntu 8.10'u çıkartmış bile. Intrepid Ibex kod adıyla betalarını kullandığımız yeni Ubuntu, şimdi kararlı sürümüyle 
kullanıcıların huzurlarında. 

Yepyeni bir Gnome ve Linux çekirdeğiyle 
karşımıza gelen Ubuntu 8.10, Linux tarafına geçmeyi düşünen kullanıcılar için 
biçilmiş kaftan diyebilirim. Hâlihazırda 
dünyada en çok kullanılan Linux dağıtımı olma ünvanını taşıyan dağıtım, atası 
Debian'ı tahtından etti bile. Tabii bu tamamen benim fikrim, zira gayet tutucu 
olan ve değişiklikleri (ya da yenilikleri mi 
demeliyim?) fazlaca sevmeyen Debian 
topluluğu bile Ubuntu'nun yükselişi karşısında daha fazla dayanamayıp, Debian 
için grafiksel kurulum paketi hazırlamışlardı. Bu çaba yetmedi tabii. 

Yeni Ubuntu'nun incelemesine önümüzdeki sayılarda yer vereceğim. 


Windows 7 huzurlarınızda 

Hemen herkesin büyük bir merakla beklediği ve ekran görüntüleri, yayınlandığı 
siteleri reyting canavarı haline dönüştüren yeni nesil Windows'umuz 7 nihayet 


$.O.U.R.C.E 


Sonunda yeni Windows 7, Microsoft'un geliştiriciler 
forumunda görücüye çıktı. 


görücüye çıktı. 

Ekim sonunda Amerika'da düzenlenen ve 
Microsoft geliştiricilerinin bir araya geldiği geleneksel forumda, diğer Microsoft 
betalarıyla birlikte katılımcılara Windows 
7 de verildi. Bu sayede geliştiricilerin huzuruna çıkmış olan ve yaklaşık 1 yıl sonra da biz kullanıcılar için raflardaki yerini 
alacak olan Windows 7 efsane olmaktan 
çıkmış oldu. 

Görünüşte (şimdilik) Windows Vista'dan 
pek de farklı olmayan yeni Windows, kod 
tarafında bir hayli yenilik içeriyor. Bunların başını daha az (!) sistem kaynağı 
tüketemesinin geldiği söyleniyor. Bu özellik sayesinde daha eski bilgisayarlara da 
sorunsuzca kurulacakmış. Bu aşamada 
belirtilen “daha eski bilgisayarlar” Vista'yı 
çalıştırabilen bilgisayarlar olsa gerek. 

Bu performans ayarlaması dışında daha 
bir ağ sever olan Windows 7, henüz kurulum sırasında mevcut bir ağa ya da 
internete bağlanabiliyormuş. Bu özelliği 
muhtemelen crack kullanımını minimize 
etmek için düşünmüş olmalılar, zira kurulum sırasında başka bir yazılım kullanamayacağımıza göre internet bağlantısı pek 
işimize yaramayacak gibi geliyor bana. 
Bir diğer özellik ise “Windows meeting 
space” adlı dahili bir yenilik. Bu program 
sayesinde Live ID ile dosya, fotoğraf ya da 
diğer belgelerinizi daha önceden ayarladığınız bir web ortamına aktarabiliyorsunuz. 
Böylelikle dilediğiniz her yerden (muhtemelen herhangi bir Windows 7 üzerinden) 
bu dosyalarınıza ulaşabileceksiniz. 

Uzun lafın kısası yeni Windows yine çok 
ses getireceğe benziyor. Sistem elime 
geçtiğinde daha fazlasını dergimizden 
okuyabileceksiniz. Ancak bu defa “oldu” 
gibi geliyor bana. Gelecek ay görüşmek 
üzere. * 
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MOYAINIUN HABER 


Avra: d 


sva İstFol 
Eurasian bus 


Bilişim sektörünün 
önündeki fırsatlar 


TÜBİSAD ve YASAD işbirliğiyle düzenlenen Avrasya İş Forumu'nda 
Türkiye bilişim sektörünün önündeki yeni pazar ve fırsatlar tartışıldı. 


TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) ve YASAD (Yazılim Sanayicileri (Derneği) 
işbirliğiyle Bilişim Zirvesi '08 


kapsamında TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi 
Karadeniz Salonu'nda düzenlenen Avrasya İş Forumu'nda 


ve iletişim teknolojileri fuarı 
CeBIT Bilişim Eurasia'ya paralel olarak, Local Global ve 
Deutsche Messe işbirliğiyle 
düzenlenen foruma, yurtiçinden ve yurtdışından uzman 
konuşmacılar katıldı. 

Yapılan açılış konuşmasında, 
Avrasya İş Forumu'nun amacının, bilişim sektörünün en 
önemli uluslararası trendler, 
eğitim stratejileri ve orta ölçekli işletmelerin sınır ötesi 
işbirliği üzerindeki etkilerini 
ele almak olduğu söylendi. 
Aynı zamanda forumun, bilişim sektörü liderleri, devlet kurumları ve sivil toplum 
kuruluşları arasında bölgenin 
ekonomiye gelecekteki bakış 
açısı Üzerine samimi bir diyaloğun kurulması amacıyla 
düzenlendiğinin altı çizildi. 
Buluşmada, katılımcılar, bili- 


Türkiye bilişim sektörünün  şimin yeni ihracat fırsatlarını, 
önündeki yeni pazar ve fırsat- (o bölge pazarlarını ve bu pazarlar tartışıldı. larda iş yapma olanaklarını 


Dünyanın yedinci büyük bilgi (da tartıştılar. 


Sun'dan açık kaynaklı yeni sunucular 


Sun, düşük güç tüketiminin yanı sıra yüksek hız ve performans vaat eden yeni nesil sunucu 
sistemlerini tanıttı. Urünlerin tamamı açık kaynak kodlu ve Sun'a ait yazılım çözümleri 


barındırıyor. 


SUN'ın Solaris işletim sistemi üzerinde çalışan yeni enerji tasarruflu, yonga üzerinde çoklu iş parçacığı teknolojisine (CMT) 
sahip SPARC Enterprise 15440 sunucusu, 4 kat daha yüksek 
performans ve rakip sistemlere oranla yüzde 80 daha düşük 
maliyet sunuyor. 

SPARC Enterprise T5440, geleneksel orta boy sistemlerin ölçeklendirilebilirliği ve güvenilirliği ile UltraSPARC T2 Plus yapısının olağanüstü performans ve enerji verimliliğini bir arada 
sunan ilk sunucu olma özelliğini taşıyor. 

Solaris 10 işletim sistemi üzerinde çalışan SPARC Enterprise 
15440, hatırı sayılır düzeyde bir performans sunuyor. Kurumların büyük ölçekli OLTP veritabanları, CRM ve ERP gibi orta 
boy uygulamalarını konsolide etmelerinin yanı sıra bu sistemleri sanallaştırmalarını da sağlıyor. Sunucu ayrıca 4 işlemciye 
kadar birden fazla yuvayı destekleyen ilk yükseltilebilir Yonga 
Üzerinde Çoklu İş Parçacığı Teknolojisi'ne (CMT) sahip sunucu 
olma özelliğini taşıyor. 

Bünyesindeki açık kaynaklı ve Solaris Containers ve Logical 
Domains (Ldoms) özellikleri ile ücretsiz sanallaştırmaya olanak 
sağlayan SPARC Enterprise T5440, mevcut yüzlerce kategorideki kurumsal iş yükünü sadece tek bir sistemde konsolide 
etmek için ideal gibi görünüyor. Solaris 8 ve Solaris 9 Container özelliği, mevcut Solaris kullanıcılarının SPARC tabanlı 
sistemde bu işletim sistemlerini kullanmalarına olanak tanıyor. 
Bu da kurumların mevcut fiziksel ortamlarını hızlı ve kolay bir 
şekilde Solaris 10 üzerindeki sanal container'lara taşımalarını, 
CMT tabanlı yeni SPARC Enterprise sunucuların performans, 
ölçeklenebilirlik ve maliyet tasarrufundan yararlanmalarını sağlıyor. Ekim sonunda pazara sunulacak olan gelişmiş sanallaştırma performansına sahip Solaris 10 10/08 de, iş sürekliliğine 
yardımcı olmak için artırılmış veri bütünlüğü ve bütünleşik “felaket kurtarma” yeteneği sunan gelişmiş bir Solaris ZFS dosya 
sistemi ile birlikte geliyor. 


M/VASİN YAZILIMCILARA SERTİFİKALAR 


Yazl ımci Serin 


sayesinde kolaylıkla yazli ime mesleğine adım atabilirsiniz. 


Daron DEDEOĞLU / daronPCnet.com.tr 


e ei 


GEÇTİĞİMİZ ay ülkemizdeki yazılım dünyasında ne olup bittigi ve yerli silikon vadisine nasıl giriş yapabileceğiniz hakkında 
bir dosya konusunu sizlerle buluşturmuştuk. Hatta o yazımızda 
bilgisayar mühendisi olmasanız dahi yazılım dünyasına girebileceğinizin, yerli yazılım sektöründe bir iş sahibi olabileceğinizin 
altını çizmiştik. İşte o yazımıza istinaden kendi kendisini geliştirip programcı olmayı düşleyen okurlarımızdan bir hayli e-posta 
aldık. E-postaların büyük bir kısmı da sertifika programları üzerineydi. Biz de bu postalara tek tek yanıt yazmak yerine bu sayfalarda sertifika programlarına ışık tutan bir yazıya yer vermeyi 
tercih ettik. 

Ancak unutmayın ki yazımızda adı geçen sertifika programları 
dünyada kendisini kabul ettirmiş dil, platform ve marka olmuş 
şirketlere aitler. O nedenle yeni nesil diyebileceğimiz Ruby ve 
Python gibi daha birçok dile yönelik henüz sertifika programları 
olmadığını unutmayın. Yine benzer şekilde robotik, uzman sistem ve yapay zeka gibi göreceli olarak azınlık uygulamalara hitap 
eden özerk dillere yönelik sertifika programları da bulunmuyor. 
Bu tarz çalışmalarda bulunmayı hedefliyorsanız internetteki kaynakları kullanarak kendinizi geliştirmeniz gerekecek. Ancak her 
ne olursa olsun algoritma kurma temelli programcılık mantığını 
kavrayabilmek ve kafanızda programcılık çatısını oturtmak için 
sertifika programları oldukça faydalı olacaktır. 


Yazılımcı olmak için 

İyi bir yazılımcı olmak için belli başlı materyalleri bünyenizde 
toplamanız gerekiyor. Bunların başında kuşkusuz bir programlama diline hakim olmanız geliyor. Ancak bunu yaparken her 
koşulu göz önüne almalı ve belli platformların ya da geliştirme 


124 PCnet KASIM '08 


ortamlarının tekelinde kalmamalısınız. Bu çok önemli bir nokta, 
çünkü ileride bir iş bulduğunuzda size sunulacak olanlar alıştıklarınızdan farklı olabilir. 

Dışarıdan bakıldığında yazılımcı olmak için trend bir dile hakim 
olmanın yeterli olduğu düşünülür. Oysaki bu hiçbir zaman yeterli 
değildir. Çünkü yüksek yapılı bir yazılım genellikle veritabanlarına ihtiyaç duyar ve veritabanı programcılığı bir hayli meziyet 
ister. Üstelik veritabanları (her ne kadar veritabanı programcılığı 
ayrı bir kalemmiş gibi görünse ve uzmanları etrafta dolaşsa da) 
yine yazılımcılar tarafından hazırlanır veya işlenir. Yani iyi bir 
yazılımcı olmak için dil bilmenin yanı sıra veritabanı oluşturmayı, yazılımlarınızla bütünleşik olarak kullanabilmeyi ve mevcut 
veritabanlarını yazılımlarınızla işleyebilmeyi öğrenmelisiniz. 

Bu noktada biz her ne kadar yaygınlığı ve maliyetsizliği açısından Mysal, PostgreSal veya SOLite gibi seçenekleri önersek de 
durum bazen bu veritabanlarıyla çözülmez. Çünkü çoğu büyük 
kurum ve kuruluş SyBase, Oracle ya da MSSOL gibi daha farklı 
çözümler üzerinde çalışırlar ve sizin de bu tarz bir şirkette yazılımcı olarak göreve alındığınızda; “ben Mysal kullanırım, siz 
de kullanın” deme lüksünüz bulunmaz. O nedenle veritabanları 
hakkında genel bilgiye sahip olmanız ve hemen hepsini kurcalayıp yatkınlık kazanmanız geleceğiniz için önemlidir. Elbette ki, 
hemen her veritabanı üzerinde uzman olmanız beklenmez ama 
gerektiğinde çabucak uzmanlaşabilmeniz için temelinizin de olması şarttır. 

Günümüz şartlarında çoğu yüksek yapılı yazılım en azından 
kendisini güncellemek ya da veritabanını yedekleyebilmek gibi 
sebeplerden dolayı internete bağlanmayı ister. Bu nedenle internet protokolleri ve bunların yazılımlarınızda kullanılabilmesi 


hakkında detaylı bilgiye sahip olmalısınız. Benzer şekilde ağ 
yönetimi ya da ağ üzerinde işlem yapması gereken yazılımlar 
hazırlamanız gerekirse bunun için de en azından temel ağ yapıları, switchler ve portlar hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bu 
noktada birçok kurum ve kuruluşun yerel ağ çözümlerinde Cisco 
gibi şirketlerden hizmet aldığını unutmayın. 


Diller ve çatılar 

Hemen herkes tarafından bilinen meşhur bir söz vardır; “bir dil 
bir insan”. İşte bu söz günümüz bilişim dünyasında da geçerli 
olmaya başladı. Yani bir yazılımcı na kadar fazla dile hakimse, 
iş bulma potansiyeli de o derece artıyor. Bu noktada teknolojinin hızla değişmesi de devreye girdiğinden, eski dillerde uzman olan kullanıcıların yeni diller öğrenmeye mecbur oldukları 
su götürmez bir gerçek oluveriyor. Örneğin web programcılığıyla 
uğraşanlar her ne kadar .NET çatısı altında sorunsuzca .NET'in 
desteklediği dillerle programlama yapsalar da müşteriler Flash 
tabanlı bir çalışma istediklerinde taşeron kullanmak ya da bu dili 
de öğrenmek durumunda kalabiliyorlar. 

Benzer şekilde web programcılarının yeni gözdesi Django çatısı da 
Python ve Javascript bilgisini birleştirmeyi gerekli kılabiliyor. Yani 
eski ve yeni sürekli karşınıza gelmeye devam edecek ya da şuan 
yeni olan yakın zamanda eskiyecek. Bu nedenle kendinizi sürekli 
geliştirmeyi ve yeni dillere yönelmeyi ihmal etmemelisiniz. 


Işletim sistemi önemlidir 

Her ne kadar kullanılan çoğu programlama dili platform bağımsız çalışabilse de majör işletim sistemleri olan Windows, Linux 
ve MacOS üzerinde hatırı sayılır bir teorik bilgiye sahip olmanız yerinde olur. En azından çalışma mantıkları, dizin ve dosya 
yapıları hakkında fikir sahibi olun. Aksi takdirde günün birinde 
uygulamarınızı farklı platformlara taşıma ihtiyacı duyduğunuzda 
ya da çalıştığınız firmanın/müşterinin eğilimleri farklı sistemlere 
kaymaya başladığında çok sıkıntı çekersiniz. 

Benzer şekilde günümüzün vazgeçilmezileri halini alan cep telefonları ve dolayısıyla bu cihazlar için geliştirilmiş işletim sistemleri de ilgi alanınızda olmalı. Ne de olsa onlar da en azından 
temel ofis ve internet ihtiyacımızı karşılayacak düzeyi geçtiler. 
Üstelik Apple'ın iPhone'u gibi sektöre yeni giren cihazlara yönelik 
yazılım geliştirmek de maddi açıdan tatminkar olabilir ya da en 
azından CV'nizde hoş durur. 

Uzun lafın kısası masaüstü işletim sistemlerinin yanı sıra taşınabilir cihazlara yönelik hazırlanmış olan işletim sistemlerini de 
kurcalamakta fayda var. 


YAZILIMCILARA SERTİFİKALAR B/Y4TMİY 


Yazılımcılar için seçme eğitimler 

Sertifikalar, yazımızın başında da belirttiğimiz gibi genellikle 
yetkinliğini gösterdikleri branşların üzerinde söz sahibi olan şirketlerin adlarıyla anılırlar. Bu noktada web geliştiriciliği üzerine 
bir sertifika almayı düşünüyorsanız, programlama platformu 
olarak .NET ve dolayısıyla da Microsoft'un adını sık sık duyarsınız. Benzer şekilde sistem yöneticiliği bazında Microsoft'un 
NT ve Windows Server serisinin adını taşıyan sertifikalar hemen her eğitim kurumu tarafından veriliyor. Bu arada yine kurulabilir yazılımlar üzerine bir yetkinlik belgesi peşindeyseniz, 
eğitim kurumlarında Microsoft'un Visual Studio'suna ait sertifika programları görmeniz çok yüksek bir olasılık. 

İşin kablolama ya da ağ yöneticiliği tarafında da rahatlıkla Cisco 
dışında bir isim duymayacağınızı garanti edebiliriz. Çünkü Cisco 
bu alanda dünyanın en önde gelen ve saygın sertifika programlarından birine sahip. 

Uzun lafın kısası sertifika programları Microsoft, Cisco, Sun, 
RedHat ve Oracle gibi alanında dünya devi olmuş firmaların 
isim ve teknoloji babalığında görünüyor. Buna neden olan en 
temel sebep için de sektörde devleşmiş olan firmalar tarafından 
üretilen ürünlerin, ister istemez sektörün kendisine de yön veriyor olması diyebiliriz. Bu noktada sizler de sertifika seçimlerinde 
sektörde yaygın olan veya yaygınlaşma sinyali veren branşların 
sertifikalarına yönelebilirsiniz. 

Türkiye'de, dünyanın önde gelen sertifikasyonların eğitimini veren birçok resmi eğitim merkezi bulunuyor. Bu merkezler genel 
olarak alanında yetkin ve bilgi seviyesi yüksek eğitimciler aracılığıyla merkezlerindeki sınıflarda farklı metotlarla eğitim veriyorlar. 
Benzer şekilde her eğitim kurumunun kendine özel bir fiyatlama 
propagandası ve belli başlı kabul şartları bulunuyor. Bunun en 
yaygını da eğitimlere katılabilmek için en az lise mezunu olmak 
şartının aranması diyebiliriz. 

Şimdi gelelim ülkemizde eğitimi verilen sertifikalara ve açıklamalarına. Bakalım hangi sertifika hangi unvanı kazandırıyor? 


MCDST (Microsoft Certified Desktop Support Technician / 
Microsoft Sertifikalı Sistem Destek Uzmanı): MCDST, IT sektörüne yeni giriş yapanlar (ya da yapacak olanlar) için bir tür 
başlangıç noktası durumunda diyebiliriz. Bu programı tamamlayanlar, MS Windows işletim sistemi kullanan masaüstü ortamlarında karşılaşılan sorunları çözebilir, bilgisayarlara temel 
donanım ve yazılım desteği sağlayabilir, orta ölçekli ağ yönetimi yapabilir ve büyük ölçekli ağ yapılarında destek verebilirler. 
MCDST programını başarıyla tamamlayanlar sistem destek uzmanı, sistem altyapı uzmanı, bilgi işlem elemanı unvanlarını alıyorlar. MCDST eğitimi toplamda 120 saat sürüyor. 


MCSE (Microsoft Certified Systems Expert / Microsoft Sertifikalı 
Sistem Eksperi): MCSE sertifikası sahipleri sistem planlamasında, 
ağ yönetiminde, danışmanlıkta, yazılım ve donanımın kuruluş, 
destek aşamalarında proje mimarı konumunda oluyorlar. MCSE 
sertifikası, IT profesyonellerinin endüstrinin taleplerini karşılayabilecek uzmanlar olduklarını kanıtlayan ve tüm dünyada yöneticiler 
tarafından uzmanlık ve kalite göstergesi olarak kabul ediliyor. 
MCSE sertifikası, Türkiye'de on binleri bulan sistem eksperi 
açığını kapatmak ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek için geliştirilmiş bir program olarak eğitim kurumlarının bünyesinde kendisine yer buluyor. 250 saat süren 
bu programı tamamlayanlar sistem planlaması, ağ yönetimi, 
danışmanlık, yazılım, donanım kurulumu ve destek aşamalarında görev alabiliyorlar. 

Bu sertifika kendi içerisinde bazı özel branşlar da içeriyor. Bunlar 
sertifikanın sonuna getirilen S ve M harfleriyle birbirinden ayrılıyor. 
MCSE:M sertifikası sahipleri exchange server tasarım, kurulum 
ve yönetimi, MCSE:S sertifikası sahipleri ise sistem güvenliği, 
tasarım ve yönetimi alanlarında da geniş bilgi sahibi oluyorlar. 
MCSE:S:M sertifikası eğitim ise toplamda 350 saat sürüyor. 


SDS (Software Development Specialist / Yazılım Geliştirme Uzmanı): SDS sertifikası MCSD.net olma yolunda ilk adımı teşkil 
ediyor ve temel yazılım bilgisi olmayanlara öneriliyor. Toplam 
120 saat süren bir eğitim alan SDS sertifikası sahipleri, orta ölçekli yazılım projelerinde görev alabiliyor ve bilgi işlem departmanı olan pek çok şirketin projelerinde çalışabilecek teknik altyapıya 
kavuşuyorlar. SDS sertifikası sahipleri giriş seviyesinde ASPNET, 
MS SOL Server, ADO.NET ve C# eğitimi almış oluyorlar. 


MCPD Certified Professional Developer (Profesyonel Geliştirici): MCPD sertifikasına sahip olan kişiler sistem planlaması, 
veritabanı yönetimi, danışmanlık, yazılım, donanım kurulumu 
ve destek aşamalarında her türlü projenin içerisinde yer alabiliyorlar. Yönettikleri projelerin daha kısa sürede, çok daha az 
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maliyetle, daha sağlıklı ve verimli sonuçlar vermesini sağlamayı 
amaçlarlar. MCPD Certified Professional Developer ile çalışan 
kurumlar, rekabet güçlerini yükseltebilmek için, çağın gerektirdiği bilişim altyapısını en iyi şekilde oluşturabilirler ve böylece 
sürekli gelişen teknolojiyi yakından izlemek, yeni teknolojilerin 
iş ihtiyaçlarına katkısını analiz etmek ve uygulanabilirliği olan 
çözümleri en kısa sürede kuruma entegre etmek için gereken 
vizyona sahip olurlar. MCPD Certified Professional Developer 
sertifikası, BT profesyonellerinin endüstrinin taleplerini karşılayabilecek uzmanlar olduklarını kanıtlar ve tüm dünyada yöneticiler tarafından uzmanlık ve kalite göstergesi olarak kabul edilir. 
Bu sertifikaya sahibi bilişim profesyonelleri, çalıştıkları kuruma 
en yüksek katkıyı sağlayarak daha üst düzey sorumluluk ve gelir 
sahibi olurlar. Bu sertifikanın sahipleri tüm dünyaya yayılmış diger MCPD Certified Professional Developer'lar ile sürekli temas 
içinde olup diğer ülkelerdeki örnek projeleri yakından izleyebilirler. 300 saat süren bu eğitimi alanlar yazılım geliştirme uzmanı, 
proje lideri, veri tabanı uzmanı, proje müdürü, danışman, çözüm 
geliştirici, yazılım kalite uzmanı, veri tabanı tasarımcısı, veritabanı destek uzmanı unvanlarını alırlar. 


CCNA (Cisco Certified Network Associate / Cisco Sertifikalı Ağ 
Uzmanı) ve CCNP (Cisco Certified Network Professional / Cisco Sertifikalı Network Eksperi): İnternetin yüzde 85'inin Cisco 
networking çözümleri üzerinde çalıştığı günümüzde, kurumsal 
firmaların tamamına yakını network altyapıları için Cisco çözümlerini kullanmayı tercih ediyor. Bu nedenle Cisco sertifikaları 
bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyenlere önemli fırsatlar 
sunuyor. Cisco sertifikasyonları, tüm dünyada ağ profesyonellerine olan yüksek talebi karşılayabilmek için hazırlanmış ve 
çeşitli seviyelerde ağ uzmanları yetiştirmek için planlanmış bir 
sertifika programı. Cisco sertifikalı uzmanlar, ağ altyapılarını en 
verimli şekilde tasarımlamak, kurmak, iletişimi sürekli kılmak, 
performansı artırmak ve altyapıdan kaynaklanan problemleri 
(oluşmadan) çözerek toplam ağ maliyetini düşürmek için gerekli 
uzmanlığa sahip olduklarını ispatlamış ağ profesyonelleri olarak 
görülürler. Bu nedenle Cisco sertifikaları, IT endüstrisinde yöneticiler tarafından kalite göstergesi olarak kabul edilen ve en fazla 


itibar gören ağ uzmanlık sertifikaları. Cisco sertifikalı BT profesyonelleri; ağ planlamasında, ağ yönetiminde, danışmanlıkta, ağ 
kuruluş ve destek aşamalarını içeren projelerin mimarı olurlar. 
CCNA eğitimi 45 saat sürerken, CCNP sertifikası için ISO saat 
eğitim almak gerekiyor. 


CEH (Certified Ethical Hacker): CEH sertifikası sahipleri, bilişim güvenliği alanında önemli bir rol üstleniyor. Sistemlerin kötü 
niyetli saldırılardan korunmasına yönelik çalışmalar yürütülmesinde görev alan bu kişilere "beyaz şapkalı" hacker da deniyor. 
Sertifika sahipleri kendi yönetimlerinde bulunan sistemlerinin 
zayıflıklarını tespit edebiliyor ve güvenliğini sağlayabiliyorlar. 
Güvenlik sistemleri hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olan CEH 
sertifikalı bilişimciler, kendi ağlarına yapılan saldırılara karşı nasıl savunma yapılacağı konusunda yol gösteriyorlar. 

İzinsiz girişleri tespit etmek, güvenlik politikası oluşturmak, sosyal mühendislik, servis durdurma saldırıları (DoS), tampon belleğe aşırı yüklenme (buffer overflow) ve virüsler hakkında yoğun 
bilgi sahibi olurlar. 

EC-Council ile katılımcı arasında, eğitimde edinilen bilgilerin 
kötü amaçlı kullanılmayacağını belgeleyen yasal bir sözleşme 
imzalanır. 

Programı tamamlayanlar ethical hacker, security expert, security 
administrator, security specialist unvanlarını alıyorlar. 


OCA (Oracle Certified Associate): Büyük ölçekli firma ve projelerde kullanılan Oracle Veri Tabanı Ürünlerinin, uzman kadrolarla kullanımını sağlamak amacıyla, yine Oracle tarafından tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de desteklenen Oracle Certified 
Associate (OCA) programı hayata geçirildi. Programın amacı, Ülkemizde sayılarının çok az olduğu bilinen ve oldukça ciddi bir 
ihtiyaç oluşturan Oracle uzmanlarının yetiştirilmesi. 


Son söz 

Yazımızda, programcı adaylarına hitap eden ve ülkemizde eğitimi verilen sertifika programlarının en çok rağbet görenlerini 
kısaca da olsa tanıtmaya çalıştık. 

Elbette ki, ülkemizde hizmet veren eğitim kurumlarının bunlar gibi 
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daha birçok sertifika programı bulunuyor. Üstelik çoğu zaman İş 
ilanlarında bu sertifikaların birçoğu yanyana yazılıyor. Yani iyi bir 
işe ve kariyere sahip olmak için, zaman içinde bu sertifikaların büyük bir kısmına ya da burada adı geçmeyen daha yeni ve spesifik 
sertifikalara ihtiyacınız olabilir. Unutmayın ki, kendinizi geliştirme- 
nin ve işverenlerin isteklerinin sonu gelmez. ** 
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Microsoft'un 


yeni betaları 


Yazılım devi Microsoft, Windows ailesinin yeni ferdi 7'nin hazırlıklarını sürdürürken köklü yazılım 
ve bileşenlerinin de beta sürümlerini görücüye çıkardı. 


Daron DEDEOĞLU / daron©PCnet.com.ir 


BİRÇOĞUMUZUN bilgisayar ve internetle tanışmasına vesile 
olan yegâne işletim sistemi Windows, hayatı kolaylaştıran bileşenleriyle de birçok karmaşık işlemi kullanıcılar için basitleştirmeyi başarmıştı. Bildiğiniz gibi gerçek grafiksel masaüstü ortamıyla tanıştığımız Windows 95 sürümünden bu yana, Windows 
geliştikçe gelişti ve beraberinde getirdiği araçları iyiden iyiye 
kullanıcıları için bağımlılık haline getirdi. 

Örneğin birçok web tasarımcısı ve programcısı için hazırladıkları 
sitenin İnternet Explorer ile nasıl görüntülendiği çok önemlidir. 
Yine çoğu Windows kullanıcısı Windows 95 sürümünden beri 
alışageldiği “hafif” e-posta istemcisi Outlook Express'i kullanmaya devam eder. 

İlk başlarda Windows Messenger adıyla tanıdığımız, fakat sonraları MSN Messenger'a terfi etmemize vesile olan anlık mesajlaşma 
protokolü MSN'i de yine bu alışkanlıkların içerisine katabiliriz. 
Ancak Windows XP'ye kadar beraberinde getirdiği araçlarda fazlaca değişiklik göstermeyen işletim sistemimiz, yeni üyesi Windows Vista'da birkaç küçük değişikliğe gitmişti. Bunların başında kullanıcıların alışageldiği e-posta istemcisi Outlook Express 
yerini Windows Live Mail'e bırakması ve MSN Messenger'in 
artık Windows Live Messenger adını alması sayılabilir. 


Merhaba Windows 7 

Windows Vista kullanıcılarla tanışmadan önce arkasından birçok 
şey yazılıp çizildi. Hatta biz de bu yazılıp çizilenlere hatırı sayılır 
bir miktarda katkıda bulunmuştuk. Fakat Vista çıktıktan sonra 
bir hayli elden geçirildi. 
Öncelikle (o görünümü 
bir miktar değiştirildi, 
ardından sistem kaynaklarını bonkörce harcamaması için yeniden 
düzenlendi. o Güvenlik 
gereği Linux'ta olduğu 
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adıyla 27 Ekim'de görücüye çıktı. 
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gibi her önemli işlem sonrasında onay vermeniz zorunlu hale 
getirildi. Bunlar bir yana alfa sürümlerinin öncesinde açıklanan 
WinFS gibi belli başlı sistem yenilikleri, Vista'nın ilk sürümlerinde dahi kendisini gösteremedi. - 
Şimdi de buna benzer birçok 
şey Windows ailesinin yeni 
üyesi 7 için yaşanacak gibi 
görünüyor. Çünkü sistemin ilk 
betası 27 Ekim tarihinde Los 
Angeles'ta düzenlenen Microsoft Profesyonel Geliştiriciler 
Konferansı'nda ( katılımcılara 
dağıtıldı ve şimdilik göze çarpan birkaç yenilik aslen Vista'da 
görmeyi umduğumuz ama göremediğimiz bilinen özellikler olarak ortaya çıkıyor. Yani yeni Windows'umuz görünüm itibariyle 
Vista'nınkine oranla radikal farklar içermeyecek. Ancak henüz 
biz kurup inceleyemedik. Çok yakın bir zamanda Windows 7'yle 
baş başa kalacağız ve sizlere daha detaylı bilgiler vereceğiz. 


Her şey webde 

Microsoft ilk önce Windows pera 
kullanıcılarının kurulum asistanı olan “Windows Installer”! 
değiştirdi ve adını Windows EEE Z 
Live Installer koydu. Tabii : Serim Sane 
yazımızın başlığından anlayabileceğiniz üzere bu yazılımcık da beta niteliği taşıyor. 
Windows Live Installer Beta'yı 
DVD'mizden edinebilirsiniz. 
Yazılımcık diyoruz çünkü oldukça küçük bir boyuta sahip ve yaptığı tek şey belli başlı Microsoft yazılımlarını sisteminize kurmakta 
size yardımcı olmak (aracı olmak desek daha doğru olur.). 
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belli başlı ayarlarınız 
Microsoft ürünlerine 
yönlendirilmek 
isteniyor. Bu aşamada 
karar size kalmış. 


Windows Live Installer ve beraberinde getirdiği yazılımları kurmak için lisanslı bir sisteme sahip olmanız şart. Çünkü yazılım 
ilk önce sisteminizin korsan olup olmadığını denetliyor. 


indirilip kurulduğundan, Windows Live Installer'ı kullanabilmek 
için sürekli internet bağlantısına ihtiyacınız olacak. 

Sisteminize kurduğunuz araçları kaldırmak istediğinizde yine 
Windows Live Installer'ı kullanabiliyorsunuz. Yapmanız gereken 
tek şey yazılımı başlatıp, kurmak için işaretlediğiniz kutucukların işaretlerini kaldırmaktan ibaret. 

Şimdi gelelim Windows Live Installer aracılığıyla kurabildiğiniz 
yazılımlara yakından bakmaya. 


Live Mail Beta: (eski Outlook Express) 

Windows Vista ile çehresi ve çalışma mantığı değişen Outlook 
Express şimdilerde Windows Live Mail adıyla ve beta damgasıyla huzurlarımıza çıkıyor. Kullanıcı arabirimi değiştirilen ve yeni 
Windows arabirimine benzetilen Live Mail Beta, birden fazla 
e-posta hesabını tek bir arabirimden yönetmenize ve adres defterinizi tek bir yerden yönetmenize 
yardımcı olmak 
için yeniden tasarlanmış durumda. 
Yani Hotmail veya 
MSN'in yanı sıra 
kişisel e-posta hesaplarınızı (mesela 
adinizadinizsoyadiniz.com gibi) 
ve günümüzün 
popülerleri | halini 
alan Gmail ve Yahoo hesaplarınızı da Live Mail Beta üzerinden 
kullanabiliyorsunuz. Yalnız Yahoo! sadece ücretli posta hesaplarına pop3 desteği verdiğinden dolayı ücretsiz hesaplarınızı Live 
Mail Beta üzerine taşımaya çalışmayın. 

Tıpkı eski sürümlerinde olduğu gibi Live Mail Beta'da da adres 
defterinizi Windows Live Messenger ile senkronize edip, online 
olan dostlarınızla mesajlaşabiliyorsunuz. Benzer şekilde Windows Live Messenger üzerinden de yeni gelen e-postalarınızın 
haberini alabiliyor ve tek tıkla posta kutunuza ulaşabiliyorsunuz. 
Yeni Live Mail sayesinde sevdiklerinize yüksek çözünürlüklü fotoğraflar içeren e-postalar yollayabiliyorsunuz. Şimdi “bunun neresi garip?” diyebilir ya da bu uygulamayı zaten yapabildiğinizi 
söyleyebilirsiniz. Ancak bu defa bir fark var; 5 MB'lık bir fotoğrafı e-postanıza eklediğinizde, yolladığınız kişinin posta kutusunda 
5 MB'lık bir yer işgal edersiniz. Üstelik arkadaşınızın yolladığınız 
e-postayı indirmesi de biraz zaman harcaması anlamına geliyor. Ancak yeni Live Mail sayesinde fotoğraf ekleri e-postadan 
bağımsız olarak webdeki bir alana yükleniyor ve postanıza küçültülmüş bir önizlemesi ekleniyor. Sonuç olarak postanızı alan 
kişi fotoğrafın özgün halini edinmek isterse sunucudan çekiyor. 
Üstelik artık e-posta istemcimizde basit bir fotoğraf düzenleme 
aracı var. Bu sayede basit düzenlemeleri e-postanızı oluştururken yapabiliyorsunuz. 

Yeni e-posta istemcimiz güvenliğe de bir hayli önem vermiş görünüyor. Artık istenmeyen reklam içerikli e-postaların süzülmesinde çok daha başarılı bir posta istemcisine sahibiz. Tabii bu 


Tİ! 
b 


Yeni Live Mail 
çok tutulacağa 
benziyor. 
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çevrimdışiyken e-postalarınızı düzenle sil 
ya da çevrimiçi olduğunuzda gönderilmek üzere yeni e-postalar 
hazırlamanıza imkan sunuyor. 

Uzun lafın kısası yeni posta istemcimiz bir hayli ilgi görecek gibi 
görünüyor. 


Windows Live Toolbar Beta 

Her ne kadar bir yazılımdan ziyade Internet Explorer için bir 
eklenti konumunda olsa da Live Toolbar birçok kullanıcı için 
vazgeçilmez bir araç. Çünkü internette zaman harcayanlar için 
e-posta kontrolünden uçak bileti satın almaya, webde güvenli 
sörf yapmaktan Live.com'a hızlı erişmeye kadar birçok işleminizi tek tıklamaya kadar indirgeyebiliyor. 
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Akıllı düğmeler adı verilen bir takım eklentilerle artırılabilen bu 
özellikler sayesinde hayatınız çok daha kolay bir hal alacak. Akıllı düğmelere http://gallery.live.com adresinden ulaşabilirsiniz. 
Aynı zamanda RSS izleyicisi olarak da kullanabileceğiniz Windows Live Toolbar'ın özelleştirilebilir arama kutucuğu sayesinde 
webde kolayca aradığınızı bulabilirsiniz. Ön tanımlı olarak Live 
Search'ün geldiği Toolbar'ı dilerseniz Google ya da Yahoo!'da 
arama yapacak şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. 


Windows Live Photo Gallery Beta 

Fotoğraflarınızı düzenlemek ve Live Space alanı üzerinden sevdiklerinizle paylaşmak için yeni Live Photo Gallery Beta yazılımını kullanabiliyorsunuz. Tabii eğer Live Space hesabınız varsa. 
Photo Gallery aynı zamanda çok başarılı bir çoklu ortam görüntüleme ve arşivleme yazılımı olarak karşımıza çıkıyor. Sahip 
olduğunuz tüm imaj ve video dosyalarını tarih ya da isme göre 
sıralayabiliyor, fotoğraf ya da videolarla ilgili düşüncelerinizi küçük notlar halinde üzerilerine düşebiliyorsunuz. Ayrıca gelişmiş 
arama özelliği sayesinde (bu özelliği Windows'tan alıyor) fotoğraf 
ya da videolarınıza tanımlayıcı etiketler ekleyebiliyor ve ihtiyaç 
duyduğunuzda bu etiketleri kullanarak arama yapabiliyorsunuz. 
Saniyeler içerisinde tamamlanan aramalar sayesinde aradığınızı 
hemen bulabiliyorsunuz. 

Dilerseniz bilgisayarınızdaki belli bir lokasyonu ya da tamamını 
yazılıma indeksletebiliyor ve diskinizdeki tüm çoklu ortam dosyalarını kolayca listeleyebiliyorsunuz. Bu şekilde onları düzenleme- 
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A YASİYE MICROSOFT'UN BETALARI 


ri 
i 


İKLİM Gif 


niz, isimlendirmeniz ya da etiketlemeniz çok daha kolay oluyor. 
Yeni Windows Live Photo Gallery, sahip olduğunuz fotoğraf ya 
da video dosyalarını derecelendirmenize de imkan sağlıyor. Bu 
şekilde fotoğraf ve videolarınızı oluşturulma tarihi ya da isimlerinin yanı sıra yaptığınız derecelendirmeler doğrultusunda da 
listeleyebiliyorsunuz. 


Windows Live Family Safety Beta 

Günümüzün internet denizi binbir farklı tehlikeyle dolu. Özellikle çocukları hedef alan bir çok tuzak site mevcut. İşte Microsoft geliştiricileri yeni Windows için yepyeni bir aile koruması 
vaat ediyor. Windows ile birlikte gelen ama birçok kullanıcının 
haberdar bile olmadığı aile koruması özelliği oldukça iyileştirilmiş durumda. Aileler bu yeni yazılım sayesinde çocuklarının 
internette ne aradığından hangi siteleri gezdiğine kadar detaylı 
bir veriyi izlemeye alabilecekler. Belli başlı anahtar sözcükler 
ve siteler için kolayca kara listeler ya 
da şifreler oluşturmanıza imkan veren 
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Yeni aile korumasının Li Live Mail üzerinde 
ayar sayfası oldukça kullandıkları arkadaş 
basit hazırlanmış. : Gezi N 
" > ' listelerini de denetim 
(Ex Iiizi altında tutabilirsiniz. 


Üstelik aynı bilgisayarı kullanan birden fazla sayıda çocuğunuz varsa her birisi 
için ayrı ayrı filtreler oluşturabilir ya da internetteki faaliyetlerini ayrı ayrı izleyebilirsiniz. İnternete bağlı herhangi bir bilgisayardan (Live hesabınızı kullanarak) bu denetimleri düzenleyebileceğinizi de hemen belirtelim. 

Bu tarz bir korumaya ihtiyaç duyuyorsanız öncelikle tamamen ücretsiz olan ve neredeyse tüm Windows ile entegre şekilde çalışabilen Windows Live Family Safety Beta'yı denemenizi öneriyoruz. 
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Windows Live Messenger 9 Beta 

Yurdum insanının vazgeçilmez anlık mesajlaşma yazılımı MSN 
Messenger bildiğiniz üzere uzun bir zamandır Live Messenger 
adını taşıyordu. İlk önce arayüzü değiştirilip, Windows Vista'ya 
daha uygun bir hale getirilen Messenger, sonradan kişisel iletimizden, kullanıcı fotoğrafımıza kadar belli başlı bazı bilgileri 
kendi sunucusu üzerinde tutmaya başlamıştı. Bu özelliklerin hemen hepsini eksiksiz olarak yeni betada da görüyoruz. Yan aynı 
şekilde hangi bilgisayarda olursanız olunuz oturum açtığınızda 
kullanıcı resminize kadar belli başlı özelleştirmeleriniz karşınıza geliyor. Bunun yanı sıra arkadaş listenizdeki kişilerle offline 
olarak sohbet edebiliyor ya da listenizdeki her kişiye özel bir 
paylaşım klasörü oluşturarak dosya paylaşımını daha etkin ve 
kolay bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. 

Tüm bunlara ek olarak yeni Live Messenger'da arayüzün esnekliği daha da artırılmış. Yani artık kişiye özel pencere arkaplanları oluşturabiliyorsunuz. Mesela sevgilinizle sohbet ederken 


55 haymana | en ö r . En rm ir i 
, ö ö “ m kök 7 


Eaplanseresi | Çimar | eemdeberi 
Gü ADLİ ie de karpuz 


RT ER İİ | 


Büğü rai | çar | LEŞ 
ll İRİ 


İM eağrakiAd Sy arlaşen. TE Lay 


< öğle 


Yeni Messenger'da durum bilgisi 


fotoğraf çerçevemize yansıyor. 
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yönde değişmesini saği ME Üstelik Bur Mak 
hemen her arkadaşınız için tekrarlayabilirsiniz. Yeni Messenger 
9 Beta bunları hatırlamakta zorlanmayacaktır. 
Yeni Live Messenger 9 Beta'nın bir başka güzel özelliği de kalabalık arkadaş listesi olanları çok sevindireceğe benziyor. Kalabalık bir arkadaş listeniz varsa ve siz bu kişiler arasından sadece 
belli başlı kişilerle sürekli irtibat kuruyorsanız, Messenger bu 
kişileri hatırlayıp “Sık İletişim Kurulanlar” başlığı altında toplayabiliyor. Bu sayede siz de bu arkadaşlarınızı tek tek arayıp, 
çevrim içi olup olmadıklarını öğrenmek yerine hepsini tek bir 
başlık altında görebilirsiniz. Yeni sürümde bizim hoşumuza en 
çok bu özellik gitti diyebiliriz. 
Bildiğiniz gibi Live Messenger ilk sürümlerinden beri sizin o 
anlık durumunuza göre ayarlanmış belli başlı durum profilleri 
içerir. Çevrim içi, Meşgul, Uzakta, Yemekte, Dışarıda ve benzeri adlar taşıyan bu profillerden birini seçtiğinizde, listesinde 
bulunduğunuz arkadaşlarınız sizin kullanıcı adınızın kenarında 
bu durum bilgisini de görürler. Yeni Live Messenger'da ise bu 
özellik biraz daha geliştirilmiş ve kullanıcı fotoğrafınızın çerçevesine de renk kodları şeklinde atanmış. Örneğin durumunuzu 
çevrim içi olarak ayarladıysanız sohbet penceresinde görünen 
fotoğrafınızın kenar çerçevesi yeşil bir renge sahip oluyor. Eğer 
durumuzu meşgul olarak atadıysanız bu kez fotoğrafınızın çerçeve rengi de kırmızıya dönüyor. Bu sayede listenizdeki bir kişiyle 
sohbet başlatmak için pencere açtığınızda durumunu çok daha 
kolay anlayacaksınız. 
Yeni Messenger 9 Beta sohbet sırasında kolayca fotoğraf paylaşmanıza da imkan veriyor. Bunun için bir fotoğrafı sohbet penceresine sürüklemeniz yeterli. Bu fotoğraf arkadaşınız tarafından 
önizleme şeklinde görülecek ancak isterseniz indirmesine de izin 
verebilirsiniz. Bu şekilde sadece fikir vermesi açısından yüksek 
mama boyutlu bir fotoğrafı paylaşmadan arkadaşlarınıza 
gösterebilirsiniz. 
» Artık arkadaş listenizdeki 
kişilerin yaptıkları hakkında çok daha fazla şeyi öğ- 
- renebileceksiniz. Yenilikler alanı diye tanımlanan 
bu yeni özellik sayesinde, 
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Yeni Live Messenger, 
kullanım kolaylığı 
sunan birçok yenilik 
Sü sunuyor. Alıştığınızda 
ve vazgeçemeyeceksiniz. 


saga leri yeni kişiler ve daha 
pek çoğu hakkında anında bilgi ediniyorsunuz. 
Artık listenizde sizden 
habersiz kuş uçmayacak, 
tabii bu arkadaşlarınız 
için de geçerli. 

Windows Live Messenger 
9 Beta ile ilgili göze çarpan bir diğer özellik de 
önceki sürümlerde de bulunan mesajları SMS ola- 


di Bakğalağimi 


Yeni Messenger'dan gözümüze çarpan özellikler şimdilik bu kadar. İleride daha detaylı olarak incelemeyi düşündüğümüz Live 
Messenger 9 Beta'yı şimdiden denemenizi öneriyoruz. 


Windows Live Movie Maker 

Video çekmeyi seven ev kullanıcıları için belki de en kullanışlı 
Windows bileşeni kuşkusuz Movie Maker'dır. Windows ME sürümünden beri hayatımızda olan ve Windows XP'de altın çağını 
yaşayan bu faydalı yazılım, Windows Vista'da elden geçip, özellik bakımından bir miktar daha geliştirildiyse de Windows 7'de 
olmayacağı ya da en azından kimsenin kullanmak istemediği bir 
hal almış gibi görünüyor. 

Evet, üzülerek söylüyoruz ki Live ürünlerinin beta sürümleri arasında en gereksiz ve başarısız bulduğumuz ürün Movie Maker. 
Eski Movie Maker sürümlerinin bir hayli kırpılmış şekli olarak 
karşımıza gelen Live Movie Maker Beta, bir video işleme ve düzenleme yazılımı olmaktan ne yazık ki çok uzaklaşmış. Görüntüleri sıralayabildiğiniz, ses ekleyip mevcut sesi kapatabildiğiniz 
ve sonrasında paketleyerek WMV formatında kaydettiğiniz alela- 
de bir “yazılımcık” halini alan yeni Movie Maker, sahneler arası 
geçişler koyma, video parçalarını kesip biçme ya da oluşturacagınız filme başlık ve metin ekleme gibi birçok kullanışlı özelliğini 
yitirmiş durumda. Nedenini anlayamadığımız bu kırpılmaları 
karşı oluşturduğunuz yeni videoları doğrudan Microsoft'un video 
paylaşma sitesi olan SoapBox'a gönderebilme özelliğinin eklenmesi yazılımı bir miktar ilgi çekici kılmayı başarabilir gibi geliyor 
bizlere. Tabii SoapBox'u kullananlar için... 


Son söz 

Windows Live Installer aracılığıyla yapacağınız kurulumlar için 
lisanslı bir Windows'a sahip olmanız gerektiğini zaten yazımızın 
başında belirtmiştik. Bunun yanı sıra kullandığınız sistemin diline ya da türüne göre Installer'da listelenen yazılımlarda farklılıklar olabilir. Örneğin XP kullanıcısıysanız yeni Movie Maker 
listelenmezken Vista kullanıcısıysanız bu bileşeni kurabiliyorsunuz. Bunlara ve yazılımların halen beta etiketi taşıdığına dikkat 
ederek kullanmanızı öneriyoruz. Siz yazımızı okurken bazı yazılımların kararlı sürümleri çıkmış olabilir. Böylesi bir durumda 
kararlı sürümü kullanmanızı öneriyoruz. * 


Oldukça kırpılmış olan 


Movie Maker'ı pek 
beğenmedik doğrusu. 
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YA YAISILE NETBOOK YAZILIMLARI 


Netbooklara özel 
programlar ve oyunlar 


Genellikle Intel Atom işlemciden güç alan netbooklarda depolama alanı düşük tutuluyor. Bundan 
doğan sorunları aşmanın yollarını araştırdık. 


Görkem YILDIRIM / gorkem©PCnet.com.tr 


DİZÜSTÜ bilgisayarların masaüstü bilgisayarlardan daha çok ilgi çektiğini 
gördük. Bu akıma etki eden önemli gelişmelerden biri Intel'in Atom işlemcisini tanıtması oldu. Atom işlemcilerin masaüstü 
sistemler için geliştirilmiş versiyonları da 
var. Fakat asıl ilgi çeken mobil versiyonları oldu. Bu sayede dizüstü bilgisayardan 
küçük ama cep bilgisayarından büyük 
olan bir ara kategori doğru. Netbook denen bu cihazlarda performans ve özellikler de benzer biçimde dizüstünden geri 
ama cep bilgisayarından üstün. Genelde 
boyut kısıtlaması nedeniyle hiçbirinde 
optik sürücü yok. Ekran genişliği 10 inç 
altında ve ağırlığın 1 kilogramı geçmemesine özen gösteriliyor. Performans olarak 
sınırlananlarsa işlemci gücü ve depolama 
alanı. Çoğu üretici ince ve hafif olsun diye 
2.5 inç sabit disk yerine flaş depolama 
kullanıyor. Elbette maliyet açısından da 
faydası var. Bazen 1.8 inç sabit diskler 
kullanılıyor ama genelde flaş depolama 
hakim. Zaten SSD'lerin ilerleyişi de göz 
önüne alınırsa flaş depolamaya alışma 
zamanı geliyor. Şimdilik en ucuz netbook 
modellerinde 4, 8 ya da 16 GB depolama alanı var. Bu durumda işletim sisteminden sonra çok fazla depolama alanı 
kalmıyor. 

Çözüm olarak önerilen parmak belleklere ve SD kartlara yönelmek. Elbette USB 
harici disk de kullanılabilir ama küçük 
olsun diye netbook almışken harici dis- 
ki taşımak hoş olmaz. USB'den parmak 
bellek kullanmak ya da yüksek kapasiteli bir SDHC kartı kart okuyucuya takmak çözümler. SD kartı yuvaya takınca 
diğer kartları takıp çıkarmak zorlaşabilir. 
Örneğin fotoğraf makinelerinin çoğunda 
SD kart var. Tak çıkar yapmak bazen can 
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sıkabilir. Aynı şekilde USB yuvası sayısı 
iki ya da üç taneyse bu durumda da parmak belleği sürekli takılı bırakmak can 
sıkabilir. Hele bir de parmak bellek uzun 
ve iriyse daha da kötü. Ancak başta dediğimiz gibi maliyet ve boyutlar öncelikli 
olduğundan bazı sonuçlara katlanmak 
gerekecek. Parmak bellekleri diğer bilgisayarlara da kolayca takabileceğinizden 
daha mantıklı olabilir. Özellikle küçük 
boyutlu olandan seçerseniz işler epey 
kolaylaşır. Ayrıca USB yuva sayısı birden 
çok olduğundan SD kart yuvasını işgal 
etmekten daha mantıklı duruyor. Her ne 
olursa olsun ikisini de değerlendirin. Örneğin 32 GB SDHC kart mı yoksa 32 GB 
parmak bellek mi işinize geliyor kontrol 
edin. Fiyata bakın ve kullanım niyetine 
göre seçim yapın. 


TrueCrypt ile ek alanda 
şifreleme 

SD kart ya da USB parmak bellek olsun 
fark etmez ikisi de harici birer eklenti yani aksesuar grubunda olduğundan 
bunlara işletim sistemi kurmak mantıklı 
değil. Dâhili belleğe işletim sistemini kurun ve programları ek belleğe kaydırın. 
Dokümanlarınızı da parmak belleğe / SD 
karta kaydetme şansınız var ama şunu 
unutmayın. Dokümanlarınız değerliyse 
ve başkalarının görmesini istemiyorsanız 
parmak bellekte / SD kartta saklamak 
doğru olmaz. 5 dakika cihazın başında 
olmadığınız anda SD kartı ya da parmak 
belleği biri alırsa bilgileriniz ele geçebilir. 
Bu tür durumlar için şifreleme kullanabilirsiniz. Akla gelen ilk ücretsiz seçeneklerden biri TrueCrypt (Wwww.truecrypt.org) 
Programın özelliği belirtmiş olduğunuz 
klasörü şifreyle girilen bir disk sürücü ha- 


line getirmesidir. Bu klasörü parmak bellekten gösterin ve şifreli bir sürücü oluşturup verilerinizi orada derleyin. Bu sayede 
parmak bellek ya da SD kart çalınırsa 
içindeki veriler elde edilemez. Programı 
kurarken ikinci seçenek olan sadece açı 
seçerseniz kurulmadan çalışır hale getirir. Bu sayede programı belirli bir yerde 
saklayabilir ve gerekirse taşıyabilirsiniz. 
Şifreli sürücü eklerken ortadaki seçeneği 
(Create a volume within a non-system 
partition / device) işaretleyin. 

Depolama ortamı için harici birimler kullanılıyorsa programların mümkün derece 
kurulmadan çalışan tipte olması önerilir. 
Böylece performansa etkileri az olur ve 
kurulum sonrası fazla yer kaplama derdi 
kalkar. Çoğu program kurulum başında 
nereye kurulacağını açıklar ve değiştirme 
şansı verir ama kurulmadan çalışan programları tavsiye ediyoruz. Şöyle bir senaryo düşünebilirsiniz. Verileriniz ve programlarınız parmak bellekte olsun. Parmak 
belleği başka bilgisayara takınca verileri 
okuyup değiştirebilirsiniz. Programlarınız 
da kurulmadan çalışan cinstense sürekli severek kullandığınız ve zevkinize 
göre ayarladığınız programları da başka 
bilgisayarlarda kullanmaya devam edebilirsiniz. Netbook haricinde masaüstü 
bilgisayarınız ya da dizüstü bilgisayarınız 
varsa sorunsuzca çalışmaya devam edebilirsiniz. E-postaları, favori listesini, adres defterini vb tekrar tekrar oluşturmanız 
gerekmez, her ortamda güncel veri olsun 
diye eşleştirme yapmakla uğraşmazsınız. 
Bir diğer avantaj olarak ise işletim sistemi 
temel dosyaları ve kayıt defteri daha az 
kirlenecektir. En başta depolama ortamı 
yeterli bir parmak bellek / SD kart seçmeye dikkat edin. 
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ana programlar şunlar: 


* Mozilla Firefox, Portable Edition 
(internet tarayıcı) 

* Mozilla Thunderbird, Portable Edition 
(e-posta) 

* Mozilla Sunbird, Portable Edition 
(takvim/görevler) 

» ClamWin Portable (antivirus) 

* Pidgin Portable 

(anında mesajlaşma) 

* Sumatra PDF Portable 

(PDF okuyucu) 

* KeePass Password Safe Portable 
(şifre yöneticisi) 

* Sudoku Portable (oyun) 

* Mines-Perfect Portable (oyun) 

» CoolPlayer-- Portable (müzik çalar) 

* OpenOffice.org Portable (ofis paketi): 
Writer (kelime işlemci), Calc (hesap tablosu), Impress (sunum), Base (veritabanı aracı), Draw (çizim) 


Bunları içeren paketin boyutu 113 MB. 
ZIP sıkıştırmalı paketi parmak belleğe, 
SD karta ya da diske açarsanız içindeki binlerce dosya nedeniyle 350 MB 
kaplıyor. Paketi önermemizin nedeni 
kurulmadan çalışan programlar yanında 
bunları listeleyen yönetim menüsünü de 
içeriyor olması. Paketi indirip açtıktan 
sonra o depolama alanında Portable- 
Apps başlatma programını göreceksiniz. 
Buna tıklarsanız açılmış olan tüm programlar bir başlat menüsü gibi belirir. Bu 
menünün Windows Başlat menüsüyle 
karışmaması için sağdaki sistem alanına 
simgesini koyması sağlanıyor. İstediğiniz 
an bu menüden programları başlatabilirsiniz ya da klasik biçimde istediğiniz 
programların kısayollarını masaüstünde 
oluşturabilirsiniz. 

Pakete standart olarak konulmuş programlar temel ihtiyaçlar düşünülerek seçilmiş ve hepsi ücretsiz. Yazılım lisansı 
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derdiniz olmuyor. Özellikle Firefox ve amma N 
Thunderbird'ün taşınabilir olması bü- A 
yük kolaylık. Bunlarla alıp verdiğiniz almamanın lanan Barana 
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ger programları görüp bunları da ayrıca 
ekleyebilirsiniz. Örneğin web tasarımına 
girmek istiyorsanız Nvu indirip ekleyin. 
Programları kaldırmak için depolama 
klasöründen silmeniz yeterli oluyor. Silmede sorun yaşıyorsanız sağ köşeye 
yerleşmiş simgeye tıklayarak menüyü 
kapatmanız gerekebilir. Böylece kullanımda olan dosyaların silinememesi durumu yaşanmaz. 


Çok sayıda ücretsiz 

seçenek var 

PortableApps sitesi dışındaki ortamlardan da pekçok kurulmadan çalışan 
program bulabilirsiniz. Bunları da aynı 
alana açtığınızda özel menüye eklendiklerini göreceksiniz. Çünkü bu menü 
o alandaki Exe uzantılı dosyaları tarayıp 
listesine ekliyor. İşte bu nedenden ötürü 
programları ilgili klasörler halinde atın 
ve iç içe çok klasör olmamasına dikkat 
edin. Yoksa menü EXE dosyasını bulamayacağından kısayolu otomatik olarak 
ekleyemez. Örneğin RoboForm2Go yazılımını git.pcnet.com.tr/7/5 adresinden 
ücretsiz olarak indirip herhangi bir parmak belleğe kurabilirsiniz. Yazılımın görevi şifreleri saklamak, formları otomatik 
olarak doldurmak ve şifreler üretmek. İndirip kurmadan çalıştırabileceğiniz diğer 
programları www.portablefreeware.com 
adresinden indirebilirsiniz. Bu adreste 
yüzlerce program var. Kategorilere ayrılmış görünüm için git.pcnet.com.tr/74 
kullanılabilir. Örneğin video izleme programı arıyorsanız “Video — Players” başlığındaki 12 programa göz atın. İçlerinde 
en bilinenlerden biri VLC. Buna benzer 
başka internet siteleri bulabilirsiniz. 
Programları iyi analiz ederseniz eklentilerin faydalı özellikler kattığını göreceksiniz. Örneğin Mozilla Firefox için 
FireFTP kurarsanız ayrı bir FTP programı bulup kullanmanıza gerek kalmaz. 
Dosya indirici olarak Firefox içindekini 
kullanabilir ya da ayrı bir eklenti bulabilirsiniz. İnternet tarayıcılar ve diğer 
popüler için eklentileri üretici sitesinden 
bulup indirebilirsiniz. Genelde eklentiler 
ücretsiz oluyor. Online yazılımları da hesaba katmalıyız. Adobe Photoshop bile 
online ve basitleştirilmiş bir sürüm içeriyor (git.pcnet.com.tr/73). Çeşitli anında mesajlaşma programlarının görevini 
yapan www.meebo.com sitesi var. Ofis 
uygulamalarını kullanabileceğiniz Google Docs epey beğeni topluyor ve dokü- 


manlar üzerinde ortak çalışma olanağı 
sunuyor. Çeşitli dosya türlerini dönüştürmeye yarayan siteler bulunmakta. Word 
dokümanlarınızı PDF yapmak için özel 
program aramayın ücretsiz OpenOffice. 
org'u kullanın. 


Tavsiye listemiz 

Taşınabilir programlardan hangilerini 
netbook için tercih etmelisiniz? Bizlerin en çok beğenisini kazanan ücretsiz 
ve kurulum gerektirmeyen programlar 
şöyle: 


1. Mozilla Firefox (internet tarayıcı) 
2. Mozilla Thunderbird (e-posta) 
3. OpenOffice.org Portable 

(ofis paketi) 

4. GIMP Portable 

(grafik düzenleme) 

5. IrfanView (fotoğraf görüntüleme) 
6. Pidgin Portable 

(anında mesajlaşma) 

7. Yamipod (iPod veri alışveriş aracı) 
8. Infra Recorder (CD/DVD yazma) 
9. Toucan 

(veri yedekleme/eşleştirme) 

10. 7-zip Portable 

(dosya sıkıştırma/açma) 

11. XBlender (3D tasarım) 

12. FastStone Screen Capture 
(ekran görüntüsü alma) 

13. Free Download Manager 
(dosya indirici) 

14. FileZilla (FTP) 

15. GreatNews (RSS istemcisi) 

16. Foxit Reader Portable 

(PDF görüntüleyici) 

17. VirtualDub Portable 

(görüntü yakalama) 

18. MediaCoder 

(müzik/video format dönüştürücü) 
19. VLC (video izletici) 

20. KeePass (şifre yöneticisi) 


Bu programlardan hangisini kuracaksanız indirmek için git.pcnet.com.tr/72 
adresine gidin. Programın açıklama sayfasında kurulumsuz çalışma için gerekli 
olan adımlar anlatılıyor. Bazı programların doğrudan portable sürümü var. Bazılarınıysa ufak hilelerle siz kurulumsuz 
hale getireceksiniz. Programlar genelde 
bilgisayara fazla yük bindirmiyor. Ancak 
ilk açılma anı uzun sürebilir. Çünkü parmak belleklerin ve SD kartların okuma 
yazma hızı modelden modele epey degişebiliyor. 


GP Gan Yonu fun ir? 


NETBOOK YAZILIMLARI 


Oyunlara ne demeli? 
Netbook'ların büyük kısmında anakarttaki yongasetinde görüntü devresi var. 
Bu devre Intel GMA950 olduğundan 
oyun performansı hayli kötü. DirectX 9 
desteği verdiğinden DirectX 10 oyunları 
çalıştıramıyor. Shader Model 2.0 desteği olsa da bellek arabirimi 64-bit ve 
sistem belleğini paylaşıyor. Ancak bereket versin ki Windows Vista Aero temasını çalıştıracak güce sahip. Böyle bir 
netbook ile acaba şu oyunu oynayabilir 
miyim diye düşünüyorsanız git.pcnet. 
com.tr/71 adresindeki teste girin. Üst 
listeden bir oyun seçin ve alttaki butona basıp bekleyin. Bilgisayarınız taranıp 
kapasitesinin yeterli olup olmadığı söylenir. Çoğu durumda yeni nesil oyunların 
çalışmayacağını göreceksiniz. Bazı eski 
oyunlar çalışsa da akıcı görüntü vermeyebilir. Saniyedeki kare sayısı 30 altıan 
düşüyorsa gözleriniz yorulur ve zevk alamazsınız. Çözüm olarak çözünürlüğü ve 
detay seviyesini düşürmeyi deneyebilirsiniz. Yine iyileşme olmuyorsa 3D yerine 
2D oyunları seçmeniz gerekebilir. 
Oyunları kontrol etmek yerine basit ve 
ücretsiz, kurulum da gerektirmeyen bazı 
bilinen oyunları deneyebilirsiniz. Bunlara örnek olarak verebileceklerimiz: 


1. Warsow (çok oyunculu FPS): 
WwWww.warsow.net 

2. Stranded Il (macera): 
git.pcnet.com.tr/68 

3. Sudoku Portable (bulmaca): 
git.pcnet.com.tr/69 

4. Yazzle (kart): 
git.pcnet.com.tr/70 

5. Battle for Wesnoth (strateji): 
www.wesnoth.org 

6. Pawn (satranç): 
t.pcnet.com.tr/76 

Nexuiz (FPS): 
t.pcnet.com.tr/77 

Alien Arena (FPS): 
t.pcnet.com.tr/78 

Sokoban: Armageddon (bulmaca): 
t.pcnet.com.tr/79 

O. Crack Attack! (tetris türevi): 
t.pcnet.com.tr/80 
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Sonuç olarak netbook'ların basit birer 
dizüstü bilgisayar olduğunu unutmayın. 
Üretilme hedefi kolay taşınabilirlik ve 
uzun batarya ömrü. Bundan dolayı yüksek performans beklemek yanlış olur. 
Ödenen paranın hakkını veriyorlar mı 


derseniz çoğu durumda veriyorlar. Öncelikli olarak internet, kelime işlem, video 
izleme, müzik dinleme, ödev vb işlemleri 
için uygunlar. Tasarım, video dönüştürme gibi işlemlerde çok geride kalmaları 
kaçınılmaz. Oyunlarda da performans 
beklemek hayalcilik olur. 2D oyunlar ve 
bazı basit aksiyon/FPS oyunlarında verim alınabilir. 


(YANIN ADOBE CS4 


YAKLAŞIK olarak 13 ay süren bir aradan sonra kullanıcılarının karşısına çıkan Adobe Creative Suite 4 paketi, tasarım, video, web, mobil, interaktif gibi 
alanlarda birçok yeni ve yaratıcı özelliği 
beraberinde getirdi. Özellikle interaktif, 
video ve daha zengin web standartları 
ile karşımıza çıkan CS4 ailesi birbirinden farklı paketler ile sunuluyor. 

Bunlar Design Editions (Tasarım ve yayıncılık ile ilgilenenler için), Web Editions (Web ortamlı yayınlar, sayfalar ve 
dizaynlar için), Production Premium 
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(Video ve montaj) ve Photoshop CS4 Extended sürümünün de içinde bulunduğu 
Master Collection serisi. Web ve Design 
Paketlerinin Standart ve Premium seçenekleri de mevcut. Sonuç olarak 13 
ayrı bağımsız ürün ve 14 ayrı bütünleşik 
teknoloji ile sunulan paketler ile yayıncılık anlamında hemen hemen her şeyi 
yapmak mümkün. 


CS4'deki genel yenilikler 
Adobe Creative Suite 4 sürümünde basitleştirilen iş akışı ile çalışmamızdan ayrılmadan genel işlerin tamamlanmasını 
sağlayabiliyoruz. Kullanılan programlar 
arası geçiş imkanı ile kullanıcıya medya 
aracılığıyla çok daha verimli tasarım imkanı sağlanıyor. 

InDesign programı, tasarımcıya üretim 
hatalarını anlık olarak yakalamasını 
sağlayan yeni “Live Preflight” özelliğini 
ve yeni “Links” panelini içeriyor. Ayrıca 
yapılan tasarımın direkt web için uygun 
hale getirilmesi de InDesign CS4'ün diğer 
özelliklerinden. Photoshop CS4 ve Photoshop CS4 Extended içindeki devrimci 
yeni “Content-Aware Scaling” (İçerik duyarlı boyutlandırma) aracı, görüntünün 
önemli alanlarını koruyarak yeni ebadına 
adapte edecek şekilde, boyutlandırıldığı 
andaki görüntüyü yeniden oluşturuyor. 


Ayrıca işlemci haricinde ekran kartını da 
kullanan teknoloji ile Photoshop'da çok 
daha hızlı çalışabiliyoruz. 

Production paketi içindeki Dinamik 
Link'in genişletilmiş versiyonu, içeriğin 
After Effects, Premiere Pro, Soundbooth 
ve Encore gibi birçok CS4 uygulaması 
arasında transfer edilerek kullanılmasını sağlıyor. Bu sayede dosyaların 
güncellenmesi için herhangi bir ek iş 
yapmaya gerek kalmıyor. Flash ile animasyon özellikleri üzerinde daha fazla 
kontrol imkanı vererek, anahtar kareler 
yerine nesneye tweens uygulanmasını 
sağlıyor. Ayrıca Flash'daki yeni Bones 
aracı, bağlantılı nesneler arasında daha 
gerçekçi animasyonlar yaratılmasına 
yardımcı oluyor. 

Yenilenen Acrobat Professional'de tam 
flash desteğinin yanı sıra, overprint 
önizlemesi, interaktif sunum yapımı en 
çok göze çarpan detaylardan. Tüm bu 
Acrobat hizmetlerini kullanabilmek için 
ücretsiz olarak indirilen Acrobat Reader 
yazılımı yeterli oluyor. Cep telefonu benzeri 450 kadar cihazın tüm özelliklerini 
içeren profil kütüphanesi ile Adobe Device Central, kullanıcılara Creative Suite 
4 ürünlerini kullanarak tasarladıkları cep 
telefonu içeriklerini kolayca test etme 
imkanı ve uygulama şansı sağlıyor. 


Çevrimiçi Hizmet 

Son sürümde, çevrimiçi destek ve işbirliği yapmak isteyen profesyoneller için daha da geliştirilen “Adobe Connect Now” uygulaması ile iki meslektaş ya da müşterinin gerçek zamanlı olarak 
işbirliği yapması da mümkün. Bunun yanında Design Premium 
paketindeki programlar vasıtası ile “Adobe Kuler” hizmetini kullanıp, tasarımcıların renk armonisini paylaşmaları da mümkün 
olmakta. 


Photoshop CS4 ve Photoshop CS4 Extended 
Photoshop CS4 ve Extended bağımsız uygulama ya da CSA4 paketinin anahtar bileşeni olarak bulunabiliyor. Son sürüm ile ilk 
gözümüze çarpan detaylar ise şöyle; 

Content-Aware Scaling (İçerik Duyarlı Boyutlandırma), yeni 
Auto-Align (Otomatik Hizalama) ve Auto-Blend (Otomatik karıştırma) modları, gelişmiş alan derinliğine sahip ve 360 dereceli panoramik fotoğrafları kesintisiz renk ve tonlarla oluşturma, 
hızlandırılmış Adobe Bridge, Görsel dosya navigasyonu, daha 
geniş görüntü grubu seçimleri için “Carousel View” adı verilen atlı 
karınca görünümü dahil edilen yeni özelliklerden. 

Geliştirilmiş alan derinliği sayesinde fotoğraflarda derinlik algısı 
daha yüksek sonuçlar elde ediliyor. 

Adjustment ve Mask menüleri CS4 sürümünde yan panellere 
de alınmış durumda. Adjustment fonksiyonuna ulaşımı ve kullanımını kolaylaştıran bu panel içersinde tüm ayarlarımızı tek bir 
pencere içersinden yapabiliyoruz. Fonksiyon kullanılmadığı zamanlarda diğer paneller gibi kapatılarak daha büyük bir çalışma 
alanı yaratılmasını sağlıyor. 

Photoshop CS4 versiyonunda yüksek performans sergilemek 
için CPU haricinde güncel grafik işlem birimi (GPU) yani ekran 
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kartınızı kullanarak donanımının avantajlarından faydalanıyor. 
Böylelikle çok daha hızlı ve verimli bir çalışma ortamı yaratılıyor. 
Yazılım, çalışmanızdaki görüntüleri en yüksek büyültme gücün- 
de kolayca düzenlemesini sağlayan yumuşak kaydırma ve yakınlaştırma fırsatını da sunmakta. 

Yeni Canvas Rotation aracı, herhangi bir açıdan görüntü üzerinde çalışmayı ve görüntüyü döndürmeyi kolaylaştıran bir araç. 
Sekme tabanlı arayüz ve gelişmiş araçlara hızlı bir şekilde ulaşımı sağlayan CS4, kendinden düzenlemeli panelleriyle, çalışma 
alanının düzenli kalmasına yardım ediyor. 

Ayrıca son sürümde üst araç şeridinde bulunan 'Rotate View 
Tool” aracını kullanarak çalışmamızı döndürmek istediğimizde 
ekranda bir pusula çıkmakta ve yön konusunda bizlere yardımcı 
olarak çalışma alanını döndürmekte. 'Smoother Panning and Zooming' ile görselde çok yüksek büyütme oranı mümkün. 


KASIM '08 PCnet 137 


(YANIN ADOBE CS4 


CS4'de 3boyutlu objeler ile çalışmak daha kolay. 


3 Boyutlu Objeler Ile Çalışma 

CSA4, 3D (3 boyutlu) nesnelerin önceki sürümlere göre daha gelişmiş olarak üzerinde oynanmasını ve üç boyutlu nesneler oluşturabilmemizi sağlıyor. Üç boyutlu motor sayesinde oluşturulan 
çalışmaları dilerseniz After Effects'e alarak videolarda kullanabiliyorsunuz. CS4 kullanıcıları hiçbir sınır tanımadan üç boyutlu 
modeller üzerinde çalışabiliyor ve obje yüzeylerini direkt olarak 
boyayabiliyorlar. İki boyutlu dosyaları üç boyutlu çalışmalara dahil edebiliyor ve animasyonlar oluşturulabiliyor. Işık düzenleme ve 
daha gerçekçi modellemeler için (ray-tracer) yeniden düzenlenen 
üç boyut motor ile objelerin üzerlerine dileğiniz bir görüntü de 
sabitlenebiliyor. 


Content-Aware Scaling 

(İçerik Duyarlı Boyutlandırma) 

Adobe Creative Suite 4 paketi ile gelen ve en çok dikkat çeken 
özelliklerinden birisi de Content-Aware Scaling yani içerik duyarlı boyutlandırma. Edit / Content-Aware Scaling ile ulaşılabilen özelliğin birçok alanda sıklıkla kullanılacağı kesin. Bu yeni 
gelen özellik ile görseldeki objeleri dikkate alarak bir büyütmeküçültme söz konusu oluyor. Örnek olarak, yatay eksende uzatılan bir fotoğrafta kumsaldaki insanlar sabit dururken, diğer 
alanlardan büyütme uygulanıyor ve sonuç olarak fotoğraftaki 
insanların yatay ve dikey oranı bozulmadan, görselin kumsal 
alanından uzaması sağlanıyor. Bu işlem uygulanırken dikkat etmeniz gerek nokta ise, üst araç panelindeki “Protect Skin Tone” 
butonunun işaretlenmiş olması. Bu detay deri tonlarının korunarak boyut değişimini sağlayacaktır. 


Adobe Creative Suite 4 - 
Design Premium Paketi 
Yeni özelliklerle güncellenmiş CS4 Design Premium paketi, deneyimli kullanıcılara üretimi mükemmelleştirme ve yüksek kalitede 
baskı için, projeleri çok hızlı bir şekilde Photoshop, Illustrator ya 
da InDesign'dan Flash, Dreamweaver, Fireworks ya da Adobe Acrobat 9 Professional'a transfer etme imkanı sağlıyor. 

Daha çok dizayn ve tasarıma yönelik yayıncılık ve dergi, gazete gibi 
mecralarda kullanıma yönelik bir paket Design Premium. 

Pakette öne çıkan ve sayfa sayfa düzeni programlardan biri olan 
InDesign'da, CS4 ile gelen “Live Preflight” özelliği bulunmakta. 
Daha önceki sürümlerde iş tamamlandığında ya da kullanıcı menüye girdiğinde Preflight raporunu görebilmekte idi. CS4 sürümü 
ile birlikte bu özellik anlık olarak kullanıcıya hataları bildirmekte. 
Kullanılan görselin renk modundan, çözünürlüğüne ve diğer tüm 
eksik detayları sayfa yapılırken uyarı şeklinde mesaj vererek neredeyse sıfır hata ile çalışmayı kontrol altına almakta. 
InDesign'da yapılan sayfa çalışmasını XFL dosyası şeklinde 
Flash programına aktarıp, metin ve grafiklerini düzenledikten 
sonra etkileşimli nesneler ekleyerek, dinamik dokümanlar oluşturulabiliyor. (Örneğin: interaktif dergi uygulamaları.) Özelleştirilebilir Links paneli ile kullanıcılar, doküman içine yerleştirilmiş 
dosyaları kolaylıkla bulabiliyor ve sıralayabiliyor. Ayrıca boyut, 
çözünürlük ve dönme açısı gibi özelliklerini, küçük resimleriyle 
birlikte görüntüleyebiliyor. 

InDesign CS4, kılavuzlar ve ders kitabı gibi çok sayfalı dokümanların oluşturulmasını kolaylaştıran ve üretkenliği arttıran özelliklere 
sahip. Yeni Conditional Text (Koşullu Metin) özelliği, kullanıcıların, 
çok dilli dokümanlar ya da ders materyalleri gibi dokümanların 
farklı versiyonlarını kolayca oluşturmalarını sağlıyor. Tasarımcılar, 
seçili paragraflara, kelimelere ya da karakterlere içeriğin gereksinimine göre şartlar uygulayarak, görünüp, kaybolmalarını sağlayabiliyor. Cross-References özelliği ise uzun dokümanların yazımında çapraz referans verilmiş alanların kolayca güncellenmesi 
ve değiştirilmesine imkan tanıyor. 

Tasarımı yapılmış çalışmaların SWF ve PDF dosya geçişleri de 
InDesign CS4'ün tam flash desteği ile kolayca yapılmakta. Web 
uygulamalarına girmeden site ya da interaktif tasarımları yapmak 
isteyen kullanıcılar için InDesign uygun bir çözüm yolu olacaktır. 
Artık Freehand programının yeni sürümünün çıkmayacağı ve yavaş yavaş biteceği de göz önüne alınırsa, alternatif ve bu konuda 
çok başarılı bir program olan Adobe Illustrator karşımıza çıkıyor. 
Son yıllarda çok büyük oranlarda kullanılan ve vektörel anlamda 
çok başarılı olan Adobe Illustrator'un CS4'deki en büyük yeniliği 


aa ür a em m a 
amm 8 — e — 


* oi e iğ es m 


ise çok sayfalı çalışma desteği. 

Tasarımcılar, Fireworks'de Web siteleri ya 
da web uygulamaları için Photoshop ya da 
Illustrator'da hazırladıkları katmanlı çizim çalışmalarıyla prototip hazırlayabiliyorlar. Yeni 
nesneye dayalı animasyon, durağan tasarım 
araçlarıyla çalışmaya alışkın baskı tasarımcıları için öğrenme eğrisini hızlandırıyor. Flash'da 
çalışmayı daha basit ve diğer Adobe yaratıcı 
uygulamalarıyla çalışmaya benzer bir hale getiriyor. Tüm animasyon tek bir adımda yeni bir 
yere yerleştirilebiliyor ve nesnenin yeri, dönüş 
açısı ve ölçüsü kolayca düzenlenebiliyor. 


Adobe Creative Suite 4 - 
Web Premium Paketi 

Adobe Creative Suite 4 Web Premium, Flash CS4 Professional'daki 
animasyon işleyişini çarpıcı bir şekilde kolaylaştıran, yeni kullanıcılar için çok daha anlaşılır hale gelmesini sağlayan ve anahtar 
kare (keyframe) ile tween ayarlamalarının manuel yerleştirilmesi- 
ne ihtiyaç bırakmayan, yeni nesneye dayalı animasyon modelini 
içeriyor. Bununla birlikte Flash CS4 Professional, “3D Rotate” ve 
“Translate” araçlarıyla birlikte zincir animasyon yaratmak içi ters 
kinematik özelliğini sunan Bones aracı ve kullanıcılara herhangi 
bir sembolü tasarım aracına çevirme imkanı sağlayan Deco aracı 
gibi 3D (3 boyutlu) transformasyon özelliklerini de içermekte. 
Tüm paketlerde olduğu gibi Web Editions'da da çalışması tamamlanan bir tasarımın diğer programlara aktarılması ve kolayca kullanılması mümkün. 

Fireworks CS4'deki tamamlanmış tasarımı interaktif olarak görüntüleyebilen yüksek çözünürlüklü PDF dokümanlarına gönderebilme özelliği gibi, birden fazla yeni aktarma seçenekleri 
de tasarımcı ve geliştiricinin iş akışını kolaylaştırıyor. Fireworks 
CS4'de ayrıca yeni CSS'e gönderme özelliği de mevcut. Böylece tasarımcılar prototipleri geliştiricilere uygun bir formatta 
verebiliyor. Ayrıca Fireworks ile AdobeAir uygulamaları için arabirim geliştirilebilmekte. 

Adobe Dreamweaver CS4, çoklu çalışma alanı ve harici CSS 
dosyaları, JavaScript kütüphaneleri, bağlı dosyalar ya da sunucu taraflı kodun da dahil olduğu altyapıyı oluşturan dosyaların 
ve modern Web sitelerinin iş sürecini geliştiren yeni “Related 
Files” and “Code Navigator” özelliklerini içeriyor. Dreamweaver 
CS4'de yeni olan bir diğer özellik de, kullanıcının uygulamadan 
devamlı olarak çıkmaya gerek kalmadan, “Webkit” motorunu 
kullanarak gerçek tarayıcı koşullarında düzenlemeyi sağlayan ve 
interaktif kod yazmaya izin veren “LiveView” özelliği. 


Adobe Creative Suite 4 - 

Production Premium Paketi 

Production Premium paketi profesyonel prodüksiyon, video, ses 
vb. gibi projelerde kullanıcılarına benzersiz özellikler sunuyor. 
CSA4 paketinin en önemli artılarından biri olan, Premiere Pro ile 
Soundbooth içindeki videoları aranabilir yapan ve sözlü diyalog kullanan yeni “Speech Search” özelliği, video parçalarının 
aranması ve ham montajlar (rough cut) yaratımı için harcanan 
zamanı önemli ölçüde kısaltarak online yayınlandıklarında içerikleri aranabilir hale getiriyor. Böylelikle bir text dosyasını arar 
gibi video içerisinde geçen bir cümleyi ya da sözcük grubunu 


ADOBE CS4 Bv4lkiyi 


arayabiliyorsunuz. 

XMP metadata desteği ile birlikte, takip etme ve piyasaya sürme- 
de içerik sahiplerine yeni imkanlar sunulurken, görüntüleyenlere 
video araması ve etkileşimi için yeni bir yöntem olan çevrimiçi 
içeriklerle, üretim iş akışı kolaylaştırılıyor. After Effects CS4 ise 
rekabetçi interaktif içerik hazırlamak için yeni ve güçlü yolları 
sağlayan Adobe Flash CSA iş akışını destekliyor. 

After Effects Photoshop'daki üç boyutlu objeleri kullanabiliyor 
ve kendi araçlarını kullanarak hareketlendiriyor. Son sürüm ile 
Soundbooth'a eklenen diğer bir özellik ise otomatik ses seviyelerini eşitleme özelliği. Bu özellik ile izlediğiniz bir videonun herhangi bir yerinde farklı bir ses seviyesi ile karşılaşmıyorsunuz. 
CS4'de kameradan diske kayıt işleminde, Production Premium kasetsiz, tümüyle dijital film ve yayın üretimi desteğini de 
geliştirmiş durumda. Orijinalliğinden hiç bir şey kaybetmeden 
kameranın yakaladığını görmek için mümkün olan en hızlı iş 
akışını sağlayarak, editörlere tekrar encode etmek ya da yeniden sarma olmaksızın RED, P2, XDCAM ve AVCHD ile çalışma imkanı veriliyor. Adobe Onlocation CS4; DV, HDV ve 
DVCPROHD görüntülerinin direkt olarak sabit diske kaydına 
imkan veriyor ve film setinde klip anlatımlarına, metadata düzenlemesine imkan sağlıyor. 


Adobe Device Central CS4 

450'den fazla dinamik güncellemeli cihaz profiline sahip olan 
Device Central, CS4 paketleri ile hazırlanan tüm içerik ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Mobil uygulamalar oluşturma, çevrimiçi 
ve arama yapılabilir kütüphane, uygun cihazları hızlıca seçebilme ve projeyi cihaz özelliklerine uygulayabilme, mobil proje 
yaratma ve düzenleme olanağı sunuyor. Ayrıca mobil cihazlarda 
yazılımın eksiksiz çalıştığından emin olabilmek için test işlemi 
de mevcut. Tamamlanmış bir projenin, müşterilere farklı cihazlarda nasıl görüntülendiğini de gösteriyor. 

Device Central CS4, mobil tasarımları başkaları ile paylaşmak 
için, kullanıcılara sınama akışlarının görüntü kayıtlarını yakalama ve bunları H.264 format tabanlı yüksek kaliteli film dosyasına aktarma olanağı sunuyor. Buna ek olarak, geliştiriciler, 
mobil içeriği bir FTP sunucusunda kolayca yayınlayabiliyor veya 
Bluetooth ile doğrudan cihaza gönderebiliyor. 

Adobe Creative Suite 4 ailesi için ortalama bir tarih vermek gerekirse, İngilizce versiyonu Ekim ayı sonunda, Türkçe versiyonu 
ise Kasım ayının sonunda satışa sunulacak. ** 


KASIM '08 PCnet 139 


MAVANİN TAM SÜRÜM 


Ashampoo WinOptimizer 2009 


Sisteminizi dakikalar içerisinde ve sadece birkaç tıklamada ilk günlerindeki performansa 
döndürebilirsiniz. Ustelik tek kuruş ödemeden. 


Daron DEDEOĞLU / daron&PCnet.com.tr 


BU ayki tam sürüm yazılımlarımızdan ilki Ashampoo firmasının 
WinOptimizer 2009 adlı yazılımı. 
Genel olarak işletim sisteminizin 
performansını artırmak için kullanabileceğiniz bu yazılım, beraberinde 
getirdiği yönetimsel araçlarıyla da 
dikkat çekiyor. 

Kurulumu ve kullanımı oldukça 
basit olan yazılım, kullanıcı dostu 
arabirimi ve beraberinde getirdiği 
yardım dosyalarıyla sizi işlemleriniz 
sırasında yalnız bırakmıyor. Temel 
olarak dört ana bölümden oluşan 
WinOptimizer, sisteminizi gereksiz 
yazılımlardan ve artıklardan temizlemede, performans artışı sağlamada, dosya işlemleri gerçekleştirmede ve sisteminize ince ayarlar 
çekmenizde size yardımcı olmayı 
amaçlıyor. 


Kolay anlaşılır menüler 
Yazılım dört ana menüden oluşuyor 
demiştik. Bunlar Cleaning Tools 
(Temizlik Araçları), Tuning Tools 
(İyileştirme Araçları), File Tools 
(Dosya Araçları) ve Tweaking Tools 
(Hızlandırma Araçları). Her bir 
menü de dörder tane altmenüye 
sahip. Böylece özelleşmiş işlemler 
gerçekleştirmek için tek yapmanız 
gereken birkaç tıklamadan ibaret 
oluyor. 

Cleaning Tools bölümünü adından anlaşılacağı üzere "Temizlik 
Araçları"nın bulunduğu menümüz. 
Bu menüdeki temizlik araçları 
kullanılarak sistemde gereksiz yere 
yer işgal eden verileri temizleyebiliyorsunuz. Cleaning Tools bölümü 
de kendi içerisinde dörde ayrılıyor. 
Drive Cleaner (Sürücü Temizleyici), 
Registry Cleaner (Kayıt Defteri Temizleyici), Internet Cleaner (Internet 
Artık Temizleyici) ve DLL Cleaner 
(DLL Dosyası Temizleyici). Bu 
araçlar işlerini çok iyi yaptığından 
sileceğiniz verilere çok dikkat edin, 
geri dönüşü olmayacaktır. 


140 PCnet KASIM '08 


Tuning Tools bölümü, sistem 
ayarlarında bir takım değişiklikler 
yaparak işletim sisteminizin daha 
iyi bir şekilde çalışmasını sağlıyor. 
Bu bölümün içerisinde de dört araç 
bulunuyor; StartUp Tuner (Başlangiç İyileştirme), IP Spam Blocker 
(İstenmeyen Posta Engelleyici), 
Windows Functions (Windows 
Fonksiyonları) ve Internet Tuner 
(İnternet İyileştirici). 

Yazılımın üçüncü menüsü olan 

File Tools, dosya araçlarımızın yer 
aldığı bölümümüz. Bu menüde 
dosyalarınızla ilgili yapabileceğiniz 
işlemler yine dört kategoriye ayrılmış durumda. Disk Space Explorer 
(Disk Alanı Gösterici), File Wiper 
(Dosya Silme İşlemleri), File Splitter 
& Joiner (Dosya Ayırıcı ve Birleştici) 
ve Encrypter & Decrypter (Dosya 
Şifreleyici). Bu araçlar sayesinde 
sabit diskinizi en iyi şekilde yönetebilir, önemli dosyalarınızı şifreleyerek güven altına alabilirsiniz. 
Tweaking Tools yazılımdaki son 
menümüz. Bu bölümde yer alan 
araçlarla çeşitli ayarlamalar yapıp 
Windows'umuzun hızını artırmamıza 
imkan sağlanıyor. Diğer menülerde 
olduğu gibi burada da dört altmenümüz var; System Information 
(Sistem Bilgilendirme Aracı), Tweaking (Hızlandırma Araçları), Defrag 
(Disk Birleştirme Aracı) ve File 
Associator(Dosya Eşleştirme Aracı). 


Tek tıklama 

Eğer tüm bu saydığımız araçlarla 
oynayacak zamanınız yoksa yazılımın One-Click Optimization düğmesi 
tam size göre demektir. Bu özel araç 
sayesinde sisteminizdeki müdahale 
bekleyen çoğu sorun tek tıklamanızla çözülecek. 

Tabii bu düğmenin genel ayarlarını 
gözden geçirmenizde fayda var. Ne 
de olsa gerekli araç ve ayarlarınızın silinmesi gibi bir riski almak 
istemezsiniz. ** 


Nasıl aktifleştireceğim? 


Bu ay sizler için seçtiğimiz yazılımımızı aktif edebilmek ve 

tam sürüm olarak kullanabilmek için, kurulum sırasında açılan 
diyalog penceresinden yönlendirileceğiniz websitesindeki 
formu eksiksiz doldurmanız ve Ashampoo üzerinde bir hesap 
oluşturmanız gerekiyor. Eğer daha önce hediye ettiğimiz 
Ashampoo yazılımları için bu uygulamayı gerçekleştirdiyseniz, 
tekrar yapmanıza gerek yok. Hesabınıza girip, eski ve yeni seri 
numaralarınızı yönetebilirsiniz. 


# Winoptimizer 5 
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kişisel MİEriNiZİn çalınma riski bir 
hayli arttı. Özellikle internette sörf 
yaparken ya da anlık mesajlaşma 
yazılımları aracılığıyla sohbet ederken hep zararlı yazılımların hedefi 
halindeyiz. Eğer henüz bu duruma 
bir önlem almadıysanız ya da ücretsiz (özellik kısıtlamalı) güvenlik 
yazılımlarıyla kendinizi korumaya 
çalışıyorsanız DVD'mizde 3 aylık 
tam sürümü bulunan Kaspersky 
Internet Security 2009'u denemenizi öneririz. 

Standart bir antivirüs yazılımından 
çok öte ve kapsamlı olan Internet 
Security, sizi zararlı yazılımlardan, 
kimlik hırsızlarından ve sisteminize yapılabilecekizinsiz girişlerden 
korumayı amaçlıyor. Kurulumu 

ve kullanımı bir hayli basit olan 
yazılım Türkçe dil desteği sayesinde size daha anlaşılır bir kullanıcı 
arayüzü sunuyor. 

Yazılımı kurduktan sonra, web 
tarayıcılarınızda (Internet Explorer, 
Firefox ya da Opera farketmiyor), 
anlık mesajlaşma yazılımlarınızda 
ve e-posta istemcilerinizde Kaspersky korumasına kavuşuyorsunuz. 
Bu şekilde zararlı yazılımların bu 
yollarla sisteminize bulaşmasını 
engellemiş oluyorsunuz. 


Akıllı koruma 

Günümüzün en büyük sorunlarından bir başkası da gelişen yazılım 
teknolojileri sayesinde adeta evrimleşen zararlı yazılımlar. Oldukça 
akıllanan bu yeni zararlılar, sisteminizde yüklü bulunan eski teknoloji 
güvenlik yazılımlarını rahatlıkla 


atlatabiliyorlar. Ancak Kaspersky 
laboratuarları bu duruma oldukça 
kullanışlı bir özellikle yanıt veriyorlar; Sezgisel (Heuristic) Koruma. 

Bu özellik sayesinde sisteminiz için 
tehdit oluşturan yazılımlar gibi davranan (ya da benzer kodlar içeren) 
uygulamaları engelliyerek sizi güven 
altında tutabiliyor. 


Sanal klavye 

Online bankacılık işlemlerinden 
alıştığımız ve şifre girişlerinde kullandığımız sanal klavye uygulaması, 
bu defa Kaspersky'nin kişisel bilgi 
korumasında karşımıza çıkıyor. Bu 
şekilde yeni nesil bir keylogger güvenlik sisteminizi atlatmayı başarsa 
bile, kodlayıcısına hiçbir şekilde 
kullanıcı adı ya da parola gibi özel 
verilerinizi algılayıp yollayamıyor. 


Çok yönlü koruma 
Kaspersky, son sürümünde sadece 
zararlı yazılımlara karşı savaşmakla kalmıyor. Aynı zamanda tam 
teşekküllü bir güvenlik yönetimi de 
sunuyor. Artık kablosuz ağ kullanıcıları ağ güvenliklerini Kaspersky 
üzerinden daha bir güvenli halde 
ayarlayabiliyorlar. Bunun yanı sıra 
çocuklarının internette ne yaptığını, 
kimlerle konuştuğu ya da hangi 
siteleri dolaştığını merak ediyor ve 
başarılı bir ebeveyn koruması arıyorsanız Kaspersky yine sizi yarı yolda 
bırakmıyor. Kolay kullanımlı ve basit 
ayar menülü bir ebeveyn korumasını 
beraberinde getiriyor. 

Eğer halihazırda kullanmakta oldugunuz güvenlik yazılımından memnun değilseniz yeni Kaspersky'yi 
mutlaka denemenizi öneriyoruz. * 


TAM SÜRÜM Bdy4liiyi 


ararlı yazılımlara karşı bir kalkanınız yoksa, Kaspersky 
Ci internet Security 2009 bilgisayarınızı ve sizi 3 ay boyunca 
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Ayın yazılımları 


Günlük hayatınızda sıklıkla kullanabileceğiniz, az yer kaplayan, 
tümü ücretsiz uygulamaları bu bölümde topladık. 


Daron DEDEOĞLU / daron©PCnet.com.tr 


Desktop Takeover 


Masaüstünüzün görünümünden — aa 
sıkıldıysanız onu şenlendirme a iğ — 
zamanı geldi demektir. e api 


MASAÜSTÜNÜZ zaman içerisinde simgelerle doluyor ya da arkaplan resimleriniz size çok monoton 
geliyorsa Desktop Takeover adlı yazılıma ihtiyacınız — e - 
var demektir. Tamamen ücretsiz olarak dağıtılan — 
yazılım sayesinde masaüstünüzü sadece birkaç pa 
tıklamada renklendirip, daha dinamik bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Desktop Takeover ile sahip İM Tr i 
olduğunuz fotoğraf arşivlerinizle masaüstünüzü dekore edebiliyorsunuz. Fotoğraflarınızın boyutlarını 
sağ tıklayarak düzenleyebildiğiniz yazılım sayesinde Z 
sabit duran fotoğraf kareleri oluşturabileceğiniz gibi, j irün şturdu I ını 
bir dizin yolu göstererek belli aralıklarla değişen İ 
slaytlar da hazırlamanız mümkün. 


Guestbook Generator 5 


m 


Siteniz ya da blog sayfanız için basit bir ziyaretçi defteri 
oluşturmak istiyorsanız bu yazılımı denemden geçmeyin. 
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ARTIK neredeyse bir sitesi ya da 
blog'u olmayan kalmadı diyebiliriz. Bu trende uyup hazır bir şeyler 
kullanmadıysanız bir çok modülü 
kendiniz yazmak ya da bir yerlerden bulmak durumunda kalmışsınız 
demektir. İşte bu noktada siteniz ya 
da blog'unuz için bir ziyaretçi defteri 
hazırlamayı düşünüyorsanız Guestbook Generator işinizi büyük ölçüde 
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kolaylaştıracak diyebiliriz. Basit bir 
ziyaretçi defteri uygulaması oluşturmak için tek yapmanız gereken yazılımı kurmak ve yönergeleri izleyerek 
özelleştirdiğiniz kodu oluşturmak. Bu 
basit birkaç adım sonrasında siteniz 
ya da blog sayfanız hoş bir ziyaretçi 
defterine kavuşmuş olacak. Veritabanı ihtiyacı olmayan yazılımın çıktıları 
HTML ya da ASP olabiliyor. 


Desk Drive 


Bilgisayarınıza taktığınız USB bellek, harici disk ya da 
optik medyalarınız tek tıklama kadar yakınıza geliyor. 


NORMAL şartlarda bilgisayarınıza 
harici bir depolama aygıtı ya da optik medya taktığınızda Windows'un 
medya yöneticisi bir pencere açıp, 
sizi taktığınız ortama ya da onu kullanmak isteyebileceğiniz bir yazılıma 
yönlendirir. Ancak sonrasında tekrar 
o ortama girmek istediğinizde önce 
Bilgisayarım'ı açar, sonrada bileşenlerden hedefinize uygun olana yönelirsiniz. İşte bu basit ama birkaç 


CursorFX 


adımlık uygulamayı tek tıklamaya kadar düşürebilen bir yazılımı tanıtmak 
istiyoruz sizlere; Desk Drive. Ücretsiz 
olarak dağıtılan yazılım sayesinde 
bilgisayarınıza taktığınız her türlü 
depolama aygıtı ya da optik medya 
Desk Drive içerisinde yerini alıyor 
ve tek tıklamayla içerisine girmeniz 
sağlanıyor. Ortamı bilgisayardan ayırdığınız zaman otomatik olarak Desk 
Drive'dan da ayırmış oluyorsunuz. 


İmlecinin görünütüsünden sıkılan kullanıcıları 
sevindirecek bir yazılımımız var; CursorFX. 


WINDOWS'un ön tanımlı gelen fare 
imleci pek önemsemesek de en çok 
kullandığımız öğelerin başında geliyor. Haliyle görsel olan her şey gibi 
fare imleci de bir zaman sonra monotonlaşıyor ve gözümüz küçük degişiklikler aramaya başlıyor. İşte bu 
tarz bir arayış içine giren kullanıcıla- 


rın beklentilerini karşılayacak düzeyde bir yazılımla tanıştırmak istiyoruz 
sizleri; CursorrFX. Tamamen ücretsiz 
olarak dağıtılan bu yazılım sayesinde 
fare imlecinizin görüntüsünü tamamen değiştirebilir, gölgelendirebilir 
ya da çeşitli efektlerle daha janjanlı 
bir hale getirebilirsiniz. 
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HIMLPass 


Web sayfalarınızı kopyalamaya karşı 
güvende tutmak için küçük ve etkili 
bir çözüm. 


HAZIRLADIĞINIZ web sayfalarınızı kopyalanmaya 
ya da çalınmaya karşı korumak istiyor ama ücretsiz ve basit bir yöntem bulamıyorsanız HTMLPass'ı 
denemenizi öneririz. JavaScript temelli olan bu 
koruma önlemi hemen her web tarayıcısında sorunsuz çalışabiliyor. Kurulumu oldukça basit olan 
yazılım sayesinde sayfalarınızı sağ tıklamaya, yazıcıdan çıktı alınmasına, kopyalanmaya, metin 
seçimine hatta ekran görüntüsü almaya karşı bile 
koruyabiliyorsunuz. Yazılımın arayüzünden seçebileceğiniz bu güvenlik adımlarını ayarladıktan sonra geriye sadece çözülmesi zor bir şifre belirlemek 
kalıyor. 
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Beneton Movie GİF 


Animsyon hazırlamanın kolay ve eğlenceli yolu. 


BENETON Movie GİF, kurulumundan kullanımına kadar oldukça kaliteli bir 
yazılım olarak karşımıza çıkıyor. Daha kurulum aşamasında size uygulamayı 
denemeniz için fırsat verilmiş, beğenmezseniz uygulamayı sistemden kaldırma 
zahemtine girmeniz önlenmiş. PNG, JPG, BMP ve GIF formatlarını destekleyen 
uygulama oldukça başarılı GIF animasyonları oluşturabilmenize imkan tanıyor. 
Beraberinde gelen resim etkileri ile de animasyonunuzda yer alacak resimlere 
farklı etkiler uygulayabiliyorsunuz. MSN ile sıklıkla kullanılan hareketli ifadeleri 
de yine bu uygulama ile oldukça basit bir şekilde oluşturabilirsiniz. 

Resimleri uygulamaya aktararak, sürükle - bırak yöntemini kullanarak animasyonunuzdaki kareleri oldukça kolay bir şekilde belirlemneniz mümkün kılınmış. 
Var olan GİF animasyonlarınızı da düzenlemenize imkan veren uygulama, bu 
alana meraklı hemen her kullanıcı için denenmeye değer bir yazılım. 


FileHamster Lite 


Basit ama işini iyi yapabilen bir yedekleme yazılımı 
arayanlara özel bir yazılım sunuyoruz sizlere. 


EV kullanıcıları için düşünül- 


A şeş ve et b yede 
me yazılımıyla karşı karşıyayız. 


7 - Kurulum sonrasında sadece 
Erem yedeklerinizin tutulacağı dizi- 
e İl an ni. ayarlıyorsunuz ve gerisini 


. FileHamster Lite adlı ücretsiz 
yazılıma bırakıyorsunuz. Dilerseniz belli başlı dosyalarınızın 

yedeğini tutturabileceğiniz gibi 
sisteminizin de yedeğini oluşturabiliyorsunuz. Basit bir yedekleme monitöründen ulaşabileeğiniz yedek listenizdeki dosyalardan dilediğinize dönüş 
yapabileceğiniz gibi yedek dosyalarınıza değişiklikleri içeren yorum notları 
da ekleyebiliyorsunuz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan yazılımı, ihityacı olan hemen herkese öneriyoruz. 


EASEUS Deleted 
File Recovery 


Yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları geri 
getirmek sandığınız kadar zor değil. 


BAZEN gerçekten önemli olan dosyaları bir anlık 
dalgınlıkla siliveririz. Eğer Windows'un herhangi 
bir yerinde çalışırken böyle bir şeyle karşılaşırsak 
sorun yok, sonuçta çöp kutusunu boşaltana kadar silinen verileri geri alma şansımız var ancak 
ya bir USB bellek, harici disk ya da tekrar yazılabilir optik medya üzerinde böyle bir hata yaptıysak ne olacak? Cevap basit; EASEUS Deleted 
File Recovery. Yanlışlıkla formatladığınız her türlü 
depolama ortamından veri kurtarmanızı sağlayan 
yazılım ücretsiz oluşu ve basit kullanıcı arayüzüyle öne çıkıyor. FAT12/16/32 ve NTFS formatlarından kurtarma yapabilen yazılımı elinizin altında 
bulundurmanızı öneriyoruz. 


mp3DirectCut 


Artık MP3 formatındaki şarkılarınızı 
doğrudan kesip biçebileceksiniz. 


BİLGİSAYAR kullanıcılarının en büyük tutkularından olan MP3, bazen üzerinde oynamalar gerektirebiliyor. Özellikle de kendiniz için yaptığınız 
sesli kayıtları da bu formatta yapıyorsanız... 
Birçok ücretsiz ses düzenleme yazılımı MP3 dosylarla çalışamaz ve WAV formatına dönüştürme 
yapmanız gerekebilir. İşte mp3DirectCut tam da 
bu noktada devreye giriyor ve MP3 dosyalarınızı 
dönüştürme yapmaya gerek duymadan kesip biçmenizi sağlıyor. Kolay kullanımı ve ücretsiz oluşuyla 
öne çıkan yazılımı hemen her MP3 tutkununun alet 
çantısına öneriyoruz. 


AYIN YAZILIMLARI B4v4l8iy 


Li SR ri iğ ri Gesi *İğ isi * U 


İnternet bağlantınızı 
değerlendirmenin en güzel 
yollarından birisi de online 
radyolar. 


Jazz-Radio 


tirgis Harkup Tosi 


Simple Backup Tool 


Çok basit ve belli başlı dizinlerin yedeklemesini yapacak 
bir yazılım arıyorsanız mutlaka göz atın. 
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ADINDAN da anlayabileceğiniz gibi oldukça basit ve giriş seviyesi bir yedekleme yazılımıyla karşı karşıyayız. Çift tıklayarak başlatacağınız kurulum sırasında 
belirleyeceğiniz bir yedekleme dizini içerisine, dilerseniz tek bir dosya ya da klasörü; dilerseniz de birkaç tane dosya ya da 
klasörü yedekleyebiliyorsunuz. Aynalama 
mantığıyla çalışan yazılım, siz dosyaları- 


nızda bir değişiklik yaptığınızda aynılarını 
yedek dizinindeki eş dosyalara da uyguluyor. Çöp kutunuzu da yedekleriniz arasına 
alabilmenize imkan veren yazılım sistemini yormayacak ve ayarlarla vakit harcatmayacak bir yedekleme çözümü arayan 
kullanıcılara önerilir. Yazılımla USB bellek 
ya da taşınabilir disklere de rahatlıkla yedek alabildiğinizi hatırlatalım. 
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CD Recovery Toolbox 


Çizilmiş, bozulmuş ya da okunamayan optik 
medyalarınızdan dosya kurtarabileceğinizi biliyor 
muydunuz? 


BAZEN çok önemli bir ödev, proje ya da şirket bilgisini, bazen de vazgeçemeyeceğiniz bir oyun ya da şarkı arşivini içeren optik medyalarınız çalışmama 
kararı alır. O an ne yapacağınızı bilemez emeklerinizin optik sürücünüzün 
içerisinde amaçsızca dönüşünü izlemeye koyulursunuz. Böylesi bir durumda 
optik medyanızı çöpe atıp verileri baştan oluşturmaya koyulabileceğiniz gibi 
CD Recovery Toolbox adlı yazılımımızla verileri kurtarmaya çalışabilirsiniz. 
Tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunulan yazılım sayesinde bozulmuş CD, 
DVD, HD DVD, Blu-Ray gibi hemen her türlü optik medyadan kurtarma yapabiliyorsunuz. Bu tarz yazılımların çok daha gelişmiş versiyonlarını CSI gibi 
kurumların kullandığını düşünürsek denemekten zarar gelmez diyebiliriz. 
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AVAN YERLİ 


Yerli yazılımlar 


Bu sayımızdan itibaren başarılı bulduğumuz yerli yazılımları 


sizlerle paylaşacağız. 


Daron DEDEOĞLU / daron&PCnet.com.tr 


SİZ DE ÖNERİN 


Yazılım firmalarını VE 
serbest yazılımcıları, 


ürünlerini P 
paylaşmaya 


Cnet okurlarıyla 
davet ediyoruz. 


İnternet kafelere yönelik oldukça başarılı bir yönetim yazılımıyla karşı karşıyayız. 


HALA popülerliğini yitirmeden sürdürebilen internet kafeler, şimdilerde biraz çehre 
değişikliği ve yeni hizmetleriyle kullanıcılarının karşısına 
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çıkıyorlar. Artık sadece bilgisayar ve internet bağlantısı 
barındırmayan bu işletmeler 
aynı zamanda yiyecek-içecek 
servisleriyle | birlikte, oyun 
konsollarını da kullanımınıza 
sunuyor. Durum bu olunca 
işletmelerin çok daha kapsamlı bir yönetim yazılımına 
ihtiyacı oluyor. İşte tam bu 
noktada devreye giren HandyCafe, Ateş Yazılım'ın tam 84 
ülkede kullanılan en başarılı 


CezaDost 2008 


Hukukla ilgilenen hemen herkesin elinin altında 
bulunması gereken hoş bir yazılım. 


KENDİSİ de bir hâkim olan Aydın Başar'ın kişisel çalışması olan CezaDost 


ürünlerinden biri olarak işletmelerin yardımına koşuyor. 
Kurulumu ve kullanımı oldukça basit olan HandyCafe 
sayesinde, işletmenizdeki 
bilgisayarların internet kullanımlarını izleyebiliyor, müşterilerinizin Oo yiyecek-içecek 
siparişlerini görebiliyor ya da 
gerektiğinde uzaktan erişimle 
istediğiniz bilgisayara müdahale edebiliyorsunuz. 
İşletmenizde müşterilerinize 
oyun konsollarını ya da bilar- 


yazılımı, ceza hesaplaması konusunda hukukçulara yardımcı olmayı amaçlı- m 


yor. Herhangi bir ticari amaç gütmeyen yazılım, arayüz bakımından biraz eski 
olmasına rağmen, içerik bakımından bir hayli güncel. Hemen her türden bile- 


şeni tek arayüzden karşınıza çıkartan yazılım, aynı zamanda bir çok makale 


ve mevzuat yazılarına da sahip. 


Tüm ceza yasalarını ve gereklerinin içerisinde yer aldığı yazılımla iki dakikada 


yaptığınız bir ceza hesaplamasını, eski usullerle yarım saate yakın bir sürede 


gerçekleştirebiliyorsunuz. Tüm Windows sürümlerinde sorunsuzca çalışabilen 


yazılımı, hukukla ilgilenen hemen herkese öneriyoruz. 
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do gibi diğer salon oyunlarını 
da sunuyorsanız, HandyCafe 
ile yine tam teşekküllü bir takip ve yönetim gerçekleştirebiliyorsunuz. 

Özel bir kampanyayla bir süreliğine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'ne 
yönelik sürümlerini 
ücretsiz olarak dagıtma kararı alan 
firma, HandyCafe'yi 
geliştirmeye devam 
ediyor. 

Yazılımın tam sürüm 
haline DVD'mizden 
de ulaşabilirsiniz. 
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Macera mobil dünyada 
devam ediyor. 


— keyifli internet 
gezintileri için 

o web tarayıcı 
yazılımları. 
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SAMSUNG 


Samsung M8800 Pixon 
Dünyanın en ince, dokunmatik ekranlı ve 8 
megapiksel kameralı cep telefonu. 


DÜNYANIN lider telekomünikasyon sistemleri ve cep telefonu şirketlerinden Samsung, uzun zamandır heyecanla 
beklenen, tamamen dokunmatik ekrana sahip 8 megapiksel kameralı cep telefonu Samsung M8800 Pixon'u pazara 
sunduğunu duyurdu. Aralık ayından itibaren Türkiye'de de 
satışa sunulacak olan Samsung M8800 Pixon, hayatın her 
anını, en beklenmedik kareleri, nerede olurlarsa olsun, her 
an kolayca yakalayıp sevdikleriyle paylaşmak isteyen kullanıcılar için ideal. 

Bir şey görüp, “Keşke kameram yanımda olsaydı!” diye 


düşündüğünüz zamanlar mutlaka olmuştur. Birçok kişi saklamak 
ve sevdikleriyle paylaşmak istediği nefes kesici, şaşırtıcı ya da 
beklenmedik anlarla karşılaşır. Samsung M8800 Pixon sayesinde 
artık bu mükemmel anları kaçırmak geçmişte kalıyor. 

Samsung Telekomünikasyon Bölümü Başkanı Geesung Choi, 
Samsung'un kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırmak ve eğlenceli 
hale getirmek için sürekli olarak yeniliklere imza atan bir şirket 
olduğunu söyledi ve “Şimdi herkes resimlerini çok daha hızlı ve 
basit bir şekilde çekebilecek. İlk kez cep telefonunuzun kamerası 
size gerçek bir kameranın sunduğu görüntü kalitesini sunacak. 
Kullanım kolaylığının yanı sıra, bu kamera sunduğu üstün görüntü 
kalitesi ile de öne çıkacak” dedi. 

Samsung M8800 Pixon, 13.8 mm kalınlığındaki zarif ve ince 
tasarımının yanı sıra, bir çok başarılı özelliğe de sahip. Dış görünüşü gerçek bir kamerayı andıran Samsung M8800 Pixon gerçek bir kamera gibi 16X dijital yakınlaştırma, otomatik odaklama, yüz tanıma ve 
coğrafi-izleme özelliklerine de sahip. Samsung M8800 
Pixon, 3.2 inçlik tam dokunmatik ekranı ve fotoğraf 
görüntüleme/paylaşımını kolaylaştıran entegre Fotoğraf 
Tarayıcısı ile gerçek kameralardan bile üstün özellikler 
taşıyor. Samsung M8800 Pixon kamera özelliği olan, 
ancak gerçek bir kameranın tüm özelliklerine sahip olmayan kameralı cep telefonlarından sıkılan kullanıcıları memnun edecek. 


Aktif hayata “sıçrayan” Cyber-shot telefon 


Sony Ericsson, toz ve su sıçramasına dayanıklı modeli Cyber-shot C702 ile kullanıcıları, 
fotoğraflayacakları objelere daha da yaklaşmaya davet ediyor. en 


SONY Ericsson çok yakında Cyber-shotTM telefon yelpazesine 
C702 modelini ekleyecek. Aktif bir şehir hayatı yaşayan kişilerin 
beğenisini toplayacak yeni modelde, otomatik odaklamalı 3.2 megapiksel kamera ve daha fazla fotoğraf saklayabilmek için I GB 
Memory Stick Micro bulunuyor. Telefondaki dahili GPS sayesinde 
çekilen fotoğraflar Google Maps üzerinde konumlandırılabiliyor. 


Her an her yerde fotoğraf çekebilmek için 

Tozdan, çamurdan, su sıçramasından bağımsız olarak her an her 
yerde fotoğraf çekebilmek için geliştirilen Sony Ericsson Cybershot C702 aktif hayat tarzından ödün vermek istemeyenler için 
tasarlandı. Ürün, kamerayı tek elle dahi rahatça sabitleyerek anı 
yakalayabilme imkanı sunan ergonomisi sayesinde kullanıcı tek 
başınayken de en güzel fotoğrafları çekebilmesini sağlıyor. 

Bir daha kaybolmak yok 

Dahili GPS ile Sony Ericsson Cyber-shot” telefon C702, fotoğraf 
çekme ve sınıflandırmaya yeni bir boyut getiriyor. Fotoğraf çekildiği anda dünyanın neresinde olduğunuza dair lokasyon bilgileri 
otomatik olarak fotoğrafa ekleniyor. Ayrıca C702'deki cep telefonları için geliştirilmiş Google Maps gitmek istediğiniz yere doğru 
size sesli olarak rehberlik yapıyor. 


NOKJA E7I İŞ HAYATINIZ İÇİN TASARLANDI 


Nokia, iş kullanıcıları için becerikli ve zarif bir mobil çözüm olan Nokia E71I'i sundu. 


Yetenek, zarafet ve hızın daha önce hiç bu kadar iç içe olma- 
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Yeni Nokia Eseries modelleri; e-postalara, takvime, rehbere ve 
görevlere güvenilir ve gerçek zamanlı erişim sağlıyor. Ayrıca, 
| kullanıcılar Word, Excel, Powerpoint ya da PDF dosyaları gibi 


dığını hissettiren tam OWERTY klavyeli zarif Nokia E7/I,ne / ln 
şıklıktan ne de 'işlevsellikten? ödün veriyor. 


Nokia Eseries'in bu stil sahibi üyesini Nokia Türkiye Genel 
Müdürü Imfred de Jong şu sözlerle tanıttı: “Nokia E7İ kişisel ve iş e-posta hesaplarına hızlı ve kolaylıkla erişme ihtiyacı 
duyan mobil kullanıcılar için tasarlanan mükemmel bir cihaz. 
Nokia EZ ile kullanıcılarımızdan aldığımız geribildirimler 
doğrultusunda, takvim ve rehbere tek tuşla erişme olanağı 
da sunuyoruz. Temel malzeme olarak kullanılan paslanmaz 
çelik, Nokia E7I'e ilave güç ve mükemmellik kazandırdı. 
Tüm bunlara ilave olarak bu yeni modelimiz kullanıcıların 
arzu ettikleri multimedya özelliklerini sunuyor.” 

İncelik ve rahatlığı bir arada seven tarz sahiplerinin “farklı yerde, farklı tarz' ilkesine yönelik olarak üretilen Nokia 
E7|, istendiğinde kolaylıkla değiştirilebilen modlara da sahip 
bulunuyor. Tek tuşla değişen ekran seçenekleri sayesinde | 
gerektiğinde özel alan ve iş yaşamını birbirinden ayırmayı 
mümkün kılan tasarımı, Nokia E71'i benzerlerinden ayırıyor. Parlak, renkli ekran ile tamamlanan şık çelik yüzey, * 
Nokia E7 I'in basit kullanıcı arayüzünü yansıtıyor. Tek ya da 
çift elle kullanılabilen Nokia E7I, ufak boyutu ve özel olarak 
tasarlanan tuş takımı ile ergonomik kullanım sağlıyor. | 
Nokia E7I e-posta ve kişisel bilgi yönetim işlevlerine ilave | 
olarak, profesyonel kullanıcıların cep telefonlarından bekledikleri harita, müzik ve ortam paylaşım servislerini içeren | | 
en yeni Ovi servislerini de destekliyor. Ayrıca, HSDPA ile 
hızlı ve kusursuz tarama, kablosuz LAN ve 3G, Yardımlı 
GPS (A-GPS) ve navigasyon için Nokia Maps uygulaması, 
bellek kartı ile 8 GB'a kadar desteklenen müzik çalar ve oto- ! 
fokus özellikli 3.2 megapiksel kamera işlevleri de sunuyor. 


ekleri doğrudan cihazlarına indirebiliyorlar. 
Nokia E7/1 Gmail, Yahoo! mail ve Hotmail gibi dünya çapında 
bini aşkın İnternet servis sağlayıcısının (ISP) e-posta hesaplarını 


* destekliyor. Ayrıca, Seven ve Visto gibi üçüncü şahıs e-posta 


çözümlerinin yanı sıra Nokia Intellisync Wireless Email (Nokia 
Intellisync Kablosuz E-Posta) 
çözümünü de destekliyor. 
Profesyonel kullanıcılara ve kü- 


çük işletmelere hitap eden No- O. 


kia E71 hem cihaz hafızası hem iguzpma 
de hafıza kartı için dahili şifre- eyi ime in. SERİ 
leme gibi kurumsal düzeyde ira 
zengin işlevler de içeriyor. Ay- el erer 

rıca, profesyonel kullanıcıların | ölü lir Si 
şirket intranetine erişmelerini i 
sağlayan bütünleşik mobil VPN 

desteği ve kurumsal bilgilerin 

korunması için “kilitle ve sil” 

özelliği de sunuyor. Tüm bunlara ilave olarak, BT departmanlarına cihaz yönetiminin 

yanı sıra güvenlik ayarlarını, kurumsal uygulamalarını, verileri 

ve gelişmiş sesli işlevleri etkin 


| bir biçimde yönetme olanağı 
i tanıyan temel teknolojileri de 
-/ bünyesinde barındırıyor. 
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yüzünden istediği operatöre geçemeyenler için güzel günler geliyor. 


NUMARA taşınabilirliği, cep telefonu kullanıcılarının mevcut numaralarını aynen 
koruyarak hizmet aldıkları operatörü özgürce değiştirebilmelerine verilen isim. Bu 
şekilde kullanıcılar operatörünü değiştirdiğinde kullandıkları numara 11 hane olarak 
bütünüyle aynı kalacağından, o döneme 
kadar kendilerine mevcut numaralarından 
ulaşmış olan kişiler aynı şekilde ulaşmaya 
devam edebilecekler. Böylece kullanıcılar 
operatörlerini değiştirdiklerinde kendilerine ulaşmalarını istedikleri kişilere yeni bir 
numara bildirmek durumunda kalmayacaklar. Aranan numara başka bir operatöre 
taşınmışsa telefon bağlanmadan önce özel 
bir uyarı tonu duyulacak. 

Numara taşınabilirliğinin o başlamasıyla 
cep telefonu kullanıcıları daha uygun fiyata hizmet almak ve farklı servislerden 
faydalanmak istediklerinde numaralarını 
değil, operatörlerini değiştiriyor olacaklar 
ve böylece numaralarını operatörlerine geri 
vermek zorunda kalmayacaklar. 


Faydalar 

Cep telefonu kullanıcıları hizmet aldıkları 
operatörü değiştirmek istediklerinde yeni 
numaralarını yakınlarına, müşterilerine ve 
iş çevrelerine nasıl duyuracakları konusunda endişe yaşardı. Numara taşınabilirliğinin uygulamaya geçmesiyle tüm bu sıkıntılar ortadan kalkmış olacak. Bunun yanı 
sıra kullanıcılar servis aldıkları operatörü 


seçmekte özgür olacaklar, buna bağlı olarak da operatörler daha cazip koşullarda 
hizmet vermeye çalışacaklar. 

Operatörler abonelerini kaybetmek istemeyecekleri ve diğer operatörlerin abonelerinin de ilgisini çekmek isteyecekleri için servis çeşitliliğini artıracak, en kaliteli hizmeti 
sunmayı hedefleyecekler. Aynı zamanda 
aboneler çok daha cazip fiyatlarla hizmet 
alma olanağına kavuşmuş olacaklar. Sonuç olarak sektörde rekabet artacak ve numara taşınabilirliğinden en büyük faydayı 
cep telefonu kullanıcıları elde edecek. 


HUMARA TAŞIMABİLİRLİĞİ 


Mem ara Tşprubiliriği i ğa Eğ, öpen 


Hadir? 


Değişsin! 


Arkadaşıma gönderi 


Avrupa'da durum 

Numara taşınabilirliği, Avrupa'da 1999 
yılından bu yana uygulanıyor. Bugün sistem Avrupa AB25 ülkelerinin tamamında 
kullanılıyor. Numara taşınabilirliği sayesinde Avrupa'da operatörler arası rekabet 
artmış ve dolayısıyla operatörler kullanıcılara daha uygun servis sunmaya ve aynı 
zamanda sundukları servis çeşitliliğini artırmaya başlamışlar. Sonuç olarak numara 
taşınabilirliği Avrupa'da çok büyük avantajlar sağlamış ve 40 milyondan fazla kişi 
numarasını taşımış. 
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Cep numaralarına özgürlük gelişi  — 
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Türkiye'de ne zaman başlayacak? 

AB 25 ülkelerinde uygulamada olan numara taşınabilirligine ilişkin resmi süreç ülkemizde 1 Şubat 2007'de ilgili 
yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla başladı. 
Numara taşınabilirliğinin uygulanabilmesi için gereken en 
önemli teknolojik altyapılardan olan ve Avea'nın önemli ekonomik katkılarda bulunduğu Numara Taşınabilirliği 
Sistemi'nin kurulduğu 9 Mayıs 2008'de Telekomünikasyon 
kurumu tarafından ilan edildi. 

Yönetmeliğe göre bu duyurunun yapılmasından itibaren 6 
ay içinde cep telefonu kullanıcıları numara taşınabilirliğinden faydalanmaya başlayabilecek. 


Hazırlıklar ne aşamada? 

Numara taşınabilirliğinin uygulanabilmesi teknik olarak 
Merkezi Referans Veritabanı sisteminin kurulma ve işletilmesine bağlı. Numara Taşınabilirliği Sistemi, numaraların 
taşınması sırasında işletmeciler arasında bilgi alışverişinde 
kullanılacak ortak bir sistem. Bu sistem, 9650 maliyetini 
Avea'nın karşılamasıyla, bu konuda pek çok uluslar arası 
tecrübesi bulunan Telcordia/Gantek isimli firmaya kurduruldu. Kurulumdan bu yana test çalışmaları tüm hızla yapılıyor, numaralar operatörler arasında taşınıyor ve birbirleriyle 
konuşturuluyor. Tüm bu hazırlık aşamalarının tamamlanmasının ardından, 9 Kasım'dan itibaren cep telefonu kullanıcıları operatör tercihlerini özgürce gerçekleştirebilecekler. 


Taşıma 5 aşamada bitecek 
Numara taşınabilirliği hayata geçtiği andan itibaren aboneler 5 aşamalı bir süreçten geçecekler. Bu aşamalar; 


1. Abone, kimliğiyle birlikte bir Avea Yetkili Satıcısı'na gelir, 
2. Avea Yetkili Satıcısı'nda, Numara Taşıma Başvuru Formu 
ve Avea Abonelik Sözleşmesi'ni dolduran aboneye, numarasını değiştirmeden kullanacağı Avea SIM kartı verilir, 

3. Abonenin numarasını Avea'ya taşıma talebi diğer operatöre iletilir, 

4. Diğer operatörün, kimlik bilgilerini kontrol edip taşınma 
onayını vermesinin ardından, aboneye Avea'dan hizmet 
almaya başlayacağı zaman SMS ile bildirilir, 

5. Belirtilen zamanda abone yeni Avea SIM kartını cep 
telefonuna takarak kaliteli hizmeti uygun fiyata almaya 
başlar. * 


“avea 


g Kasım'da Numaranla Gel Avea'ya, Konuş Doya Doya! 
Neden Avea! 


Numara taşınabilirliği konusunda neden Avea'nın tercih edilmesi gerektiğini Avea yetkilileri şöyle açıklıyor: 


“Kurulduğumuz ilk günden beri Türkiye'yi uygun fiyatla konuşturmayı 
görev bildik. Rakipsiz tarife ve hizmetlerimizle tüm Türkiye'yi gerçek 
fiyata kaliteli iletişimle tanıştırdık. Yenilikçi bakış açımız ve fark yaratan 
ürünlerimizle rekabet gücümüzü sürekli artırdık, artırıyoruz. SMS, bilgi, 
eğlence, müzik ve mobil internet servisleri gibi onlarca hizmeti geliştirerek müşterilerimizin kullanımına sunduk. Hep daha iyisini sunma 
felsefesiyle, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yepyeni ürün ve 
hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz. 


- Türkiye'nin en çok konuşturan operatörüyüz. 

Aynı fiyata en çok biz konuşturuyoruz. Kişi başı ortalamasına göre 
Türkiye'nin en çok konuşturan operatörüyüz. 

Tarifelerimiz basit ve anlaşılır. Her yöne ve kuruş hesabı yok. 


- En hızlı biz büyüyoruz. 

1 1.5 milyona ulaşan abonemiz ve 217 pazar payımızla Türkiye'nin en 
hızlı büyüyen mobil iletişim operatörüyüz. 

2007 yılında sektör 218 oranında büyürken, biz aynı yıl abone sayımızı 7632 artırdık. 

11.5 milyon abonemizin memnuniyet oranı 7095. 


- Lider teknolojiler bizde. 

Türkiye'nin GSM 1800 altyapısını kullanan tek operatörüyüz. 

3G için gerekli altyapıya uygun yeni şebeke teknolojilerini kullanan ilk 
ve tek operatörüz. 


- Türkiye kapsama alanımızda 

Teknolojik yatırımlarımız sayesinde Türkiye nüfusunun 7694'ü kapsama alanımızda. 

Başarılı çağrı oranımız 299.6. 

2008 yılı sonunda 1000 nüfusa kadar olan yerleri de kapsamış 
olacağız. 

182 ülkede 493 operatörle uluslar arası dolaşım anlaşmamız, ayrıca 
123 ülkede 274 operatör ile GPRS dolaşım anlaşmamız var. 


- Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz. 

Ülkemizin geleceği olan gençlerimize sürekli yatırım yapıyoruz. Bu 
kapsamda geliştirdiğimiz Kırmızı Kuşak programımızla gençlerimizi iş 
dünyasına hazırlıyor, onlara iş ve staj olanakları sunuyoruz. 

Topluma ve ülke kalkınmasına faydalı, uzun vadeli ve sürdürülebilir 
projelerin içinde yer almayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Eğitimden girişimcilik ve istihdama, deprem acil müdahale projesinden kültür ve sanata kadar çok geniş bir yelpazede yenilikçi projeleri 
hayata geçiriyoruz. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızda, ülkemizin temel 
sorunlarından başlıca ikisi olan eğitim ve işsizlik konularına öncelik 
veriyoruz. 


- Yüksek istihdam bizde. 

2007 yılında tam 1000 kişiye istihdam sağladık. 

Toplam çalışan sayımız 2400. Çalışanlarımızın gelişimi için sürekli 
yatırım yapıyoruz.” 


Türkiye'nin en çok konuşturan 


operatörüne hoşgeldiniz! (5) 


Şşş iş 
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Trafikte cep telefonuyla konuşmaya en yüksek ceza 
600 Euro ile Portekiz'de 


Jabra tarafından 18 Avrupa ülkesi ve Rusya'da yapılan araştırmaya göre, trafikte seyir 
halindeyken cep telefonu ile konuşmanın cezası 1.5 Euro ile 600 Euro arasında değişiyor. 


Ülkelere göre para cezaları 


600 Euro ile en yüksek cezayı Portekizliler öderken Rusya'da seyir halinde 
cep telefonu ile konuşmanın cezası sa- 


dece 1.5 Euro. Türkiye ise yaklaşık 29 Ülke Ceza 

Euro'luk para cezası ile Rusya'dan sonra Avusturya 250 Euro 

en az ceza ödeyen ülkeler arasında başı Belçika 106 Euro 

çekiyor. Çek Cumhuriyeti o 50 Euro 

Jabra tarafından yapılan araştırma, Av- Danimarka 67 Euro 

rupa ülkelerinde seyir halinde iken cep Finlandiya 51 Euro 

telefonu ile konuşmanın cezasının cep Frapsa 172 Euro'ya kadar 
yaktığını ortaya koydu. Birçok Avrupa 

ll : : Almanya 40 Euro 

ülkesi seyir halinde cep telefonu ile konuşan sürücülere oldukça yüksek para Yunanistan 60 Euro 

cezası veriyor. En yüksek para cezası uy- Hollanda 140 Euro 

gulayan ülke ise 600 Euro ile Portekiz. İtalya 584 Euro'ya kadar 
Portekiz'i 584 Euro ile İtalya, 501 Euro Lüksemburg 74 Euro 

ile Norveç izliyor. Norveç 501 Euro 

Jabra tarafından yapılan araştırmaya göre Polonya 60 Euro 

Türkiye 1.5 Euro para cezası uygulayan Portekiz 600 Euro'ya kadar 
Rusya'dan sonra yaklaşık 29 Euro'luk 

(55 YTL) ceza bedeliyle en düşük para Kile Leyl 

cezası uygulayan ülke oldu. Ispanya 150 Euro 

Cep telefonu kullanmanın rahatlığını ve Isviçre 63 Euro 

hızlılığını kablosuz kulaklık ya da araç Türkiye 29 Euro 

kitleri kullanarak kendinizi ve çevreniz- İngiltere 75 Euro 


dekileri riske atmadan yaşayabilirsiniz. 


Xerox'tan bir ilk: Cep tarayıcısı 


Elde taşınabilecek, 300 
gr ağırlığında ve 29 cm 
uzunluğundaki doküman 
tarayıcısı. 
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Sık seyahat edenler artık yanlarına dizüstü bilgisayarı ile birlikte tarayıcı cihazı da alabilecekler. Güç desteğini, elektrik 
bağlantısı istemeden bilgisayarın USB girişinden alan renkli 
doküman tarayıcısı Xerox Travel Scanner 100, ebatları kadar, 
tarama performansıyla da görenleri şaşırtıyor. 

Ürün dakikada 4 sayfa renkli, 6 sayfa siyah-beyaz tarama yapıyor. Xerox Travel Scanner 100, 600 dpi optik çözünürlüğün- 
de, 24-bit derinliğinde, kartvizitten A4 ebata kadar çeşitli form 
ve boyutlardaki kağıtları elektronik ortama aktarıyor. 

Xerox'un yeni mobil tarayıcısı üzerinde çalışan patentli “Paper Driven” ve “AutoLaunch” yazılımları sayesinde, dokümanı 
cihaza yerleştirir yerleştirmez, tarama işlemi otomatik olarak 


başlıyor. Günde 500 sayfa tarama kapasitesi olan Xerox Travel 
Scanner 100, “Tek Tuş Tarama (Visioneer OneTouch)” özelliği 
ile tek bir tuşa basılarak kolayca tarama yapıyor. 

Tarayıcı üzerinde gelen OCR yazılımı taranan dokümanı üzerinde değişiklik yapılabilir bir elektronik dosyaya dönüştürüyor ve 
böylece taranan doküman üzerinde kelime araması yapılabiliyor, taranan dokümanlar “PDF” dosyasına dönüştürülebiliyor. 
Bununla birlikte kartvizit bilgisini okuyan “NewSoft Presto! 
BizCard” yazılımı, kartvizit üzerinde yer alan bilgileri kolayca, 
Microsoft Outlook Contact, ACT ve Goldmine gibi uygulamalarla, PDA ve akıllı telefonların rehberlerine kaydedilebiliyor. 
Fiyatı 199 dolar. 


Parrot Minikit 


Her telefona uygun Bluetooth araç kiti. 


PARROT'un ürünü ses tanıma, sesle arama gibi klasik araç kiti 
özelliklerinin yanı sıra bilgisayardan Skype görüşmesi yapma gibi 
ilginç özellikler de taşıyor. Yankı giderici ve gürültü azaltıcı özellikleri trafik gürültüsünde rahat görüşme yapmanızı sağlıyor. 5 
telefonla eşleşebilmesi, birden çok telefon kullananların çok işine 
yarayabilir. Türkçe sesli menü erişimi olan cihaz otomobil çakmak 
girişi ve adaptör ile şarj olabiliyor ve tam şarjla 10 saat konuşma 
süresi sunuyor. Bekleme süresiyse yaklaşık 1 hafta. Ağırlığı 100 
gram olan ürünün fiyatı 81 Euro. www.parrot.com 


Kablosuz müzik keyfi 


Mobil cihazları otomobilde kullanmak için 
montaj platformu. 


OTOMOBİL kullanırken kendinizi ve çevrenizdekileri tehlikeye 
atmamak için el ve gözlerinizi otomobili kullanmak dışındaki 
işlerle mümkün olduğunca meşgul etmemeniz gerekir. Tabii ki 
ideal olan, telefon görüşmelerini aracı durdurarak yapmaktır 
ama büyük şehirlerin trafiğinde çok önemli bir telefon görüşmesini gerçekleştirmek için anında bir park yeri bulamazsınız. 
Brodit'in Proclip'i, her marka ve model araçta çeşitli mobil cihazları kullanabilmeniz için bağlantı seçenekleri sunuyor. Fiyat1 22.50 Euro. www.brodit.com 


Cep telefonundan müzik dinleyenler için stereo Bluetooth kulaklık. 


MÜZİK tutkunlarının kablo derdi olmadan diledikleri yerde 
stereo olarak müzik dinleyebilmelerini sağlayan SA505 kulaklık, aynı anda hem bilgisayara, hem MP3 müzik çalara, hem de cep telefonuna bağlanabiliyor. Böylece, müzik 
dinlerken telefona gelen çağrıları kaçırma ihtimali ortadan 
kalkıyor. 
SA505 kulaklık, A2DP profili sayesinde, sadece cep telefonlarına değil, Bluetooth desteği olan PDA, dijital kamera, yazıcı, mobil telefon, akıllı telefon ve benzeri tüm 
ürünlere bağlanabiliyor. Ürün, yürürken, 
araba kullanırken, ev işi yaparken ya 
da ofiste çalışırken, aynı anda hem 
kablosuz olarak Hi-Fi 


stereo müzik dinleme, hem de cep telefonuyla görüşme olanağı sağlıyor. Müzik dinlerken gelen çağrılar otomatik olarak 
SA505'e aktarılıyor ve kullanıcılar, kulaklık üzerinde bulunan 
tuşları kullanarak çağrıyı kabul ya da reddedebiliyorlar. 
SA505, 50 mm stereo hoparlörlerinin yanı sıra Bluetooth 
2.0 ve DSP (Dijital Ses İşleme) özelliği sayesinde, konuşma 
yaparken dışarıdan gelen sesleri önleyerek karşı tarafla net 
ses iletişimi sağlıyor. Konuşma bittikten sonra, kullanıcılar, 
kulaklık üzerinde bulunan tuşları kullanarak, dinlemekte oldukları müziği kaldıkları yerden ya da baştan dinleme ya da 
başka bir parçaya geçme imkanına sahip oluyorlar. 
SA505'in sürgülü mikrofonu, mükemmel ses kalitesi sağlarken, Push4 favori numara butonu, kaydedilen bir numarayı 
herhangi bir zamanda yalnızca kulaklığı kullanarak arama 
imkanı veriyor. Kulaklık ayrıca, sesli arama, otomatik arama, 
transfer çağrı cevaplama, bateri seviye göstergesi gibi pek 
çok fonksiyonu bir arada sunuyor. 

İki yıl garantili SouthWing kulaklık, hem USB hem de elektrikten şarj edilebilen USB data ve şarj kablosu, güç kaynağı 
ve kullanım kılavuzu ile birlikte geliyor. 
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CeBIT 2008 fuarında Avea standı sürpriz tanıtımlar ve etkinliklerle dopdoluydu. 
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“Altın Sim Kart” o Avea, CeBIiT'te Fenerbahçeli 
Avea'nın ve Galatasaraylı futbolcuları 
Patlican ve Sosyal Sorumluluk ağırladı 


Projeleri Avea'ya ödül getirdi. 


CEP telefonu satın alma rehberi olan Mobiletisim. o TÜRK sporunu ve futbolunu destekleyen Avea, CeBIT Bilişim Eurasia 2008 
com internet sitesinin düzenlediği, cep telefonları, ( etkinlikleri kapsamında, 6 yıldır ana sponsoru olduğu Fenerbahçe ve Galaoperatörler ve mobil teknoloji ürünleri kategorilerin- o tasaray spor kulüplerinin yöneticilerini ve futbolcularını ağırladı. 

de, 50 bine yakın katılımcı tarafından oylanarak be- oCeBIT'te 7 numaralı Dijital Yaşam salonundaki Avea standında gerçekleşen 
lirlenen Altın SIM Kart Ödülleri sahiplerini buldu. buluşmalarda taraftarlar büyük bir coşku içinde sevdikleri futbolcularla bu- 
CeBIT Bilişim Eurasia kapsamında düzenlenen o luşmanın keyfini yaşadı. Taraftarlar, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı sporcular 
ödül töreninde Avea, en iyi sosyal ağ alanında inte- (o tarafından imzalanan formaları ve futbol toplarını kazanma şansına sahip 
raktif gençlik platformu Patlican'la Altın Sim Kart'ı o olurken onlarla sohbet etme fırsatını da yakaladı. 

alırken, kurumsal sosyal sorumluluk alanında jüri 
özel ödülünün sahibi oldu. 


«avea 


“Avea Dijital Müzik Ödülleri” sahiplerini buldu! 


Wwww.aveamuzik.com'dan şarkıları en çok indirilen İsmail YK ve Serdar Ortaç, CeBIT Bilişim 
Eurasia 2008'de düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. 


MÜZİKİNDİR hizmetiyle onbinlerce şarkıyı aboneleri için ilk defa hem cep telefonuna hem de bilgisayara indirme olanağı 
sunan Avea, aveamuzik.com üzerinden 
şarkıları en çok indirilen İsmail YK, Serdar 
Ortaç ve Ferhat Göçer'i ödüllendirdi. 
Avea abonelerinin indirme tercihleri sonucunda ödüle layık görülen üç sanatçı, 8 
Ekim Çarşamba günü CeBIT Bilişim Eurasia 2008'de, Avea'nın 7 numaralı salonda yer alan standında düzenlenen törenle 
ödüllerine kavuştu. 


Tüm www.aveamuzik.com kullanıcılarının 
katılımına açık olarak gerçekleştirilen törende, Avea'nın müzik tutkunu aboneleri 
sevdikleri sanatçıları da yakından görme 
fırsatı buldu. 


Müzik tutkunları 
www.aveamuzik.com'u 

tercih ediyor 
WwWww.aveamuzik.com'un yanı sıra wap. 
avea.com.tr ile *100# menüsünden veya 
SMS kodu yazılıp 5555'e gönderilek ulaşılabilen Avea'nın eğlence ve müzik servisi 
Müzikindir'den 5 Ekim tarihi itibarıyla indirilen şarkı sayısı 3,5 milyonu aştı. Ayrıca 
siteye yapılan toplam ziyaret sayısı ise 1,2 
milyonu geçti. 
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Müzikindir'le 80 binin 
üzerinde şarkı hem cepte hem 
bilgisayarda 

www.aveamuzik.com ve wap.avea.com. 
tr'ye girerek 'Müzikindir'i tıklayan aboneler klasikten popülere, binlerce şarkıdan 
beğendiğini seçerek şarkının tamamını 
cep telefonlarına ya da bilgisayarlarına 
indirebiliyor. Böylece aboneler istedikleri 
yerde, istedikleri zaman müzik dinleme- 
nin tadını çıkarıyor. 

Öte yandan, Avea aboneleri Müzikindir 
sayfasında “Top 20'yi seçerek en popüler 
20 şarkıdan dilediğini indirebildiği gibi; 
En Yeniler” kısmına girerek, piyasaya 
sunulan en yeni şarkılara da ulaşabiliyor. Onbinlerce şarkı arasından seçim 
yapmak isteyenler, arama motoru ile 
şarkıcı, şarkı veya albüm'e göre arama 
yapıp istedikleri şarkıyı telefonlarına indirebiliyor. 


Avea, “Türkiye'nin İşlemcisi”ni tasarlayanları 


ödüllendirdi 


Avea, Türkiye'de teknoloji eğitiminde yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla düzenlenen CPU Turkey 
2008 yarışmasının ödül törenine ana sponsor oldu. 


TÜRKİYE'de bilişim sektörünün gelişimine 
ve Ar-Ge çalışmalarına destek veren Avea, 
gençlerin yanında yer alarak, onları teşvik 
etmeye devam ediyor. 

CeBIT Bilişim Eurasia etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen “CPU Turkey 
2008” yarışmasının ödül töreni Avea'nın 
ana Sponsorluğunda hayata geçirildi. 
Türkiye'de teknoloji eğitiminde yaratıcılığı 
ve inovasyonu desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmanın finalistleri “Bilişim 
Sektöründe AR-GE ve Yenilikçilik” paneli 
ardından düzenlenen törende ödüllerine 
kavuştu. 

“Türkiye İşlemcisini Tasarlıyor” ana sloganı 


çerçevesinde hayata geçirilen CPU Turkey 
2008 yarışmasının ödül töreninde bir konuşma yapan Avea Ar-Ge Direktörü Fuat 
Ertüzün, Türkiye'nin geleceği olan gençlerin yanında olduklarını ve özellikle Ar-Ge 
konularında onların yaratıcıklarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. 


Tamamı “Türk Malı” 

bilgisayar geliyor 

Ekim 2007'de başlayan ve Türkiye'deki 
üniversitelerden 103 çalışma grubunun 
katıldığı yarışmada finale kalan 18 tasarım, uluslararası arenada da ilgi çekmesine 
paralel olarak, yarışmacı üniversite öğren- 


cilerine yurtdışından iş teklifleri geliyor. 
Öte yandan gelecek yıl düzenlenecek olan 
“CPU Turkey 2009” yarışmasına yeni bir 
kategori daha eklenerek, CPU'su, tüm çipleri ve işletim sistemi ile tamamen “Türk 
malı” olacak bir eğitim dizüstü bilgisayarı 
tasarlanması planlanıyor. 
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Mobil 
tarayıcılar 


Nerede olursanız olun, internette keyifle dolaşmanızı 
sağlayacak cep telefonu yazılımlarını inceliyoruz. 
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EVDEN ya da ofisten uzaktayken internete bağlanmanın lüks olduğu yıllar çoktan geride kaldı. Artık istediğimiz yerden 
cep telefonumuzu kullanarak internete 
bağlanabiliyoruz. Yeni nesil akıllı telefonların ve telefon özelliği de olan cep bilgisayarlarının en önemli özelliklerinden 
biri mobil internet kullanımını mümkün 
kılmaları. 

Telefon özellikli cep bilgisayarlarının 
henüz yaygınlaşmadığı dönemlerde, internete bağlanabilen ilk cep telefonları 
üretilmeye başlandığında “mobil web” 
kavramı da oluşmaya başlamıştı. İnternete bağlanabilmek gibi çok ilgi çekici 
bir özellik sunan telefonlar sıradan web 
sitelerini masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar gibi görüntüleyemediğinden, mobil 
cihazlara özel web sayfaları hazırlanma- 
ya başlandı. O gün olduğu gibi bugün de 
internete bilgisayarla bağlanmakla mobil 
aygıttan bağlanmak arasındaki en büyük 
fark, kullanılan çözünürlük. Mobil aygıtların çözünürlükleri gün geçtikçe artsa 
da doğal olarak masaüstü ya da dizüstü 


bilgisayarları yakalayamıyor. 
Bilgisayarlarda görüntülenmek üzere tasarlanmış sıradan web sayfalarını düşük 
çözünürlüklü aygıtlarda görüntülemek 
problemli olduğundan, hazırlanan mobil 
web siteleri metin ve resimlerin tek bir 
sütun üzerine yerleştirildiği ince uzun bir 
yapıya sahip oluyor. Burada amaç mobil aygıtıyla siteye bağlanan kullanıcının 
yalnızca dikey kaydırma çubuğunu kullanarak içeriği konforlu şekilde görüntüleyebilmesini sağlamak. 

Mobil internetin ilk zamanlarında yalnızca aygıtlarla birlikte gelen tarayıcılar 
kullanılırken, şimdilerde daha fazla yeteneğe sahip alternatif tarayıcılar da geliştiriliyor ve ücretsiz olarak mobil internet 
kullanıcılarının hizmetine sunuluyor. Yeni 
nesil mobil internet tarayıcıları kullanarak birçok kolaylık ve ek özelliğe sahip 
olabiliyorsunuz. Çeşitli şirketler tarafından geliştirilen üçüncü parti yazılımların 
kolayca kurulup kaldırılmasına izin veren 
mobil aygıtların çoğalması, mobil tarayıcı pazarını da günden güne hareketlenmesine sebep oluyor. 


Eski dost Internet 
Explorer Mobile 

Masaüstü tarayıcı piyasasında en 
büyük Pazar payına sahip olan 
Internet Explorer'ın mobil versiyonu olan İnternet Explorer 
Mobile, web sayfalarını görüntülemek 
anlamında temel 
ihtiyaçları (o giderse 
de birçok eksiği bulunuyor. o Windows 
Mobile tabanlı mobil aygıtlarla birlikte 
gelen bu tarayıcı aslında başarılı hızlı yo- 


rumlama ve başarılı Clear Type özelliğine 
sahip. Fakat internet siteleri hızla değişir 
ve gelişirken Internet Explorer Mobile'ın 
yıllardır güncellenmemesi büyük bir handikap oluşturuyor. IE, zamanla değişen 
CSS standartlarına ayak uydurmakta ve 
Javascript uygulamalarını çalıştırmak konusunda sınıfta çoğu zaman sınıfta kalıyor. Ayrıca bu eski tarayıcının formlarda 
otomatik tamamlama benzeri kullanıcı 
dostu özellikleri bulunmuyor. 

Mobil aygıtında Internet Explorer ile sörf 
yapanların en büyük çilesi, mobil web 
sayfalarını değil de sıradan web sayfalarını gezmek istediklerinde kendini 
gösteriyor. Normal koşullarda çok daha 
yüksek çözünürlüklü, büyük ekranlar için 
tasarlanan web sayfaları bu tarayıcıyla 
açıldığında uygun şekilde küçültülmüyor 
ve genellikle sayfa tasarımları dağılıyor. 
Internet Explorer Mobile'ın bir diğer eksik tarafı da yalnızca Windows Mobile 
tabanlı akıllı telefonlar ve cep bilgisayarlarında çalışması. Yazılım farklı işletim 
sistemine sahip aygıtlara kurulamıyor. 
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Opera Mini ve Opera Mobile 
WwWw.opera.com 

Başarılı masaüstü tarayıcısıyla tanınan 
Opera, mobil aygıtlara da en az masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar kadar önem 
veriyor. Opera'nın mobil aygıtlarda kullanılmak üzere geliştirdiği iki farklı web 
tarayıcısı var: Opera Mini ve Opera Mobile. Karışıklığa mahal vermemek için öncelikle bu iki tarayıcının temel farklarını 
ortaya koyalım. Opera Mini hemen her 
türden akıllı telefonda çalışırken Opera Mobile yalnızca Windows Mobile ve 
Symbian işletim sistemi ile çalışan mobil 
aygıtlarda kullanılabiliyor. Fakat aradaki 
asıl önemli fark, Opera Mini ile açtığınız 
bir web sayfasının öncelikle bir Opera 
sunucusu üzerinde açılması ve sonradan 
sizin aygıtınıza aktarılması. Yani Opera 
Mini ile sörf yaparken arada bir sunucu daha bulunuyor. Opera Mobile'da ise 
tüm yorumlama işlemi sizin mobil aygıtınızda yapılıyor. 

Adından da anlaşılacağı üzere Opera 
Mini daha kısıtlı özelliklere sahip bir mobil tarayıcı. Yine de başarılı özelliklerini 
göz ardı etmememiz gerekiyor çünkü 
sörf sırasında tüm temel fonksiyonları 
başarıyla yerine getiren Opera Mini web 
sayfalarını daha sonra incelemek üzere 
kaydetmenize olanak sağladığı gibi, yükleme ve indirme işlemleri yapmanızı da 
mümkün kılıyor. 

Opera Mobile ise masaüstü tarayıcıların 
yaptığı her şeyi yapabilen, çok güçlü bir 
mobil tarayıcı. Web sayfalarını mobil aygıtın ekranına sığacak şekilde küçültmesi 
ve kullanıcıya birkaç tıklamayla istenen 
bölümü büyütme imkanı sağlaması ger- 


çekten takdire değer özellikler. Opera 
Mobile sürat konusunda da ısrarlı. Test 
etme imkanı bulamamış olsak da tarayıcının üreticisi onun İnternet Explorer 
Mobile'dan 2,5 kat daha hızlı olduğunu 
iddia ediyor. Facebook gibi AJAX uygulamalarıyla süslenmiş modern web sitelerini taşınabilir aygıtıyla gezmeyi seven 
kullanıcılar için en iyi seçim Opera Mobile olabilir. Çünkü mobil tarayıcı CSS, 
Javascript ve AJAX gibi Internet Explorer 
Mobile'ın sınıfta kaldığı konularda oldukça başarılı. 


Skyfire Mobile 

www.skyfire.com 

Tercih edilmeye değer bir diğer mobil 
tarayıcı olan Skyfire, aynı Opera Mini 
gibi bir vekil sunucu kullanıyor. Bu tarayıcıyla çağırdığınız web sayfası öncelikle bir Skyfire sunucusunda açılıyor ve 
sonradan sizin mobil aygıtınıza aktarılıyor. Yazılım üreticileri Opera Mini'de de, 
Skyfire'da da bu yöntem yüzünden fark 
edilir bir gecikme ya da yavaşlama olmadığının altını çiziyor. Ama yine de Skyfire ve Opera Mini gibi mobil tarayıcıları 
kullanırken aklınızda tutmanız gereken 
ciddi bir konu var. İnternet üzerinde yaptığınız tüm hareketler tarayıcının yapımcı 
firmasının yönetiminde bulunan sunucular üzerinden gerçekleştiğinden, güvenlik 
konusunda soru işaretleri oluşabilir. Bu 
firmaların gezintileriniz ve dolayısıyla 
tüm eğilimleriniz hakkında fikir sahibi 
olabileceğini düşünmek bazı kullanıcıları 
ürkütebilir. 


© avea 


Skyfire ile açılan web sayfası, aygıtınızın 
ekranına sığacak şekilde küçültülüyor ve 
siz istediğiniz bölümü kolayca büyütebiliyorsunuz. Mobil tarayıcı, özellikle YouTube benzeri Flash tabanlı video sitelerinde 
şaşırtıcı derecede yüksek performans 
gösteriyor. Java ve AJAX uygulamaları 
içeren sayfalar da bu tarayıcıda başarıyla görüntülenebiliyor. Örneğin GPRS ya 
da EDGE bağlantısı üzerinden Google 
Maps'i açarak rahatlıkla haritaları kullanabiliyorsunuz. 

Mobil aygıtınızda alternatif tarayıcıları 
denemek istiyorsanız mutlaka Skyfire'a 
da zaman ayırlmalısınız. Kullanım kolaylığı ve sürat bakımından oldukça tatminkar bir deneyim sunan Skyfire belki 
de gelecekte vazgeçemeyeceğiniz mobil 
tarayıcınız olabilir. 


Mobile Firefox da yolda 
Masaüstünde web tarayıcı dendiğinde 
Internet Explorer'dan sonra akla gelen 
ilk isim, şüphesiz Firefox. Açık kaynak 
dünyasının yıldız ismi Firefox, yıllar içinde başarılı fonksiyonları ve eklentilerle 
geliştirilebilmesi sayesinde Internet Explorer kullanıcılarının önemli bir kısmını 
kalbini çalarak seçimlerini değiştirmelerini sağladı. 

Rekabeti bir miktar 
daha geriden takip 
eden Opera'nın bile 
taşınabilir aygıtlarda 
çalışabilen bir sürümü varken Firefox'un 
olmaması ise ilginç bir 
durum. Tabii Firefox'un 
geliştirici grubu çoktan 
bu konuya el atmış 
durumda. Çok yakında 
Firefox'un da bir mobil 
sürümü piyasaya çıkmış 
olacak. 
Firefox'un masaüstü tarayıcı piyasasındaki güçlü yerini düşünecek 
olursak, ortaya çıkacak mobil tarayıcının 
da gelecekte iyi bir alternatif olabileceğini tahmin etmek zor değil. ** 
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Vringo, aradığınız kişiye kendinizi göstereceğiniz, ifade edeceğiniz gelecek nesil bir telefon kişiselleştirme özelliği olarak 
karşımıza çıkıyor. Hem internet ortamını mobil ortam ile birleştirmesiyle, hem de kullanıcı tarafından yaratılan içeriği bu 
bütünleşik ortama dahil edebilen Vringo, dünyada da birçok 
ödüle aday gösterilmiş durumda. 

Vringo, Avea'nın Patlican üyesi abonelerine sunduğu, kullanıcı tarafından seçilen videoyu, aranan kişiye izletebilme fırsatı 
sunan eğlenceli ve yenilikçi bir servis. Videolar, Avea'nın abonelerine sunduğu arşiv seçilebileceği gibi, kullanıcının kendi 
çektiği görüntüler, ya da popüler video paylaşım sitelerindeki 
videolar da Vringo olarak tanımlanabiliyor. Vringo, internet 
ve mobil ortamı birleştirmekle kalmıyor, kullanıcı tarafından 
yaratılan içeriklerin de değerlendirilmesine ve paylaşılmasına 
olanak sağlıyor. Vringo, bu özellikleri ile popüler bir sosyal ağ 
servisi olmaya aday 

Vringo ile ne yapabilirsiniz? Rakip takımı tutan arkadaşınızı 
aradığınızda, ona takımınızın gollerini izletebilirsiniz... Sevgilinizi aradığınızda, onun sevdiği bir video klibi izlemesini sağlayabilirsiniz ya da tatile gittiğiniz bir ülkenin görüntüleriyle 
arkadaşlarınızı arayabilirsiniz. 

Videoları seyredebilmek için kullanıcının telefonunda Vringo 
uygulaması indirilmiş olmalı. Bu uygulama ile arkadaşlarınızın sizin için tanımladığı Vringo'ları, yani onlar sizi aradığında 
ne izleyeceğinizi, görebilirsiniz. Uygulama üzerinden arkadaşlarınızı Vringo kullanmaya davet edebilir, onlar için tanımladığınız Vringo'ları değiştirebilirsiniz. Uygulamayı destekleyen 
bir telefonunuz olmasa da, uygulamanın web adresinden 
Vringo yüklemiş arkadaşlarınıza, Vringo tanımlayabilir, onları 
aradığınızda istediğin videoyu izlettirebilirsiniz. 

Bu servisi ister bilgisayarda patlican.vringo.com'dan ister cep 
telefonunda wap.patlican.com.tr'den yükleyebilirsiniz. 
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Türkiye'de bir ilk olan Vringo sayesinde Avea'nın gençlik platoformu Patlican'a üye olanlar, 
arkadaşlarını aradıklarında seçtikleri videoyu onların ekranında oynatabiliyor. 


Vringo servisini kullanmanın iki yolu var: 

1. İnternetten patlican.vringo.com adresine girip, beğendiğiniz videoları ekleyerek arkadaşlarınıza video atabilirsiniz. 

2. Cepten Vringo uygulamasına girip, seçtiğiniz videoları da 
buradan Vringo olarak kullanabilirsiniz. 

Türkiye'de sadece Avea'nın gençlik platformu Patlican'a üye 
olan gençlerin faydalanacağı bu hizmet, 2 ay boyunca ücretsiz olarak sunulacak. İlk iki aydan sonra ise sadece Patlican 
üyeleri Vringo hizmetinden 9050 indirimle aylık 4 SMS/8 kontörden faydalanabilecek. 


Yün Elm mi üdeğin bi göyn, Dubadiğim çldayu Misnr 
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Avea'dan bir ilk daha: 
KimNerede? 


“KimNerede?” $ 
nerede oldu 


AVEA, sunduğu katma 

değerli hizmetlerine bir 

yenisi olan “KimNerede?” 
servisini ekleyerek, kurumsal 
abonelerine sunduğu Mobil 
Saha hizmetinden sonra bireysel 
abonelere benzer uygulamayı 
sunan ilk operatör oldu. 

CeBIT Bilişim Eurasia'da 
tanıtımı yapılan “Avea 
KimNerede?” servisi ile 
aboneler, izin aldıkları 
yakınlarının, nerede olduklarını 
harita üzerinde görebiliyor. 
Böylece “Çocuğum okula 
zamanında vardı mı?”, “Annem 
hastaneye ulaştı mı?”, “Eşim 
eve yaklaştı mı?” gibi sorular, 
Avea'nın yeni servisi ile anında 
yanıtlanıyor. 
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ervisi ile AV 
gunu kolayi 


ea aboneleri sevdiklerinin 


ikla öğreniyor. 


Servis nasıl çalışıyor? 

“Avea KimNerede?” servisinden yararlanmak için abonelerin, 
nerede olduğu öğrenilmek istenen kişilerin kullandıkları cep 
telefonu dışında ayrı bir cihaza ihtiyaç duyulmuyor. Kişilerin konum 
bilgileri, Avea'nın Internet ve WAP sitesinden görüntülenebiliyor, 
aynı zamanda SMS ile de konum bilgisi alınabiliyor. Buna ek 
olarak, “Ev”, “Okul”, “İş” gibi bölgeler tanımlanabiliyor. Böylece 
aboneler, hem yakınlarının tanımlanan söz konusu bölgelerde 

olup olmadıklarını öğrenebiliyor hem de bu bölgelere giriş ve çıkış 
bilgilerini cep telefonlarına SMS olarak alabiliyorlar. 
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GEORGE Lucas'ın yıllar öncesinde yarattığı Star Wars evrenine inanın akıl sır erdirebilmemiz mümkün değil. Öylesine sağlam 
temeller üzerine kurgulanan bir hikaye söz 
konusu ki dilediğiniz gibi işlemeye uygun 
malzemeyi sizlere sunuyor. Özellikle de 
oyun açısından konuya yaklaştığımızda, 
evrenin adeta sınırsız bir potansiyele sahip 
olduğunu iddia edebiliriz. Bu yüzdendir 
ki, bazıları birbirinin tekrarı veya destekleyicisi olarak hazırlanmış olsa da, farklı 
platformlar ve türlerde bugüne değin onlarca Star Wars oyunu marketlerdeki yerini aldı ve almaya devam edeceğinden de 
kuşkumuz yok. 25 yılı aşkın bir geçmişten 
bahsediyoruz ve piyasaya sürülen tüm bu 
oyunlarda LucasArts firmasının ve bizzat 
George Lucas'ın şu veya bu şekilde parmağının bulunuyor olması da önemli bir 
ayrıntı. İncelemekte olduğumuz Star Wars: 
The Force Unleashed için de aynı durum 
söz konusu. George Lucas'ın bu oyunun 
senaryosunu hazırlamak için, diğer senarist ve yapımcılarla birlikte 6 ayı aşkın bir 
süre mesai harcadıkları vurgulanıyor. 


AKSİYON 86 


- Oynanış giderek tekdüze bir hal alıyor. 


UNIVERSOMO 


* Grafik detaylar, sürükleyici hikaye, farklı oynanış özellikleri, kontrol mekanizması. 
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Darth Vader'ın en güvendiği çırağını canla 
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Farklı platformlar 

Ayrıntılarına geçmeden hemen önce, oyunun öncelikle Playstation 2 ve 3, Xbox 360 
ve Wii gibi yeni nesil konsol platformları 
için hazırlanmış olduğunu, bunun yanı sıra 
mobil oyun konsolları ve cep telefonları için 
de farklı versiyonlarının geliştirildiğini belirtelim. Cep telefonlarımız için hem Java 
hem de N-Gage destekli olmak üzere iki 


THO WİRELESS 
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ndırıyor 


N-GAGE / JAVA 
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versiyon söz konusu ki biz burada N-Gage 
sürümüne değinmeye çalışacağız. 


Hikaye 

The Force Unleashed'da Episode Ill: Revenge of the Sith ve Episode IV: A New 
Hope'un arasında geçen olaylar ele alınıyor. Bu süre içerisinde ve bu anlamda 
bir nevi bağlayıcı rol üstlendiğini de ifade 
edebiliriz. Oyunda Secret Apprentice yani 
“Gizli Çırak” olarak isimlendirilen Darth 
Vader'ın öğrencilerinden birini canlandırma imkanına sahip oluyoruz. Karakterimiz karanlık tarafın güçleriyle bizzat Darth 
Vader'ın kendisi tarafından yetiştirildikten 
sonra tam anlamıyla bir Güç ve Işın kılıcı 
ustası halini alır. Darth Vader öğrencisine 
ve sahip olduğu yeteneklere son derece 
güvenmektedir. Kendisi için çok önemli bir 
görevi bu genç çırağına vermekten çekinmez. Vader çırağından tüm Jedi'lerı öldürmesini ister, böylece İmparatoru düşürüp 
kendi hükümdarlığını kurma planında karşısına çıkacak muhtemel engellerin ortadan kalkacağını ön görmektedir. 


işleyiş 

The Force Ünleashed'ın mobil versiyonunda ister istemez bu hikaye akışı çok 
etkin bir şekilde ele alınamıyor. Öte yandan altı ana bölümden oluşan oyun süresince senaryonun temel unsurları karşımıza çıkartılıyor. Kısa süreli olsalar da 
çeşitli ara demolar bu işleyişin devamlılığını sağlamakta önemli rol üstleniyor. 
Bu aşamada ara demoların grafik tasarımlarının gerçekten son derece başarılı 
olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. 
Karakterler uzak açılardan gayet hoş 


görünüyorlar, zaten çevresel mekan tasarımlarında da sabit görüntüler kullanılmış. Oyun içerisinde de grafik unsurlarda 
aynı kaliteyi görebilmek mümkün. 


Kontrol ve oynanış özellikleri 
Yapımcı Universomo firması The Force 
Unleashed için CellWeaver adını taşıyan 
oldukça farklı bir kontrol mekanizması 
geliştirmiş. Oyun süresince ışın kılıcımızın yanı sıra, belki de daha çok, sahip 
olduğumuz Güç'e başvurmamız gerekiyor. Sizlerinde bildiği gibi Güç kullanarak 
Jedi Şövalyeleri veya Sith Lordları çeşitli 
nesneleri hareket ettirebiliyor veya karşılarındaki kişilere diledikleri eylemleri yaptırabiliyorlar. Bizler de oyunda bu Güç'e 
sahip olduğumuzdan, çeşitli durumlar 
karşısında çeşitli hareketleri gerçekleştirebiliyoruz. Oyunda karakterimizin sahip 
olduğu beş farklı saldırı ve dört farklı savunma amaçlı Güç seçeneği yer alıyor. 
CellWeaver sistemine değinecek olursak, 
aslında oyun genelinde canlandırdığımız 
karakteri doğrudan kontrol etmiyoruz. 
Yön tuşlarıyla ekranda ilerlenmesi veya 
diğer etkileşim tuşlarının kullanılması 
gibi bir durum söz konusu değil. Düşmanlarımıza saldırırken, kendimizi savunurken veya çeşitli nesnelerle etkileşime 
girebilmek için bir takım tuş kombinasyonlarını tamamlamamız gerekiyor. Bu 
kombinasyonlar birer şema olarak ele 
alınıyor. 


Sonuç 

Star Wars: The Force Unleashed'de yapımcı firmanın yeni arayışlar peşinde olduğu 
şüphesiz ki bu zaten oyunu standart dışı 
yapan en önemli özelliği. Başlarda oyunun 
kontrol sistemine ve şema mekanizmasına 
alışmakta güçlük çekebilirsiniz, ancak alışmanızın için çok da fazla bir süre gerekmiyor. Öte yandan bir süre sonra olayların 
aynı rutini tekrarlamaya başlaması oyunu 
tekdüze bir forma sokuyor. Oyunda çok nitelikli bulmacaların varlığından söz edebilmemiz mümkün değil. 


CellWeaver sistemi 

Ekran üzerinde 3 sıra halinde üçer nokta 
bir dörtgen oluşturacak şekilde gösteriliyor, 
yani toplamda 9 noktaya sahip bir grid söz 
konusu. Şemalar işte bu noktalar kullanılarak çiziliyor, hepsinin birer başlangıç ve 
bitiş noktaları var. Şemaları cep telefonumuzun sayısal tuş takımı veya yön tuşlarını kullanarak başlangıçtan bitişe doğru 
çizmemiz gerekiyor. Doğru sıralamayla 
tamamladığımız şemalar, ilgili Güç'ü kullanabilmemize imkan sağlıyor. 


Yardımcı unsurlar 

Oyunda saldırı amaçlı başvurabildiğimiz güçler ve bunların şemaları ekranda 
düşman birimlerinin hemen altında bize 
gösteriliyor. Ancak savunma amaçlı şemaları ezberlememiz gerekiyor. Sistemin 
kullanışı ve gerekli olan bu şemalar oyunun başında yer alan eğitim bölümüyle 
de aktarılıyor. Ayrıca yine takıldığımız 
herhangi bir an oyun menüsüne dönerek 
bu şema düzenlerine ve işlevlerine göz 
atabilmemiz mümkün. * 
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Patlican'dan Türkiye'nin 
dört bir yanında rock 
müzik şöleni 


17 Ekim 2008'de başlayıp 7 Mart 2009'a kadar toplam10 ilde gerçekleşecek Patlican 
konserleri ile rocksever gençler müziğin tadına varırken, Patlican üyeleri konserleri ücretsiz 


izleme fırsatı yakalayacak. 


GENÇLERİN hayatına 2007 yılının Haziran ayında giren Patlican, büyük ilgi 
gören müzik ve eğlence etkinliklerine 
kaldığı yerden devam ediyor. Patlican'ın 
2007 yılında başlayan rock konserleri 
serisi, bu yıl 17 Ekim 2008 - 7 Mart 
2009 tarihleri arasında 10 ilde gençleri 
sevdikleri sanatçılar ile buluşturuyor. 
İzmir Ege Üniversitesi'nde 17 Ekim 
Cuma günü ilki gerçekleştirilen Patlican 
konserinde Mor ve Ötesi, Sakin ve Asfalt Dünya, ardından Adana'da 24 Ekim 
Cuma günü Feridun Düzağaç, 84 ve 
Gece sahne aldı. 

İzmir ve Adana'nın ardından Antalya, 
Ankara, Konya, Trabzon, Eskişehir, Antep ve Bursa'da devam edecek konserler, 7 Mart 2009'da İstanbul'daki rock 
şöleniyle sona erecek. Gençler konserlerde, Eurovision Şarkı Yarışması'nda 
yedinci olan Mor ve Otesi, ska müziğin 
Türkiye'deki ilk ve en önemli temsilcisi 
Athena, ilk albümü 'Sakin Olmam Lazım' ile iyi bir çıkış yapan ve hayran kitlesini artırmaya devam eden Hayko Cepkin, 'Uykusuza Masallar' adlı albümü ile 
2008'e damgasını vuran Feridun Düzagaç ve “Bir Kadın Çizeceksin” şakısıyla 
muhteşem bir çıkış yakalayan Manga'nın 
yanı sıra daha birçok sanatçının sevilen 
şarkılarıyla doyasıya eğlenecek. 


Patlican üyeleri ayrıcalıklı... 

Patlican konserleri süresince platforma 
üye gençler, ücretsiz olarak konserleri 
izleyebiliyor. Bunun içinse KONSER boşluk, il plaka kodunu yazıp 1111'e SMS 
gönderen veya www.patlican.com.tr'yi 
ziyaret edip ilgili linke tıklayan üyeler, 
yapılan çekiliş sonucunda birer arkadaşlarıyla birlikte konsere Patlican'ın davetlisi olarak katılma şansı elde ediyor. * 


KONSER TAKVİMİ 


Şehir 


Adana 


Ankara 


Trabzon 


Antep 


İstanbul 


24.10.2008 


16.11.2008 


19.12.2008 


06.02.2009 


07.03.2009 


Sahne alacak sanatçılar 


Feridun Düzağaç 


Athena 


Hayko Cepkin 


Bulutsuzluk Özlemi 


Manga 


Çilekeş 


Ogün Şanlısoy 


Yüksek Sadakat 


Ogün Şanlısoy 


Gece 


Gece 


Gökçe 


Malt 


3 Nokta | 


Çukurova Üniversitesi 


Anatolia Showland 


Adıgüzel Fuar Alanı 


Kamil Ocak Spor Salonu 


Bostancı Gösteri Merkezi 
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Aradığınızı 
bulamıyor 
musunuz? 


Sanal dünyada 
çözemediğiniz 
bütün sorunların 
cevabı PCnet 
relailanicinlaTar 


Www.pcnet.com.tr/forum 


Ekmek fiberoptik 
kablonun ucunda 


Hızla büyüyen internet sektörü gençler için bulunmaz fırsatlar sunuyor. 


A. Kıvanç TANRIKULU 
kivancoPCnet.com.tr 


Serdar Özler'in Borland 
Delphi 2.0 ile Windows 
Programlama isimli kitabı 1997 
yılında yayınlanmıştı. 
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EĞİTİM sürecinin tamamlanıp iş yaşamının başladığı günler, herkes için büyük bir değişim ve belki de 
bir miktar tedirginlik anlamına geliyor. Artık çok az 
sayıda okul ve bölüm mezunlarına doğrudan iş bulmalarını sağlayan bir kariyer başlangıcı vaat ediyor. 
Eğitim yaşamından iş yaşamına geçişteki soğuk duş 
etkisinin en hafif olduğu alanlar belki de programcılık ve web tasarımcılığıdır. Yirmili yaşlarının başında olan genç, yıllardır evinde yaptığı işi bir gün 
bir şirket binasında yapmaya başlar ve iş yaşamı 
da böylece başlamış olur! Artık düzenli bir maaşı, 
sosyal güvencesi ve bir kartviziti vardır... 
Geçtiğimiz yıllarda henüz okulunu bitirmeden 
programcılık alanında çalışmaya başlayan birçok 
kişi tanıdım. Çünkü bu iş çoğu zaman üniversite 
alanda çalışanların eğitimiyle birebir örtüşmüyor. 
Türkiye'deki birçok internet projesi okullu değil de 
“alaylı” yazılımcıların elinden çıkmıştır. Hatta daha 
liseyi bitirmeden ilk projesini başarıya ulaştırıp, 
sonrasında üniversite okumaya başlayan biri bile 
var: Ahmet Alp Balkan. 

MySchoolog'un ekip lideri Balkan, bugünlerde Bilkent Üniversitesi'nde okuyan 19 yaşında genç bir 
yazılım geliştirici. Henüz lisede okuduğu zamanlarda www.myschoolog.com adresindeki öğrencilerin 
okul hayatlarını web üzerinden kolayca yönetebilmelerini sağlayan uygulamayı geliştirmeye başlamış ve 2007 yılında InfoMatrix Uluslararası Programlama Yarışması'nda bu çalışmasıyla birincilik 
ödülü kazanmıştı. 

Elbette ki, bu genç arkadaşımızı üniversite eğitimini 
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bitirdikten sonra parlak bir çalışma hayatı bekliyor. 
Araştırmalarımızı derinleştirirsek mutlaka Ahmet 
gibi başka isimlere ulaşabiliriz. Bu insanlar daha 
üniversiteye bile başlamadan meraklarının ve ilgi 
alanlarının peşinden gitmiş, bu sayede de başarıya 
ulaşmış insanlar. 

Ortaokul ve lise yıllarından sınıf arkadaşım Serdar 
Özler de önemli başarılara imza atmış, özel biri. 
Burada onun öyküsünden söz etmeden geçemeyeceğim. Henüz afacan lise öğrencileri olduğumuz yıllarda Serdar, zamanının büyük bir kısmını 
bilgisayar başında geçiren ama asla “asosyal” diyemeyeceğimiz, sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Biz 
henüz onun bilgisayarla neler yaptığını tam olarak 
anlayamamışken Borland Delphi 2.0 ile Windows 
Programlama isimli kitabı, kitabevlerinin raflarında 
yerini alıverdi... Serdar ODTÜ'nün Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne girdiğinde çeşitli programlama ortamları hakkında kitap yazacak kadar yetkin 
bir programcıydı. Eminim onun şimdilerde ne yapmakta olduğunu merak etmişsinizdir. Yanıt çok da 
şaşırtıcı değil: Serdar Özler 2004 yılından bu yana 
Microsoft'ta çalışıyor. 

Başarı öykülerinden yeterince bahsettik. Şimdi asıl 
konumuz olan, gençler için yazılım ve internet sektöründeki kariyer olanaklarına dönelim. Başlıkta da 
vurgulamaya çalıştığım gibi internet teknolojileri 
hızla büyüyen bir sektör yaratıyor. Henüz çok genç 
olan bu sektör belki de en iyi fırsatları bu yıllarda 
sunuyor. Çünkü taşlar henüz yerine oturmuş değil. 
Bu sektörde çalışmak isteyenler için de girişim yapmak isteyenler için de ortam çok müsait. 

Bilişim eğitimleri veren kurumlardaki arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde onlar her zaman sektörün işgücü açığından bahsediyor. “Şu kadar Java 
programcısına ihtiyaç var”, “Şu kadar .NET uzmanı 
açığı var” gibi... Elbette bahsedecekler, çünkü onların işi sektör için nitelikli çalışanlar yetiştiren eğitim 
programlarını satmak. Öte yandan haksız da değiller, bahsettikleri açık gerçekten de var. Aynı onlar 
gibi, yazılım firmalarındaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da yazılım uzmanlarının şu anda sektör 
için ne kadar değerli olduğunu hissediyoruz. 

Sanayi ve ticaretin olmazsa olmaz ihtiyacı haline 


gelen yazılım teknolojileri, son yıllarda oldukça ciddi bir büyüme kat etti ve hala 
büyüyor. Fakat şimdi bahsedeceğim fırsatlar yıllardır ERP CRM ve muhasebe benzeri dallarda masaüstü yazılımları üreten 
firmalarla ilgili değil. Şimdi en ilgi çekici 
fırsatları internet projeleri yapan Web 2.0 
şirketleri sunuyor. 


Web 2.0 fırsatları 

Türkiye internetinde büyük işler yapmaya 
başlayan Web 2.0 şirketleri, gün geçtikçe önemli istihdam kapılarına dönüşüyor. 
Kuruluş ve büyüme öykülerine sıkça yer 
verdiğimiz bu şirketler birkaç kişilik kadrolarla işe başladıktan sonra hızla büyüyerek 
çok sayıda yazılımcıya iş olanağı sağlar 
hale geliyorlar. 

Ebay gibi benzer işleri uluslararası arenada daha büyük ölçeklerle sürdüren şirketlerin Türkiye'de gerçekleştirdiği satın almalar da sektöre önemli bir ivme katıyor. 
Son zamanlarda birçok internet projesinin 
gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından 
yatırımcı bulmaya başlaması, sektörün 
önümüzdeki yıllarda çok daha hareketli 
olacağının sinyallerini veriyor. 

Tüm bu gelişmeler yazılım sektöründe gelecek arayan gençler için çok önemli. 

Bir şirket bünyesinde çalışmak yerine kendi projelerini geliştirerek hayata geçirmek 
isteyen girişimci gençler için de şu günlerde ortam çok uygun. Henüz internette her 
köşenin başı tutulmuş değil diyebiliriz. Çeşitli şekillerde internete taşınmayı ya da en 
baştan keşfedilmeyi bekleyen binlerce iş 
modeli var. Üstelik bu piyasada çok düşük 
maliyetlerle iş yapabilme imkanının olması, girişimcinin teknik yeterlilik ve kararlılık 
gibi birkaç anahtar özelliği sağlamasını 
başarılı olmak için yeterli kılıyor. 


Sunumax'le tanışın 

Bu ayki köşemin sonuna doğru gelirken 
sıra Sunumax'ten ve dolayısıyla da geçtigimiz düzenlenen CeBIT'ten bahsetmeye 
geliyor. Bu yıl beklentileri karşılayamayan 
CeBIT'te elbette ilgi çekici teknolojiler de 
yok değildi. 

Salonlardan birinde memnuniyetsizce 
dolaşırken birden “Bizim çok farklı bir 
teknolojimiz var!” diye bir ses duydum. 
Elimde olmadan sesin geldiği standa döndüğümde karşımda Sunumax'ten Sadık 
Kocabaşa vardı. İnternetle ilgili gelişme- 


leri yakından takip ettiğim için bu teknolojiden haberim vardı ama yine de Sadık 
Bey'le ayrıntıları konuşmak çok keyifli 
oldu. Sunumax, web sitelerinin etkinliğini 
artıran oldukça başarılı bir teknoloji. Dikkat ederseniz “artırabilecek” ya da “artırmayı amaçlayan” demiyorum, çünkü 
incelediğim örneklerde ürünün başarısını 
net şekilde hissettim. Normal koşullarda 
hızlıca birkaç sayfaya göz atıp geçeceğim 
web sitelerinde karşıma çıkan Sunumax 
tanıtımcıları, sayfalarda çok daha uzun 
zaman geçirmemi ve içeriği çok daha ilgi 
çekici bulmamı sağladı. 

Sunumax teknolojisi, televizyon sunucusu gibi bir karakterin, sitenizin ekranında 
hareketli şekilde sitenizi hedef kitleye anlatmasını sağlıyor. Web sitelerine arama 
motorları ya da farklı yollarla gelen ziyaretçilerin genellikle 30 saniyeden fazla 
kalmadıklarını düşünürsek, bu süreyi en 
iyi şekilde değerlendirme zorunluluğu ortada. Bu bağlamda sitenizdeki ürün ya da 
hizmetlerinizi tanıtmak için Sunumax'in 
modellerinden birini kullanabiliyor veya 
kendi belirleyeceğiniz kişilerin sizin sunumlarınızı yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Sunumax, hazırladığınız bir konuşma 
metnini gönderdiğiniz takdirde birkaç gün 
içinde ürününüzün veya hizmetinizin profesyonel oyuncular tarafından hazırlanmış 
sunumunu yayına hazır hale getiriyor. 

İşin maliyet kısmına da kısaca değinmekte 
fayda var. Sunumax'ten alacağınız bu hizmet için 2000 YTL ücret ödemeniz gerekiyor. Bu ücret karşılığında sitenizin farklı 
sayfalarında gösterilecek 25'er saniyelik 4 
farklı videoya sahip oluyorsunuz. Bu teknolojinin sitenize katacağı artı değeri düşünecek olursak, fiyatının oldukça makul 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak 
İçin WWww.sunumax.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 
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Arabam. com ve TurYAP'tan müzayedeler 


TURYAP Oto ve Arabam.com'un otomobil 
arayanı da satanı da kazançlı hale getirmeyi hedefleyen ortak girişimi, 25 Ekim 
Cumartesi günü yola koyuldu. Sektöre 


yeni bir satış modeli getirecek olan otomobil müzayedeleri, Avrupa yakasının 
merkezi olarak tanımlanan Şişli'de, yaklaşık 6000 metrekarelik “Tur Oto Pazar” 
alanında gerçekleştirilecek. 

Her hafta Cumartesi günü yapılacak olan 
müzayedelere katılım için bir haftalık 
süre boyunca Arabam.com sitesi özel bir 
çalışma yürütecek. 

Tüketiciler otomobillerini müzayedeyle satabilmek için hafta boyunca Arabam.com 
sitesinden online olarak, telefonla destek 
hizmet biriminden ise 7 gün 24 saat randevu alabilecekler. Her Cuma saat 13:00'e 


kadar o haftanın müzayedesine kabul edilecek otomobiller detaylı temizlik, mali 
kontrol ve ekspertiz hizmetlerinin ardından 
satışa sunulacak. Tüketiciler tarafından 
satış için bırakılacak otomobiller aktivite 
boyunca sigortalanacak. İhtiyaç duyması 
halinde kiralık otomobil hizmeti de verilecek. Arabam.com ve TURYAP Oto'nun bu 
yeni hizmeti, özellikle tam kapsamlı teknik 
ekspertiz, otomobil rektifiye ve kuaför gibi 
kapsamlı hizmetleriyle, gerçek piyasa rayiç 
bedeli belirleme gibi detaylarıyla sektörde 
büyük bir fark yaratacak. 
www.arabam.com 


Ray Sigorta web sitesine 
“mükemmellik” ödülü 


AVRUPA'nın en büyük sigorta gruplarından Avusturya merkezli Vienna 
Insurance Group bünyesinde hizmet 
veren Ray Sigorta'nın web sitesi 
Raysigorta.com.tr, dünya genelinde yenilikçi ve öncü web projelerini 
ödüllendirmeyi amaçlayan Web Marketing Association tarafından bu 
yıl 12.'si düzenlenen Web Award 
Yarışması'nda iki ayrı ödüle layık görüldü. Tasarımı, kullanım kolaylığı, 
içeriği ve sektörde ilk kez kullanılan 
özellikleri ile Raysigorta.com.ir, sigortacılık sektörüne özel “Sigorta Sektöründe Mükemmellik Standardı” ve 
ayrıca tüm finans sektörüne yönelik 
“Finansal Hizmetlerde Mükemmellik 
Standardı” ödüllerine hak kazandı. 
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NÜ mam uzum Öğ orası 4 


Binlerce web sitesi arasından seçilen 
Raysigorta.com.tr ile Ray Sigorta elementer sigorta alanında Türkiye'den 
bu ödülleri alan ilk şirket oldu. 
Sigorta ve Finansal Servisler alanlarında Progressive, Geico, Chase, 
CNNMoney.com gibi dünyanın önde 
gelen markalarının geçen sene almış olduğu Web Awards Ödülü'nün 
bu sene sahibi olan Raysigorta.com. 
tr, sektörde ilk kez kullanılan özellikleri ile dikkat çekiyor. Sigorta bedel 
hesaplamasının online yapılabildiği 
web sitesinde, kasko, trafik, ev sigortası, dask ve seyahat sigortası ürünleri için de online başvuru yapma ve 
satın alma imkanı sağlanıyor. 
Www.raysigorta.com.tr 


szm İNİN mesi iğümizi : ii 


Ekolay iPhone'a 
uyarlandı 


HABER, Spor, Bigpara, Oyun, Şehir Rehberi, Sinema, Müzik, Astroloji, Sağlık ve Mahmure gibi 
kanallarıyla Türkiye'nin en zengin içerikli portallarından biri olan www.ekolay.net, arayüzünü 
iPhone için özelleştirdi. Türk portalları arasında 
ilk olan bu uygulamayla Ekolay'ın bilgisayar kullanıcılarına sunduğu zengin içeriğin optimize edilerek mobil kullanıcılara daha keyifli bir internet 
deneyimi sunması hedefleniyor. 

Güncel, spor, finans, sinema, şehir, astroloji olarak 6 ana bölümden oluşan özel tasarım, mobil 
kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak son dakika haberlerinden, borsaya, konserlerden, hangi 
film hangi sinemada gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabilme imkanı sağlıyor. 

iPhone'larıyla www.ekolay.net sitesine bağlanacak olan kişiler otomatik olarak www.ekolay.net/ 
iphone adresine yönlendirilecek ve bu özel siteyi 
kullanabilecekler. 


SİNA AFRA, GİTTİGİDİYOR.COM'A YÖNETİM VE 
İCRA KURULU ÜYESİ OLARAK ATANDI 


Popüler açık artırma sitesi Gittigidiyor.com'un Yönetim ve İcra Kurulu Üyeliğine 
eBay'den deneyimli bir atama gerçekleştirildi. 1968 Ankara doğumlu Sina Afra, 
2006 yılından bu yana eBay'de görev yapıyordu. 1993 yılında Münster Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Sina Afra, iş hayatına 1992 yılında KPMG 


Kurumsal Finansman ve Danışmanlık Birimi'nde 
başladı. 13 yıl boyunca KPMG'de görev yapan 
Afra, şirkette son olarak 75 kişilik Strategy, 
Process & Transformation ile 800 kişilik EMEA 
Consumer Industrial and Technology grubundan 
sorumlu lider olarak görevde bulundu. 2006 
yılında eBay'e transfer olan Afra, burada da 
eBay iştiraklerinden Afterbuy GmbH'da Genel 
Müdür, GittiGidiyor.com Yönetim Kurulu Üyesi 
ve eBay Almanya İcra Kurulu Üyesi olarak 
çeşitli sorumluluklar üstlendi. Anadili Türkçe ve 
Almanca'nın yanı sıra çok iyi derecede İngilizce, 
orta derecelerde Fransızca ve Hollandaca bilen 
Afra'nın 25'in üzerinde yayınlanmış çalışması 


bulunuyor. www.gittigidiyor.com 


Netsafe tüm tehditleri 
ağınıza ulaşmadan 


durduruyor 


NETSAFE tarafından geliştirilen Birleşik Güvenlik Sistemleri, şirket ve 
kuruluşların merkezi denetimle internet trafiğinin gerektiğinde güvenlik maksadıyla kısıtlanabilmesini ve 
yoğunluğunun kontrol edilebilmesini 
sağlıyor. Yapılan tanıtım toplantısında saldırıların genellikle DoS (Denial 
of Service) saldırıları şeklinde yapıldığına, denetimin az olduğu ülkeler- 
de atak robotları konumlandırıldığına dikkat çeken Netsafe CEO'su 
Kalpakoğlu, "DoS atakların tespiti 
ile sistem bu atakları engelleyebiliyor. Ağdaki kullanıcı adlarına, kullanıcı gruplarına, IP adreslerine göre 
filtreleme yapılabiliyor.” dedi. 


Sistemlerin özellikle yurtdışından, 
İsrail ve Fransa'dan büyük ilgi gördüğünü belirtiliyor. Güncellemelerin 
Türkiye kaynaklı alınacağı ve bunu 
takip için Netsafe'in özel servis sistemleri kurduğu açıklandı. Netsafe, 
sistemle ilgili teknik desteği ücretsiz 
olarak verecek ve destek portalını 
bir ay içerisinde devreye sokacak. 
Netsafe kullanıcılarının yanında konuya ilgi duyan herkes de portaldan 
faydalanabilecek. Yakın zamanda 
tüm dünyada bir güvenlik standardı 
haline gelmesi beklenen bu sistemler hakkında bilgi almak için şirketin 
web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.netsafe.com.tr 


HABER iliği 


ETİD: “İNTERNETTEN 
ALIŞVERİŞİN ÖNÜ KESİLMEMELİ” 


Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) 
Başkanı Kaan Dönmez, Tüketiciler Birliği Başvuru 
Merkezi'nin basına yansıyan son açıklamasının ETİD'de 
üzüntü yarattığını ifade etti. Türkiye'de her geçen gün 
daha da kurumsallaşan bir sektör olan e-ticaret'e karşı 
önyargı oluşmaması adına bu açıklamayı yapma kararı 
aldıklarını vurgulayan Dönmez, şunları söyledi: 

“Bugüne kadar online alışveriş yapmamış 
vatandaşlarımız, internetten alışveriş yap- 


manın o sakıncalı durumlar doğurabileceği 
algısına ( kapılabilirler. 
Oysaki, (| internetten 
alışveriş tüketiciye 
zaman kazandırırken, 
mal ve hizmetlerin 


fiyat kontrolünü ve 
istikrarını sağlar. Bunun yanı sıra, tüketiciye bol çeşit sunarak, 
kendi ihtiyacı olan ürünü bulmasında sonsuz fayda sağlar. İnternet alışverişi, günümüzde artık bir tercih değil 
ihtiyaçtır. İnternetten alışverişi sınırlamak ve sektöre 
girecek firmalara engel oluşturmak orta ve uzun vadede rekabeti azaltacağından sonunda yine tüketicinin 
aleyhine sonuçlanacak bir tekel oluşturabilir.” 
Dönmez, ETİD'in online alışveriş, internet bankacılığı ve benzer alanlarda gerçekleştirilen işlemler sonucunda binlerce insana iş imkanının sağlandığı e-ticaret 
sektörünü büyütmek, standartları oturtmak ve Türk 
halkını bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü 
sözlerine ekledi. 


TANBUL.COM'DA ALIŞVERİŞİN 
SAATİ 12.00 


Birkaç ay önce altyapısını tamamlayıp,e-ticaret alanına 
iddialı bir giriş yapan Tanbul.com, kurdukları sistem 
ile gerçek anlamda hızlı hizmet vermek için çalışıyor. 
Tanbul.com'dan gün içerisinde 12'ye kadar tamamlanan siparişlerin hepsi aynı gün kargolanıyor. Müşteri 
memnuniyetini ön planda tutmayı önemseyen firma, 
site içinde kolay filtreleme özelliklerine ve geniş ürün 
bilgisine yer veriyor. Ayrıca, telefon, e-posta ve canlı 
sohbet yoluyla her an ulaşılabilir olan müşteri hizmetleri, mutlak müşteri memnuniyetini ayakta tutmak için 
ortaya koydukları diğer bir unsur. Bilgisayar ve bilgisayar donanımı ağırlıklı ürünlerle başlangıç yapan yapan 
Tanbul.com, bugünlerde ayrıca elektronik ürünleri de 
sanal raflarına ekledi. 

www.tanbul.com 
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WEB TASARIMI 


Kullanışlı eklentilerle Firefox'u geliştirerek “webmaster edition” haline getiriyoruz. 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivanc©PCnet.com.tr 


WEB tasarımıyla uğraşıyorsanız Internet Explorer, Firefox, Opera gibi tüm popüler tarayıcıları bilgisayarınızda kurulu bulundurmanız ve yaptığınız işi hepsinde kontrol etmeniz gerekiyor. 
Kullanım oranları bakımından webmaster'ların en çok önemsemesi gereken iki tarayıcı şüphesiz ki, İnternet Explorer ve 
Firefox. Kimi webmaster'lar sörf için Internet Explorer'ı kullanırken kontrol için Firefox'u kullanıyor, kimileri de tam tersi 
şekilde Firefox'u varsayılan kullanıcı olarak kullanırken yaptığı 


işleri Internet Explorer'da kontrol ediyor. 

Webmaster'ları Firefox'u varsayılan tarayıcı olarak kullanmaya 
itebilecek önemli bir etken var: webmaster eklentileri. Çeşitli geliştiriciler tarafından ücretsiz olarak sunulan bu eklentiler 
Firefox'u web tasarımı yapan bir kişinin sıkça ihtiyaç duyacağı 
araçlarla güçlendiriyor ve webmaster'ların hayatını kolaylaştırıyor. Bu eklentilerin en ilgi çekici olanlarını bu yazıda inceleyeceğiz. 


Web Developer 
https://addons.mozilla.org/en-USfirefox/ 
addon/60 
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Tüm webmaster'ların ilgisini çekecek 
geniş kapsamlı bir eklentiyle başlayalım. 
Web Developer, Firefox'a web geliştiricilerin ihtiyaç duyabileceği özellikleri barındıran küçük bir menü ekliyor. Bu menünün 
içindeki özellikler arasında görüntülenen 
sayfanın stil bilgilerinin iptal edilmesi, 
CSS dosyasının kolayca görüntülenmesi 
ve düzenlenebilir hale getirilmesi gibi güzel fonksiyonlar yer alıyor. 


IE View 
https://addons.mozilla.org/en-USfirefox/ 


addon/35 

Varsayılan tarayıcı olarak Firefox'u kullanıyor ve web tasarımı yapıyorsanız, sık 
sık Internet Explorer'ı açarak yaptığınız 
işin doğru görünüp görünmediğini kontrol 
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etmeniz gerekecektir. Her hangi bir sayfayı Firefox'ta incelerken kolayca Internet 
Explorer'a geçiş yapmanızı sağlayan IE 
View bu konuda işinizi kolaylaştırabilir. 
Bu eklenti sayesinde Firefox'ta görüntülemekte olduğunuz sayfayı tek bir tıklamayla İnternet Explorer'da açabilirsiniz. 


TinyURL Creator 


https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/ 
addon/126 
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Çoğu okuyucumuza tanıdık gelecek olan 
TinyURL, web'de gezerken keşfettiğiniz 
adresleri başkalarıyla paylaşmanızı kolaylaştıran ilgi çekici bir sistem. Bu sistemin Getir.net gibi bir Türkçe alternatifi 
de bulunuyor. Şimdi bahsedeceğimiz Firefox eklentisi, herhangi bir sayfada bulunduğunuz bir anda adres çubuğunda 
yazmakta olan URL kısaltarak TinyURL 
haline getiriyor. Bu eklenti sayesinde 
URLleri kısaltmak için sörf ya da tasarım 
sırasında kopyalama ve yapıştırma yapmanıza gerek kalmamış oluyor. 


Viev formatted source 
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/ 
addon/697 


Sörf yaparken rastladığınız bir sayfada, 


bir elementin (örneğin bir başlığın) biçimlendirmesini çok beğenip nasıl yapıldığını 
görmek isteyebilirsiniz. Biçimlendirme bilgilerini görebilmek için çoğu zaman öncelikle sayfanın CSS dosyasını bulmanız ve 
göz atmanız gerekir. İşte View formatted 
source adlı Firefox eklentisi sizi bu zahmetten kurtarıyor. Eklenti sayesinde CSS 
ile yapılan biçimlendirmeler kaynak kodlara ekleniyor ve o şekilde görüntüleniyor. 


Firebug 
https://addons.mozilla.org/en-USfirefox/ 
addon/1843 


Webmaster'lar için en yararlı olabilecek 
Firefox eklentilerinden biri de Firebug. 
Bu eklenti sayesinde web sayfalarının 
yalnızca HTML ve CSS ile ilgili olan bölümlerine değil, Javascript kodlarına da 
el atabiliyorsunuz. Firebug ile açık olan 
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sayfadaki problemleri görebilir, HTML, 
CSS ve Javascript kodlarını anlık olarak 
düzenleyebilirsiniz. Eklenti düzenleme işlemini yaparken size her adımda kolayca 
deneme şansı tanıdığından işler çok hızlı 
şekilde yürüyebiliyor. 


JSView 


https://addons.mozilla.org/en-USfirefox/ 
addon/2076 
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Webmaster'lar tasarım yaptıkları anların 
dışında web'de sörf yaparken rastladıkları sayfaların kaynak kodlarını görüntülemeye sıkça ihtiyaç duyarlar. Günümüzün 
popüler tarayıcılarının tümünde sayfanın 
kaynak kodlarını gösterme özelliği bulunuyor. Bu gerçekten webmaster'lar için 
önemli bir özellik olsa da küçük bir eksik yanı da var. Tarayıcılar ne yazık ki 
sayfayı oluşturulurken kullanılan harici 
dosyaların kodlarını göstermiyor. JSView 
sayesinde sayfada kullanılan harici dosyaların içeriğini kolayca görme şansına 
sahipsiniz. 


HTML Validator 


https://addons.mozilla.org/en-USfirefox/ 
addon/249 
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Özellikle web tasarımına yeni başlayanların çokça işine yarayacak olan HTML 
Validator, hazırladığınız ya da göz atmakta olduğunuz web sayfalarında HTML 
hataları olup olmadığını kontrol eden 
kullanışlı bir eklenti. Tarayıcının durum 
çubuğunda kendini gösteren bu eklenti, 
siz istediğinizde görüntülemekte oldugunuz sayfanın kodlarını kontrol ediyor 
ve hata olup olmadığını gösteriyor. Tüm 
tarayıcılarda doğru çalışan, standartlara 
uygun Sayfalar hazırlamanıza yardımcı 
olması için elinizin altında bulundurmanızda fayda var. 


ColorZilla 


https://addons.mozilla.org/en-USfirefox/ 
addon/27| 


Firefox 1. Gi Colorzilla 2.0 
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Bi umsomun 


Web tasarımı yaparken renkler büyük 
önem taşıdığı gibi webmaster'a zorluk 


da çıkartabilir. Örneğin sayfanın bir yerindeki rengin kodunu bulmak için tüm 
sayfa kodlarını didik didik ederek aramak 
zorunda kalabilirsiniz. İşte ColorZilla sizi 
bu zahmetten kurtarıyor. Photoshop benzeri programlardan tanıdığımız damlalık 
şeklindeki imleç sayesinde herhangi bir 
web sayfasının istediğiniz yerindeki bir 
pikselin renk kodunu öğrenebiliyorsunuz. 
Eklenti, rengi kolayca almanız için görüntüyü büyütme özelliğine de sahip. 


Link Checker 


https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/ 
addon/532 


Mmolate Lines 


Çok sayıda link barındıran sayfalar hazırlıyorsanız, linklerin doğru şekilde çalışıp 
çalışmadığını kontrol etmek oldukça zor 
bir hal alabiliyor. Böyle durumlarda imdadınıza yetişecek Firefox eklentisinin 
adıysa Link Checker. Bu eklenti, linkleri 
otomatik olarak kontrol ederek sizi ciddi 
bir işten kurtarıyor. Eklenti, çalışan linkleri yeşil, çalışmayan linkleri kırmızı ve FTP 
linklerini de sarı renkle gösteriliyor. Elinizin altında bulunmasında yarar var. 


FireFTP 
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/ 


addon/684 

Tasarımlarınızı yaptıktan sitenize yüklemek istediğinizde başvurabileceğiniz 
bir Firefox eklentisi de mevcut. FireFTP 
isimli başarılı eklenti, Firefox'u bir FTP 
istemcisine dönüştürebiliyor. Piyasadaki 
popüler FTP istemcilerinden ufak tefek 
eksiklikleri bulunsa da bu eklentiyi kullanarak FIP ile ilgili çoğu ihtiyacınızı 
çözmeniz mümkün. FireFTP'nin otomatik 
klasör karşılaştırma, eşitleme, SFTP ve 
SSL desteği, sürükle bırak özelliği gibi 
birçok önemli fonksiyonu var. 


İNTERNET 


WEB TASARIMI 


YSlow 


https://addons.mozilla.org/en-USfirefox/ 
addon/5369 


Yukarıdaki satırlarda bahsettiğimiz Firebug, HTML sayfalarınızdaki hataları bulmanız için gayet güzel bir ortam sağlıyor. 
Fakat Firebug'da eksik olan bir özellik 
de var. YSlow, hazırladığınız sayfayı yavaşlatan elementlerin neler olduğunu 
bularak daha sağlıklı çalışan web sayfaları hazırlamanızı sağlıyor. Bu kullanışlı 
eklenti, Firefox'ta görüntülenmekte olan 
sayfayı Yahoo geliştiricilerinin belirlediği 
kriterlere göre sınayarak problemleri size 
rapor ediyor. Bu sayede sayfanızı yavaşlatan bileşenleri bularak hız problemlerini çözebilirsiniz. 


FireShot 


https://addons.mozilla.org/en-USfirefox/ 
addon/5648 


em 


Son olarak Firefox'la sörf yaparken kolayca ekran görüntüsü almanızı sağlayan bir eklentiyi tanıtalım. Tarayıcıyla 
web'de dolaşırken rastladığınız bir görüntüyü ölümsüzleştirmek istiyorsanız, 
Firfox'unuza FireShot eklentisini kurabilirsiniz. Bu eklenti yalnızca ekran görüntüsü almanızı sağlamakla kalmıyor, 
onu düzenlemenize, notlar eklemenize, 
e-posta yoluyla birilerine göndermenize 
ve yazıcıdan çıkış almanıza da olanak 
sunuyor. FireShot ekran görüntülerini 
PNG, GİF, JPEG ve BMP dosya biçimlerinde kaydedebiliyor. ** 


47X © 115.47 KB/s - pictures - Firef TP - Mozilla Firefox 
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İNTERNET) WORDPRESS EKLENTİLERİ 


En iyi WordPress 
eklentileri 


Blogunuzu güçlendirecek, ona çeşitli yeni özellikler ekleyecek en ilgi çekici 
WordPress eklentilerini bir araya topladık. 


A. Kıvanç TANRIKULU 
kivanc(oPCnet.com.tr 


cısıyla paylaşıyor. 


WordPress'in kolayca kurulabilmesi ve kullanılabil|- 


Akismet 


WordPress'in en güzel özelliklerden biri, blog sahibinin yazdığı 
yazılara ziyaretçiler tarafından kolayca yorum bırakılabilmesi. Bu 
özellik blogun interaktivitesini artırırken aynı zamanda içeriğin de 
gelişmesini sağlayabiliyor. Özellikle nitelikli kitleler tarafından takip edilen bloglarda yazılara yapılan yorumlar neredeyse yazıların 
kendileri kadar değerli içerik parçaları haline gelebiliyor. Tabii işin 
bir de öteki yüzü var. Bloglardaki yorum ekleme özelliğini kötüye 
kullanarak kendi reklamlarını yapmak isteyen spam'ciler, blogunuza musallat olarak canınızı sıkabilir. Bu kötü olasılığı engellemek 
için kullanabileceğiniz başarılı bir eklenti olan Akismet, kişisel kullanımlar için ücretsiz. Biraz zaman ayırarak bu eklentiyi blogunuza 
dahil etmeniz, şimdilerde spam yorumlara hedef olmasanız bile 
gelecekte başınıza gelebilecek kötü durumları engelleyebilir. Akis- 
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WEB'de karşımıza çıkan WordPress tabanlı blogların sayısı gün geçtikçe artıyor. Milyonlarca insan 
bu ücretsiz altyapıyı kullanarak kolayca blog açıyor ve hazırladıkları içeriği kimi zaman tanıdıkları, 
kimi zaman tanımadıkları sayısız internet kullanı- 


mesi, popülerliğinin ilk sebebi. Bu içerik yönetim 
sistemini başarılı kılan bir diğer özellik de eklentiler sayesinde geliştirilebilir olması. Sayısız geliştirici tarafından WordPress'e yeni özellikler eklemek 
üzere hazırlanan eklentiler blogları hatırı sayılır şekilde güçlendiriyor. Yazımızda WordPress eklentilerinin en ilgi çekici olanlarını bir araya topluyoruz. 


met, bloga gelen yorumları kendi veritabanıyla karşılaştırıyor ve çeşitli sınamalardan geçirdikten sonra kaydedilmesine izin veriyor. 


İlk karakter için DropCap 


Blog sahiplerinin canını sıkan durumlardan biri de, birçok blogda 
yer alan tekdüze görünümler. Bu yüzden blogunuzun daha farklı 
görünmesini sağlayabilecek eklentilere yer vermek istedik. Dergi ve 
gazetelerde, yazıların ilk sözcüğünün ilk harfinin diğerlerine oranla 
çok daha büyük basıldığını görmüşsünüzdür. Göze oldukça hoş 
görünen bu uygulama birçok yazılı materyalde kullanılıyor. Şimdi bahsedeceğimiz eklenti ile aynı özelliği WordPress tabanlı blogunuzda görüntülenen yazılarınızda da kullanabilirsiniz. Eklentiyi 
yükledikten sonra yazdığınız yazıların ilk sözcüklerinin ilk karakterinin büyük şekilde görüntülendiğini göreceksiniz. Tabii görünüme 
tam olarak hakim olmak da elinizde olacak. Eklentinin ayar bölümüne girerek DropCap karakterinin hangi fonta sahip olacağını, 
hangi büyüklükte olacağını ve rengini değiştirebiliyorsunuz. 


iF AJAX Comments 

http://git.pcnet.com.tı/50 

Akismet'i anlatırken bahsettiğimiz gibi, WordPress bloglarda yorum 
ekleme özelliği önemli bir yer tutuyor. Akismet, sistemin sağlıklı çalışmasını sağlayan bir eklentiydi. Sıradaki eklentiyse yorum ekleme 
özelliğinin daha kullanıcı dostu ve hoş görünümlü bir hal almasını 
sağlıyor. iF AJAX Comments isimli eklenti 
sayesinde yazılarınıza 
yapılacak yorumların 
animasyonlu bir şekilde kabul edilmesini  sağlayabilirsiniz. 
Eklentinin bir diğer 
önemli özelliği de yorum ekleme sırasında 
sayfanın tekrar yüklenmesini gerektirmiyor olması. Bu sayede özellikle çok yorum bulunan uzun sayfalara yorum yapan ziyaretçilerinize daha konforlu bir deneyim yaşatma şansına sahipsiniz. Şık 
görünen ve fonksiyonel olarak da blogunuzu geliştiren bu eklentiyi 
boş bir zamanınızda blogunuza ekleyebilirsiniz. 
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Register Plus 

http://git.pcnet.com.tı/52 

Bazı WordPress kullanıcıları, ziyaretçilerinin sitelerine üye olmalarına olanak sunan bir yapıyı tercih ediyor. Bu ziyaretçilerinizle olan 
bağınızı güçlendirmeniz, onlara blogunuzla ilgili yenilik ve haberleri ulaştırmanız için çok kullanışlı bir yöntem. Ama WordPress'in 
kayıt olma sırasında kullanılan ekranı birçok blog sahibinin canını 
sıkıyor. Öncelikle kayıt sırasında göze çarpan kocaman WordPress 
logosu, ziyaretçiye sanki sizin blogunuza değil de WordPress. 
com'a kayıt oluyormuş gibi bir izlenim yaratabiliyor. Şimdi önereceğimiz eklentiyle blogunuzun üye olma süreçlerini tam anlamıyla 
yönetebiliyorsunuz. Register Plus isimli bu eklenti, üyelik sürecini 
hem görsel hem de fonksiyonel olarak değiştiriyor. Eklenti sayesinde üyelik sırasında doldurulan formun tüm alanlarını özelleştirme ve istediğiniz alanları zorunlu kılma şansına sahipsiniz. Ayrıca 
otomatik sistemler tarafından spam amaçlı üyelikleri engellemek 
üzere sıkı bir resim doğrulama özelliği de bu eklentiyle birlikte 
blogunuza eklenmiş oluyor. 
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Role Manager 

http://git.pcnet.com.t/53 

Birden çok kişi tarafından yürütülen kolektif bloglar çoğu zaman 
tek kişinin içerik sunduğu ortamlara göre daha derinlik sahibi ve 
ilgi çekici oluyor. Örneğin yakın geçmişte çevreci bir ekip tarafından kolektif şekilde hazırlanan www.treehugger.com adresindeki 
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Münir Hidi 


m Lv m A 


çevre blogu çok ilgi görmüş ve Discovery Channel tarafından satın 
alınmıştı. Hatta blogun satıldığı fiyat, söylentilere göre 10 milyon 
dolar civarındaydı. TreeHugger örneği, kolektif blogların neler başarabileceğini açıkça gösteriyor. Tabii birden çok kişinin içerik hazırladığı ve yönettiği blogların avantajları yanında dezavantajları da 
yok değil. Özellikle blog yöneticilerinin yetkilerinin düzenlenmesi 
konusunda büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Role Manager ile tüm 
blog yazarlarının yetkilerini kolayca düzenleyebiliyorsunuz. Eklentileri açıp kapatmak, kurup kaldırmak, yorumları onaylamak, kategorileri yönetmek, başkalarının yazılarını düzenlemek, özel mesajları okumak gibi yetkileri istediğiniz kullanıcıya atayabiliyorsunuz. 
Birden çok yazara sahip bir blogu yönetiyorsanız bu eklentiyi denemenizde fayda var. İşinizi ciddi şekilde kolaylaştırabilir. 
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Sociable ZyBlog Edition 

Blog sahipleri, sitelerine ekledikleri yazılarla yalnızca arama motorlarından ziyaretçi almıyorlar. Gün geçtikçe popülerleşen sosyal 
imleme siteleri bloglara en çok ziyaretçi gönderen kaynaklardan 
biri. Türkiye'de çok popüler olmasalar da dünya genelinde internet kullanıcıları başkaları tarafından daha önce incelenmiş ve 
önerilmiş içeriğe değer verdikleri için sosyal imleme siteleri sürekli 
güçleniyor. Bu sistem bir yandan yeni içerikler keşfetme imkanı 
yaratırken diğer taraftan da ulaşmak istediğiniz içeriği ararken size 
zamandan tasarruf sağlayabiliyor. 

Blogunuzdaki yazıların kullanıcılar tarafından sosyal imleme sitelerine kolayca eklenmesini sağlayan Sociable ZyBlog Editin, 
oldukça kullanışlı bir eklenti. Bu eklentiyi bir anlamda blogunuz 
için bir Web 2.0 pazarlama aracı olarak da görebilirsiniz. Böylece 
ziyaretçileriniz içeriğinizi yalnızca okuyup geçmeyecek, isterlerse 
başkalarına da öneride bulunabilecekler. Sociable ZyBlog Edition'ı 
kolayca blogunuza ekledikten sonra bir süre bekleyin ve sosyal imleme sitelerinden gelecek yeni ziyaretçileri gözlemeye başlayın! 


Thumbnail for Excerpts 

WordPress tabanlı blogunuzda yayınladığınız yazıların ana sayfanızdaki görünümünde yapacağınız değişiklikler, blogunuzu 
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İyileri BTE Şi üreme Diri DATŞN 


basmakalıp bir yer 
olmaktan çıkartarak 
onu kendine has bir 
duyguya kavuşturabilir. Bu amaçla Word- 
Press kullanıcıları 
tarafından Oo yapılan 
uygulamalardan biri 
de “özetler için küçük 
resimler”. Bu uygulama, ana sayfanızda 
yalnızca özeti bulunan yazılar için küçük tanıtıcı resimler 
kullanmanızı sağlıyor. 
Birçok farklı eklentiyi 
kullanarak bu işi yapmak mümkün ancak bizim önerimiz Thumbnail for Excerpts olacak. Çünkü bu başarılı eklenti her şeyi otomatik olarak yerine getirmesiyle benzerlerinden ayrılıyor. Thumbnail 
for Exerpts'i blogunuza kurduktan sonra, yazı özetlerinin yanında 
yazının içinde bulunan resimlerden birinin hemen belirdiğini göreceksiniz. Farklı eklentilerde genellikle küçük tanıtım resmini elle 
ayarlamanız gerekirken bu eklenti sizi hiç uğraşa sokmuyor ve yazının içinden bir resmi alarak önizleme resmi haline getiriyor. Bu 
yöntemin çoğu zaman güzel sonuçlar doğurduğunu söyleyebiliriz 
ama yine de ziyaretçiye bir sonraki adımda göstermek istediğiniz 
bir resmin ana sayfada belirmemesi için dikkatli olmalısınız. 


RE ekme. 
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WordPress Multibox Plugin 

Blog yazarları ziyaretçilerine içerik sunarken web'in çeşitli nimetlerinden yararlanabiliyor. Örneğin blogunuzdaki yazılarınıza resimler, videolar ekleme şansına sahipsiniz. Video paylaşım sitelerinin 
her video için sunduğu kodları kullanarak yazılarınızı videolarla 
şenlendirmek oldukça kolay bir iş. Şimdi tanıtacağımız WordPress 
eklentisi, yazılarınıza eklediğiniz resim ve video benzeri içerikleri 
daha da çekici ve kullanışlı hale getiriyor. 

Web'de gezerken bir resme tıkladığınızda tarayıcı ekranının karardığına ve söz konusu resmin bir katman halinde sayfanın yüzeyinde belirdiğine mutlaka bir yerlerde şahit olmuşsunuzdur. 
Buna “lightbox” deniyor ve WordPress Multibox Plugin de bu tip 
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iş yapıyor. En ilgi çekici WordPress eklentilerinin arasına girmesinin sebebiyse, yalnızca resimleri değil, videoları ve hatta web 
sayfalarını bile lightbox içerisinde gösterebilmesi. Eklentiyi blogunuza dahil ederek yazılarınıza eklediğiniz materyallerin çok daha 
kullanışlı bir şekilde sunulmasını sağlayabilirsiniz. Eklenti, resim 
dosyalarının yanı sıra WMV, FLV, MOV, RM, RMVB, MP3 ve PDF 
gibi çeşitli dosya biçimlerini destekliyor. 


Map of The Pyramids İn Egypt 
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WP Geo 

Tanıttığımız bir önceki eklentide WordPress blogunuza çeşitli dosya türlerini eklemenin ilginç yollarından birini ele almıştık. Sıradaki eklentimizse WordPress tabanlı bloglarda yazılan yazılara 
kolayca harita eklenmesini sağlıyor. Hem de günümüzün en iyi 
online harita sistemlerinden biri olan Google Maps altyapısını kullanarak. Konuyla ilgilenenlerin bileceği gibi Google, online harita 
uygulamasının kullanıcılar tarafından web sitelerine eklenmesine 
izin veriyor. Tabii Google bunu ücretsiz olarak sağlıyor olsa da harita uygulamasını kendi sitenizde hayata geçirmeniz için bir miktar teknik bilgiye sahip olmanız gerekiyor. WP Geo isimli başarılı 
WordPress eklentisi, bu gerekliliği de ortadan kaldırmış. Eklenti 
sayesinde tüm WordPress kullanıcıları yazılarına küçük haritaları kolayca iliştirebiliyor. Eklentinin çalışabilmesi için bir Google 
Maps API anahtarına ihtiyaç duyacağınızı hatırlatmakta fayda var. 
Eklentinin yapımcısının sitesine uğradıktan sonra bu anahtarı almak üzere http://git.pcnet.com.tr/63 adresine de uğramalısınız. 
Burada karşınıza çıkacak sözleşmeyi kabul ettikten sonra sistemin 
çalışması için gerekli olan tek satırlık kodu kopyalayıp işinize devam edebiliyorsunuz. 

WP Geo, yazdığı yazılarda adres belirtmek isteyen, keşfettiği çeşitli yerleri ziyaretçilerine kolayca anlatmak isteyenler için oldukça 
kullanışlı bir eklenti. 


WP Wall 

WordPress tabanlı bloglardaki yazılara yapılan yorumların uzayıp 
gittiğine sıkça şahit oluyoruz. Blog mantığı bir taraftan blog sahibine kolayca içerik sunma şansı verirken, diğer taraftan ziyaretçileri de oyuna dahil ederek etkileşim sağlıyor. Blogunuzdaki iletişimi bir adım daha öteye götürmek için WP Wall isimli eklentiyi 
kullanabilirsiniz. WP Wall, blogunuzun tüm sayfalarında görün- 


tülenecek bir açık 
sohbet ( bloğunu 
kolayca  hazırlamanızı (o sağlıyor. 
Dakikalar içinde 
blogunuzda ( bir 
sohbet ortamı yaratmanızı 
sağlayan bu eklenti, AJAX teknolojisi sayesinde 
çok kullanışlı hale 
getirilmiş. o “Sohbet duvarı” adıyla 
da anabileceğimiz 
WP Wall, hem 
yazılanların hızla görüntülenmesi hem de yöneticilerin sohbete 
anında müdahale edebilmesi için AJAX teknolojisinin nimetlerinden faydalanıyor. Yazılan herhangi bir ileti hızla görüntülenirken 
blog yöneticileri de iletileri anlık olarak denetleyerek istediklerini 
silebiliyor. Böyle bir eklentiyle blog ziyaretçilerinizin kendi aralarında ve sizinle olan iletişimlerini hızlandırabilir, blogunuzda 
sıcak bir ortam yakalayabilirsiniz. 
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WP AJAX Edit Comments 

Blogunuzda yazdığınız yazılar çok sayıda insan tarafından ziyaret ediliyor ve sıkça yorum ekleniyorsa, yorumları kontrol etmek 
ve istemediklerinizi silmek gerçekten büyük bir zamanınızı alabilir. Siz yeni blogunuza yeni yazılar eklemekle uğraşırken, arama 
motorları sayesinde aylar önce yazmış olduğunuz yazılara ulaşan ziyaretçiler boş durmayacak ve sayısız yorumla blogunuzu 
renklendireceklerdir. 
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WP AJAX Edit Comments, yorumları yönetmek konusunda blog 
sahiplerine önemli bir kolaylık sunuyor. Eklentinin kurulu oldugu blogunuzda yönetici kimliğinizle oturum açtığınızda, daha 
önce eklenmiş olan yorumları tek tıklamayla silebiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Bu sayede yorumları onaylanması gerekmeden yayına alabilir ve yalnızca değiştirilmesi ya da silinmesi 
gereken bir yorum gözünüze çarptığında müdahale edebilirsiniz. AJAX Edit Comments yorum trafiği yoğun olan blogculara 
büyük kolaylık sağlayacaktır. 


WP-Post Ratings 
Ziyaretçilerinizin blogunuzla olan etkileşimini artırmanın yollarından biri de onlara yazılara puan verme olanağı sunmak. WP-Post 
Ratings isimli WordPress eklentisi, bu özelliği blogunuza kolayca 
dahil etmenizi sağlıyor. Eklentiyi kurduktan sonra ziyaretçileriniz 
yazılarınızı puanlayabilir ve siz de hangi türdeki yazıların daha çok 
ilgi gördüğüne veya beğenildiğine dair fikir sahibi olabilirsiniz. Yazıların puanlanması, blogunuzun ziyaretçileri için de yol gösterici 
bir özellik olarak işe yarayabilir. Bir yazının yüksek puan aldığını 
gören bir ziyaretçi, diğer kullanıcıların verdiği puanlardan etkilenerek yazıyı okumaya karar verebilir. 

WP-Post Ratings, farklı görünümlere sahip puanlama üniteleri 
eklemenize izin veriyor. Yıldız, çubuk ve küçük kareler şeklinde 
sunulan puanlama görünümlerinden istediğiniz birini seçerek blogunuza dahil edebilirsiniz. 


WP-Pollis 

http://git.pcnet.com.tı/67 

Anketler web'in başlangıcından bugüne hep kullanılan ve her 
zaman ilgi çeken araçlar. Anketler sayesinde web sitesi sahipleri 
ziyaretçilerinin seçimlerini ve fikirlerini öğrenirken ziyaretçiler de 
hoşça zaman geçirmiş oluyor. WP-Polls, WordPress bloglara anket 
modülü eklenmesini sağlayan hoş bir eklenti. Blogunuza bu özelligi ekleyerek ziyaretçilerinizin çeşitli konulardaki fikir ve seçimlerini 
öğrenebileceğiniz gibi onların demografik bilgilerini de edinebilirsiniz. “Kaç yaşındasınız?” , “Hangi şehirde yaşıyorsunuz?” gibi basit 
sorular sorarak hazırladığınız anketleri bir araya getirerek ziyaretçi 
kitleniz hakkında ciddi bir araştırma yapmak elinizde. 

WEP-Polls, oldukça esnek ve kullanışlı bir eklenti. Eklentiyi kullanarak blogunuza dahil edeceğiniz anket modülünün yapısını istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. AJAX teknolojisi sayesinde ziyaretçiler anketi yanıtladıklarında, yapılan seçim sayfanın 
tekrar yüklenmesine gerek olmadan kaydedilebiliyor. ** 
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KOD VE MAKALE KAYNAKLARI 


C# ve .NET ikilisine 
meraklıysanız, CodeProject ve 


CodePlex size ilaç gibi gelecek. 


BUNDAN yıllar yıllar önce en gözde trend 
web sitesi hazırlamaktı. En renkli, en 
dolu ve en çok özellik barındıran siteleri 
yapmak için birbiriyle yarışırdı kullanıcılar. Tabii ki o dönemlerde web tasarımı 
yapmak hatırı sayılır ücretler kazandırırdı 
işin erbaplarına... Elbette ki ev kullanıcıları bu tarz bir çözüm yerine, internetten 
ya da bilgisayar dergilerinden öğrendikleri kadar HTML bilgisiyle bir şeyler yapmaya çalışır, bir şablon bulanlarsa bunun 
üzerinden sitelerini yapmaya yönelirlerdi. 
Bu pazarı gören irili ufaklı birçok firma da 
zaman kaybetmeden hazır şablon ve kod 
yazılımları hazırlamaya giriştiler. Sonuç 
olarak da ortaya sayısız hazır şablon ve 
kod yazılımları çıkıverdi. Bu sayede dakikalar içerisinde hiç HTML ve Javascript (o 
zaman bunlarla oynardık) bilmeseniz bile 
gösterişli bir web siteniz olurdu. Ancak bu 
trend sonraları yavaş yavaş kaybolmaya 
başladı. Çünkü etrafta birbirine oldukça 
benzeyen yüzlerce site kendini göstermeye başladı. Bu durumun sonucunda da 
bu tarz hazır şablonlar kullanmak yerine 
daha özgün çalışmalar görmeye başladık. Hatta tema destekleyen, modüler 
yapılar (Joomla!, Mambo v.b.) tam da 
bu dönemde patladı ve günümüze kadar 
büyüyerek geldi. Fakat şimdilerde de ne 
tarafa dönsek bir WordPress, Joomla! ya 
da Mambo gibi bir içerik yönetim sistemi 
görüyoruz. Yani yakın zamanda bu devir 
de sonlanabilir. 

Bu girişte asıl anlatmak istediğimiz birazdan değineceğimiz hazır kod ve iskelet yapıların kullanımına bakış açınızı bir nebze 
yönlendirmekti. Yani web tarafında yaşadığımız bu döngü aslında daha yavaş bir 
şekilde yazılım tarafında da yaşanıyor. 


Kaynakları kullanırken 

dikkat edin 

Birçok amatör yazılımcı biran önce somut bir şeyler yapmak adına hazır kodları yerelleştirip, küçük değişikler yaparak 


mevcut yazılımların klonlarını oluşturma 
yoluna gidiyorlar. Yakın bir gelecekte aynı 
işe yarayan, aynı karakteristikte ve muhtemelen aynı açıkları taşıyan yüzlerce 
“aynı” yazılım görmeye başlayacağız. Bu 
durumun bir faydası olmadığı gibi gelecek vaat eden projeler için zararı da var. 
Bir kodu açık olarak dağıtan yazılımcı 
kendi inşasının devam etmesini, yazdığı 
kodu ilerilere taşıyacak hemen her katkı- 
nın üzerine yapılmasını ister. Yani iş gücünü bölüp, aynı amaca hizmet eden, koduna kadar aynı olan yazılımlar üretmek 
size fayda sağlamaz. Ancak günümüzde 
herhangi bir alana hitap eden yazılımları 
ücretsiz bulabileceğiniz gibi (Freeware), 
kodlarıyla dağıtılan yazılımları hem kullanıp, hem de nasıl çalıştığını görerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Hatta bu tarz yazılımların size göre eksik tarafları varsa, 
bunların giderilmesine ön ayak olabilir, o 
yazılıma katkıda bulunarak daha başarılı 
bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu, 
kendinizi geliştirmenizde bir hayli yardımcı olacaktır. Artı olarak ileride CV'nize 
ekleyebileceğiniz değerli ve güzel bir çalışma gerçekleştirmiş olursunuz. 


En iyi kaynak: 

Açık kaynak kod 

Günümüzün yazılım dünyası açık kaynak kodlu projelerle dolup taşıyor. İsim 
sahibi yazılımların hatırı sayılır bir kısmı 
kodlarıyla beraber dağıtılıyor. Hatta birçoğu açık kaynak kodlu olmasının yanı 
sıra özgür yazılım lisanslarına da sahipler 
yani kodu görmenizin yanı sıra değiştirip, 
dağıtma hakkına da sahip oluyorsunuz. 
Yani kendisine kaynak arayan bir yazılımcı için biçilmiş kaftan. 

Açık kaynak kodlu yazılımlar kervanında 
kafanızdaki projeye uygun bir örnek mutlaka vardır. Vmware, FileZilla, Firefox, 
Google yazılımları ve OpenOffice.org gibi 


oldukça farklı işlere yönelik binlerce açık 
kaynak kodlu yazılım arasından dilediğinizle işe başlayabilirsiniz. 

Yani açık kaynak kodlu yazılımlara amatör gözüyle bakmayın. Red Hat, Novell, 
Sun, IBM hatta Microsoft bile açık kaynak birçok projeye sahiptir. 

Böylesi bir kaynak arayışına girdiğinizde 
tek yapmanız gereken SourceForge.net 
içerisinde küçük bir aramadan ibarettir. 
Bu site adından da anlayabileceğiniz üzere tamamen açık kaynak kodlu ve özgür 
yazılım lisanslarını taşıyan projeleri barındırır. Böylelikle “FTP”, “web browser” 
ya da “ERP” gibi kafanızdaki projeye uygun anahtar sözcüklerle arama yaparak 
kaynak kodlara ulaşabilirsiniz. Eğer bir 
katkıda bulunmak istiyorsanız, hoşunuza 
giden projenin yöneticilerine e-posta atabilir ve hemen projeye katkıda bulunma- 
ya başlayabilirsiniz. 

Eğer sıklıkla kullandığınız yazılımların 
nasıl çalıştığını merak ediyorsanız ya da 
“şu yazılımda keşke bu özellik de olsaydı” 
diyorsanız, kullandığınız yazılım açık kaynak kodlu olduğu sürece dilediğiniz gibi 
oynamalı ve takıldığınız noktalarda wiki 
kaynaklarında araştırma yapmalısınız. Bu 
noktada hemen belirtelim, açık kaynak 
kodlu yazılımların genellikle bir wiki'si 
vardır ve orayı kullanarak yazılım hakkında oldukça fazla şey öğrenebilirsiniz. 
Kendiniz bir yazılım projesi başlatmayı 
düşünüyorsanız yine SourceForge.net bunun için en uygun yerlerden biri. 


Platform farketmez 

GPL lisansı, Linux ile bağdaştırıldığından 
(Linux GPL lisansıyla dağıtılan ürünlerden 
biridir) kullanıcılarda sanki açık kaynak 
kodlu yazılımlar sadece Linux tarafında 
yer alır diye genel bir yanılgı oluşuyor. Oysaki bu gün, Windows platformunda kullanabileceğiniz oldukça fazla sayıda açık 
kaynak kodlu ve özgür yazılım lisansıyla 
dağıtılan program bulabilirsiniz. Hatta 
Windows üzerinde geliştirilen ve Microsoft 
teknolojileriyle hazırlanmış birçok açık 
kaynak kodlu proje de var. Yani kullandığınız işletim sistemi Linux da olsa Windows 
da olsa açık kaynak kodlu yazılımlardan 
kendinize örnekler bulabilir, kafanızdaki 
projelere temel yapı alabilirsiniz. 


Dil çok önemli 

Platform her ne kadar fark etmese de 
kullanılan geliştirme dilleri ve açıklamalar 
fazlasıyla önemli. Yani Python ile geliştirme yapacaksanız hedefiniz Python ile 
yazılmış açık kaynak kodlu yazılımlar ya 
da projeler olsun. Aksi halde işleriniz bir 
anda karışabilir. Düşünsenize webin altını Üstüne getiriyorsunuz ve bulduğunuz 
kod C ile yazılmış çıkıyor. Oysaki siz Java 
öğreniyorsunuz. Ne kadar acı değil mi? 
Yazılımcılığa yeni yeni ısınıyorsanız ve 
daha da önemlisi kendi kendinizi eğitiyorsanız, temiz yazılmamış kodlardan uzak 
durmalısınız. Temiz bir dille yazılmış, doyurucu açıklama mesajları içeren kodlar 
sizi hem geliştirerek hem de zamandan 
kazanmanızı sağlayacaktır. Ama ne yazık 
ki bu tarz temiz kodlar bulmak çok kolay 
değildir. O nedenle siz siz olun, geliştirdiginiz kodlara mutlaka açıklama satırları 
ekleyin ve bunu ya İngilizce yapın ya da 
hem İngilizce hem de Türkçe olarak yapın. Böylece hem yerli programcı adayları 
kodunuzu incelerken kendilerini eğitebilir, 
hem de dünyanın öbür ucundan bir programcı da kodlarınıza katkıda bulunabilir. 


Web her derde devadır 

Açık kaynak kodlu yazılımlar gerçekten 
yazılımcılar için büyük bir kaynak. Düşünsenize kullandığınız yazılımın nasıl 
çalıştığını ya da nasıl yazıldığını kolayca 
öğrenebiliyorsunuz. Fakat bazen kafanızda kurguladığınız projeye uygun bir açık 
kaynak kodlu yazılım bulamayabilirsiniz. 
O noktada gözlerinizi webe çevirmeniz 
gerekecek. Çünkü webdeki kaynaklar 
hem teorik bazlı makalelerden hem de 
yine modüler kodlardan oluşuyor. Yani 
anlamadığınız bir noktayı aydınlatmak 
için programlama dilleri üzerine yazılmış 
“how to” kıvamında makaleler bulabilir, 
bu makalelerde anlatılan kodların örneklerini de aynı kaynaktan edinebilirsiniz. 
Yani yazımızın başında da belirttiğimiz 
gibi bir zamanların web trendleri şimdilerde yazılım dünyası için kendini göstermeye başladı. 

Web sitelerinden edineceğiniz kodları 
kullanmak, hazır yazılım projeleri üzerinde kafa yormaktan çok daha yorucudur. 
Yani elinizdeki koda, sitelerden bulduğunuz kodları eklediğinizde çoğunlukla çalışmayabilir. Bunun temel nedeni bağımlılıklardır ki, bu bağımlılıkları sağlamak 
bazı durumlarda kodu sıfırdan yazmaktan 
farksızdır. O nedenle çok zorda kalmadıkça (ya da web projeleri haricinde) bu tarz 
farklı kaynaklardan aldığınız kodları birbirine kaynaştırmaktan ziyade daha basit olan ama çalışan açık kaynak kodlu 
projeler üzerinde yoğunlaşın. Size daha 
faydalı olacaktır. 


En geniş kaynak: 
SourceForge.net 

SourceForge, aslen VA Software adlı 
şirketin bir eş zamanlı proje geliştirme, 
yönetme ve düzenleme sistemiydi. Sonraları şirket büyük bir lütufta bulunup 
günümüz SourceForge.net sitesinin oluşumuna katkıda bulundu. Sonuç olarak 
da gönül rahatlığıyla, hazır yazılım projeleri arıyorsanız ilk önce ve mutlaka http:// 
sourceforge.net adresini ziyaret edin diyebiliyoruz. 

Sadece bu site üzerinden bile işinize yarayacak kod, wiki ya da iskelet yapı edinebilirsiniz. Basit ve ücretsiz bir üyelik ile 
kolayca kafanızdaki proje için bir sayfa 
oluşturabilir ve çalışmalarınızı burada 
dünyadaki diğer geliştiricilerle paylaşabilirsiniz. Benzer şekilde üyeliğe bile gerek 
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duymadan dilediğiniz bir projenin sayfasından kodları ve varsa derlenmiş kullanılabilir yazılımı çekebilirsiniz. 

SourceForge, sade ve kullanıcı dostu bir 
arabirimle ziyaretçilerini karşılıyor. Kısa 
bir süre önce tasarımını değiştiren ve arama kutusunu daha öne çıkartan sitede, 
bir anahtar kelime yardımıyla dilediğiniz 
tarzda bir yazılıma ulaşmanız sadece 
saniyelerinizi alıyor. Örneğin bir kelime işlemci üzerinde çalışıyorsanız, tek 
yapmanız gereken “word” ya da “word 
processor” benzeri bir anahtar sözcükle 
arama yapmak. Ardından o amaca hizmet etmesi için geliştirilen onlarca (bazen 
yüzlerce) yazılımın oluşturduğu bir listeyle karşılaşacaksınız. Geriye bu listedeki 
yazılım projelerine ait açıklamaları ve 
ekran görüntülerini inceleyerek, size en 
çok fayda sağlayacak projeleri belirleyip 
kaynak kodlarını indirmek kalacak. İşte 
bu aşamada bir miktar zorlanabilirsiniz. 
Çünkü gerçekten birbirinden başarılı yazılımlarla karşılaşacaksınız ve seçim yapmak sizin için çok zor olacak. 


Bir başka kaynak: 
Freshmeat.net 

SourceForge ile aynı mantığı güden bir 
başka web sitesi de Freshmeat.net. “Taze 
et” deyiminden yola çıkan site, binlerce 
açık kaynak ve özgür yazılım projesini 
bünyesinde barındırıyor. SourceForge'ta 
olduğu gibi Freshmeat üzerinde de ücretsiz olarak bir hesap açabilir ve bir yazılım 
projesi başlatarak kendi kodlarınızı diğer 
yazılım geliştiricileriyle paylaşabilirsiniz. 
Freshmeat'in tasarımı SourceForge'a göre 
biraz daha karmaşık diyebiliriz. Yani en 
güncel yazılım projelerinin, en çok indirilen projelerin ve kullanıcıların oyladığı 
projelerin listeler halinde verildiği anasayfada aradığınızı bulmak bir hayli güç. 
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Kısa bir süre öncesine kadar SourceForge.net de benzer bir arayüz kullanıyordu. 
Freshmeat'in bir başka güzel tarafı da 
makaleleri. Yani yazılım projelerinin yanı 
sıra yeni teknolojiler ya da geliştirme dilleri üzerine eğitici dokümanlar da bulabiliyorsunuz. Tabii İngilizce olarak... 

Yine anahtar kelimelerle arama yapıp 
yüzlerce projeye ulaşmanız mümkün. 
Freshmeat üzerinde, günümüzün en rağbet gören alanlarına hitap eden yazılımların kodları da bulunuyor. Mesela CRM 
(müşteri ilişkileri yönetimi) yazılımları 
bunlardan biri. Yazımızı hazırladığımız 
dönemde Freshmeat üzerinde yaklaşık 
96 adet CRM projesi vardı. Yani, ticari 
değer taşıyan uygulamaların bile kodlarına ulaşabilmeniz mümkün. 


Yazılım sektöründeki 
internet devi Google 
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Bildiğiniz gibi artık internet dediğimizde 
aklımıza ilk önce Google geliyor. Hatta 
son birkaç yıldır yazılım denildiğinde de 
aklımıza ilk isimlerin içerisinde Google'ı 
görüyoruz. Sonuçta aranızda Google Earth'ü kullanmamış ya da Google 
Chrome'u denememiş birileri yoktur. Bir 
zamanlar Tool Kit adı altında bir dizi olmazsa olmaz aracı da yine Google dağıtıyordu ve bugünlerde cep telefonu işletim 
sistemiyle bir kez daha dikkatleri üzerine 
- çekmeyi başardı. 
Aslında bu yazılımların tamamı Google'ın 
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yanlış olmaz. 
code.google.com 
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rışmaları düzenliyor ve dereceye girenleri bünyesine katarak Google yazılımları 
kervanın fertleri halinde kullanımımıza 
sunuyor. İşte bu beğeniyle kullandığımız 
Google yazılımlarının genel hikayesi bu 
şekilde. 

Yani http://code.google.com sayesinde 
projelerinize Google'ın sponsor olmasını 
sağlayabilir ya da sitedeki yüzlerce projenin kaynak kodlarını kendinize referans 
alarak programcılık yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Özellikle http://code.google. 
com/opensource adresi size muazzam bir 
kaynak olacaktır. 

Google Code aynı zamanda geliştiricilerin birbirleriyle tartıştıkları ve amatörlerin 
kodları anlamakta zorluk çektiklerinde bilene danışabilecekleri geniş bir foruma da 
sahip. Burada da kendinizi bir hayli hızlı 
geliştirebilirsiniz. 


Internetin betik ve kod kaynağı: 
HotScripts.com 
www.hotscripts.com adresi günümüzün 
popüler geliştirme dilleriyle çalışan hemen her geliştiricinin sık kullanılanlarında 
yer alması gereken bir site. Anasayfasında 
kategoriler halinde sıralanmış olan diller 
sayesinde yolunuzu kolayca bulabiliyorsunuz. HotScripts üzerinde PHP'den 
Ajax'a, C/C*--'tan Python'a hatta Java 
ve Ruby'ye kadar oldukça geniş bir yelpazede binlerce kod ve makale barınıyor. Bu 
sayede kendinizi kolayca geliştirebilir, yeni 
dilleri öğrenmeye çalışabilir ya da hazır 
kodlarla web tabanlı ve kurulabilir yazılım 
projelerinizi daha da iyileştirebilirsiniz. 


Özellikle Python ve Ruby gibi yeni nesil programlama dilleriyle çalışıyorsanız 
HotScripts size çok faydalı olacaktır. 

HotScripts üzerinde en çok projeye sahip 
dil PHP Bu nedenle halihazırda PHP ile 
çalışıyorsanız bu siteden faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra CMS gibi konularda 
Joomla!, Mambo ya da WordPress size 
fazlaca hantal ya da komplike geliyorsa 
HotScripts üzerinde çok daha hafif pro- 


jeler bulabileceğinizi belirtelim. Tahmin 
edebileceğiniz gibi bu durum hemen her 
alan için geçerli. 


C# kaynaklarından biri: 
CodeProject.com 

Buraya kadar yer verdiğimiz kaynaklar- 
da ağırlıklı olarak açık kaynak dünyasına hizmet eden yazılımcıların kullandığı 
dillerin ağırlığı vardı. PHP, Python, Ruby, 
C/C*-* ya da Java gibi dillerden oluşan 
bu kervanın yanında bir de Microsoft teknolojilerini kullanarak geliştirme yapan 
ve geliştirdikleri yazılımları açık kaynak 
kod lisanslarıyla dağıtan yazılımcılar var. 
Ağırlıklı olarak C# ve .NET kullanan bu 
geliştiriciler de makale, kod ya da yazılım 
paylaşımlarını www.codeproject.com adresi üzerinden yapıyorlar. 


Eğer .NET ya da C#'a meraklıysanız ve 
kendinizi bu platform ve dil üzerinde eğitmeyi düşünüyorsanız mutlaka bu siteyi 
sık kullanılanlarınıza ekleyin. Çünkü sıklıkla buraya uğrayacaksınız. 

Sitede bir proje başlatmak ya da bir projeye katkıda bulunmak için üyelik hesabı 
açmalısınız. Ancak kod indirmek ya da 
makale okumak için üyelik hesabına ihtiyacınız yok. Ayrıca Linux kullanıyorsanız 
ve C#'ı MONO platformuyla kullanıyorsanız yine bu sitedeki makaleler ve örnekler 
size ışık tutacaktır. Ancak hemen belirtelim MONO tarafındaki makaleler oldukça 
eski ama acemi bir programcıysanız fayda göreceğiniz su götürmez. 


Microsoft desteğinde 

açık kaynak projeler 

Evet, başlığı yanlış okumadınız. Yazılım 
devi Microsoft'un maddi manevi desteği 
ve üçüncü parti geliştiricilerin emeğiyle 
oluşturulan, açık kaynak kodlu projelerin 
dağıtıldığı bir portaldan bahsediyoruz. 
www.codeplex.com adresinden ulaşabileceğiniz sitede, oldukça profesyonel geliştirici ve makale yazarlarının at koşturduğunu söylesek sanırız, kaynağın C# ve 
.NET başta olmak üzere Microsoft teknolojilerini kullananlar için ne denli kıymetli 
olduğunu daha iyi anlatmış oluruz. 
CodeProject mantığında işleyen sitede 
sadece açık kaynak kodlu yazılım ve projeler yer alıyor. Üstelik projelerin büyük 
bir kısmı makalelerle desteklenmiş olduğundan bu projeler üzerinde çalışmak 
oldukça kolaylaşıyor. 

CodePlex, çok değerli projeler barındırıyor. Bunların arasında Microsoft'un yeni 
işletim sistemi projesi Singularity de yer 
alıyor. C#'ın gücünü göstermek için girişilen bu proje de bir hayli ilerlemiş durumda. Hatta MS Virtual PC ile kullanabileceğiniz ISO uzantılı sistem imajı bile 
mevcut. Yani CodePlex'i de sık kullanılanlarınıza eklemenizde fayda var. 


OHLOH.net: 

Proje ve değerleme sistemi 
Son kaynağımız www.ohloh.net adlı web 
sitesi. Bu sitede de yine açık kaynak 
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kodlu yazılım projeleri yer alıyor 
ve kodların yanı sıra makaleler de 
bulunuyor. Ülkemizden de birkaç 
projenin yer aldığı sitede hemen 
her dilden ve platformdan proje 
bulmak mümkün. 

Ohloh.net üzerinde de diğer kaynaklarımızda olduğu gibi proje 
başlatmak ya da bir projeye katkıda bulunmak için üyelik hesabı 
açmanız gerekiyor. Ama sitenin 
genel kullanımı için herhangi bir 
kısıtlama bulunmuyor. 

Sitenin en büyük farkı bünyesinde bulunan projeleri inceleyerek adam/saat 
bazında değerleme yapması. Yani sitede 
incelediğiniz ya da kodlarını indirmeyi 
düşündüğünüz bir projenin maliyetinin ne 
olacağını kolayca öğrenebiliyorsunuz. Bu 
sayede başlattığınız projenin de ne gibi bir 
değere sahip olduğunu anlık olarak takip 
edebilirsiniz. Ne kadar güzel değil mi? 


Son söz 

Bu yazımızda, yazılımcı olmayı düşleyen 
ve kaynak sıkıntısı çeken okurlarımıza 
bir nebze yol göstermek istedik. Sizlerle 
paylaştığımız kaynak sitelerde yer alan 
yazılım kodlarını, taşıdıkları lisansların 
gerekleri doğrultusunda kullanmayı ihmal etmeyin. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, kodları tamamen kendinizi 
geliştirmek için kullanın. Klon yazılımlar 
üreterek zaman harcamayın, kullandığınız 
kodların yazarlarına ait imzaları kodlardan 
temizlemeyin ve yaptığınız katkılardan 
onları haberdar edin. ** 
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AÇILIŞ SAYFALARI 


Alternatif açılış sayfaları 


Tarayıcınızın açılış sayfası olmaya layık portalları, haber sitelerini ve kişiselleştirilebilri 
sayfaları inceledik. 


Selim ŞUMLU / webmaster©PCnet.com.tr 


HER gün web tarayıcımızı açtığımızda bizi karşılayan web say- o yor. Oysa açılış sayfanız olarak size çok daha faydalı olabilecek 
falarına “açılış sayfası” diyoruz. Tarayıcısının açılış sayfasını ( alternatifler mevcut. Bu yazımızda açılış sayfanız olmaya layık 
değiştirmeye üşenen Internet Explorer kullanıcıları her seferin-  kişiselleştirilebilir sayfaları, web portallarını ve haber sitelerini 
de MSN Türkiye ile, Firefox kullanıcılarıysa Google'la karşılaşı- | ele alıyoruz. 


En güncel haberleri dakikalar içinde bilgisayarınıza ulaştıran haber siteleri, gündemi takip etmek 


isteyenler için ideal birer başlangıç sayfası adayı. 


: Www.hurriyet.com.tr 


> Milliyet gazetesinin web sitesi milliyet.com.tr de Türkiye'nin : 
en çok tıklanan haber sitelerinden birisi. Sitenin ana sayfasının hurriyet.com.tr'ye kıyasla daha görsel ağırlıklı olduğu 
göze çarpıyor. Ana sayfada manşet ve ilgi çekici haberler 
sıralandıktan sonra “günün diğer haberleri” başlığı altında 
siyaset, magazin, ekonomi, spor kategorilerinde haber başlıklarına yer veriliyor. Ana sayfanın en alt kısmındaysa mi- 
? zah bölümü, sağlık, teknoloji, kültür-sanat ve blog yazıları 
* bulunmakta. İnternet kullanıcıları tarafından yazılan blog 
: yazılarını ana sayfasına taşıması milliyet.com.tr'de dikkat 
çekici bir nokta. 
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: Www.ntvmsnbc.com 


NTV ve MSNBGC işbirliğiyle hayata geçen haber portalı : 
ntvmsnbc.com, araştırmalara göre Türkiye'nin en güvenilir * 


: haber portallarından biri. NTVMSNBC'nin tasarımı Hürriyet : 
: ve Milliyet'e göre biraz zayıf kalıyor denebilir, ama kısa süre : 
: içinde site tasarımının msnbc.com'a benzer bir tasarımla : 
: yenileneceğini tahmin ediyor ve bu değişimi merakla bekli- : 
: yoruz. Sitenin ana sayfası görsel ağırlıklı değil, onun yerine : 
: flaş gelişmelere ve bolca haber başlığına yer verilmiş. Der- : 


li toplu bir görünüme sahip ana sayfada Türkiye, dünya, 


: ekonomi, spor, teknoloji gibi kategorilere ait en güncel 5'er : 
: haberi görebiliyorsunuz. Sitede magazin haberleri yer veril- © 
: meyişi dikkat çekiyor. 


 www.cnnturk.com 


CNN Türk'ün geçtiğimiz aylarda yenilenen web sitesi ol- : 
: dukça kullanışlı bir başlangıç sayfası adayı. Ana sayfada : 


10 tane manşet, öne çıkan haber başlıkları ve kategorik : 


: haberler sıralanıyor. CNN Türk blog'larına, finans bilgile- : 
: rine, video ve fotoğraflardan önizlemelere de ana sayfada : 
: yer verilmiş. Ziyaretçiler tarafından yazılan haberleri içeren : 
: “Haberim” bölümü de ana sayfada yerini alıyor. 


AÇILIŞ SAYFALARI 


Çeşitli konuları bir araya getirerek kullanıcıya sunan web portalları, her şeye bir anda göz atmayı seven 
kişiler için uygun birer başlangıç sayfası adayı. 
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Wwww.mynet.com 


Alexa istatistiklerine göre Türkiye'nin en çok ziyaret edilen : 
portalı Mynet. Portalın ana sayfasında magazin ağırlıklı : 
haberler, son dakika gelişmeleri, döviz kurları, “eksenim” : 
servisinden videolar ve fotoğ- : 
raf galerilerinin ön izlemelerini : 
© bulabilirsin. Genel olarak ana : 
- | sayfanın magazin ve eğlenceye : 
yönelik hazırlandığını görüyoruz, : 
yani bu konulara ilgi duyuyorsa- : 
nız Mynet sizin için ideal bir giriş : 
sayfası olabilir. Mynet bünyesin- : 
de emlak, e-posta, finans, fiyat : 
arama, sinema, kadın, oyun, otomobil gibi farklı kesimlere : 


: hitap eden çok sayıda bölüm ve servis de bulunuyor. 
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www.superonline.com 


Superonline'ın geçtiğimiz aylarda yenilenen web sitesi, kul- : 
lanıcılarına her şeyi tek bir sayfada sunmak üzere tasarlan- ? 
mış. Ana sayfadaki güncel haberler bölümü Flash tabanlı : 
olduğu için diğer portallara kıyasla biraz daha yavaş yükle- : 
: niyor. Son gelişmelerin hemen yanında, Superonline'ın içe- : 
: rik ortağı Vidomido'dan eğlenceli videolara yer veriliyor. Bu , 
: bölümlerin hemen altında Türkiye, yaşam, magazin, eğlen- : 
: ce, müzik, otomobil başlıklarında güncel yazılar sıralanıyor. : 
: Yazıların altındaysa en çok okunan ve en çok yorumlanan : 


: haber başlıklarını görebilirsiniz. 
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www.turk.net 


Bir diğer İSS'ye ait Turk.Net portalı da kaliteli web portalla- : 
rımızdan birisi. Turk.Net ana sayfası incelediğimiz diğer por- : 
tallara göre daha minimal ve derli toplu bir tasarıma sahip. : 
ekolay.net'te olduğu gibi günün haber ve yazılarına sekmeler : 
halinde yer verilmiş. Haber, spor, finans, sağlık ve yaşam : 
sekmelerinden birini seçerek o bölümdeki son yazılara ulaş- : 
manız mümkün. Turk.Net'in üyelik sistemi olan Net.CLUB'a : 
üye olarak kendinizi tanıtan bir profil oluşturabilir, haberle- : 
re yorum yazabilir, forumlara katılabilir, oyun oynayabilir ve : 
içeriği kişiselleştirebilirsiniz. Kişiselleştirme kapsamında ana ? 
bulunduğunuz ilin hava durumunu, günlük falınızı ve hisse * 
senedi portföyünüzü ana sayfada görüntüleyebiliyorsunuz. 


dünyasında önemli bir yere sahip. 
ekolay ana sayfasında da magazinsel içeriğin ağırlığı hissediliyor. Ana 
sayfada güncel haberler; spor, finans 
ve magazin haberlerinden başlıklar 
yer alıyor. Sinema, müzik, mahmure, şehir başlıkları da sekmelere ayrılmış olarak ana sayfada yerini al- 
MIŞ. İstediğiniz sekmeye tıklayarak S 
o konuyla ilgili en güncel 5 haberi görebiliyorsunuz. ekolay'ın : 
sağlık, astroloji, müzik, sinema, mizah, hava&yol gibi ilgi çe- : 
kici pek çok kanalı da mevcut. : 


Kişiselleştirilebilir giriş sayfaları, ilgilendiği her konuyu bir araya toplamayı seven ve RSS teknolojisini 
sık sık kullanan kişilere hitap ediyor. 


www.netvibes.com 


Kendinize uygun bir giriş sayfasını bir türlü bulamıyorsanız Netvibes”ı 
kişiselleştirerek kendi giriş sayfanızı yaratabilirsiniz. Sınırsız özelleştirme 
: imkanları, onlarca dil desteği ve yerelleştirilmiş içeriğiyle Netvibes kendi 
: alanının lideri konumunda. Netvibes.com'a girdiğiniz anda sizi karşılayan 
Türkçe içeriği anında değiştirmeye başlayabilirsiniz. Netvibes hesabınız 
olmaza bile değişiklikleriniz çerez (cookie) yoluyla bilgisayarınıza kaydediliyor, böylece Netvibes'a tekrar girdiğinizde kişisel içeriğinizi görebiliyorsunuz. Kişisel Netvibes sayfanıza başka bilgisayarlardan da erişebilmek 
için bir Netvibes hesabı açmanız yeterli. Netvibes'a ekleyebileceğiniz 
?: 1000'in üzerinde “widget” mevcut. Ekranın sol üstünde göreceğiniz “İçe- 
? rik ekle” düğmesiyle popüler widget'ları görebilirsiniz. Popüler YouTube 
? videoları, Flick slayt gösterisi, Gmail kontrolü gibi kullanışlı widget'lar 
? bizim beğenimizi kazandı. Ayrıca dilediğiniz RSS akışlarını da adresini 
: girerek ana sayfanıza eklemeniz mümkün. 
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: Www.google.com.tr/ig i 


iGoogle, Google'ın “basit ve temiz tasarım” : 


: felsefesinden vazgeçmeden Google'ı kişiselleş- : 
: tirmenizi sağlıyor. Google tarafından sunulan * 
: ve kullanıcılar tarafından tasarlanmış tema- * 


ları görmek için “Temayı seçin” linkini kulla- : 
nabilirsiniz. İlk açılışta gözümüze fazla sade : 


: görünen iGoogle'ı Google hesabınızla birlikte 
: kullanmanız mükün. Sağ üstteki “Konu ekle” : 


linkine tıklayarak yüzlerce araçtan istedikleri- * 
nizi sayfanıza ekleyebilirsiniz. Burada Türkçe : 
içerik sunan birçok aracın da bulunduğunu : 


: göreceksiniz, ama ne yazık ki Türkçe ve İn- : 
: gilizce araçlar, RSS beslemeleri ve gadget'lar : 


karışık olarak listeleniyor. 


Nildlig8 ADOBE CONNECTNOW 


Toplantılarınızı 
internete taşıyın 


Adobe ConnectNow, iş arkadaşlarınızla sanal toplantılar düzenlemeniz için gereken tüm 


araçları sunuyor. 
Selim ŞUMLU / webmaster©PCnet.com.tr 


ESKİDEN filmlerde gördüğümüz tele-konferanslar ve sanal toplantılar artık bir lüks olmaktan çok uzak. Birçok şirket uluslar arası 
düzeydeki toplantılarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Böyle 
toplantılar hem çok daha düşük maliyetli oluyor hem de zaman 
kaybını önlüyor. Sanal toplantılar düzenlemek her ne kadar gerçegi kadar maliyetli olmasa da hedefe ulaşmanızı sağlayan yazılım 
veya servisler genellikle ücretli. Adobe ConnectNow ise fikirlerinizi 
paylaşmanın, detayları tartışmanın ve birlikte çalışmanın en güzel ve bedava yollarından biri. ConnectNow"'ı kullanarak seyahat 
masraflarınızı kısabilir, zamandan kazanabilir ve verimliliğinizi 
artırabilirsiniz. Anlaşıldığı üzere ConnectNow, bedava ve kolayca 
erişilebilen web tabanlı bir konferans çözümü. 


Etkileşimli toplantı 

“İş arkadaşlarımla Windows Live Messenger'da yazışmak ya da 
görüntülü görüşme yapmak yerine neden ConnectNow/'ı tercih 
edeyim?” sorusunu şöyle cevaplayabiliriz: ConnectNow tabanlı 
bir toplantının katılımcıları yazılı, sesli ve webcam üzerinde görüntülü görüşme yapabilmenin yanı sıra notlarını, dosyalarını ve 
ekranlarını paylaşabiliyorlar. Hatta katılımcılardan birinin kendi 
bilgisayarınızı yönetmesine de izin verebiliyorsunuz. Bu sayede 
ConnectNow teknik destek amacıyla da kullanılabiliyor. Üstelik ConnectNow Flash tabanlı olduğu için katılımcıların hiçbir 
ekstra yazılım kurmasına gerek kalmıyor ve ConnectNow, Flash 
Player destekleyen her platformda çalışabiliyor. 


Görüşme başlasın 

Toplantınıza katılacak her kullanıcının bir Acrobat.com hesabına 
sahip olması gerekiyor. Sizin ya da arkadaşlarınızın henüz hesabı 
yoksa yapmanız gereken şey basit: www.acrobat.com adresine 
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Preferences 


penceresinde 
mikrofon 
ayarlarınızı 
kontrol 
edebilirsiniz. 


girip Adobe ConnectNow/”ı seçin, Begin'e ve ardından Sign Up! linkine tıklayın. Forma sırasıyla e-posta adresinizi, parolanızı, adınızı, 
soyadınızı ve ülkenizi girmeniz gerekiyor. E-posta adresinize gelen 
onay linkine tıkladıktan sonra tekrar www.acrobat.com adresine 
girip hesap bilgilerinizle toplantı odanıza girip yapabilirsiniz. 
ConnectNow'ın ilk kez yüklenmesi birkaç dakika sürebilir. Toplantı odanıza ilk girdiğinizde size https://connectnow.acrobat.com/ 
pcnet gibi bir toplantı odası adresi atanıyor. Bu adresi diğer arkadaşlarınıza bir şekilde ulaştırarak toplantı odanıza girmelerini 
sağlayabilirsiniz. 

* Toplantı odası adresi 

Toplantı odanız için size kalıcı bir adres atanıyor, böylece arkadaşlarınızla her zaman paylaşabileceğiniz sabit bir adresiniz oluyor. 

* Ekran paylaşma 

Ekranınızda bilgileri katılımcıların görmesini tek bir tıklamayla 
sağlayabilirsiniz. 

* Tahta 

Basit şeyleri çizerek anlatmak isterseniz “beyaz tahta”yı kullanabilirsiniz. Tahtada çizgiler ya da şekiller çizebilir, yazı yazabilir ve 
tahta görüntüsünü PNG dosyası olarak kaydedebilirsiniz. 

» Video konferans 

Web kameranızı kullanarak katılımcılarınızla gerçek zamanlı görüşme yapmanız mümkün. 

» Sesli görüşme 

Katılımcılarla konuşmak için bilgisayarınızdaki mikrofonu kullanabileceğiniz gibi size verilen telefon numaralarını arayarak daha 
geleneksek bir telekonferans da yapabilirsiniz, ancak Türkiye'ye 
ait bir numara olmadığı için bu özelliğin ülkemizde kullanışlı oldugunu söyleyemeyiz. 

* Yazılı sohbet 

Soru sormak ya da fikirlerinizi paylaşmak için yazılı sohbet özelliğini her zaman kullanmak elinizde. Üstelik yazı tipi, boyut, renk 
ve ifade gibi özellikleri de kullanabiliyorsunuz. 


BM ALRAOBADLOMA 


lab Connect 


Kpr er over e veri 


ie iran 


wii arya. LEarTi run 


dag 


Toplantı katılımcılarından biri, sizin iznini almak şartıyla masaüstünüzün kontrolünü eline 
alabilir. Bu özellik birlikte çalışmak gerektiğinde ya da teknik destek almak istediğinizde çok 
kullanışlı olabiliyor. 


Sanal toplantı odanız 

Toplantı odanız kalıcı olduğu için bir önceki toplantıdan kalan yazışmalarınız ve notlarınız toplantı odasından silinmiyor. Bu yüzden yeni bir 
toplantıya başlamadan önce “masanızı temizlemeyi” düşünebilirsiniz. Toplantı arabiriminin alt 
tarafında mevcut kullanıcıların listesini göreceksiniz. İstediğiniz kullanıcıya tıklayarak toplantı 
sahibi (host), katılımcı (participant) ya da seyirci 
(audience) olarak atayabilirsiniz. Ekranın sağ 
tarafındaysa webcam, yazılı sohbet ve paylaşılan notlar bölmelerini göreceksiniz. Ekranın Üst 
kısmında sırasıyla toplantı (meeting), bölmeler 
(pods) ve yardım menüleri yer alıyor. Normalde 
gizli olan dosyalar (files) ve beyaz tahta (whiteboard) bölmelerini Pods menüsünden açabilirsiniz. Meeting menüsünü kullanarak toplantıya 
kişi davet etmeniz, dosya yüklemeniz ya da tercihlerinizi (preferences) düzenlemeniz mümkün. 
Menülerin hemen sağındaysa sırasıyla katılımcı 
davet etme, ekran paylaşma, dosya yükleme, 
webcam başlatma, mikrofon paylaşma ve telekonferans düğmeleri bulunuyor. 


Ekran paylaşımı 

Ekranın ortasındaki Share My Screen düğmesine tıkladığınızda ekranınızı diğer katılımcılarla paylaşmış olursunuz. Böylece kendi bilgisayarınızda açık olan bir tabloyu ya da resmi 


ADOBE CONNECTNOW 


kolayca katılımcılara gösterebilirsiniz. Ekran 
paylaşımı modundayken diğer bölmeler küçük 
bir pencereye sıkıştırılacak size yer açılır. Diğer 
kullanıcılardan birisi bilgisayarınızın kontrolünü ele almak isterse ekranın alt kısmındaki 
fare imleci simgesine (Reguest control of this 
user's computer) tıklayarak izin isteyebilir. Sizin ekranınızda açılan soruya Accept yanıtını 
verdiğinizde karşı taraf kendi fare ve klavyesini kullanarak ekranınızda kontrol sahibi olur. 
Kontrolü yeniden kendi elinize almak isterseniz 
Regain Control düğmesine tıklamanız yeterli. 
Zaten karşı taraf bilgisayarınızı kullanırken siz 
de gerektiğinde fare veya klavyeyle müdahale- 
de bulunabiliyorsunuz, yani kontrol tamamen 
karşı tarafa geçmiyor. 

Yaptığımız denemelerde bu özelliğin oldukça 
verimli çalıştığını ve teknik destek amacıyla 
kullanabileceğini gördük. Bu özelliğin hiçbir 
yazılım yüklemeyi gerektirmemesi önemli bir 
artı. Benzer araçların çoğu ücretli ve önceden özel bir yazılım yüklenmesini gerektiriyor. 
Windows'un bazı sürümlerinde bulunan uzak 
bağlantı özelliğiyse deneyimlerimize göre çoğu 
zaman çalışmıyor ve güvenlik duvarlarında detaylı ayarlar yapmayı gerektiriyor. 


ACROBAT.COM 


acrobat.com 


git.pcnet.com.tr/46 


İiia8 AYIN SİTELERİ 


Okurlarımızdan siteler 


PCnet okurlarının hayata geçirdiği web siteleri her ay bu sayfalarda yer alıyor. 
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Gaziantep Anadolu Lisesi'nin gerçekten adına yakışır bir web 
te sunulan teknolojinin ismi. Çünkü sitenin yapımcıları sayfaya 


sitesi var. Bu site özellikle lisenin öğrencileri için oldukça yararlı 


bilgiler sunuyor. Kayıtlarda istenen belgeler, OKS sınavına gi- i 
sitesi sahiplerine hitap eden bu hizmet sayesinde, sitenize inte- 


renlere destek olacak bilgiler ve bağlantılar, öğrenciler ve tercih 


yapacaklar için ilgi çekici. Ayrıca siteden yine öğrencilerin işine i 


yarayacak birçok dosya indirilebiliyor. 
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Www.rcgaleri.com 


RCGaleri, model araç tutkunlarını bir araya toplayan güzel 
bir adres. Model araç severler bu sitede ücretsiz olarak 
ilan verebiliyor, satın almak istedikleri modellere ulaşabiliyor ve satmak istedikleri modelleri elden çıkartabiliyor. 
Sitede yakıtlı model arabalardan statik maketlere kadar 
birçok kategori bulunuyor. Sitede her an yüzlerce aktif ilan 
bulmak mümkün. Tabii bu da model araçlarla uğraşanlar 
için gerçekten güzel bir durum. İlan verme ve okuma işlemlerinin tamamen ücretsiz olarak yapılması siteye bir 
sıcaklık katıyor. RCGaleri, açıldığı günden bugüne binlerce 
ziyaretçiye ev sahipliği yapmış ve bünyesindeki ilanların 
sayısı aynı ziyaretçi sayısı gibi her geçen gün artıyor. 
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İnteraktif Video, aslında bu web sitesinin ismi değil, bu adresadım attığınızda görebileceğiniz ilginç bir hizmet veriyorlar. Web 


raktif bir karakter ekleyebiliyorsunuz. Bu karakter sizin belirlediiniz sunumu yaptıktan sonra ortadan kayboluyor. 


GELECEĞİN İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ UZMANLARINA 


Açık kaynak kodlu içerik yönetim sistemleri her mına ilgi duyan okurlarımıza küçük de olsa bir ipucu 
geçen gün daha fazla yerde karşımıza çıkıyor. Yakın vermek. Çünkü açık kaynak kodlu içerik yönetim 
geçmişte kendi içerik yönetim sistemlerini yazarak sistemleri, internet üzerinde iş yapmayı öğrenmek 
müşterilerine sunan web sitesi yapım şirketleri için başvurulabilecek en iyi araçlardan. Üstelik bu- 


A. Kıvanç TANRIKULU 
kivanc(©PCnet.com.tr 


bile artık çoğu zaman müşterilerinin web sitelerini günlerde çok popüler olsalar da henüz yolun başında 
yaparken açıl kaynak kodlu sistemleri kullanmayı sayılırlar. Örneğin Joomla henüz |.5 versiyonuyla, 


tercih ediyorlar. Bu onlar için hem zamandan hem Wordpress de 2.6 versiyonuyla karşımızda. Yani 

de çeşitli maliyetlerden tasarruf sağlıyor. Bu konu- konuyla ilgilenen herhangi bir webmaster adayıysadan bahsetmemin sebebi tabii ki web sitesi yapım nız, oyuna dâhil olmak için geç kalmış değilsiniz. Bu 
şirketlerinin nasıl çalıştığını anlatmak değil. Amacım sistemler için “eksiksiz” diyemesek de ciddi anlamda 
bu sayfaları dikkatle takip eden ve web sitesi yapı- gelecek vaat ettiklerini söyleyebiliriz. 
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Www.ucacak.com 


s5 p pe Kip A 


Kazığı va, şa Ki, m, A va 


AYIN SİTELERİ Hilal 


: www.flasharsivi.com 


FlashArsivi 


razi ME Bn A a gamma 
NM e 
GE | bam anam ama 


Seyahatlerinde uçağı tercih edenlerin bilet bulmak için başvurabilecekleri Ucacak.com, uçak bileti satın almak isteyenlerin ko- : 
layca sonuca ulaşmalarını sağlamak için tasarlanmış. Sitede uçuş : 
ricileri için örnekler, dersler, forum ve programlar bulunuyor. Kullanıcı dostu arayüzü, kullanımı kolaylaştırıyor. 


tarihi, kalkış yeri ve iniş yeri gibi bilgileri girerek çeşitli havayolu 
şirketlerinin uçuşları için bilet imkânlarını görebiliyorsunuz. 


www.deprem.mobi 


Depream.ma 


Çep Tekdoru Ösprez Sibeei 
Sör 30 Düpcem 
1005-10-08 İlin 
19. YALOVA ACIKLARI OYLARALARA DEeizi; 


d00E. LO. öğre 
11- YALOVA ACIKLARI (ARALARA DEMET) 


JE -Lü-0 İla 


Türkiye dönem dönem depremler yaşıyor ve bu konu sıkça gündeme geliyor. İlgi çekici bir servis olan Deprem.mobi, özellikle : 
mobil cihazlarıyla internete bağlananların depremleri anlık olarak : 
çekleştirdiği sosyal faaliyetlerin yanı sıra, planlanan projeler ve 
i çıkarılan yayınlar hakkında da bilgi veriliyor. 


takip edebileceği bir mobil web sitesi. Tabii isterseniz bu siteyi 
masaüstü bilgisayarınızın tarayıcısıyla da inceleyebilirsiniz. 


Forum mantığıyla çalışan Haber Paylaşım, kullanıcıların edin- : 
dikleri haberleri birbirleriyle anında paylaşabildikleri bir haber 
sitesi olarak karşımıza çıkıyor. Haberlerin tamamını okuyabilmek : 
için üyelik şart. Üst kısımda yer alan Haber Merkezi'nden haber : 
: sahip Kâğıt Pil'de zaman geçirirken birçok şey öğrenebilirsiniz. 


ajansları ve gazete haberlerine ulaşmak mümkün. 


Web'de yayınlanacak animasyonlar hazırlamak için en çok kullanılan yol olan Flash'ı öğrenmek istiyorsanız, FlashArsivi.com'a 
göz atabilirsiniz. Sitede Flash'a yeni başlayanlar ve Flash gelişti- 


EĞİTİMSEL/ÇABA DERNEĞİ 


Eğitimsel Çaba Derneğine ait olan bu web sitesi, eğitim alanındaki sorunlara dikkat çeken, bu konudaki eksiklere değinen bir 
içeriğe sahip. Sade bir ara yüzle sunulan sitede, derneğin ger- 


HAĞIT PİL 


Dağmağ Ra Li Öğe edi gali iç 1 leşi İllere rini 


aaa eğ & Eş A A ha TN EE KE SL DAEŞ 


vi İmer ma İn en gi Ür ar 


ri Ür ei e Bai 


Blog yapısıyla karşımıza çıkan Kâğıt Pil, içeriğinde yer alan teknoloji ve bilişim haberleriyle bu konuya ilgi duyanların dikkatini 
çekebilecek bir site. HD film fragmanlarından, Flash oyunlara, en 
son mobil teknolojilere kadar teknolojiyle ilgili geniş bir içeriğe 
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Mia BLOG GÜNCESİ 


Blogcular Blog Hareket 


Gün 


Özgür POYRAZOĞLU 
ozgurdPCnet.com.tr 


ü'mde seslerini yükseltti 


Bloglar hakkında yazmaya başlayınca sanıyorum bu, hafif bir deformasyonu 
da beraberinde getiriyor. Bir anda bloglara bakışınız -bir kez daha- değişiyor. 


İçeriği nasıl, hangi konular işleniyor, tematik bloglar arasına girer mi? Ne zamandır yayında, ne sıklıkta yeni yazı yayınlanıyor, arada donup kaldığı, 
güncellenmediği dönemler oluyor mu? Tek kişinin 
mi yoksa bir grubun ortak çalışması mı? Hakkımızda sayfası var mı, varsa kendini yeterince tanıtıyor mu? Kime ne faydası var? Gibi sorular öyle 
bir hızla kafanızın içinde gezinmeye başlıyor ki ne 
olduğunu şaşırıyorsunuz. 

Bu soru bulutunun içinden kafanızı biraz çıkarttı- 


AYIN BLOG'U 


gınızda ise belli alanlarda uzmanlaşmış blogların 
azlığını fark ediyorsunuz. Bir yayın mecrası olarak hak ettiği yere henüz kavuşamamış olan blog 
âleminde ağırlık halen her konuya değinen oldukça 
kişisel bloglarda. Ancak tematik bir içerik çizgisin- 
de olan bloglar yok değil ve ağımıza takıldıkları 
anda bu sayfada yerlerini alıyorlar. Dolayısıyla 
internette gezinirken denk geldiğiniz ve başarılı 
bulduğunuz blogları bize iletirseniz bu sayfalarda 
yerlerini almamaları için hiçbir sebep yok. 


Akşam yemeklerinden sonra evinizin salonunda ayaklarınızı 
uzatıp televizyon karşısına geçtiğinizde haftanın hangi günü 
olursa olsun popüler ulusal kanalların neredeyse tamamında karşınıza çıkacak şey bir yerli dizidir. 

Son yıllardaki yabancı dizi artışını gözlemlediğimizde aynı 
trendin başta Amerika olmak üzere dünyanın her yerinde geçerli olduğunu tahmin etmek zor değil. Amerikan 
sinemasının içinde olduğu duraklama devrinin de etkisiyle 
dizilerin birdenbire çok büyük ve sürekli prodüksiyonlar 
haline gelmiş olması dizilerin hedef kitlesinin her geçen gün 
artmasına yol açıyor elbette. 

“Dizilerden bahsedeceksen keşke bir televizyon dizisinde 
filan yazsaydın, burada ne işin var?” diyorsanız giriş kısmını 
tamamlayıp asıl konuya gelmenin zamanı gelmiş demektir. 
Bu ayın blogu yabancı dizilere odaklanmış bir blog; Dizidizi. 
net 

Yabancı dizilerle ilgili güncel haberlerin paylaşıldığı site her 
geçen gün gelişerek dizilerle ilgili her türlü bilginin de yer 
aldığı bir yapıya doğru ilerliyor. Sitede popüler dizilerin 
bölüm özetlerini bulmak mümkün. (Aslında özet diyerek 
haksızlık da yapmamak lazım Lost'un bazı bölümleri o kadar detaylı yazılmış ki okuduğunuzda seyretmişçesine tatmin olabilirsiniz) Bu arada dizilerle ilgili haberlerin başında 
—eğer gerekiyorsa- bölümle ilgili önemli bilgilerin yer aldığı 
belirtilerek, bölümü seyretmeden önce yazıyı okumak istemeyecek ziyaretçiler uyarılıyor. (Bu uzun cümle yerine 
“spoiler içeren yazılar belirtiliyor” desem de aynı şekilde 
anlaşılırdı değil mi?) 

İki yılı aşkın zamandır yayında olan blogda alfabetik bir diziler dizini de bulunuyor ve istediğiniz diziyle ilgili genel bilgilere bu dizin sayesinde kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Eğer ki 
detaylı inceleme konusunda kendinize güvendiğiniz diziler 
varsa, siz de bu bloga katkıda bulunabilir dizi incelemesi 
veya bölüm özeti yollayabilirsiniz. Bu katkı için en önemli kriter elbette ki söz konusu dizinin seyredilmiş olması. 
Yabancı sitelerdeki inceleme ve özetlerden çeviriler katkı 
olarak kabul edilmiyor ki özgün Türkçe içerik üretimi için 
oldukça yerinde bir karar. 


Tipe Farifir” Büsra Daniğiiini Vural! 


Diri Mülurtesr | 
ÜFETYAFMHAK 
İsterirmimeriz »ji 


Tesi DFLARMLA Lsarvonu Merrle 7 (önerilere | -—— 


MEL ANE — 


Bu ay, ayın aracı Wordpress.com üzerinde blog sahibi olanlarla kendi alan adı 
altında, kendi sunucunda Wordpress 
altyapısına sahip blogcuları ilgilendiren 
bir araç. Tabii bir de iPhone sahibi olması gerekiyor söz konusu blogcu arkadaşlarımızın. Çünkü Eylül ayı sonunda 
iPhone'un ülkemizde de resmi olarak 
satışa çıkmasının ardından ayın anlam ve 
önemine istinaden iPhone için tasarlanmış Wordpresss uygulamasından bahsedeceğiz. 

iPhone'un inanılmaz bir hızla yayılışının 
ve özellikle interneti etkin olarak kullanan bir hedef kitlenin vazgeçilmezleri 
arasına girişinin ardından Wordpress 
cephesi de vakit kaybetmeden resmi bir 
iPhone uygulamasıyla blogculara kullanışlı ve “nerede olursam olayım blogum 
cebimde” dedirten bir araç sunmuş. 
Böylelikle iPhone kullanıcısı blogcular 
her an her yerden bloglarını güncelleyebilir duruma geliyorlar. Uygulama 
sayesinde, iPhone veya iPod Touch ile 
blogunuza yeni yazı yazmak, fotograf 


yüklemek, daha önce yayınlanmış yazıları 
düzenlemek veya taslaklar arasına alarak 
yayından kaldırmak mümkün. 

Uygulamanın bir güzel özelliği tek bir 
arayüzle birden fazla blogu 
yönetebiliyor olmanız. Farkı 
konularda birçok blogunuz 
mu var. Veyahut katkıda 
bulunduğunuz grup blogları 
mı var, hepsini tek noktadan yönetmeniz mümkün. 
Kullanıcı ve şifre bilgilerinizi uygulamaya girmenizin 
ardından sitenizdeki son 
yazılar otomatikman uygulamanın içine indiriliyor ve 
gerekli düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. En kullanışlı 
özelliklerden biri, elbette ki 
yazılarınızın taslak olarak saklanabiliyor 
olması. Üstelik uygulamanın içine entegre edilmiş tarayıcı (kısaca Safari de 
denilebilir) sayesinde düzenmelerinizi 
sitenizin tasarımında görmeniz mümkün. 
Hiç mi eksiği yok derseniz, uygulamanın 


BLOG GÜNCESİ 


en büyük eksikliğinin iPhone'nun genel 
zayıflıklarından kopyala-yapıştır fonksiyonunun olmamasını gösterebiliriz. 
Bir web sayfasından veya nir e-posta 
mesajından kopyalayıp yazınızın 
içine yapıştırmak istediğinizde 
gerçek bir bilgisayarı aramamak 
mümkün değil. 
Eylül ayı verilerine göre uygulamayı iPhone'una indirmiş 
kullanıcı sayısı 102.000'i geçmiş 
durumda ve bu sayı her geçen 
gün artıyor. Açık kaynak kodla 
geliştirilmiş olan uygulamanın 
gelişimine herkes katkı sağlayabiliyor veya kaynak kodlardan 
faydalanabiliyor. 
Hiçbir yerde uygulamanın fiyatına değinmedik. Bunun sebebi 
elbette ki tüm wordpress dünyası gibi 
iPhone uygulamasının da ücretsiz olması 
ve Apple'ın online uygulama mağazasından bir kaç tıkla indirilebilmesi. Uygulama ve kullanımıyla ilgili detaylı bilgiler 
http://iphone.wordpress.com adresinde. 


BIRDE BU VAR 
Bu ayın yabancı blogu (yine) tematik bir blog. Proje 
yönetimi üzerine bir blog üstelik. Ancak ülkemizde 
“proje yönetimi” denildiğinde anlaşılan şekilde değil. 
Malum, proje yönetimi yurtdışında köklü bir meslek 
ve belli sertifikasyonları, eğitimleri var. Ülkemizde de 
gittikçe gelişiyor ve yaygınlaşıyor bu eğitim ve sertifikasyonlar. 

PMP (Project Management Profesional) Sertifikasyonu 
dünyadaki en yaygın proje yönetimi sertifikasyonlarından biri “Certified PMP” de proje yönetimi üzerine yogunlaşmış bir blog. Yazılım geliştirme direktörlüğü ve 
proje yönetimi alanlarında otuz yılı aşkın tecrübesi olan 
Donna Ritter 2005 yılında sertifikalı bir proje yöneticisi 
olmuş. Oldukça kısa zamandır yayında olan blog, kısa 
süreye birçok detaylı içerik, bir çok makale sığdırmış. 
Yanı sıra blog'daki linkler de oldukça zengin. 
http://certifedpmp.wordpress.com 


Konuyla ilgili Türkçe linkleri gezinmek isterseniz: 
Proje yönetimi hakkında bir blog: 
Www.projeyoneticisi.com 

İstanbul Proje Yönetim Derneği web sitesi: 
www.ipyd.org 

Uluslararası Proje Yönetim Kongresi Dinamikler'in web 
sitesi: www.dinamikler.org 


SON GELİŞMELER 


- Geçtiğimiz ayın en önemli gelişmesi hiç kuşkusuz Blog Action Day / Blog 
Hareket Günü 2008. Yoksullukla mücadele için harekete geççen bloglar, 
bu sene 15 Ekim tarihinde değişik yöntemlerle kampanyaya destek oldular. Üç ana destek türünden en önemlisi, bloglarında yoksulluk konulu 
yazılar, yoksullukla mücadele için öneriler ve örnek projeler yayınladılar. Bu çerçevede toplam 13.000'e yakın sayıda blogun katıldığı kampanya 
ile yaklaşık 13.450.000 kişiye ulaşıldı. İkinci bir destek bağış toplama ve 
blogunun bir günlük gelirini kampanyaya bağışlamaktı. Bu kapsamda toplanan meblağ, dergimiz yayına hazırlandığı sırada 3.059 dolar idi. (Birçok 
sitenin günlük gelirini anında tahsil edemediğini düşünürsek toplam bağışın önümüzdeki günlerde artacağını öngörmek yanlış olmaz sanıyorum). 
Son olarak da birçok blog kampanyanın ve 15 Ekim tarihinin olabildiğince 
yaygın şekilde duyurmak için çaba harcadı ki, sadece blogların tanıtımları 
sayesinde yukarda söz ettiğimiz sayılara ulaşılması mümkün oldu. 

Diğer bir gelişme de Google Blog Arama Motoru'nun tasarımını yenilemesi oldu. Sadece tasarımı yenilemekle kalmayan Google Blog Search 
ekibi siteye yeni özellikler de eklemiş. İlk anda dikkat çeken bir yenilik, 
sitenin sol sütunan kategorilerin eklenmesi. Ancak yeni tasarım şimdilik 
sadece sitenin ingilizce versiyonu için geçerli. 


Blog Action Day 2008 


ONLINE ALIŞVERİŞ 


Online alışverişin 
yol göstericileri 


Aradığınız ürünü en uygun fiyatla bulmanızı sağlayan ilgi çekici fiyat karşılaştırma sitelerini 


inceledik. 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivanc©PCnet.com.tr 


İNTERNETTE teknoloji ürünlerini aramak, hepimizin sıkça yaptığı bir iştir. Ürünleri kimi zaman yalnızca bilgi almak için, kimi 
zaman da hızla satın almak için internette arıyoruz. Eski dost 
Google bize bu konuda yalnızca bir yere kadar yol gösterebiliyor. 
Satın almak istediğimiz bir ürünün teknik özelliklerine ve fiyatına 
giden en kısa yol online alışverişin yol göstericilerinden, yani 
fiyat karşılaştırma sitelerinden geçiyor. 

Geçtiğimiz yıllarda internette kendini göstermeye başlayan fiyat 
karşılaştırma siteleri zamanla gelişen ve arama motorları tarafından karşılanamayan bir ihtiyaca çözüm oluyor. Satın almadan 
bir önceki aşamada ya da fikir edinme aşamasında kullanabileceğiniz bu siteler bütçenizi planlamanız ve özellikle teknoloji konusunda harcamalarınızı doğru yapmanız için her zaman elinizin 
altında bulunmalı. Çeşitli büyüklüklerdeki internet şirketleri her 
geçen gün internette fiyat karşılaştırma rekabetine dahil oluyor. 
Biz de bu ay internette hızla büyümekte olan fiyat karşılaştırma 
sektörünün en iyilerini incelemek istedik. 


Ilgi çekici özellikler 

İnternette fiyat karşılaştırmanın temel mantığı, bir ürün adı 
girildiğinde ürünün hangi online mağazalarda hangi fiyatlarla 
satıldığının gösterilmesine dayanıyor. Tabii bu alanda liderliğe 
oynayan fiyat karşılaştırma siteleri, sistemlerine birçok ek özellik 
ekleyerek rekabette öne geçmeye çalışıyor. Örneğin bazı sitelerde sanal mağazalara ek olarak gerçek mağazalardaki fiyatları 
da görebiliyorsunuz. Ürünlere yorum yapılmasını mümkün kılan, 
hatta ürünlerin ve mağazaların tartışılması için forum hazırlayan 
fiyat karşılaştırma siteleri de var... 


Akakce.com 

Adının hakkını veren Akakçe, verdiği hizmetle tüketicilerin daha 
sonra üzülmesine engel olmak için tasarlanmış, şık ve kullanışlı 
bir ara yüze sahip bir fiyat karşılaştırma sitesi. Fiyat karşılaştırmalarını ürün marka, model ve çeşitlerine göre detaylandırarak 
yapan Akakçe, ayrıca en uygun taksit imkanlarını da gösteriyor. 
Yalnızca fiyat bilgisi vermekle yetinmeyen, alışveriş sitelerinin 
hizmetleri hakkında da detaylı bilgi sunan Akakçe, alışveriş yapmayı düşündüğünüz sitenin ödeme şekilleri, açık adresi, iletişim 
yolları, müşteri hizmetleri gibi her tüketicinin bilmeyi istediği detayları da önünüze seriyor. 

Tüketim ürünlerinin gruplandırılmış olması öncelikle aradığımız 
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ürüne ulaşmayı kolaylaştırıyor. Kategorilerden seçim yapmak 
yerine doğrudan aradığınız ürüne ulaşmak istiyorsanız, arama 
kutusu işinizi kolaylaştırıyor. Seçenekleri tüm detaylarıyla sıralayan Akakçe bunların dışında forumlarında açılan başlıklar 
sayesinde kullanıcıların alışveriş siteleri hakkındaki görüşlerini 
de belirtmelerini sağlıyor. Bu çok önemli bir detay. Çünkü internetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli 
unsur şüphesiz ki hizmet hız ve güven. Bir alışveriş sitesi güven 
vermiyorsa oradan uzak durmanız, daha sonra yaşayacağınız sorunların önüne geçmeniz demek olabilir. Bu anlamda o siteden 
daha önce alışveriş yapmış olanların yazdığı yorumları, yaşadıkları problemleri veya karşılaştıkları sorunlar karşısında sitenin 
tavırlarını öğrenebilirsiniz. 


Fiyatara.com 

Fiyatara, sade tasarımı ve hızlı olması sebebiyle tercih edilebilecek bir fiyat karşılaştırma sitesi. Mynet tarafından hazırlanan 
Fiyatara'da, kategoriler içinden seçeceğiniz alt başlıklardan ya da 


arama kutusu üzerinden istediğiniz ürüne kolayca ulaşabilmeniz 
mümkün. Seçtiğiniz ürünün hangi sitede, ne kadar satıldığını öğrendiğiniz Fiyatara'da; ürün fiyatları “kredi kartına peşin” ve “havale 
yoluyla” olmak üzere iki şekilde sınıflandırılıyor. Alışveriş sitelerinin 
kaç taksit yaptığını, detaylı bilgilerini ve tüketici yorumlarını göstermemesi Fiyatara'nın en büyük dezavantajı olsa da bu durumu 
çok sayıda alışveriş sitesi içinde fiyat arayabiliyor olması sayesinde 
kapatıyor. Sadece fiyatları karşılaştırması bana yeter diyenler için 
hızlı ve kolay bir alternatif olarak Fiyatara tercih sebebi. 


“En dikkat çekici 


“x modeller 


Gittigidiyor'un bir iştiraki olan Cimri, fiyat karşılaştırma işlemini 
bir adım daha ileri götürüyor ve ürünlerin teknik özelliklerini de 
kendi aralarında kıyaslamaya imkan tanıyor. Böylece “hangisini 
alsam?” diyenler için iyi bir yol gösterici görevi görüyor. 

Aradığınız ürünü kolaylıkla bulduktan sonra, ürünün bulunduğu 
alışveriş siteleri listede karşınıza çıkıyor. Alışveriş yapacağınız 
site hakkında Akakçe'deki kadar detaylı olmasa da; kampanyaları, kargo imkanları gibi ihtiyaç duyulabilecek bilgileri sunuyor. 
Gittigidiyor'a benzeyen listeleme ve kataloglama sistemi, özellikle popüler açık artırma sitesine alışık olanların yabancılık çekmeyeceği bir ara yüze sahip. Bu anlamda Gittigidiyor kullanıcılarına 
kolaylık sağlamış olsa da alışveriş siteleri ile ilgili detayların azlığı ve kullanıcı yorumlarının eksikliği hemen hissediliyor. Cimri, 
alışkanlıklarından vazgeçemeyenler için iyi bir alternatif olabilir. 


Tio, fiyat karşılaştırma sitesinden daha çok bir alışveriş sitesi gibi 
davranıyor. Üye olarak, hem ürün özellikleri, hem de alışveriş sitelerinin verdikleri fiyatları karşılaştırabilir, alışveriş yaptığınız siteye 
puan verebilir, hakkında yorum yapabilirsiniz. Hatta biraz daha 
ileri giderek Tio üyeliğinizle alışveriş bile yapabilirsiniz. Çünkü sepete attığınız ürünü Tio üzerinden satın almak da mümkün. 


ONLINE ALIŞVERİŞ İNTERNET 


İnternet üzerinden ürün satın almak yerine satmak isteyenler 
için de Tio iyi bir alternatif oluyor. Ürünlerini internet aracılığıyla 
daha büyük kitlelere satmayı düşünenler için kolay bir yol. 

Tabii Tio'nun tüm özellikleri bunlarla sınırlı değil. Takip ettiğiniz ürünün fiyatı düştüğünde size haber veriyor ve daha uygun 
fiyata, o çok arzuladığınız ürüne sahip olabiliyorsunuz. Ara yüz 
bakımından rakiplerine biraz geride kalan Tio, özellikle internetle 
yeni yeni haşır neşir olanların kafasını biraz karıştırabilir. Tabi 
yine de hızlı olması ve hizmet yelpazesinin geniş olması Tio'yu 
seçmek için oldukça önemli nedenler. 


Pazarmetre hem kullanışlı ara yüzüyle, hem de en çok aranan 
ürünlerin el altında olması nedeniyle aramayı oldukça kolaylaştıran bir site. Ürün yelpazesinin çok geniş olması, kullanıcılar açısından ayrı bir avantaj. Alışveriş sitelerinin ödeme şekilleri, kullandıkları kargo şirketleri ve kargo ödeme detaylarının yer alması da 
önemli bir detay. Bu avantajlar alışveriş yapacağınız site hakkında 
diğer kullanıcıların yorumlarıyla daha da artıyor. Üstelik bu yorumlar sadece alışveriş siteleri hakkında değil, almak istediğiniz 
ürün hakkında da olabiliyor. Böylece almayı düşündüğünüz cep 
telefonunun pili ne kadar dayanıyor, hızlı mı, problemli mi, gibi 
detayları almadan öğrenebiliyorsunuz. Alışveriş yapmadan önce 
ziyaret etmeyi düşünmeniz gereken önemli bir site. 


Adından da anlaşılacağı üzere PriceGrabber yabancı bir alternatif. İngilizce, İspanyolca ve Portekizce hizmet veren PriceGrabber, 
yurt dışında bulunan alışveriş sitelerini kullanmayı düşünenlerin 
tercih edebileceği bir site. Sistem olarak Türkiye'deki muadillerinden Pazarmetre'ye benzeyen PriceGrabber hem alışveriş sitelerini, hem de ürünleri yorumlamanıza imkân tanıyor. Tabi bunu 
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İNTERNET ONLINE ALIŞVERİŞ 


Eligi | özü masa Kullamrımı | Sen Araeniyr 


YTİŞ REPT 


TERNDOEPİYAT 


im süei kiymi mazipif 


Ekiriralliriş Uuğum 17 En 
MEGER DARI ümkrirfiymi 
Yari Apple Kari 


" rip 


İngilizce, İspanyolca veya Portekizce yapmanız gerekiyor! 

Kısa bir üyelik işleminden sonra üye alışveriş siteleri ve sitede indekslenmiş tüm ürünler hakkında yorum yapma olanağına sahip 
oluyorsunuz. Otomobil lastiğinden cep telefonuna, GPS ürünlerinden televizyona çok geniş bir ürün yelpazesi olduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle Türkiye'de bulamadığınız ürünleri yurt 
dışından getirtmek istiyorsanız öncelikle PriceGrabber'a uğramanızı tavsiye ediyoruz. Örneğin “Halloween Guide” bölümünde yer 
alan ve Türkiye'de bulamayacağınız özel kostümler ve bunları 
alırken dikkat etmeniz gerekenler PriceGrabber'ı diğer sitelerden 
ayıran güzel bir detay. PriceGrabber'ı kullanırken unutmamanız 
gereken en önemli şey Türkiye'ye gönderim yapılıp yapılmadığı 
ve siparişinizin gümrüğe takılma ihtimali. 


İncelediğimiz siteler içinde belki de en hızlısı diyebileceğimiz 
Teknofiyat, belkide bunu ana sayfasında sadece bir arama kutusunu ve arama düğmesi bulundurmasına borçlu. Çünkü siteyi 
açtığınızda Google arama motoru gibi karşınıza sade bir arama 
kutusu geliyor. Buradan hızlı bir şekilde arama yaptıktan sonra karşınıza aradığınız ürünü temin eden alışveriş sitelerinin bir 
listesi geliyor. Listede alışveriş sitelerinin sağladığı avantajlarda 
yer alıyor. Örneğin “24 Saat içinde gönderim”, “Ücretsiz Kargo” 
gibi. Başarılı bir fiyat karşılaştırma sitesinden bu tür ayrıntıları 
bekliyoruz ve burada beklentilerimiz karşılık buluyor diyebiliriz. 
Adından da anlaşılacağı üzere sadece bilişim ürünlerini arayabileceğiniz Teknofiyat'ta kategori kısmının olmaması ve arama 
sonuçlarını düzeltmemesi (“Cpe telefonu” yerine “Cep telefonu 
'mu demek istediniz?” önerisinde bulunması gibi) eksiklik olarak 
görülebilir. Fakat Teknofiyat, yine de teknoloji ürünlerini internet 
üzerinden satın almayı düşünenlerin tercih edebileceği hızlı ve 
başarılı bir site. 


Sırada telefondan dizüstü bilgisayara, giyim ve aksesuardan 
otomobil parçasına kadar geniş ürün kategorilerine ulaşmamızı 
sağlayan bir fiyat karşılaştırma sitesi var. NeKadar.com'un üye 
alışveriş sitelerinin çokluğu, burada ürünler için bulunabilen fiyat aralığını genişletiyor ve daha uygun fiyata daha güvenli bir 
alışveriş olanağı sunuyor. Fiyatların güncellenme süresinin gösterilmesi güvenilirlik açısından oldukça değerli bir unsur. 

Her ürünün kendi sayfasında yer bir tablo, ürünün son aylardaki 
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fiyat değişikliklerini gösteriyor. Örneğin ilginizi çeken bir fotoğraf makinesinin bir ay önce hangi fiyatla satılmakta olduğunu 
öğrenebiliyorsunuz. Bu sayede çeşitli ürünlerdeki fiyat değişikliklerini takip edebilir, hatta işi bir adım öteye götürerek ileriye 
dönük tahminlerde bulunabilirsiniz. Bu tabloda ayrıca en düşük 
ve en yüksek fiyat aralıkları da yer alıyor. Çok pahalı bir site ile 
çok ucuz bir site arasındaki fiyat farkını daha net görmek için 
oldukça yararlı. 

NeKadar.com, fiyat değişikliklerini ve alışveriş siteleri arasındaki farkı öğrenmek bana yeter diyenler için yararlı ve kullanımı kolay bir site. 
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Ucuzu Bulgarca, Çekçe, Macarca, İtalyanca, Portekizce, Romence ve tabii ki Türkçe olarak hizmet veriyor. Tabi bu yalnızca 
farklı dillerde hizmet verebildiği anlamına gelmiyor, seçtiğiniz 
bölgeye göre alışveriş yapabileceğiniz mağazalar da değişiyor. 
Bulunduğunuz bölgeye hizmet veren ucuzu.com alternatifi siteye 
yönlendiriliyorsunuz. 

Ürün kategorileri konusunda NeKadar.com kadar detaya sahip 
olmasa da çoğu kullanıcıyı tatmin edecek düzeyde olduğu kesin. 
Seçtiğiniz ürünü kim ne kadara satıyor, nerede satıyor, o mağazadan alışveriş yapan müşterilerin şirket hakkındaki görüşleri 
nelerdir, öğrenebiliyorsunuz. Böylece alışveriş yapacağınız firma 
hakkında her türlü bilgiye sahip olabiliyorsunuz. 

Ucuzu.com'u diğer sitelerden ayıran bir diğer özellik, sadece online alışveriş siteleri değil, sanal olmayan mağaza ve dükkanların 
da sistemde yer alması. Bu dükkanların açık adresleri ve Google 
maps üzerindeki yerlerini Ucuzu.com'da kolayca bulabiliyorsu- 


nuz. Evden çıkıp bir teknoloji mağazası gezmeden önce Ucuzu. 
com'a uğrayabilir ve bulunduğunuz yere yakın bir mağazayı seçerek internette başlayan alışveriş serüveninizi fiziksel bir mağazada sonuçlandırabilirsiniz. 


WEB MARKET Pikii3ği 


.COM.NET.ORG 


uzantılı alan adları 


“ Veridoktoru.com 


veri hizmetleri 
Veri Kurtarma 


Veri Depolama ve 
Sunucu Barındırma Co-Locatlon şi i 
Sunucu Kiralama (TU İnbel Oö600 408 Ham) Yedekleme Hizmetleri 
En uygun fiyatlı VES çözümleri 0212 2101908 imfoğiveridokloru.com 
Hosting Servisi 
Linux Hasting 


Windows Hosting 
Haiyo Hatliriğ 


Bu sayfalarda 
yer almak için: 


Tw Hasting 
Reseller Servisi 
Linux Reseller 
Windows Reseller 


* Tüm sunucular Türkiye merkezli kendi veri bkun tay ©dogan burda.com 
merkezimizde barındırılmaktadır. 
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com .net .org domain | İ,86 YİL  HOSTİING- DOMAİN - RESELLER - SUNUCU 


GeT. AŞ (OY alanodı 


500 ME Web Aları süü ME Web Alanı 

Zz0ĞB Aylık Trafik. Zz0 CB Aylık Trafik. kampanya kodu : PCNET 

Surnursız Subdomain Sınırsız Subdomain 

Sınırsız Mysgl - Mail Sınırsız Mssgl - Mail www.alanadi.com.tr 
Türkçe Cpanel Türkçe Plesk Panel TEL : 4-90) Ft 229 40 78 


99 Uptirne Garantisi 99 Uptime Garantisi FAK : 4-90 264 270 40 79 


Ciddi oyunculara 
ciddi oyun donanımları 


Çoğunlukla göz ardı edilen kimi donanım bileşenlerinin, oyun deneyimlerine dramatik 
değişiklikler yapabileceği untulmamalı. 


Timur ERBİL 
timur©PCnet.com.tr 
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ÖZELLİKLE oyun amaçlı bir bilgisayar almak 
veya toplamak isteyen kullanıcıların, öncelikli 
olarak işlemci gücü, grafik kartı ve RAM miktarı 
gibi ana unsurları göz önünde bulunduruyor olmaları son derece mantıklı. Sonuçta bunlar bir 
sistemin olmazsa olmaz bileşenleri arasında yer 
almakta. Öte yandan bu seçimlerini yaparken ne 
denli doğru bilgilere sahip oldukları da tartışılır bir 
konu. Halen bilgisayarlarının gücünü, sahip oldugu bellek miktarına veya sabit disk kapasitesine 
bağlayan o kadar çok insan bulunuyor ki. Aşağı 
yukarı aynı bilgi seviyesine sahip ve “bilgisayarcı” 
kimliği altında ticaret yapan kişileri de aynı kare 
içerisine alın, yanlış yönlendirmelerini... Hadi 
bunlar nispeten biraz daha masum, her ne kadar 
öğrenmemek asla ardına sığınılacak bir bahane 
olmasa da, en azından karşısındakinin bilgisizliğini bilerek sömüren bazı kesimlere kıyasla adeta 
melek gibi kaldıkları şüphesiz. 

Öte yandan ekonomik yönden öyle refah içerisinde yaşadığımızı söyleyemeyiz. Yani herhangi bir 
sistem konfigürasyonunu oluştururken maliyet 
faktörünü esasen en ön planda ele almak zorunda 
kalıyoruz. Ancak burada hemen bir diğer noktaya 
daha değinmem gerekiyor, harekete geçmeden 
önce kullanıcıların ihtiyaçlarını çok iyi bir şekilde 
belirlemeleri şart. Bu bilgisayarı ne amaçla, hangi işlerde kullanacaklarını, üstünde ne gibi programları çalıştırmayı düşündüklerini planlamalılar. 
Sonuçta hiçbir zaman ihtiyaç duymayacakları 
veya çok nadir kullanacakları parçalar için, boşu 
boşuna para ödenmesi hiç de anlamlı değil. Benzer bir şekilde, sadece idare etsin diye alınan 
kimi bileşenlerin de, faydalı ömürlerinin bir hayli 


kısa olması, bir süre sonra yenilenmelerini zorunlu kılmakta. Fiyat-performans oranı olarak isimlendirilen unsurun da işte bu aşamada ağırlığı 
ortaya çıkıyor. Ödediğiniz paraya göre ürünün ne 
kadar süreyle ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacağı önemli bir unsur. Bu bağlamda kimi zaman 
fiyatları nispeten ucuz olan ürünlerin, uzun vadeli 
süreçte sizi zarara uğratabileceği ihtimali de göz 
ardı edilmemeli. 

Olayın boyutunu “oyun bilgisayarı” düzeyine 
getirdiğimizde bu fiyat performans oranının çok 
daha belirleyici bir rol üstlenmeye başlayacağı da 
şüphesiz. Nitekim bir oyun bilgisayarı oluştururken, çıkartılan konfigürasyonun hem dönemin en 
iyi oyunlarını sorunsuz bir şekilde çalıştırabilecek 
düzeyde, hem de nispeten uzun ömürlü olmasına önem verilmekte. Öte yandan anakart, işlemci 
veya ekran kartı gibi bileşenlerin eninde sonunda 
işlevlerini kaybetmeye başlayacakları da göz ardı 
edilemez. Sistemin çeşitli yükseltgemelere açık 
bir yapıya sahip olması da gereklidir. 

Bir de ilk yatırım aşamasında göz ardı ettiğimiz, 
oysa faydalı kullanım ömürleri ana donanım bileşenlerine kıyasla çok daha uzun süreli çeşitli 
ekipmanlar söz konusu. Gamepad, Joystick veya 
sürüş direksiyonu gibi spesifik oyun kontrol bileşenleri tümüyle opsiyonel olduklarından burada 
sözünü bile etmiyoruz. En az anakart veya işlemciler kadar bir bilgisayar sisteminin olmazsa 
olmazları arasında yer alan donanımlardan bahsetmekteyiz. Pek az kişi kasasını, mouse veya 
klavyesini belirlerken seçici davranmakta. Oysa 
bu bileşenlerin oyun deneyimlerine katkıları çok 
büyük. 


Dünyaları birbirine 
bağlayan geçitler 


Şiddetli savaşlara hazır olun. Stargate 
Worlds'de kapalı beta sürecine geçildi. 


ÜNLÜ sinema filmi ve televizyon dizisi Stargate, dilimize çevrilmiş adıyla Yıldız Geçidi için hazırlanmakta olan geniş tabanlı 
online rol yapma oyunu Stargate Worlds'de Ekim ayının 15'inde 
önemli bir kilometre taşı geçilerek kapalı beta test süreci başlatıldı. Oyunun beta test kayıtları eylül ayından bu yana devam etmekteydi ve test aşamasına geçilmesine rağmen kayıtlar henüz 
kapatılmış değil. Sizde bu yeni oyunu diğer herkesten önce test 
etme imkanına sahip olmak istiyorsanız register.stargateworlds. 
com adresine giderek, kendinize bir kullanıcı profili oluşturabilir 
ve kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Stargate Worlds, MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) tarafından yayınlanmakta olan televizyon dizileri Stargate SG-1 ve Stargate Atlantis temel alınarak hazırlanmış bir oyun. Oyunun yapımcılığını 
FireSky firması üstlenmekte ve Stargate Worlds firmanın ilk oyunu 
olma özelliğini de taşıyor. Oyunda orijinal konsepte sadık kalınarak, çok farklı dünyaların bir araya getirilmesine çalışılmış. Bu 
farklı dünyalar arasındaysa, Yıldız Geçitlerini kullanarak anında 
geçişler yapabileceğimiz vurgulanmakta. Oyunun şiddetli savaşlara sahne olacağı ifade ediliyor ve savaş alanlarında çeşitli modern 
taktik ve ateş gücü unsurlarını kullanabilmemiz mümkün olacak. 
Oyunda 7 farklı karakter sınıfı yer almakta ve tüm bu sınıflar kendilerine has oynanış özelliklerine sahip. FireSky firması Stargate 
Worlds'un piyasaya çıkış tarihi konusunda henüz kesin bir tarih 
vermekten kaçınıyor, ancak 2009 yılının ilk aylarına yetiştirilmeye 
çalışıldığı kulağımıza gelen bilgiler arasında. 


Motorlarınızı çalıştırın 


1960'ların sıradışı atmosferiyle tanışma 
sırası geldi. 


DEEP Silver firması geçtiğimiz ayın başında yeni aksiyon oyunları Ride to Hell'in ilk tanıtım videosunu yayınladılar. Eş zamanlı 
olarak Xbox 360, Playstation 3 ve PC platformları için geliştirilmekte olan oyunda, 1960'lı yıllarda geçen bir macera işlenmeye 
çalışılıyor. Yayınlanan tanıtım videosunda da o yılların sıra dışı 
ve vahşi atmosferi son derece başarılı bir şekilde aktarılmakta. 
Arka planda çalan “Bom to be Wild” ve motosiklet sesleri bu 
atmosferi destekleyen en büyük unsurların başında yer almakta. 
Oyunda da zaten kendi kuralları doğrultusunda yaşayan ve kanun 
tanımaz bir motosiklet çetesi üyesini canlandırma imkanına sahip 
oluyoruz. Ülkeyi bir uçtan diğerine kat ederken bir taraftan çeşitli 
yollardan para kazanmaya çalışmamız, diğer taraftan da çetemizi 
çeşitli tehditlere karşı korumamız gerekmekte. Bu tehditler kimi 
zaman polis güçlerinden kaynaklanabildiği gibi, diğer düşman çetelerin tehlikesi de söz konusu. Tümüyle açık oynanış unsurlarının 
hakim olduğu oyunda 60'lı yılların Sex, Uyuşturucu ve Rock 'n 
Roll teması başarılı bir şekilde ele alınmakta. Oyun için dönemin giyim tarzı, çevresel birimleri ve motosikletleri gerçekten çok 
iyi analiz edilmiş durumda. Oyun süresince çok farklı motosiklet 
opsiyonlarına sahip olacağımız da belirtilmekte. Ride to Hell'in 
2009 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyun 
hakkında ayrıntılı bilgi edinebilmek, tanıtım videosunu izlemek 
ve ekran görüntülerine ulaşabilmek için ridetohell.deepsilver.com 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 


KASIM '08 PCnet 191 


g 


'u 


ADADA'HEYECAN-DOZU 


Tr 


m. 


a 


Mü YA 
— 
ME 


ALMANYA'da yaşayan Cevat, Avni ve 
Faruk (Yerli Kardeşler) adındaki 3 Türk 
kardeş tarafından kurulan Crytek firmasının adını inanıyoruz ki artık duymayan 
kalmamış olmalı. Öyle ki firmanın kuruluşundan 5 yıl sonra, 2004 yılında piyasaya çıkardığı ve gerçekten çok büyük ses 
getirmeyi başaran ilk oyunları Far Cry'dan 
itibaren sahip oldukları bir şöhret söz konusu. Bu ilk oyun özellikle açık oynanış 
unsurları, devasa büyüklükteki haritaları 
ve bu haritalarda dilediğimiz gibi hareket 
edebilme imkanı sunmasıyla dikkatleri 
üzerine çekmekteydi. Bu bağlamda Far 
Cry'ın FPS türüne pek çok yeni unsuru da 
kazandırdığı yadsınamaz. Oyun genelinde 
görev tabanlı bir işleyiş söz konusu olmasına rağmen, açık oynanış özellikleri düzlemselliği ortadan kaldırmaktaydı. Dönemine göre grafik detayları üst düzeydeydi, 
çevresel mekan tasarımları, karakter, araç 
ve silah modellemeleri de gerçekten çok 
başarılıydı. 


Paralel hikaye 

İlk oyunu oynayanlarınız hatırlayacaktır, 
hikayemiz 2020 yılında esrarengiz bir gök 
taşının Kuzey Kore yakınlarındaki tropik 
bir adaya düşmesiyle başlıyordu. Çarpışmanın ardından da esrarengiz bir şekilde 
adanın bir kısmı buzlarla kaplanmıştı. Bu 
olayın ardından da başta Kore Hükümeti 
olmak üzere pek çok ülke adaya çeşitli 
araştırma ekipleri göndermişti. Ancak bir 
süre sonra Kuzey Kore Ordusu tümüyle 
adaya konuşlanmış ve dış dünyayla irtibatı kesmişti. Adada araştırma yapan 
Amerikalı arkeologların kurtarılması göreviyse bizim de mensubu olduğumuz özel 
kuvvetlere verilmişti. Warhead'deyse bu 
hikâyeyle paralel bir diğer olay işlenmekte. Adada keşfedilen ve uzaylılara ait oldugu bilenen bir teknolojinin düşmanın eline 
geçmesini önlemek için gizli bir operasyon gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aslında 
bu gizlilik de operasyonun sadece adıy- 


7 

la kısıtlı kalmakta. Nitekim Warhead'de 
canlandırdığımız ve dikkatli oyuncuların 
ilk oyundan da hatırlayacağı Çavuş Sykes, 
namı diğer "Psycho" karakteri pek de işini 
sessizce bitirecek bir tip değil. İlk oyundaki görevine ve emirlere sadık Nomad karakterinin tam tersine, pek çok durumda 
yolunu kendisi çizmeyi yeğliyor ve kendi 
doğruları ışığında mücadelesini veriyor. 


Silahlar 

Yine orijinal oyunda olduğu gibi, silahlar 
5 farklı kategori altında toplanıyor. İlk 
kategoride tabanca veya hafif makineli 
tüfekler yer alıyor; ki Warhead'de karakterimizin bu silahları artık dualwield olarak 
(aynı anda iki elinde birer silahı) kullanabilmesi mümkün. Bu şekilde kullanımda 
farenin sol tuşunun Sol el, sağ tuşununsa 
sağ elinizdeki silahı ateşlediğinin altını 
çizelim. İkinci kategori de çeşitli taarruz 
silahları, pompalı tüfekler, keskin nişancı tüfekleri ve çeşitli teknolojik silahlar 
yer almakta. Bu kategoride yine iki farklı 
silahı yanımızda bulundurmamız mümkün. Üçüncü kategori kullan at olarak 
nitelendirebileceğimiz silahlara ayrılmış 
durumda, ki roketatarlar bu kategoriye 
dahil. Dördüncü kategoride el bombaları 


* Türkçe dil desteği, grafikler, araç seçenekleri, yüksek aksiyon düzeyi. 


- Nano kıyafet işlevini biraz yitirmiş, geliştirilmiş olsa da yapay zeka sorunları söz konusu. 


Oyun Reytingi: Gereken: Gereken: 3 / Tavsiye Edilen: 5 


Sistem gereksinimleri: 2.8 GHz işlemci, 2 GB RAM, 256 MB DirectX 9.0c uyumlu görüntü kartı, 14 GB sabit disk alanı 
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CRYSIS WARHEAD Kedili 


yer alıyor, ki bunlar da parçacık tesirli ve 
nano kıyafet etkili olmak üzere iki farklı 
grupta toplanmakta. Son kategorimizdeyse çeşitli mayın ve patlayıcı seçenekleri 
bulunuyor. 


Nano teknoloji 

Tüm bu silah seçeneklerinin yanı sıra 
nano kıyafetimizin sunduğu nimetleri de 
göz ardı edemeyiz. İlk oyuna kıyasla bu 
kıyafetin işlevi biraz daha azaltılmış gibi 
görünse de yine pek çok noktada en büyük yardımcınız olduğu şüphesiz. Oynanış 
mekanikleri Warhead'de biraz daha aksiyon tarafına kaydırılmış olduğu için, oyun 
süresince nano kıyafetinizin en çok ekstra 
zırh özelliğine başvuruyorsunuz. Çok daha 
fazla hasarı absorbe edebilmenizi sağlayan bu özelliğe ek olarak, çeşitli engelleri 
aşabilmek için zaman zaman maksimum 
güç özelliğini kullanmanız gerekiyor. Öte 
yandan maksimum hız veya görünmezlik 
özelliklerine oyunda neredeyse hiç ihtiyaç duymuyorsunuz. Üstelik sadece tekli 
oyun için değil, aynı zamanda çoklu oyun 
ortamında da böylesi bir durum söz konusu. Çoklu arenada çoğu kez, farklı bir 
yeteneğinizi kullanmak için maksimum 
zırh özelliğine kapatmanız, ani bir şekilde 
ölmenize yol açmakta. 


Yapay zeka 

Orijinal oyuna yönelik yapılan eleştirilerin 
başındaysa, hatırlayacaksınız yapay zeka 
mekanizmasındaki bazı kusurlar yer al- 


maktaydı. Özellikle uzaylı birimlerin yön 
bulma problemleri ve savaş davranışları 
göze batmaktaydı. Firma bu yeni pakette yapay zeka sistemine de el atmış ve 
mükemmel düzeyde olmasa da artık 
karşımızda daha akıllı düşmanların yer 
aldığını belirtmeliyiz. Düşman birimleri 
çevresel faktörleri mümkün olduğu kadar 
kendi lehlerine kullanmaya çalışıyorlar. 
Her türlü siperi kullanarak, görünmeden 
etrafınızı sarma eğilimindeler. Ancak hala 
yön bulma problemleri söz konusu, kimi 
zaman bir kayanın arkasında sıkışıp kalabiliyorlar. Artık etraflarının çok daha farkında olmalarına rağmen, örneğin keskin 
nişancı tüfeğinizle uzaktan hemen yanı 
başlarındaki bir arkadaşlarını vurduğunuz- 
da bu olaya tepkisiz kalabiliyorlar. Bunun 
tam tersi olarak, görünmenizin neredeyse 
imkansız olduğu bazı durumlarda, bütün 
düşman kampı yerinizi tespit edebiliyor. 
Umarız ki firma devam oyunlarında yapay 
zeka unsuruna daha çok eğilecektir. 


Çoklu oyun 

Crysis Warhead kutusunda iki farklı DVD yer almakta, bunlardan ilki tekli 
oyun senaryosu, diğeriyse Crysis Wars 
olarak isimlendirilen çoklu oyun platformunun yüklenmesi için kullanılıyor. 
Crysis Wars'da 21 farklı harita seçeneği 
mevcut ve bu haritalardan 14'ü orijinal 
oyunla birlikte de yayınlanmıştı. Oyuna 
eklenen 7 yeni haritadansa sadece biri 
“Power Struggle” modu için tasarlanmış. 
Orijinal oyunu oynayanlar hatırlayacaktır, 
takım tabanlı bir oynanış ve görev işleyiş 
mekanizması üzerine kurgulanan Power 
Struggle modunda kendinize güçlü savunmaya sahip bir üs kurabiliyor, çeşitli 
araçlar ve taktik nükleer silahlar da dahil 
onlarca farklı silah seçeneği satın alabiliyorduk. Amacınızsa karşı takımın üssünü 
ele geçirmekti. Oyuna eklenen yeni Power 


Struggle haritasıyla birlikte artık havaalanı seçeneğine de sahip oluyoruz. 

Oyunun klasik Deathmatch modu olarak 
nitelendirebileceğimiz (o Instant-Action'ın 
yanı sıra, Crysis Wars'la birlikte takım 
tabanlı, Team Instant-Action modu da eklenmiş. Haritalar Warhead'in genel işleyiş 
mekanizmasına uygun bir şekilde yüksek 
aksiyon seviyesinde kurgulanmış. Savaşlar çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve takımlar kalabalık bir şekilde karşı karşıya 
getirilmekteler. Oyunda ölen karakterler, 
takım arkadaşlarının hemen yakınında 
respawn oluyorlar ve bu da savaşın takımlar dağılmadan bir bölgeden diğerine geçmesine imkan sağlamakta. Ayrıca 
yeniden aksiyona dahil olabilmeleri için 
oyuncuların, uzun koşular yapma zorunluluğu da ortadan kalkmış. Özellikle kullanılabilir araç seçeneklerinin bol olduğu 
haritalarda çok hızlı gelişen çatışmaların 
varlığı söz konusu, ağır tankların savaşa 
dahil olmasıyla ortan kaotik bir hal almakta. Öte yandan bu modda nano kıyafetler iyiden iyiye fonksiyonunu yitirmekte. Nitekim sadece birkaç saniye için bile 
maksimum zırh özelliğini kapatmanız, 
çoğunlukla ölmenize neden oluyor. 


Sonuç 

Crysis Warhead'ın aslına bakıldığında birkaç istisna dışında orijinal oyunun üzerine 
herhangi önemli bir yenilik getirdiğini söylemek güç. Ötesi daha çok tamamlayıcı 
bir rol üstlenmekte. Oyunun sonu yine 
tıpkı orijinalinde olduğu gibi açık bir kapı 
bırakıyor ve daha fazlasını istemenize yol 
açıyor. Yaklaşık 6 saat gibi bir tekli oynanış, hevesleri biraz kursakta bırakıyor olsa 
da, Crysis Wars'la birlikte çoklu arenada 
oyun keyfini devam ettirebilmeniz mümkün. Kesinlikle kaçırılmaması gereken bir 
oyun ve eğer dahasını istiyorsanız lütfen 
bu oyunun orijinalini satın alın! 
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MYTHIC Entertainment denildiğinde insanın aklına ister istemez hemen Dark 
Age of Camelot oyunu, dolaylı olarak ise 
uygarlıklar arası devasa savaşların bir diger anlatımla geniş tabanlı PvP savaşlarının döndüğü fantastik bir oyun dünyası 
gelmekte. 2001 yılında piyasaya sürülen 
oyun, ayrıca en uzun soluklu MMO oyunlarından biri olma özelliğine de sahip. Firma en son, tam anlamıyla bir genişleme 
paketi olarak sayılmasa da geçtiğimiz yıl 
eylül ayında büyük bir yamayı oyun için 


* PvE, PvP ve RvR oynanış unsurları, mi 
- Henüz yeterince kalabalık savaşlar söz konusu değil. 


Oyun Reytingi: Gereken: 3 / Tavsiye Edilen: 5 


iş oyun atmosferi, 


piyasaya sürmüştü. Nitekim artık oyun 
motorunun iyice eskilerde kaldığı aşikârdı 
ve zaten bir süreden beri de yeni bir oyun 
üzerine yoğunlaşmışlardı. Warhammer 
Online: Age of Reckoning oyunundan 
bahsetmekteyiz. Warhammer ismini ülkemizde daha çok çeşitli strateji başlıklarından tanıyor olsak da, dünya çapında 
sahip olduğu ün çok daha eskilere dayanmakta. Masaüstü fantezi ve savaş oyunlarının en önde gelen firmalarından Games Workshop'un yarattığı Warhammer 


rafik detaylar, stabil oyun sucuları. 


evreni yaklaşık 25 yılı aşkın bir süreden 
beri popülaritesini kaybetmiş değil. 


Büyük girişim 

Sizlerin de bildiği gibi Mythic Entertainment bu devasa evreninin online oyun 
lisans haklarını 2005 yılında satın almış 
ve hemen vakit kaybetmeden harekete 
geçmişti. Uzunca bir süre kapalı kapılar 
ardında sürdürülen yapım çalışmalarının 
meyveleri geçtiğimiz yılın son aylarından 
itibaren nispeten yüzüne çıkartılmış ve 
başta Warhammer fanatikleri olmak üzere, MMO tutkunlarının yüzlerini güldüren 
vaatler ortaya atılmıştı. Ancak piyasaya 
sürüldüğü eylül ayının 18'ine kadar, firma 
genel anlamdaki sessiz tavrını korumayı 
da ihmal etmedi. Son dönem birkaç diğer 
iddialı başlıkta olduğu gibi, hayal kırıklığına uğramaktan korkarak oyunu elimize ilk 
aldığımızda gördük ki, firma sessiz ancak 
derinden bir ilerleme kaydetmiş. Belki de 
karşımızda Warcraft'tan bu yana piyasaya sürülen en sorunsuz ve başarılı MMO 
oyunu yer almakta, dahası Warhammer 
Online'nın sahip olduğu bazı unsurların 


Sistem gereksinimleri: 2.55 GHz işlemci, 2 GB RAM, 128 MB Pixel Shader 2.0 destekli görüntü kartı, 15 GB sabit disk alanı 
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Warcraft'ı gölgede bıraktığı da ortada. 


Farklı oynanışlar 

Sizlerinde bildiği gibi MMORPG oyunları PvP PvE veya daha az sıklıkla RvR 
şeklide farklı oynanış tarzları üzerine şekillendirilmekte. PvE yani çoğunlukla yapay zeka kontrolündeki yaratıklara karşı 
yapılan mücadeleler, çeşitli görev mekanizmaları genel anlamda bu tür oyunların ana omurgasını teşkil eder. Ancak bir 
noktadan sonra PvE mekanizmasının sıkışıp kaldığı da göz ardı edilemez ki bu 
aşamada oyuncuları oyuncularla karşıya 
getiren PvP ve hatta büyük toplulukların 
savaşını işleyen RvR unsurları ön plana 
çıkmaya başlar. Son dönem oyunlarda 
da genellikle bu farklı oynanış türlerinin, 
yine farklı sunucularda toplanması adeta 
bir moda. Öte yandan Warhammer, belki 
de tüm bu oynanış tarzlarını bugüne degin en başarılı bir şekilde bir araya getiren oyun olma özelliğine sahip. 

Bu entegrasyonun sağlanabilmesi için, 
Mythic Entertainment oyuna adımını 
daha yeni atan karakterlere tüm bu oynanış tarzlarına diledikleri gibi erişim 
imkanı tanımakta. Daha birinci levelda- 
ki karakterinizle birlikte PvP savaşlarına 
dahil olabilmeniz mümkün. Öte yandan 
PvE ve PvP meraklıları aynı anda oyuna 
dahil olurken, her iki kesimde kendi ilgi 
alanları doğrultusunda faydalı işlere yönelebiliyorlar. Örneğin PvP'ciler ön saflar- 
da düşmanla karşı karşıya gelirken, geri 
planda kalan bazı görevleri yerine getiren 
PvE oyuncuları bir nevi destek unsuru 
rolünü üstlenmekteler. Pek tabi ki düşman şehirlerini kuşatma ve yağmalama 
imkanını sunması oyunun en iştah açan 
özelliklerinin başında, ancak şehir akınlarına katılabilmesi için karakterleriniz level 
sınırı olan 40'a gelmesi gerekiyor. 


Senaryolar 

Warhammer Online'daki PvP savaşları 
“senaryolar” olarak isimlendirilmekte ve 
biraz önce de değindiğimiz gibi oyundaki 
ilk anlarınızdan itibaren bu senaryolara 
dahil olabilmeniz mümkün. Genellikle 
capture the flag, deathmatch veya king 
of the hill tarzındaki oynanış özelliklerine sahip olan bu senaryolarda, tarafların 
pek tabi ki bazı amaçları söz konusu. Bu 
senaryoların birinde, haritanın tam ortasında yer alan “Troll Pacifier” isimli bir 
ekipmanı alarak 3 farklı kontrol noktasından birine getirmeye çalışırken, bir diğe- 


WARHAMMER ONLINE Kodi 


rinde çeşitli kontrol noktalarını ele geçirerek belirli bir süreyle buraları tutmaya ve 
haritanın geneline hakim olmanın yollarını aramaktayız. Tüm senaryoların ortak 
özelliğiyse savaşın kaotik ortamını etkili 
bir şekilde betimliyor olmaları. Oyunun 
grafik efektlerinin bu aşamadaki rolü de 
göz ardı edilemez. 


Sonuç 

Warhammer Online: Age of Reckoning 
sunucuları gerçekten sorunsuz bir açılışa 
sahne oldular, oyun işleyişi de oldukça 
sorunsuz. Bununla birlikte, sebebine pek 
anlam veremediğimiz şekilde oyun sunucuları henüz yeterince kalabalık popülasyona ulaşmış değiller. Oyun motorunun 
çok daha kalabalık orduların karşı karşıya geldiği sahnelerde esas olarak kendini 
gösterdiği şüphesiz. Ancak kısa bir süre 
içerisinde bu problemin yeni kullanıcılarla birlikte oradan kalkacağına inanıyoruz, 
ancak bu ay içinde piyasaya sürülecek 
Wrath of the Lich King karşısında problem 
yaşaması da olası. Yeniden tekrar etmemiz gerekirse Warhammer Online: Age of 
Reckning son zamanlarda karşılaştığımız 
en başarılı MMORPG oyunu. 


Karşıt ırklar 

En basit anlatımla Warhammer evreninde, Order ve Chaos olarak isimlendirilen 
ve tamamen farklı ordu yapılanmalarına 
sahip, üstelik birbirlerinden tam anlamıyla nefret eden iki tarafın amansız mücadelesi ele alındığını ifade edebiliriz. Order 
ve Chaos hiziplerinin her biri de üçer farklı ırkın ittifakından teşkil; Order tarafında 
İnsanlar(Empire), High Elfler ve Dwarflar 
yer alırken, Chaos tarafındaysa şeytani 
Chaos mutantları, Orclar ve Goblinlerden 
teşkil Greenskin yani Yeşilderililer ve Dark 
Elfler yer almakta. Bunlar aynı zamanda 
oyundaki 6 farklı ırk seçeneğini de oluşturuyor. Oyundaki ırklar, kendisine karşıt 
gelen ırkla paralel bir şekilde işleyen kendine has macera bölgelerine sahip. Eşleşmeler, İnsanlar-Chaos, High Elfler-Dark 
Elfler ve Dwarflar-Greenskinler şekilde 
gerçekleştirilmiş. 


Savaşın izleri 

Sadece PvP senaryolarında değil oyunun 
genelinde de hemen her köşede savaşın 
izlerini görebilmemiz mümkün. Warhammer evreninin bir anlamda tanımlayıcısı 
olan bu unsur, oyun atmosferini gerçekten bambaşka bir boyuta taşımakta. Örneğin Warcraft evreninde böylesine bir 
izlenime sahip olabilmemiz pek mümkün 
olmamıştı, haritalar arası ortak unsuları 
pek göremiyorduk. Ancak Warhammer'ın 
oyun dünyasında nereye gidecek olursanız 
büyük savaşın sonuçlarına, kimi zaman 
yıkılmış bir kale, kimi zaman yanmakta 
olan bir değirmen şeklinde rastlayabilmemiz mümkün. * 
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SAÇIN FIFA 09 


HER yıl ekim-kasım aylarında yeni bir 
FIFA, NBA veya PES oyunuyla karşılaşmaya öylesine alıştık ki, artık bu bizler 
için vazgeçilmez bir periyot halini aldı. 
Böylesine uzun soluklu ve sık güncellenmekte olan oyunların varlığı gerçekten 
müthiş. Aslına bakılırsa bu senenin ortalarına doğru ortaya atılan bir söylenti biz 
PC oyuncularının az daha akıllarını başlarından alıyordu. Bu söylentiye göre EA 
Sports'un PC platformundan tümüyle çekilmeyi planladığı iddia edilmekteydi. Aslına bakarsanız, özellikle de FIFA ve NBA 
gibi oyunların dünya genelindeki PC satış 
rakamlarının hiç de yabana atılamayacak 
seviyede olması bu iddiaların inandırıcılığını biraz azaltmaktaydı. Öte yandan kısa 
bir süre sonra firma tarafından yapılan 
açıklamalar az da olsa bir doğruluk payı 
olduğunu gösterir yöndeydi, maalesef 
firma Madden ve Tiger Woods gibi bazı 
spor oyunlarının PC platformu için yapımını durdurma kararı almıştı. Neyse ki 
Amerikan futbolu veya Golf gibi oyunlar 
bir futbol veya basketbol kadar ilgimizi 


PUAN YAPIMCI 


çekmiyordu. Nitekim korkulan yaşanmadı ve geçtiğimiz ayın ilk haftasında FIFA 
09 oyunu marketlerdeki yerini aldı. Üstelik bu yeni oyun bir süre öncesinde çıkan 
haberlerin sadece dedikodudan ibaret 
olduğunu gözler önüne seren bir hayli radikal yenilikler içermekte. 


YAYINCI 


* Yeni kontrol sistemi, detaylı grafikler, yapay zeka mekanizması, çoklu oyun ortamı. 


- Çoklu oyunda bazı buglar söz konusu. 


ir 
# 


di 


Son yılların en iyi 
FIFA oyunuyla karşı 
karşıyayız. PC oyuncuları 
için gerçekten çok 
radikal bazı değişikliklere 
gidilmiş olması, yüzleri 

güldüren bir gelişme. 


p 
“ii, hk 


Radikal yenilikler 

Hepsinden önce FIFA 09'un PC sürümünün belki de ilk oyunun piyasaya sürüldügü 1993 yılından bu yana özellikle sadece 
bu platform için hazırlanmış unsurlar içerdiğini vurgulamamız gerekiyor. Xbox 360 
ve PlayStation 3 platformlarına kıyasla, 
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gerek görsel gerekse oynanışa yönelik 
halen pek çok eksikliği bulunduğunu kesinlikle göz ardı edemeyiz. Ancak firmanın 
yıllar sonrasında gerçekten bazı konulara 
el atmaya başladığını görmek de oldukça 
hoş bir durum. 

Firmanın en radikal yeniliği oyunun kontrol 
sistemi için geliştirmiş ve artık PC oyuncularının Mouses Klavye kombinasyonuyla 
oyunu oynayabilmeleri mümkün. Zaten 
oyunun kontrol seçeneklerini açtığınızda, 
eskiden beri alışageldiğiniz tuş dağılımın- 
da oldukça farklılıklar söz konusu oldugunu görebiliyorsunuz. Bazı yeni oynanış 
unsurları da göz önünde bulundurularak, 
firma tamamen yeni bir klavye düzeneği 
geliştirmiş. Öte yandan tüm bu tuşların 
dağılımını dilediğiniz şekilde değiştirebilme imkanına da sahipsiniz. 


Kontrol sistemi 

Oyunun yeni kontrol seçeneğine gelecek olursak; futbolcularınızı tıpkı bir FPS 
veya aksiyon oyununda olduğu gibi klasik 
WASD tuş konfigürasyonuyla saha içerisinde hareket ettirip, pas, şut, defans veya 
adam değiştirme gibi diğer işlevleri Mouse 
yardımıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu 
aşama da firmanın belirlediği varsayılan 
dağılımın gerçekten bir hayli başarılı oldugunu da belirtmemiz gerekiyor. Yön tuşları 
konusunda kimsenin bir şikayeti olacağını 
sanmıyoruz, benzer şekilde koşma işlevi- 
nin Space tuşuna atanmış olmasına da. 
Mouse kontrollerine gelecek olursa, sol tuş 
pas verme, sağ tuşsa şut çekme eylemleri 
için kullanılabiliyor. 

Bu aşamada da oyun için geliştirilmiş yeni 
pas ve şut sistemi ön plana çıkmakta. Öncelikle bu sistemin Mouse tuşuna duyarlı 
bir şekilde kurgulanmış, yani tuşa ne kadar 
uzun süreyle basacak olursanız verdiğiniz 


pas veya attığınız şutun da o kadar hızlı 
olacağını belirtelim. Yenilik bunun neresinde diye düşünebilirsiniz, nitekim baya 
bir süredir serinin pas ve şut mekanizması 
benzer bir işleyişe sahip. Hemen konuya 
biraz daha açıklık getirmeye çalışacak 
olursak, örneğin Klavye- Mouse kombinasyonuyla oyunu oynarken, tuş seçenekleri arasında uzun pas diye bir seçeneğin 
yer almadığını görüyorsunuz. Biraz önce 
değindiğimiz şekilde Mouse tuşuna basma 
süreniz pasın yerden mi, yoksa havadan 
mı verileceğini de belirlemekte. 


Nispeten gerçekçi oynanış 

Bu özelliğe ek olarak, nereye pas vereceginizi veya şut çekeceğinizi de Mouse'un 
imleciyle göstermeniz gerekiyor. Sadece 
klavyeyle oyunu oynadığımızda yüzümüz 
ne tarafa dönükse, o tarafa doğru pas 
verip şut çekebiliyorduk. Kimi zaman istediğimiz sonuçları, özellikle de serbest 
atışlarda veya genel olarak duran toplar- 
da elde etmemiz mümkün olmuyordu. 
Ancak geliştirilen bu yeni sistem, alışılması ilk etapta biraz zor olsa da, oyun 
sahasına çok daha hakim olabilmemize 
imkan verirken daha organize bir şekilde 
oyunu oynayabilmemizi sağlıyor. 

Duran toplar lafı geçmişken, FIFA 09'la 
birlikte özellikle de kaleye yakın mesafelerden kullanılan serbest vuruşların artık 
çok daha etkili olabildiklerini vurgulamalıyız. Ayrıca serbest vuruşlarda, önceden 
çalışılmış çeşitli taktiklere başvurmak da 
artık mümkün. Örneğin topun başına bir 
diğer takım arkadaşınızı çağırabilir ve 
barajı şaşırtmak için size pas vermesini 
sağlayabilirsiniz. Benzer bir şekilde, rakip takımlar kullandıkları serbest atışlarda da aynı taktiklere başvurabiliyorlar ve 
barajın nasıl ve nereye dizileceğine siz 


FIFA 09 Kejdii 


karar verebiliyorsunuz. 


Son söz 

Sonuçta EA Sports'un karşımıza son yılların en iyi FIFA oyunuyla çıktığını söyleyebilmemiz mümkün. Geliştirilen yeni 
kontrol sistemine alışmak için biraz pratik 
gerekiyor, ancak sisteme alıştıktan sonra 
çok daha bilinçli bir şekilde top koşturmanız mümkün olmakta. Hala konsol platformları PC'ye kıyasla bir iki adım önde 
olsa da, FIFA 09 kesinlikle kaçırılmaması 
gereken oyunlar arasında yer alıyor. 


Yapay zeka 

Gerek takım arkadaşlarınız gerekse bilgisayar kontrolündeki rakip takım futbolcuları, kesinlikle artık çok daha akıllıca 
hareketlerde bulunuyorlar. Düşük hatta 
standart zorluk seviyelerinde rakiplerinizi 
yenmeniz belki hala çok kolay, ama en 
azından artık sahada birer aptal gibi dolaşmadıklarını görmek bile büyük bir keyif. 
Sadece top sürerken değil, topsuz alanda 
da disiplinden kopmadan bir takım gibi 
oynamayı başarıyorlar. Yeri geldiğinde boş 
alanlara kaçarak, çapraz koşularla veya 
rakip savunmasının ardına attıkları uzun 
toplarla gerek kendilerine gerekse takım 
arkadaşlarına pozisyon yaratmanın yollarını arıyorlar. 


Grafikler 

HFA 09'un en önemli artılarından biri 
de grafik motorundaki gelişmeler. Serinin 
geçtiğimiz yıllarda PC için piyasaya sürülen versiyonları maalesef daha çok birer 
Playstation 2 portu görünümünden öteye 
gidemiyorlardı. Artık PC sistemleri çok 
daha gelişmiş grafiksel unsurları rahatlıkla 
destekleyebiliyorken firmanın böylesine bir 
tutum içerisinde olmasını da bir türlü aklımız almıyordu. Ama nihayet FIFA 09'la 
birlikte bu konuya da el atılmış. Tamam, 
belki hala bir Playstation 3'le kıyas düzeyinde değil fakat gerek çevresel mekan tasarımlarının, gerekse futbolcu modellemelerinin çok daha gerçeğe yakın ve detaylı 
olduklarını söyleyebilmek mümkün. * 


SAYFA tasarımına farklı bir soluk getiren ve geçtiğimiz günlerde 
son sürümü olan CS4 ile tanıştığımız InDesign programının tüm 
temel özelliklerini sizler için araştırdık. 


Klavye kısayolları ve ayarlar 

InDesign programına başlarken dilediğiniz klavye kısayollarını 
kullanabiliyorsunuz. Edit / Keyboard Shortcuts menüsü ile dilerseniz Auark XPress'de kullandığınız klavye kısayollarını dilerseniz de Page Maker kısayollarını seçebiliyoruz. Ayrıca kendinize 
özel bir kısayol seti oluşturabilir ya da örneğin Ouark klavye 
kısayollarından istediğinizi değiştirebilirisiniz. Programın diğer 
tüm ayarları için Edit / Preferences linkini kullanmak mümkün. 


Araç kutuları ve paneller 
Günlük çalışmalarınızda kullandığınız tüm panelleri sürükle bırak yöntemi ile özelleştirebilir, birbirleri arasında yerlerini değiştirebilir ve bunları Window / Workspace ile kayıt ederek daha 
sonradan tekrar yükleyebilirsiniz. Ayrıca Edit / Menus yolunu 
kullanarak menülerden hiç kullanmadığınız özellikleri ekleyip 
kaldırabilir ve farklı renkler ile menülerinizi boyayabilirsiniz. Bu 
da sizin sık kullanılan menülerinizi daha hızlı bir biçimde ayırt 
etmenizi sağlayacaktır. 

Genel çalışma prensibi olarak, sol araç panelinden dilediğiniz 
aracı seçip işleminizi yaptığınızda, üst yatay alanda seçili olan 
yazı, fotoğraf ile ilgili tüm ayarları görebiliyorsunuz. Sağ panelin 
kullanılmadığı zamanlarda kapatılması özelliği ise çalışma alanının geniş kalması açısından önemli bir ayrıntı. 


Yeni oküman oluşturma 
File / New Document 


(Cirl-N) komutu ile DEER KA — 
yeni bir doküman a isa bas >> 
oluşturabilirsiniz. ön bi li esp 
Bu komuta tıkladığı- | isim  sjğü m 
nızda karşınıza tüm ERİ al 

ayarları yapabileceği- ek gz 

niz pencere gelecektir. e 

Number of Pages: | |,” 

Oluşturacağınız sayfa zn ei Yeni 
sayısı Facing Pages: | e —. e 


Dergi gibi çok sayfalı işlerde karşılıklı 
sayfalar halinde çalışmanızı sağlar. Master Text Frame açık olursa, master (ana 
taslak) sayfanız içerisinde bir yazı alanı ile birlikte gelir. Paper 
Size: Yeni sayfanın ölçüleri ve yatay/dikey özellikleri Columns: 


ayar 
penceresi. 


Sayfanızın kaç sütun olacağı ve sütunlar arası boşluk Margins: 
Sayfa alanınızın marjinlerini ayarlar Bleed and Slug: Bu özellik 
More Options seçeneğini seçerseniz açılacaktır. Sayfanın taşma 
ölçülerini buradan verebilirisiniz. Link işaretini işaretlediğinizde 
tüm rakamlar aynı oranda değişecektir. Save Preset: Önemli bir 
özellik olan bu seçenek ile sık kullandığınız bir sayfa özelliğini 
kaydedebilir bir sonraki sefere tek tıklama ile ulaşabilirsiniz. 


Master sayfa ayarları 

Çok sayfalı çalışmalarda en önemli alan olan 
master sayfalar, bizlere çalışmamız boyunca 
taslak teşkil eden alanlardır. Yeni doküman 
açarken Facing Pages özelliğini seçtiğimizden Pages sekmesinde A-Master sayfamız 
hazır olarak geliyor. Master sayfa üzerine 
çift tıklıyoruz ve tüm sayfalarda standart olması gereken obje, fotoğraf ve sayfa numaralarını 
dilediğimiz alanlara uyguluyoruz. Buradaki 
en önemli detaylardan birisi de sayfa numaralarının standart bir şekilde uygulanması. 
Bunun için Master sayfa üzerinde sayfa 
no'sunun geleceği alana bir yazı alanı açılır 
ve Type / Insert Special Character / Markers 
/ Current Page Numbers seçilir. Böylelikle normal 
sayfalara geçtiğimizde düzenli olarak sayfa numaralarının akışı sağlanmış olur. Sağ ve sol sayfa 
için aynı şeyi tekrarlayarak tüm sayfalarda numaranın olması 
sağlanır. Eğer bir doküman içerisinde birden daha fazla taslak 
sayfa kullanılacak ise Master sayfaya sağ tıklanarak New Master 
seçeneği seçilir ve B-Master olarak ikinci ya da istenilen kadar 
farklı Master sayfa oluşturulabilir. Böylelikle çalışma sırasında 
hangi taslak sayfa kullanılacak ise o master sayfa sürüklenerek 
çalışmaya dahil edilir. 

Pages sekmesinde sayfalarımızın görüntülenmesini birkaç farklı 
seçenek ile kullanabilirsiniz. Eğer çalışmanız birçok sayfadan 
oluşacak ve pages panelinde daha çok sayfayı bir arada görmek 
isterseniz sayfa alanına sağ tıklayarak Panel Option seçeneğini tıklayın. Örneğin, icon size bölümüne small sayfaları seçerek 
show vertically seçeneğini de iptal ettiğiniz takdirde birçok sayfa 
aynı anda görüntülenebilecek ve erişim hızınız artacaktır. Çalışma süresinde bir sayfayı silmek istediğinizde ya sağ düğme ile 
üzerine tıklayarak ya da penceremizin alt kısmındaki silme butonu ile sayfayı silebilirsiniz. Aynı şekilde sayfa ekleme işlemini 
de bu pencereden yapmanız mümkün. Projenizde herhangi bir 
taslak ayarı değişeceği zaman ilgili master sayfaya çift tıklayarak 
temel ayarlarınızı değiştirebilirisiniz. Böylelikle bu değişiklik tüm 
çalışmaya uygulanacaktır. 


Objaci Layar Options 


Fotoğraf ve Word dosyalarını InDesign'a almak 
Sayfa alanımıza herhangi bir görsel, fotoğraf vs. almak için File 
/ Place komutunu kullanıyoruz. Fakat InDesign ile gelen yeniliklerden birisi de sürükle bırak yöntemi. Dilediğiniz fotoğraf, 
illustrasyon ya da vektörel bir dosyası ister Bridge arayüzünden, 
dilerseniz de hedef klasöründen sürükleyerek çalışma alanınıza 
alabilirsiniz. Ufak bir ipucu vermek gerekirse Bridge bu konuda 
her zaman açık olması gereken uygulamanız olmalı. 

Word yazı dosyalarının içeriye alınmasında ise, sürükle bırak 
işlemini uygulayabiliriz. File / Place komutu ile Word dosyası 


InDesign içerisindeki 
PSD belgesi 


INDESİGN Bİ İN 


alırken, Show Import Options seçeneğini aktif şekilde yaptığınızda karışınıza iki seçenek çıkıyor. Eğer Remove Styles... ile 
başlayan alanı seçerseniz yazınız düz bir metin olarak, eğer Preserve Styles... ile başlayan satırı seçerseniz, tüm stil bilgisi ile 
yazınız import edilecek. 


Adobe Bridge'den Toplu Şekilde Fotoğraf Almak 
Önizlemesi yapılacak olan çalışmalar ya da birçok görsel 
içeren projelerinizde aynı anda ve tek seferde dilediginiz kadar fotoğrafı, isimleri ile birlikte InDesign'a 
alabilirsiniz. Bunu için yapmanız gereken tek 
şey Adobe Bridge programında Tool / InDesign 
/ Create InDesign Contact Sheet özelliğini tıklamak. Açılan pencerede arzu edilen tüm ayarlar 
yapıldıktan sonra tek tıklama ile fotoğraflarınız 
InDesign'a alınmış oluyor. 


Photoshop belgeleri ile çalışma 
InDesign çalışmanıza, içerisinde birden çok 
katman (layer) bulunan PSD dosyası alabiliyorsunuz. Bu özellik sayesinde Photoshop'u 
açmadan dilediğiniz layer'ı kapatıp açma işlemi InDesign içerisinden yapabilmekte. Object 
/ Object Layer Options seçeneğini kullanarak tüm 
katmanlara müdahale etmek mümkün. 


Path üzerine yazı yazma ve Paste Inside 

Araç panelinden istenilen form çizilir. Örneğin yuvarlak bir alan 
açıldıktan sonra Type aracının alt seçeneği olan Type on a Path 
Tool seçeneği seçilerek yazı dairenin üzerine yazılır. InDesign ile 
gelen başarılı bir özellik ise yazının efekt ve diğer özelliklerinin 
ayarlanabiliyor olması. Bu ayarlar için üzeri yazılı daire seçili 
iken Type / Type on a Path / Optinos seçeneği seçilir ise buradan yazının efekti, ayarları, daireye uzaklığı gibi birçok ayarı da 
yapmak mümkün. 

Diğer bir nokta ise düzgün veya tamamen istenilen şekilde çizilmiş bir formun içerisine bir fotoğrafı yapıştırmak (Paste Inside). 
Bunu için istenilen şekil araçlar yardımı ile sayfaya çizilir. Path 
seçili halde iken File / Place komutu verilir ve tercih edilen görsel 
seçilir. Bu işlem sonrasında görselin, path yapılmış alanın içerisine yapıştırılmış olduğunu göreceksiniz. 

Gelecek ay, InDesign derslerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. * 


Path üzerine varı 


Path 
alanına 
yazı yazma 


ve paste 
inside 
özelliği 
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Kapanmayan programlardan 
kurtulun 


Bilgisayarınızı kullanırken herkes gibi sizde zaman zaman 

çakılan programlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Kötü 
programlanmış yazılımlar, kayıt defteri sorunları veya donanım 
problemleri gibi birçok sebep bunun oluşmasını sağlayabilir. En 
kötüsü ise bir program çakıldıktan sonra kapatılamamasıdır. 
Kilitlenen ve kapatılamayan programları tek bir tıklama ile 
kapatabilen bir program arıyorsanız One Click App Killer bu iş 
için biçilmiş kaftan. Programı (0.4 MB) http://git.pcnet.com.tr/6| 
adresinden indirebilirsiniz. 


Gadirini Ertemi 
Göhl Player 
birmetiire 
Ludütkrti, 
Magidlel 
blühsürebytes' An Kalsit 
Kciotoli Güriş 
Pbriotli Oi 
Paliğeğarrilar Sağıçlık 
hesackup 
Phssilla Firin 
Plertmise 
Repunlar 

snari Üeiray 
İn yikerl 


Programı bilgisayarınıza kurduktan sonra çalıştırmak için 
başlat > tüm programlar > Stylet Click & Gone menüsünden 
ClickGone simgesinin üzerine tıklamanız yeterli. 


Programı çalıştırdıktan sonra herhangi bir arayüz açılmıyor 

sadece farenizin imleci bir hedef tahtasına dönüşüyor. Fareniz 
bu simgeye dönüştüğünde tek yapmanız gereken çalışmayı 
durdurmuş olan ve kapatamadığınız programın üzerine tıklamak. 
Programın kullanıcı hatalarına müsait olduğunu ve yanlış programa 
tıklamanız durumunda herhangi bir uyarıda bulunamadan 
kapatılacağını da hatırlatmamız gerek. 
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Dark Room ile gözleriniz 
yorulmasın 


http://they.misled.us/dark- 
room 


İrmorerarni m 
Firalirğ bere 


Bari Üzer mi 


Trt iğ ilemi, TaŞ 
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FoxTab ile daha keyifli sörf Maxthon 


Ne Firefox ne de İnternet Explorer'de aradığınızı 

bulamadıysanız ülkemizde çok popüler olamamış fakat 
dünyanın birçok yerinde ve özellikle de Çin'de son derece popüler 
olan Maxthon tarayıcısını deneyebilirsiniz. Programı (5.23 MB) 
www.maxthon.com adresinden indirip kurabilirsiniz. Kurulumdan 
sonra ilk çalıştırmada “Hesapsız Başlat” seçeneğini seçmeniz 
durumunda Maxthon tarayıcısı tüm kullanıcılar tarafından aynı 
ayarlarla kullanılacaktır. “Kişisel Hesabımla Başlat” seçeneğinde ise 
her kullanıcı için kişisel ayarları ayrı ayrı kaydedilir. 


https://addons.mozilla.org/en-US/ 
firefox/addon/8879 


Programın birbirinden yararlı ve ilginç özellikleri bulunuyor. 

Örneğin tarayıcıya fare hareketleri ile kontrol 
edebiliyorsunuz. Bunun için farenizin sağ düğmesine basılı tutup 
bir hareket yaparak komut girmeniz mümkün. Mesela sağa basılı 
tutarak farenizi sola ilerlettiğinizde önceki sayfaya dönüyorsunuz. 
Komutlarlla ilgili listeyi görmek için “Araçlar” menüsünden 
“Maxthon Ayar Merkezi...” seçeneğine tıklayın ve açılacak sayfada 
“Fare Denetimi” sekmesini açın. 


Programın bir başka güzel özelliği dahili bir form 
doldurucusuna sahip olması. Bu sayede herhangi bir başka 
eklentiye ihtiyaç duymadan sıkıcı formlardan kurtulabiliyorsunuz. Bu 

özelliği kullanmak için bir önceki adımda anlatıldığı gibi Maxthon 
Ayar Merkezi'ne girin ve “Sihirli Doldurma” sekmesini açarak 
formlarda kullanılacak bilgileri girin. Gezintilerinizi kolaylaştırmak 
için tuş kombinasyonlarıyla gitmek istediğiniz adreslerin başına ve 
sonuna gelecek takıları da kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. 
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Kaybettiklerinizi Pandora Recovery bulsun 


Bilgisayarlardan silinen veriler üzerlerine herhangi yeni 
bir veri yazılmadan aslında bilgisayarınızdan gitmiş 


olmazlar. Bu durum sayesinde sildiğiniz verileri geri getirebilen 


birçok program mevcut, fakat Pandora Recovery'nin bu işte 
usta olan en iyi ücretsiz alternatiflerden birisi olduğunu 
söyleyebiliriz. Programı 

adresinden indirebilirsiniz. 


m ri mm rg am İni a Ün a eme Bee ame << memed Li 
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LTE Lİ. 


3 Sihirbaz bu aşamada önce Geri Dönüşüm Kutusuna 


bakmanızı istiyor. Bunu yapmak için “Open Recycle Bin” 


düğmesine tıklayın. Aradığınız belgeleri bulmanız durumunda 
“Yes,I found my files” seçeneğini aktif hale getirin ve “Next” 


düğmesine tıklayın. Aradığınız belgeleri bulamamanız durumunda 


“No, | did not find my files” seçeneğini aktifleştirin ve devam 
etmek için yine “Next” düğmesine tıklayın. 


kiminle ekilen; 
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5 Bu aşamada ilk seçeneği seçerseniz analiz sonucunda 
bulunan dosyalarla ilgili dizinler listeleniyor ve 

aradığınız belgeleri bu dizinleri gezerek bulabiliyorsunuz. 
İkinci seçenekte dosya özelliklerini kullanarak arama 
yapabiliyorsunuz. Son seçenekteyse derin arama 
yaptırabiliyorsunuz. Seçiminizi yaptıktan sonra “Next” 
düğmesine tıklayarak bir sonraki adıma geçin. Biz bu 
yazıda ilk yöntem olan “Browse” seçeneğini kullandık. 
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LE TE EE Fr EY ET İİ 


Libre ir Çi 4 bl ka i..İ 
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marc 


2 Programı bilgisayarınıza kurup çalıştırdıktan sonra ilk olarak 
bir sihirbaz açılıyor. Sihirbazın ilk ekranında kurtarma işinin 
daha başarılı olabilmesi için kurtaracağınız verileri farklı bir sabit 
diske, parmak belleğe veya bunlar dışındaki farklı bir ortama 
çıkarmanız tavsiye ediliyor. Buna karşın kurtarılacak belgenin yer 
aldığı ortamın kurtarma işi için kullanılması mümkün. Kurtarma 
işine devam etmek için “Next” düğmesine tıklayın. 


IYI Pep Ae £ M.N k FL 
ga a Pe m yap ge aç e e, Çemen pi ei ig 
pr mi NE MM Ri, 


Pm b Pi 8 Ee e e çe e Ki e ri Gİ e, 


Faz FikmE Pas Ler 


4 Bu aşamada kaybettiğiniz belgelerin hangi sürücülerde 
aranmasını istediğiniz soruluyor. Sürücüyü seçtikten 
sonra “Next” düğmesine tıklayarak bir sonraki aşamaya 


geçin. 


6 Burada sol kısımdaki ağaç içerisindeki klasörlerde 
silinmiş ve geri getirilebilecek durumdaki veriler 

mevcut. Kayıp dosyaların klasörünü açtıktan sonra sağ 
kısımda silinmiş klasör ve belgeler gösterilecektir. Aradığınız 
dosyayı bulduktan sonra sağ tıklayın ve “Recover to...” 
seçeneğine tıklayın. Açılacak pencerede “Browse”a tıklayıp 
tercihan belgenizi bulunduğu sabit disk dışında bir alana 
taşımak için farklı bir ortam seçin ve “Recover”a tıklayın. 


PRATİK 


Smart Defrag ile zahmetsiz Malwarebytes” Anti-Malware 
disk birleştirme ile zararlılara bahar temizliği 


#meni Defrcç 


Geçmişte bilgisayar kullanıcılarını şok eden, şaşırtan veya paniğe 
sürükleyen bilgisayar zararlılarının artık bilgisayar kullanıcıları 
için hayatın olağan bir parçası haline dönüştüğünü söylemek yanlış 
olmaz. Bilgisayarlarımıza zarar veren, bir önlem alınmadığı durumda 
büyük emekleri, harcanan vakit ve paraları bir kalemde silebilen 
zararlılarla mücadele için hemen hemen herkes bir önlem almış 
durumda. Malwarebytes tarafından geliştirilen Anti-Malware 
programı da bilgisayarınızı zararlılardan temizleyebilecek en iyi 
bedava alternatiflerden birisi. Ücretsiz programı (2.09MB) www. 
malwarebytes.org adresinden indirebilirsiniz. 


Seni Dairöç 


Malwarebytes" Anti-Malware 


ME Mim 


Programı kurup çalıştırdıktan sonra otomatik olarak 

güncelleme işlemi yapılıyor. Güncelleme tamamlandıktan 
sonra program açılıyor. Basit tasarlanmış arayüzde programla ilgili 
ayar ve fonksiyonlara pencerenin yukarıdaki kısımlarında yer alan 
sekmelerle ulaşabiliyorsunuz. Tarama sekmesinde “Hızlı Tarama” 
ve “Tam Tarama” seçeneklerinden birisini işaretleyip “Taramaya 
Başla” düğmesini kullanarak bilgisayarınızı zararlılardan 
temizleyebilirsiniz. Hızlı taramada kayıt defteri, Windows dizini 
gibi önemli alanlar taranıyor ve tarama işlemi 5 dakika gibi kısa bir 
sürede tamamlanıyor. Tam taramada taramak istediğiniz sabit disk 
ve diğer alanları kendiniz seçiyorsunuz ve program nispeten kısa 
bir sürede seçtiğiniz alanların tamamını tarıyor. 


Seyi Dalrcç 


"3 lager) 
WI Bride Fariz 


si br rı play ö ei fular mein deretiar 


Diğer sekmelerden “Koruma” ücretli sürümlerde çalışıyor ve 

aktif hale getirildiğinde sürekli koruma sağlıyor. Bunlar dışında 
programla sadece belli bir klasör veya dosyanın da zararlılar için 
taranmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun için tek yapmanız gereken 
herhangi bir klasöre farenizin sağ düğmesiyle tıklamak ve 
“Malwarebytes” Anti-Malware ile tara” seçeneğine basmak. 
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UZMAN 


Görkem YILDIRIM 
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GOOGLE METİN REKLAMINDAN TRUVA ATINA 


sp 


LIMMO GEM TELEİ 


PES 2008 aşırı 
yavaş çalışıyor 


Amerika'dan kardeşim bilgisayar getirdi. Ben 
pek anlamam ama özellikleri yeterli sanırım. 
Ancak PES 2008 o kadar yavaş ki oynamadan 
sildim bile. Sürücüde sorun olabilir mi 

diye düşündüm update yaptım ama sorun 
çözülmedi. Çok zorladığı belli ama nedenini 
bulamadım. AMD Turion X2 2.0 işlemci, 
GeForce go 7150m ve 4 GB RAM içeriyor. 


KARDEŞİNİZİN getirdiği bilgisayar yeni olabilir ama özelliklerine bakınca oyun anlamında çok iyi sonuç vermeyeceği hemen anlaşılıyor. Çünkü işlemcisi çift çekirdekli ve 2 Ghz, belleği 4 GB gibi hayli yüksek değerde olsa da bütünleşik görüntü 
devresi NVIDIA'nın en zayıf modellerinden biri. Bu nedenle diger uygulamalarda çok hızlı olacaktır ama oyunlarda beklenen 
verimi sunamaz. Özellikle 3D hızlı oyunlarda çözünürlüğü ve 
detayları kısmeden verim alamazsınız. Sürücüyü güncelleseniz 
de katkısı çok fazla olmaz. Ekran kartı ekleme ya da terfi etme 
şansı da olmadığına göre ya ayarlarla çözüm elde edeceksiniz 
ya da oyunlar için başka bir bilgisayar kullanacaksınız. 
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Canavar dizüstü 
bilgisayar 


Merhaba ben makine mühendisliği 
öğrencisiyim. Cad-Cam ve analiz 
programlarında sorun çıkartmayacak 
(AutoCAD 2008, SolidWorks 2008, Catia 

v5 vb) bir dizüstü bilgisayar almak istiyorum 
fakat donanım konusunda pek fazla bilgim 
yok. Bunu internetteki forumlardan araştırdım 
fakat kafam allak bullak oldu herkes bir şeyler 
söylüyor. Bütçem KDV dahil 1500-2000 YTL . 


BU tür hesaplama ve tasarlama programları öncelikle işlemci 
ve belleğe bakar. Kullanılan programın çok çekirdek desteği 
varsa epey avantaj elde edersiniz. Son sürüm programlar genelde bu avantajı kullanacak biçimde hazırlanıyor. O yüzden 
çift ya da dört çekirdekli Intel Core 2 işlemcilere yönelmeniz iyi 
olacaktır. Çift çekirdekli modeller zaten çok yaygın. Ancak dört 
çekirdekli işlemci içeren dizüstü bilgisayarlar henüz çok yeni 
ve kolayca bulamayabilirsiniz. Dört çekirdekli mobil işlemciler 
Core 2 Guad 09100 ve 09300. İlki 2266, diğeri 2533 Mhz. 
Bunlar iki aydır var ve sadece işlemci fiyatı 1000$ civarında. 
Buna göre bütçenizi net biçimde aşıyorlar. O zaman en iyisi 
Core 2 Duo T serisine yönelmeniz. Örneğin Core 2 Duo T9400 
2533 Mhziyi bir seçim olabilir. Sistem belleğiniz en az 2 GB, 
eğer mümkünse 4 GB olsun. Gerisi genel performans açısından çok da etkili olmayacağından bütçenize göre disk ve ekran 
boyutu belirlemelisiniz. 
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ABONE FORMU kasım 2008 
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dergi teslim adresi:.. 


postalkodu 


— ÖDEME ŞEKLİ 
Lİ havale gönderiyorum: İş Bankası Şişli Şubesi Hesap No: 1290-195 abonelik bedelini kredi kartımdan çekiniz. 
*dekontunuzu bize ulaştırmayı unutmayınız visa master eurocard 


— ABONELİK TİPİ 
Lİ NOD32 anti-virüs hediyeli abonelik 62.50 YTL 
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Merkezimize her ayın 20'sine kadar ulaşan abone müracatları ilk çıkacak sayıdan itibaren, 20'sinden 
sonraki kayıtlar ise bir sonraki ay için geçerlidir. 
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